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ÓNSÓZ 


Eser 19. Yüzyılın başlarında Sultan Abdülhamid tarafından emperyalist güçlerin işgalci politikalarına karşı çıkmak için uygulamaya koyulan İslâm birliği siyasetinin yanında hilafetin Fransa dış politikasında nasıl aksülamel bulduğunu ve kamuoyu tarafından nasıl algılandığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Zira o dönemde en fazla müslümanı idare eden bir devlet olarak Fransa, ziyadesiyle Sultan'ın siyasetine muhatap olmaktaydı. Başta Afrika olmak üzere birçok İslâm memleketi kolonyalist politikaların sonucu olarak müstemleke konumuna düşmüş ve tam bir Batı hegemonyasına duçar olmuşlardı. Bugün de etkisini gösteren kolonyalizme karşı müslümanların en güçlü hâmisi konumunda olan Osmanlı Devleti topyekün bir ayaklanmayı strateji olarak benimsemiş ve müslümanları halife etrafında birleşmesi konusunda iknaya çalışmıştır. 


Hazırladığımız eser dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde hilafet ve ittihâd-ı İslâm kavramlarının tanımı yapılmış ve bu tanımların oryantalistlerce ve devlet adamlarınca nasıl algılandığı ortaya koyulmuştur. Bu konuda Louis Massignon, Thomas Walker Arnold gibi entelektüellerin yazılarında sunulan fikirler yansıtılmıştır. 


Akabinde Abdülhamid Han'in Fransa'ya yónelik ortaya koyduğu politikalar ve buna Fransa'nın tepkisi, yaklaşımı incelenmiştir. Almanlar ile olan ilişkiler Fransa'da tepkiyle karşılanmış ve ittihâd-ı İslâm diğer adıyla panislâmizm bir Alman fabrikasyonu olarak değerlendirilmiştir. Bu hususta Fransız kaynaklarında bahsedilen yaklaşımlar çalışmamızda yer alan başka bir konu olmuştur. 


İkinci bölümde Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilmesiyle ortaya çıkan durum ile panislâmist politikaların âkıbeti incelenmiştir. Bu meyanda Teşkilât-ı Mahsüsa'nin çalışmaları, Fransa'nın hilafete karşı politikaları, Almanlar'la panislâmizm çerçevesinde kurulan ilişkiler bu bölümde ele alınmıştır. Zira Osmanlı Devleti'nin Almanlar'a olan yaklaşımı Birinci Dünya Savaşı'nda değişmiştir. Artık Almanya askeri müttefik konumundadır. Ortak düşman Fransa olmuştur. Bu sosyopsikolojik ortam içinde Fransa'nın ittihâd-ı İslâm faaliyetlerine olan bakış açısı da sertleşmiştir. Çalışmada Fransa'nın özellikle Kuzey Afrika'da ortaya koyduğu yaklaşımlar ele alınmıştır. Kanaat önderlerinin açıklamaları, Fransa'nın bu konuda işine gelen analizler muvacehesinde antipropaganda yaparak bunu müslümanlar arasında yayması incelenmiştir. Gelinen noktada cihad ilanının etkisi ve Fransız dış politikasında meydana getirdiği yankıları, karşı tepkilerin sosyopolitik perspektiften ele alınması bu bölümün en önemli noktasını teşkil etmektedir. 


Üçüncü bölümde cihad ilanının başarısı ve etkisi değerlendirilmiştir. Cihad hakkında Fransız kamuoyunda ortaya koyulan menfi ve mesafeli yaklaşımlar ele alınmıştır. Bu çerçevede varılmak istenen sonuca tam olarak ulasilamaması yüzünden cihad ilanının başarısız olarak değerlendirilmesi sonucuna varılmıştır. Bunun sebepleri incelenmiş, 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özellikle panislâmizme karşı Jön Türkler'in desteklenmesi hususuna dikkat çekilmiştir. Buna ilaveten kolonilerde cihad ilanının yankıları, Fransa'nın aldığı tedbirler, tarikatlara olan yaklaşımı ve ortaya çıkan sonuç, panturan politikaları ve cihad ilanına etkisi bu bölümün son kısmını oluşturmuştur. 


Son bölümde ise, Birinci Dünya Savaşı sonunda beklenen etkiyi gösteremeyen cihad ilanının Anadolu işgali dönemindeki etkisi, buna ilaveten genç Cumhuriyet'in kurulması aşamasındaki durumu incelenmiştir. Özellikle Suriye ve Irak Arapları'yla hilafet üzerinden kurulan ilişkiler ve bunların Milli Mücadele'ye taşınması önemli husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamızda eldeki veriler ışığında bu husus ortaya koyulmuştur. İkinci olarak genç Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde hanedan ve hilafetin durumu ele alınmış, bu konuda Fransız kamuoyunun ve devlet adamlarının yaklaşımı eserde sunulmuştur. Dönemin gazetelerinde çıkan analiz ve yaklaşımlar yansıtılmıştır. 
Hilafetin ilgası ve Fransız kamuoyunun verdiği tepki ve meseleye yaklaşımı, bir yandan Rum Ortodoks patrikliğinin âkıbetini ileri sürerek konuyu uluslararası arenaya taşıması hususları bu bölümde incelenen kısım arasında yer almıştır. 


Eser günümüzde hâlâ entelektüel ve siyasi anlamda tartışma konusu olan ve güncelliğini kaybetmeyen cihad ve hilafet meselesinde yeni bilgileri ortaya koymayı hedeflemektedir. Çok geniş coğrafyada ve kitleler nezdinde etkisi olan bu konuyu daha detaylı incelemek için sadece Fransa tarafındaki durum ele alınmıştır. Zira her ülke için ayrı çalışmaların yapılması gerektiğini düşünmekteyiz. 
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Bu çalışmamız aynı zamanda Fransa'nın İslâm ile olan ilişkisinin politik geçmişini de ortaya koymakta ve günümüz Fransa'sının politik çizgisinin anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu itibarla, tüm kitlelere hitap etmektedir. Temelde özel bir konu olarak görünse de cihad ve hilafet tüm müslümanları ve gayrimüslimleri ilgilendiren bir meseledir. Netice itibariyle Fransa'nın hükümranlık yaptığı bir dönem Afrika halklarıyla olan geçmişini de ortaya koyması bakımından eserin önemli olduğunu düşünmekteyiz. 


Bu çalışmanın tüm tashih ve genel değerlendirmesini yapan Doç. Dr. İshak Keskin hocamıza, yazıların düzenlenmesinde ve teknik destekte bulunan kardeşim Abdullah Demir'e ve tüm destek verenlere teşekkürü bir borç biliriz. 


Dr. Yaşar Demir 
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FRANSA'NIN HİLAFET POLİTİKASI 


Fransız Dış Politikasında ve Kamuoyunda 
Hilafet ve İttihâd-ı İslâm Algısı 


Giriş 


Halifelik, İslâm dininin en yüksek dini idare makamıdır. 


İslâm hukuku, bu makamın başlıca görev sahasını müslüman memleketlerinde yaşayan müslim ve gayrimüslim halkın can, mal ve namusunun korunması ve adaletin hâkim kılınması şeklinde belirlemiştir." 


İslâm dininin farklı coğrafyalarda yayılması sırasıyla 


Hulefâ-yi Râşidin dönemi, 661-750 yılları arası Emeviler 


Son devrin İslâm âlimlerinden olan Şükrü İsmail Efendi, diğer adıyla Şükrü Çelikalay: hoca kaleme aldığı risalesinde ulemanın ittifak ettiği haliyle hilafeti şöyle tanımlamaktadır: “Hilâfet-i İslâmiyye, dünya umurunu tedvir ve siyasette ve emr-i dini hıfz u hırasette nübüvvete halef olmaktır. İkame-i şeriat hususunda Resül-i Ekrem Efendimiz tarafından niyabettir. Hilafetin hikmet-i teşri, müslümanlar arasında adaleti payidar etmek, hudud-ı şer'iyye ve hukuk-ı âmmeyi gözetmek, emn ü asayişi ihlal edecek hadisata mani olmak için icab eden kuvveti tedarik eylemek, ümem-i saire tarafından vukuu muhtemel tecavüzata sed çekmek esaslarında mündemiçtir. Hilafet öyle kendisiyle teberrük edilecek, yahud göklerden rahmet inmesine vesile olacak bir şey değildir ve olamaz. O öyle bir mansıbdır ki kendisinden beklenen hududullahı ikame etmek, ibadullahın hukukunu gözetmek, halkın birbirine girmesine meydan vermemek, camia-yi İslâmiyye”nin salahını temine hadim esbab-ı medeniye ve umraniyeyi izhar eylemektir” (detaylı bilgi için bk. İsmail Şükrü, Hilafet-i İslâmiyye ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, İstanbul: Dergah Yayınları, 1993). 
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ve son olarak da 750 yilinda Abbásiler'in siyasi bir birlik olarak ortaya çıkmaları sonucu olmuştur. İlk zamanlarda Abbâsi Devleti ve halifesi tüm müslümanları temsil etmiş olsa da sonraları değişik İslâm devletleri aynı dönemlerde hüküm sürmüştür. Farklı coğrafyalarda aynı anda birden fazla müslüman devletin mevcudiyeti müslümanlar arasında birlik sorununu gün yüzüne çıkarmıştır. İdaredeki bölünmüşlüğün farklı sebepleri bulunmaktadır. Örneğin; Emevi-Abbâsi çatışması müslümanların etnik olarak ayrımcılığa tâbi tutulmasına gösterilen bir tepki olarak çıkmış iken, Şii Büveyhoğulları ve Fâtımiler Peygamberimiz'in ailesine olan sevgilerini ileri sürerek bir çatışma içine girmişler ve halifelik unvanına sahip olmuşlardı. Daha sonra Sünniliğin kılıcı olarak da tanımlayabileceğimiz Selçuklu Devleti Şii hâkimiyetine son vermiş ve yeniden halifeli-Bin Sünniler'e geçmesini sağlamıştır. Son olarak da, kutsal yerlerin idaresi yeterince ifa edilemediği gerekçesiyle Osmanlı-Memlük ihtilafı zuhur etmiş ve hilafet Memlükler'i ortadan kaldıran Osmanlı Devleti'ne geçmiştir. 


Yavuz Sultan Selim döneminde (1518) Kahire'de bulunan kutsal emanetlerin İstanbul'a taşınmasıyla birlikte halifelik merkezinin artık İstanbul olduğu kanaati genel kabul görmüştür. Zira o dönemde müslümanların en güçlü devleti Osmanlı Devleti idi. Bu hususun halifelik müessesesinin idamesi konusunda Devlet-i Aliyye'nin tek temsilci olarak görünmesini sağladığı kabul edilebilir. Bu durum Sultan Abdülhamid Han devrinde daha da belirginleşmiştir. Zira Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu askeri, ekonomik vb. zaaflar yüzünden Batılı emperyalist devletler gittikçe artan bir hızla müslümanların yaşadıkları toprakları işgale ve buraları idareye başlamışlardı. Nitekim Cezayir, Hindistan, Fas, Malezya, Habeşistan Batılılar'ın hâkimiyetine 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girmiş ve sıra gittikçe zayıflayan Osmanlı Devleti'ne gelmişti. Durumun vahametini gören Sultan 2. Abdülhamid (1876-1908), halife sıfatıyla müslümanların huzur ve refahının tesisi, işgallerin sona ermesi ve esarete girilmemesi için İslâm birliğinin sağlanması fikrini savunmuş ve bunu tüm dünyada uygulamaya koymuştur. 


Sultan Abdülhamid'in bu teşebbüsünün topyekün bir kıyama sebep olacağını ve bunun sonucunda sömürgelerdeki varlıklarının sona ereceğini öngören Batılı ülkeler, ittihâd-ı İslâm ve halifeliği incelemeye, mahiyetini daha detaylı değerlendirmeye başlamışlardır. Esasen Tanzimat ile birlikte Osmanlı topraklarına farklı şekillerde nüfuz etmeye başlayan sömürgeci güçler, devleti oluşturan tüm etnik ve dini unsurlar üzerinde bilgi sahibi olmaya ve onlarla doğrudan temas kurmaya ağırlık vermişlerdi. Özellikle Fransa, 1830'da Cezayir'i işgal etmesinden sonra müslümanları idare etmeye başlamış ve bunun sonucunda İslâm”ı ilgilendiren bütün meselelere müdahil olan bir ülke durumuna gelmiştir. Buna ilaveten Ortadoğu'daki hıristiyanlar- la tarihten gelen bağlarını da kullanarak idari ve siyasi bir düalizm içerisinde politika geliştirmiştir. Clientelisme Religieux politikasını yani din birliğinin ekonomik ve sosyal ilişkilerde meydana getirdiği gücü siyasete taşımıştır. Dini olarak Vatikan'a bağlı olmakla birlikte Fransa'da teşekkül eden misyonerlik faaliyeti yürüten cemaatler (Dominiken, Fransisken, La Fille de la Charite vb.) Fransız dış politikasının önemli bir enstrümanı olmuşlardır. Öyle ki Afrika'yı “medenileştirmeyi” hedefleyen misyonerlerin ortaya koydukları çalışmalar kısa zamanda buralarda kolonilerin kurulmasını sağlamıştır.? Fransa, yayılmacılığını devamlı surette sürdürmüş ve Sultan 2. Abdülhamid'in İslâm birliği 


2 J.B.Piolet. Nos missions et nos missionnaires, Paris: Librairie Bloud et 
C., 1898, ss. 28-37. 
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(ittihâd-1 İslâm) projesiyle söz konusu topraklardaki mevcudiyetini koruma ve devam ettirme telaşına düşmüştür. 
İşte tam da bu noktada Fransız kamuoyu panislâmizm ve halifelik meselesine eğilmeye başlamıştır. 


Fransa'da değişik sosyal, dini ve kültürel çevrelerin nasıl bir tepki verdiği meselesi incelenmesi gereken bir konu olarak karşımızdadır. Dolayısıyla hangi saiklerle Osmanlı Devleti^nin ittihâd-ı İslâm'a yönelik girişimlerine karşı çıktıkları, gerekçe olarak neleri öne sürdükleri önemlidir. 
Günümüzde dahi etkisini gösteren Fransa'nın müslümanlara olan yaklaşımı geçmişte akademisyen ve entelektüellerin, politikacıların ortaya koydukları fikirlerden bağımsız değildir. Netice itibariyle geçmişin incelenmesi bu noktada gerekli olacaktır. 


1881'den beri özellikle Osmanlı kamuoyunda itihâd-ı İslâm tabiri iyice kullanılmaya başlanmış ve 2. Abdülhamid de bu yöndeki çalışmalara hız vermiştir. Ancak sultanın manevi şahsında zemin bularak yeşeren İslâm birliği siyaseti Fransizlar'ca da farkedilmiş ve bir dizi önlemler alınmaya başlanmıştır. Temel strateji sultana yönelik güçlü bir karalama kampanyasının ivedilikle başlatılması şeklinde kendini göstermiştir. Özellikle Fransız entelektüellerin Sultan Abdülhamid ismi etrafında halifelik kurumunu ve devleti itibarsızlaştırmaya çalışmaları, bunun sonucunda Fransa'nın kutsal yerlerde bile halifelik makamı aleyhin- de çalışacak antipanislâmizm propagandası yapacak timler kurması ilginç bir durumdur. 


Uzunca bir dönem Fransa'da eğitim gören ve ikamet eden Jön Türk muhalif hareketi; Osmanlı içindeki sosyal, kültürel ve dini dinamikleri harekete geçirerek Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilmesini sağlamıştır. Ancak ideal 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olarak ileriye sürdükleri devleti kurtarma, Osmanlı vatandaşlığı, özgürlük ortamında tüm etnik ve dini grupların bir arada yaşaması gibi hususları gerçekleştirememişlerdir. 
Zira sultanın hal'inden sonra Avrupalılar'ın Bâbıâli'ye baskı yapmayı bırakacakları beklentisi suya düşmüştü. Bilakis 1911 Trablus, 1912 Balkan savaşları, eldeki toprakların bile işgale uğramasını beraberinde getirmiştir. Bunun sonucunda İttihat ve Terakki Fırkası devleti korumak için hal çareleri aramaya koyulmuş ve yegâne çözümü ittihád-1 İslâm'a sarılma olarak görmüştü. 


Sömürgecilik yarışına geç giren ve ekonomik çıkarlarını Osmanlı Devleti'nden yana olmakla sağlayabileceğini düşünen Prusya hilafet, ittihâd-ı İslâm ve cihad kavramlarının bir parçası haline gelmeye başlamıştır. Alman teknolojisine duyulan hayranlık ve Avrupalı güçlere karşı etkin bir ortak arayışı Osmanlı devlet adamlarının cihad konusunda yararlanmayı planladıkları bir strateji olarak öne çıkmıştır. 


Peki, Fransa bu durumu nasıl algılamıştır ve bu iş birliğini nasıl değerlendirmiştir? Afrika müslümanlarına karşı sömürgeci tavır sergileyen Fransa, Prusya-Osmanlı ilişkisini halifenin Alman boyunduruğunda olduğu teziyle propagandaya dönüştürerek kullanmıştır. Özellikle hac sırasında panislâmist faaliyetler takibe alınmış ve bunun bir Alman ürünü olduğu vurgulanmıştır. Böylece Osmanlı Devleti ile Fransa arasında propaganda savaşı dönemi başlamıştır. 


Muhafazakâr bir zümrenin idaresinde bulunan ve halifelik makamının etkisini poltik arenada kullanmak isteyen Bábiáli'ye, Fransa devamlı surette karşı durmuştur. Zira Bábiáli, sadece kendisine yönelik tehditler için yardım çağrısında bulunmamış, işgal edilen yerlerde müslümanların işgalcilere karşı durmasını da arzu etmiştir. Bu durum Osmanlı Devleti'nden daha fazla müslümanı idare eden 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Fransa'nın çıkarları için bir tehditti. Netice itibariyle büyüyen tehdide karşı nasıl bir politik cevap verileceği, toplumun ne şekilde yönlendirileceği meselesi Fransa'da önemli bir soru olarak gündeme gelmiştir. 


Sultan 2. Abdülhamid'in hal'inden sonra Osmanlı Devleti hızla ilerde çıkartılacak bir savaşa sürüklenmiştir. İttihat ve Terakki hükümeti, Batılıların devleti bóleceklerini görmüş, yeniden halifelik ve ittihâd-ı İslâm kavramlarını uygulamaya başlamış ve Kasım 1914”te cihad ilan ederek bunu zirveye taşımıştır. Doğal olarak cihad ilanı Fransa'da geniş bir yankı uyandırmıştır. Gerek politikacılardan gerekse entelektüellerden tepkiler başlamış ve İslâm ile ilgili karşı bir duruş sergilenmiştir. 


Birinci Dünya Savaşı'ndan mağlup çıkan Osmanlı Devleti bir dizi işgale duçar olmuş ve bunun sonucunda Sultan Vahdeddin'in de muvafakatıyla Mustafa Kemal ve arkadaşları Anadolu'da işgallere karşı direniş hareketi başlatmışlardı.? İlk başta amaç halifenin içinde bulunduğu müşkül duruma son vererek kendisini salaha kavuşturmakti. Nitekim 1919'da Erzurum'da ve sonrasında Sivas'ta yapılan kongrelerde ittihâd-ı İslâm çağrısı yapılarak halifeye sadakate önemle vurgu yapılmıştır. Osmanlı devlet adamları bir kısım müslümanlara bağımsızlık vaadinde bulunarak onları kendi yanlarına çeken Batılılar'a karşı yine müslümanların yardımıyla karşı durulabileceğinin farkında olduklarını bu şekilde göstermişlerdir. Bu meyanda özellikle Suriye ve Irak üzerinde etkili olan şahıslarla iş birli- 


3 Kadir Mısıroğlu, Lozan Hezimet mi Zafer mi?, İstanbul: Sebil Yayınları, 1992, 1/185, adlı eserinde Sultan Vahdeddin' in Mustafa Kemal'e itimat ederek kendisine geniş yetkiler vermek suretiyle görevlendirdiğini, bu konuda Avni Paşa tarafından hazırlanan bir belgenin mevcut olduğunu bildirmektedir. (belge için bk. Kadir Mısıroğlu, Sarıklı Mücahidler, İstanbul: Sebil Yayınları, 1969, s. 61-62). 
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£i icerisine girerek emperyalistlerin Anadolu'ya daha fazla yüklenmesine engel oldular. Nitekim Emir Faysal ile olan iş birliği Fransa'yı Anadolu'dan çekilmeye mecbur etti. Yine bu meyanda Suriye'ye yönelik olan Fransız ilgisinin halifelik ve ittihâd-ı İslâm ile olan bağlantısı önemli bir husustur. 
Şerif Hüseyin ile yakınlaşan İngiltere'nin Fransa tarafından nasıl algılandığı sorusu ayrıca anlamlıdır. Suriye ve Anadolu'da hâkimiyet kuramayacağını anlayan Fransa, TBMM hükümetinin Sakarya zaferinden sonra politikasında değişikliğe gitmiş ve esas itibariyle kadroları Fransa'da yetişmiş Türk devlet adamlarıyla farklı bir yaklaşım içerisine girmiştir. Fransa ve TBMM 30 Ekim 1921'de imzalanan Ankara Antlaşması'yla aralarındaki silahlı çatışmaya son vermişlerdir. Sonuç itibariyle İskenderun sancağı hariç tüm yerlerden Fransa çekilmiş, buna karşı TBMM hükümeti de Suriye'ye olan ilgisini sona erdirmiş ve Faysal ile yapılan ittihâd-ı İslâm içerikli anlaşma da böylece akamete uğramıştır. 


Mudanya zaferinden sonra işgaller sona erince aniden saltanat meselesi gündeme gelmiştir. 1922'de Osmanlı hanedan üyeleri başta Sultan Vahdettin olmak üzere sınır dışı edilmişler, ancak yerine halife olarak Abdülmecid Efendi getirilerek şimdilik halifeliğe dokunulmamıştır. İlerleyen zamanlarda TBMM yenilenmiş ve 29 Ekim 1923'te yeni devletin idari yönetim şekli olarak Cumhuriyet rejimi benimsenmiş ve ilan edilmişti. Tüm bu gelişmeler Batı'da özellikle de Fransa'da memnuniyetle karşılanmıştı. Ancak halifelik makamı muhafaza edilmişti. 


Lozan Antlaşması sürecinin başladığı günlerde âni denilebilecek bir şekilde Hindistan, Hicaz ve Mısır'da halifelik tartışmaları başlamıştır. Türkiye'nin Hindistan müslümanları üzerinde etkisinin olduğu fikrinin Fransız basınında da yer aldığını görmekteyiz. Bu noktada içeride Batı değerlerini devletin temelleri olarak kabul eden zümreler ile mevcut halife arasında temsiliyet anlamında sorunlar yaşanması halifelik meselesini tekrar gündeme getirmiştir. 
Öyle ki aynı zümreler dini kurumları ve halifeliği reformların önünde engel olarak görüyorlar ve kamuoyuna bunu devletin bekası için bir tehlike olarak sunuyorlardı. Fransız basını bu yönde yapılan konuşmaları sütunlarına taşımıştır. 


Fransa'nın Türkiye ile ilişkilerinde halifelik meselesi bağlamında nasıl bir seyir takip ettiği konusu önemlidir. Bu konuda çıkan yazılardan ve politik açıklamalardan hareketle Fransa'nın politikası incelenmeye çalışılmıştır. Temelde desteklenmekle birlikte, halifeliğin ilgasıyla beraber kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu yüzünden yabancı okullara yapılan muamele Fransa'da eleştirilmiş ve iki yönlü bir tutum sergilenmiştir. 


Diğer bir konu da Fener Rum patriğinin statüsünün degiştirilmesi olmuştur. Fransa'nın yaklaşımı bu konuda din özgürlüğünü savunan bir çizgidedir. Ancak halifelik meselesi ve İslâm dininin kurumlarına olan yaklaşım aynı düzlemde olmamıştır. Hangi saiklerle Fransa'nın ikircikli bir yaklaşım sergilediği, papalık müessesesine karşı aydınlanmacı yazarlardan bir eleştiri bile getirilmemesi durumu eserde açıklanmaya çalışılmıştır. 


Eserde ilk olarak İslâmi kaynaklara göre halifelik ve ittihâd-ı İslâm kavramının ne olduğu sunulmuştur. Böylece okuyucuya konu hakkında net bilgiler aktarılmıştır. İkinci olarak eserin başlığında da belirtildiği üzere Fransa dış politikasının ve kamuoyunun halifelik ve İslâm birliği kavramını nasıl okuduğu üzerinde durulmuştur. Son olarak da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş mücadelesinden Lozan'a 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kadar olan dönem içersinde halifelik ve ittihâd-ı İslâm konusu incelenmiş ve Fransa'nın yaklaşımı, Türkiye ile olan münasebetleri ortaya koyulmuştur. Bu anlamda çalışma ağırlıklı olarak Fransız basılı kaynaklarına ve arşivlerden toplanan belgelere dayanmaktadır. Chateau de Vincennes Arşivi'nde 1914-1919 yılları arası büyükelçilik ve askeri ataşelerin raporları incelenmiş, böylece halifelikle ilgili yapılan açıklamalar ortaya koyulmuştur. 


İkinci olarak da dönemin entelektüellerinin halifelik, İslâm ve cihad konularında yazdıkları yazılar incelenmiş ve Fransız kamuoyunun nasıl bilgilendirildiği belirlenmiştir. 
Bu bağlamda Ernest Renan, Louis Massignon, W. Blunt, Nikkie Keddie gibi yazarların açıklamaları analiz edilmiştir. Çelişkiler, yanlış bilgiler tesbit edilmiş ve bunların sebepleri açıklanmaya çalışılmıştır. Fransa'nın halifelik karşısındaki tutumu ve kolonilerdeki müslümanlara yönelik uyguladığı politikaların incelenmesinde Jakob Landau'nun Panislâmizm Politikaları, İdeoloji ve Örgütlenme adlı eserinden önemli ölçüde yararlanılmıştır. 


Ayrıca Türk aydınlar ve tarihçiler tarafından yazılan eserler çalışmada geniş ölçüde yer almıştır. İslâm tarihinin en önemli uzmanı olarak tanınan merhum Asım Köksal hocanın İslâm Tarihi adlı eseri en önemli kaynak olarak yer almıştır. Bunun yanında Azmi Özcan'ın Pan-İslâmizm, Osmanlı Devleti Hindistan Müslümanları ve İngiltere (1877- 1924), Hakkı Dursun'un, Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi adlı eserlerinden de faydalanılmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
HALİFELİK ve İTTİHÂD-I İSLÂM, 
FRANSA'NIN TUTUMU 


a) Halifelik Nedir? Nasıl Doğmuştur? 


Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) 632 yılında vefatından sonra müslümanların yönetimini kimin üstleneceği, başka bir ifadeyle onun halifesinin kim olacağı meselesi ortaya çıkmıştır. Vefatının akabinde müslümanlar kısa süreli bir şok yaşamışlar ve kime biat edileceği noktasında tereddüt etmişlerdir. Örneğin Hz. Ömer ilk olarak Ebü Ubeyde b. Cerrâh'a biat etmek istemiş ama Ebü Ubeyde'nin bunu reddetmesi üzerine vazgeçmiştir.* Ensar ise Sa'd b. Ubâde'ye biata hazırlanmıştır. Ortaya çıkacak ikiliği engellemek için Hz. Ebü Bekir, Hz. Ömer ve Ebü Ubeyde b. Cerrâh'ın ensarın yanına gidip, halifelik ve biat meselesinde yaptıkları görüşme sonuç vermiştir.” Peygamberimiz'in vefatından önce imam olarak Hz. Ebü Bekir'i görevlendirmesi, ilk müslümanların Kureyşiler olması ve 
4 Asım Köksal, Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslâmiyet, Istanbul: Işık Yayınları, 2010, s. 778. 

5 Görüşme ile ilgili olarak bk. Asım Köksal, a.g.e., s. 779-790. 
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bu konuda Peygamberimiz'in hadisleri görüşmede gündeme gelmiş ve ensardan oluşan grubun sonuçta Hz. Ebü Bekir'e biat etmesiyle" hilafet müessesesi fiilen başlamıştır. 
Böylelikle hilafeti, esasen İslâmiyet'in doğuşuyla beraber var olmakla birlikte, müslümanların Medine'ye göç etmesiyle başlayan devlet olma sürecinde oluşan idarenin Hz. 
Peygamber'in vefatından sonra da devam etmesi şeklinde tanımlamak mümkündür. 


Peygamber Efendimiz'in vefatıyla birlikte ümmet, Hulefâ-yi Râşidin tarafından yönetilmiştir. Halifeler sırasıyla, Hz. Ebü Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali'dir. Hz. 
Ali'nin şehid edilmesiyle birlikte büyük oğlu Hz. Hasan kendi rızasıyla halifelik makamından çekilmiş, ancak Hz. 
Hüseyin, etrafındaki halkın biat etmesiyle hilafet görevini sürdürmüştür. Bu durum Kerbelâ olayına kadar devam etmiş, Hz. Hüseyin'in şehadetiyle, iktidar Emeviler'e geçmiştir. Bundan sonra hilafet müessesesi esas yapısından farklı bir hal almış ve İslâm dünyasında idarede hanedanlar devri başlamıştır. 


Hanedanlar devriyle birlikte hilafet makamının mahiyeti ve uygulanış şekli değişmeye başlamıştır. Genel kabul gördüğü haliyle bu dönem için “hilafet müessesesi, temeli din olan dünyevi bir otoritenin ve temsiliyet makamının” adı olmuştur.” Esas görevi ve yetkisi İslâm'ın hükümlerini icra etmek olan halife, İslâm'ın ilk yıllarında müctehid durumundaydı. Bunun yanında devlet başkanı, ordu komutanı, ekonominin düzenlenmesi, yönetilmesi ve yargıç görevlerini de ifa eden bir otoriteyi temsil etmekteydi. Ancak sahip olduğu idari ve politik güç itibariyle ilk halifeler dini 
6 Köksal, a.g.e., s. 794-796. 


7 Hakkı Dursun Yıldız, Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, Konya: 
Kombassan A.Ş., 1994, c. 2, s. 269. 
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bir sultan sınıfına mensup değillerdi. İstişare ile Kur'an ve Sünnet'e göre dini ve dünyevi maslahatları idare eden temsiliyet makamında olan kişilerdi. Bu itibarla halife tek başına bir otorite değildi. Âlimler ve bilirkişilerin yanında sıradan halkla da görüş alışverişinde bulunur, hükümlerini Kur'an, Sünnet ve icmâa göre vererek ümmeti yónetirdi.* 


Zamanla fetihler sayesinde İslâm geniş alanlara yayılınca, halifeler o yerlere valiler tayin ederek halkı yönetmeye başlamışlardır. Valilerin seçiminde liyakat başlıca unsur- du. Valiler halifenin idari, hukuki ve ekonomi alanındaki yetkilerini kullanırlar, yaptıkları her tasarrufatta da hesap verirlerdi. Görüldüğü gibi, ilk dönem halifelerin görev ve yetkileri, sorumlulukları gayet sarihtir. Hz. Ali'nin Mısır'a vali olarak atadığı Mâlik b. Hâris el-Eşter'e gönderdiği emirnáme bunu açık bir şekilde göstermektedir.” Bu emirnâmede geçen ifadeler ağırlıklı olarak idarecinin öncelik- le Kur'an ve Sünnet'e uygun bir şekilde, adaletli olarak hükmetmesini içermektedir. Yine idarecinin halka merhametli olması, istişare içinde kararlarını alması ve öfkesini yenmesi gerektiği belirtilmektedir. Kısaca Hz. Ali'ye göre devlet yöneticisi şu niteliklere sahip olarak sorumluluğunu yerine getirmelidir:'? 


- Dindar olmalı, iyilik yapmalıdır. 


- Halkı sevmeli ve devamlı merhamet etmelidir. Cezalandırırken sevinmemeli, bağışlarken pişman olmamalıdır. 


- Alçak gönüllü olmalı, işlerinde dengeyi sağlamalı, öfkelenmemelidir. 


8 Vehbe ez-Zuhayli, e/-Veciz, Beyrut 1995. Bakınız Edille-i ser‘iyye kısmı. 


9 Mükerrem Mete, İlmin Kapısı İmam Ali'den Yöneticilere, İstanbul: Semerkand Yayınları, 2011, s. 17. 


10 Mete, a.g.e., s. 18-43. 
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- Kibirlenmemeli, Allah'ın azameti karşısında aciz olduğunu düşünmelidir. 


- Adaletli olmalı ve toplumun tercihini göz önünde bulundurmalıdır. Para hırsına kapılmamalıdır. Seçkin insanları memnun etmek yerine halkın çoğunluğunu memnun etmelidir. 


- İşlerinde istişare etmelidir. Başkalarının kusurlarını araştırmamalı gördüğü yanlışları düzeltmelidir. 


- Alkışlanmayı istememeli, övünmeden uzak durmalıdır. Hep iyi niyetle halka hizmet etmelidir. 


- Halkın benimsediği güzel âdetleri korumalı, bunları yok edip yeni şeyler çıkarmaya kalkışmamalıdır. 


- Halkın değişik sınıfları arasındaki bağları ve ilişkileri gözetmelidir. Askere, merhametli hâkime, vergi toplayıcılarına, cizye ödeyen gayri müslimlere, ticaret yapan müslümanlara ilgi göstermelidir. İtaatkâr ve soylu aileden gelen askerlere iltifat etmeli, cesur insanlara ikramda bulunmalıdır. Komutanları dine bağlı sadık kimselerden seçmelidir. 


İslâm'ın birliğini ve tek merkezden biat usulüne göre yönetimini temsil eden hilafet kurumunun halifeler döneminde seçimle idareyi ele alma yöntemiyle uygulandığı ancak daha sonra meydana gelen iktidar kavgası dolayısıyla artık halifeliğin hanedanlık kurumuna dönüştüğü yukarıda ifade edilmişti. Bunda İslâm'ın geniş kitlelere yayılmasın- dan dolayı idari anlamda meydana gelen sıkıntıların etkisi de vardır. Bu sıkıntaları Hz. Peygamber'in (s.a.v) torunu Hz. Hüseyin ile Hz. Muâviye'nin oğlu Yezid arasında vuku bulan olay sonrası oluşan durumda görmek mümkündür. 
Nitekim Hz. Hüseyin ile Yezid arasında vuku bulan ve 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tarihte Kerbelâ Vakası’! olarak anılan olaydan sonra artık tamamıyla Emeviler'in eline geçen halifelik zamanla ümmet içinde iktidar mücadelesini kazanan kişinin, grubun, ailenin unvanı haline gelmiştir. Nitekim Emeviler bir aile idiler, ancak iktidarı ele geçirince kendi adlarıyla anılan bir idare tesis etmeleri sonucunda tarihte Emevi halifeliği olarak anıldılar. 


Kerbelâ olayının akabinde 661 yılında Emeviler'in iktidarı tamamen ele geçirmesiyle halifeliğin ilk zamanlardaki etkinliği, sadeliği ve gücü kaybolmaya başlamıştır. Kavgalar baş göstermiş ve dini görüş ayrılıkları bölünmelere sebep olmaya başlamıştır. Bundan dolayıdır ki Hulefâ-yi Râşidin dönemindeki İslâmi yayılma aynı oranda devam etmemiştir. Buna karşın fethedilen veya İslâm'ın yayıldığı yerlerde yeni devletler kurulmuştur. Tarih içinde hanedanların yıkılıp kurulmasıyla birlikte halifeler de etnik ve mezhepsel bakımdan çeşitlilik göstermiştir. 14. yüzyılda İbn Teymiyye, Mâverdi'nin 11. yüzyılda ortaya koyduğu tek bir halife teorisini reddederek bağımsız birçok İslâm hükümdarının varlığını şeriata uygun bulmuştur. İlginç olan husus ise aynı yüzyılda Osmanlı padişahları 1. Murad ve 15. yüzyılda Fâtih Sultan Mehmed için çağdaş belgelerde halife sıfatının kullanılmış olmasıdır.” Elbette ki 


11 Hz. Ali'nin şehadetinden sonra hilafeti elinde bulunduran Hz. Muâviye'nin ümmetin idaresini oğlu Yezid'e vermesine Hz. Hüseyin karşı çıkmış ve iki taraf arasında çatışmalar meydana gelmiştir. Küfe halkının Hz. Hüseyin'i kendilerine halife olarak seçeceklerine söz vermelerine rağmen Yezid'in ordu toplaması sonucu halkın çoğu bu kararların- dan vazgeçmişlerdir. Hz. Hüseyin'i ve ordusunu yolda kuşatan Yezid'in ordusu Kerbelâ denilen yerde başta Hz. Hüseyin olmak üzere Ehl-i beyt mensuplarının çoğunu şehid etmişlerdir. (geniş bilgi için bk. Asım Köksal, Hz. Hüseyin ve Kerbelâ Faciası, İstanbul: Karaca Yayınları, 2008). 


12 Mustafa Oral, “Ulusal Bağımsızlık Savaşı Yıllarında Türkiye?de Hilafet ve Saltanat Sorunu”, Atatürk Yolu Dergisi, 1997, sy. 18, s. 156. 
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bu sonuç Osmanlı padişahlarının İbn Teymiyye' den tamamen etkilendiklerini söylemeye kâfi gelmemekle birlikte, ayrıca incelenmesi gereken bir konu olarak durmaktadır. 
Sonuç olarak Emeviler, Abbâsiler, Fâtımiler, Memlükler ve nihayet Osmanlılar bu kavramı kullanmışlardır. Ancak tarihi süreç içerisinde Osmanlılar'ın hilafet makamını kullanmaları diğer İslâm devletlerinden farklılık arzetmiştir. 
Öyle ki sadece bir grubun, ailenin veya bir milletin temsilcisini tanımlamak için değil kâffe-i ehli İslâm'ın ve İslâm memleketlerinde yaşayan insanların halifesi, idarecisi olarak ifade edilmiştir. Bu meyanda İstanbul'un fethinin kazandırdığı güç ve itibarın da etkisiyle Osmanlı padişahı artık “Sultan-ı zillullah fi'l-arz'dir ve “Hak Teâlâ mübarek lakabın semadan inzâl” etmiştir. “Zıllullah-ı fr'l-arz" olan Osmanlı padişahı, kendi şahsında hem devletin hem de İslâm'ın en üst temsilcisi, simgesi olmuştur. Böylece, Osmanlı idari ideolojisinin temeli oluşturulmuştur. 


Halifelik makamının idarede kullanımındaki ikinci büyük gelişim ve değişim aşaması Yavuz Sultan Selim'in 
1517 yılında Mısır'ı Osmanlı topraklarına katmasından 
sonra yaşanmıştır. Stanford Shaw, halife unvanını ilk olarak Yavuz Sultan Selim'in Halife Mütevekkil' den devralarak kullandığı noktasındaki yaygın kanaati kabul etmese de Osmanlı padişahlarının Sultan Selim döneminden itibaren halife unvanını kalıcı bir şekilde kullandıklarını söylemek mümkündür. Faruk Sümer bu konuda “Yavuz Selim Halifeliği Devraldı mı?” başlıklı bir makale hazırlamıştır. 


13 Ahmet Yaşar Ocak, “XV-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Resmi İdeolojisi ve Buna Muhalefet Problemi", X7. Türk Tarih Kongresi. 
Kongreye Sunulan Bildiriler, Ankara: TTK, 1994, c.III, s.1205- 
1206. 

14 Standford J. Shaw-Ezel Kural Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve 
Modern Türkiye, İstanbul: E Yayınları, 1983, c.I, s. 129. 
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Ona góre D'Ohsson tarafindan ileri sürülen Yavuz'un hilafeti son Abbâsi halifesi Mütevekkil'den devraldığı tezi doğru değildir.” Makalesinde yayımladığı Yavuz'un Mercidabik'ta savaş meydanında kalan Memlük Hükümdarı Kansu Gavri'nin yerine getirilen Tomanbay'a gönderdiği mektupta Yavuz'un Bakara süresi 30. âyete dayanarak halife unvanını kullandığını belirtmektedir." 


Ancak Fransız yazarlarına göre de" bu unvan Küçük Kaynarca Antlaşması'na kadar manevi bir isim olarak kullanılmıştır. Yaygın olan kabule göre ise 1774'te Ruslar ile imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması'ndan sonra ilk defa uluslararası planda politik temsiliyet anlamında halifelik makamı gündeme gelmiştir.'* Osmanlı'dan kopan Kırım'ın müslüman halkı padişaha ancak halifelik bağıyla bağlanıyordu. Böylece Kırımlı müslümanlar hıristiyan devletin hükümdarının boyunduruğuna girmemiş olacaktı. 
Zira böylesi bir durum müslümanlar için bir zillet olarak addedilmekteydi. Halifenin tüm halkın canını, malını, namusunu ve izzetini korumakla yükümlü bir idareci olması hasebiyle, varlığıyla idaresi altındaki halkın güvende olmasını sağlıyordu. Devletin güçlü olduğu dönemde özellikle müslümanlar halife-i rüy-i güzinin otoritesi sayesinde 


15 Faruk Sümer, “Yavuz Selim Halifeliği Devraldı mı?”, Belleten, Aralık 
1992, c. LVI, sy. 217, s. 675. 


16 Sümer, a.g.m., s. 685. 


17 D'Ohsson, Tableau general de l'Empire ottoman, Paris 1778. Ayrıca 
yakin dónemdeki eserlerden Robert Mantran, Paul Dumont, Histoire de l'Empire otoman, Paris: Fayard, 2008. 


18 Küçük Kaynarca Antlaşması 1768'den 1774'e kadar devam eden 
Rus-Osmanlı harplerini sona erdiren bir anlaşmadır. On bir maddeden müteşekkil olan anlaşmanın ilk maddesi Kırım Hanlığı, Kuban ve Bucak Tatarlari'nin idari olarak bağımsız ancak dini açıdan halifeye bağlı olmalarını içermekteydi. Böylece hilafet meselesi uluslararası arenada politik bir araç olarak gündeme gelmiştir. 
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diger milletlere karg1 kendilerini üstün górüyorlardi. Ancak bu halet-i ruhiye devletin Batılılar karşısında aldığı maglubiyetler neticesinde değişmeye başlamış, buna karşın Avrupalılar ise Aydınlanma çağında ortaya atılan seçkinci olma fikrini politikaya taşıyarak diğer halklara karşı işgal de dahıl bir dizi tasarrufta bulunmaya başlamışlardı. 


Avrupalı emperyal güçler, müslümanların hâmisi durumundaki Osmanlı'nın zayıflamasıyla birlikte İslâm milletlerine yönelik sömürge planlarını ortaya koymaya başladılar. Buna Osmanlı'nın direniş göstermesi ve bu direnişini de hilafet makamını, kavramını kullanarak ifa etmesi, bu makamı uluslararası politik bir araç konumuna getirmiştir. 
Tanzimat sonrası halifelik ve ittihâd-ı İslâm, kavram olarak politika arenasında sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Sultan 2. Abdülhamid, geliştirdiği panislámizm" ideolojisiyle halifelik kavramına 19. yüzyıl sonunda yeni bir boyut getirmiştir. Gittikçe sertleşen ve tüm müslümanları sömüren Batı işgaline karşı topyekün bir kıyamı sağlamak için Sultan Abdülhamid halife etrafında toplanılmasını arzu etmiş ve bu yönde çalışmalar ifa etmiştir. İlk başlangıçta etkin bir şekilde müslümanlar arasında uygulanma imkânı bulan ittihâd-ı İslâm kavramı, 1908' de Abdülhamid Han'ın tahttan indirilmesi sonucu yönetimi ele geçiren Jön Türk iktidarıyla akamete uğramıştır. Zira bu dönemde milliyetçilik kavramı gittikçe yayılmış ve müslümanlar arasında ciddi ayrışmalar meydana gelmiştir. Netice itibariyle gelinen noktada panislâmizmin ve halifeliğin mahiyeti ve konumu 
2. Abdülhamid'den sonra tamamen değişmiştir. On üç asırlık halifelik müessesesi ilgayla sonuçlanmıştır. 


19 Panislâmizm kelimesi Pierre Rondot'ya göre Avrupalilar'ca kullanılmış bir terimdir. Bu ifadeden Avrupalilar'in anladığı, müslümanlarca topyekün Batılılar'a karşı yapılan bir komplo hareketidir. 
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b) İttihâd-ı İslâm, Batılı Tabirle Panislâmizm 


İttihâd-ı İslâm, kelime anlamı itibariyle, İslâm memleketlerinde yaşayan tüm müslümanların birliği anlamına gelmektedir.” Teoride, farklı devletlerde ve aynı çağda yaşayan müslümanlar esasen bir hukuk etrafında yani İslâm hukukuna tâbi olarak yönetilmekteydi. Bir İslâm devletine giden müslüman ayrı bir muameleye tâbi tutulmaz, İslâm'ın öngördüğü herhangi bir hukuki, iktisadi ve idari tasarrufun dışında bir uygulamayla karşılaşmazdı. Bunun tek istisnası İran olmuştur. Ehl-i sünnet inancı dışında görüldüğü için Fars milleti veya Şia mezhebi, ittihâd-ı İslâm içinde telakki edilmemiştir. Bunun sonucundadır ki diğer İslâm devletleri Osmanlı Devleti'ni tüm müslüman memleketlerinin hâmisi görmüşler ve biat etmişlerdir. Buhara Hanı Haydar Şah”, Açe Sultanlığı, Fas sultanı, Delhi Sultanlığı Osmanlı sultanını halife olarak tanımışlar ve fiili olarak ittihâd-ı İslâm kavramının uygulanmasını sağlamışlardır. 


Bu kavramın mahiyeti ve uygulanabilirliği konusunda başlangıçta herhangi bir kargaşa söz konusu değildi. Ancak özellikle 19. asırdan itibaren bilhassa oryantalistlerin konu üzerine yoğun araştırma yapmalarıyla tartışmaların başladığı görülür. Bu tartışmalar, Türk-Arap aydınların Batrda yapılan çalışmalardan ciddi boyutlarda etkilenmeleri sonucunda genişlemiştir. Böylelikle ittihâd-ı İslâm ve hilafet konusunda İslâm dünyasında da tartışmalar başlamıştır. 
Osmanlı politika arenasında İslâm birliği kavramını ilk kez Yeni Osmanlılar muhalif hareketi kullanmaya başlamıştır. Terim olarak ise, ilk kez Nâmık Kemal tarafından 10 


20 Azmi Özcan, Pan-İslâmizm, Osmanlı Devleti Hindistan Müslümanları 
ve İngiltere (1877-1924), Ankara: TDV Yayınları, 1997, s. 34. 


21 Özcan, a.g.e., s. 37. 
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Mayıs 1869 yılında Hürriyet gazetesi'nde kullanılmıştır.” 
Bu kavramın daha sonra Sultan 2. Abdülhamid tarafından dış politikada emperyalistlere karşı politik bir paradigma olarak tarih sahnesine sokulduğu görülür. İlginç bir şekilde ittihâd-ı İslâm başlangıçta devlete muhalif bir grubun ideolojisiyken yaklaşık yirmi yıl sonra Sultan Abdülhamid tarafından aşkın bir şekilde uygulanmak istenen ve dinin gereği olarak temellendirilen bir kavram olmuştur. 


İslâm birliği konusunda yapılan çalışmalar esasen Sultan Abdülaziz döneminde geliştirilmeye başlanmıştır. Ticaret-i Bahriyye Mahkemesi zabıt kâtibi Esad Efendi tarafından yayımlanan /ttihád-: İslâm adlı eser Arapça'ya tercüme edilmiş ve hac esnasında müslümanlara dağıtılmıştır.” Bu meyanda özellikle basında çokça yazılar kaleme alınmıştır. 
Basiret, Sebilürreşâd gazeteleri, yazıları ve meydana getirdiği etkiyle öne çıkmışlardır. Öyle ki zaman zaman bu yazılar diplomatik krize neden olmuş ve bunun sonucunda Avrupa kamuoyunda ve Avrupalı diplomatlarda muhtemel bir İslâm birliğine karşı teyakkuz durumu oluşmaya başlamıştır. Basiret gazetesinin Açe müslümanlarına yardım için Bábiáli'nin donanma göndereceği yönündeki haberi Hollanda'yı rahatsız etmiş ve Hollanda Osmanlı Devleti'ni uyarmıştır. İlginç bir şekilde Bábiáli bu haberi yalanlayarak bir yerde geri adım atma durumunda kalmıştır. Ancak buna rağmen Hollanda'nın karşı hareketi bitmemiş, üstelik İngiltere'ye ittihâd-ı İslâm konusunda birlikte hareket etme çağrısında bulunmuş ve bunda da muvaffak olmuştur.” 
Görüldüğü gibi İslâm birliği meselesi Islahat Fermanr'ndan sonra başlamıştır. Bir başka ifadeyle 1856'da imzala- 


22 Azmi Özcan, “İttihâd-ı İslâm”, DİA, c. 23, s. 470. 
23 Özcan, a.g.m., s. 470. 
24 Özcan, a.g.m., s. 470. 
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nan Paris Antlaşması'nın akabinde gittikçe kurumsal bir yapıya bürünerek İslâm memleketlerinde Batılı devletlerin yerleşmeye başlaması sürecinde gündeme gelmiştir. Başka bir ifadeyle misyoner grupların Osmanlı Devleti'nde etkilerini hissettirmeye başladıkları döneme denk düşmektedir. 


Osmanlı Devleti dört bir koldan Batılılar'ın kültürel, ekonomik ve politik olarak müslümanlar arasında nüfuz sahibi olmaya ve onları yönetmeye başladıklarını erken denilebilecek bir dönemde farketmiştir. Nitekim Ace'den başlayarak Türkistan'a kadar olan İslâm memleketleri, tek güç olarak gördükleri Osmanlı Devleti'nden, uğradıkları işgale karşı destek taleplerinde bulunmuşlardır.” 1877 Berlin Antlaşması sonucu topraklarının yaklaşık 1/3'lük kısmını kaybeden ve toprak bütünlüğünün 1856 Paris Antlagmasi'yla garanti altına alındığı Bâbıâli, artık kesin bir şekilde diplomaside güven kavramının olamayacağına inanmaya başlamıştır. Paris Antlaşması'nı en fazla ihlal eden ülke Fransa olmuştur. Öyle ki Fransa Afrika'ya yerleşerek en fazla müslümanı yöneten devlet konumuna gelmiştir. Buna ilaveten işgal edilen yerlerdeki halkın da yardım talep etmesi Osmanlı Devleti'nin ittihâd-ı İslâm kavramı etrafında ortaya koyulacak bir direnişle emperyalist girişimlere dur denilebileceği sonucuna ulaşmasında etkili olmuştur. Sonuçta devlet bu talebe karşılık vermiş ve böylece kendisine yönelecek olan doğrudan bir tehdide karşı daha önceden bir savunma tertibatı almıştır. 


İttihâd-ı İslâm ve hilafet müessesesinin etkin bir şekilde savunulması devletin en üst makamında fikir olarak benimsenmesine karşın, ittihâd-ı İslâm konusunda devletin içinde ve dışında tartışmalar da yaşanmış ve bir bölünmüş- 


25 Özcan, a.g.m., s. 471. 
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lük durumu meydana gelmistir. Ali Suavi, Süleyman Nazif, Tevfik Fikret, Ziya Gókalp gibi aydinlar hilafet konusunda olumsuz düşünen yazarlar olarak öne çıkmışlardır. Aynı zamanda bu yazarların ortak özelliği de Jön Türk hareketine mensup olmalarıydı. Sultan Abdülhamid zamanında İslâm birliğine karşı çıkan Jön Türk hareketi mensuplarının Sultanın tahttan indirilmesinden yedi sene sonra cihad ilan etmeleri ayrıca incelenmesi gereken bir durumdur. Onların bu tarz-ı siyasetleri, Batılı ülkelerce desteklenen son dönem Osmanlı aydınlarının tek gayelerinin suni olarak yarattıkları Sultan Abdülhamid korkusuna karşı akla ve reel politiğe dayanmamalarıyla ve aşkın bir şekilde pozitivizme meftun olarak hareket etmeleriyle açıklanabilir. Batılı degerleri benimseyen bir kesim seküler, jakoben, pozitivist bir dünya görüşünü Osmanlı Devleti'nde hâkim kılmayı amaçladıkları ortadadır. Daha da önemlisi aynı zümreler halkı da ikna ederek İslâmi kurallara ve kızılelma fikrine sahip devleti dönüştürmeyi amaçlamışlar ve bu yönde gayret sarfetmişlerdir. Özellikle Süleyman Nazif'in Ebüzziya'ya gönderdiği mektup,” Sultan Abdülhamid'in politikalarına hangi halet-i ruhiyeyle yaklaşıldığının en çarpıcı örnekleri arasındadır. Süleyman Nazif'in Ebüzziya'ya gönderdiği mektup şu şekildedir: 


“Üstad ve Peder-i Muhteremim 


Hilafet ve milliyet meseleleri hakkında bu keremnamenizle dermeyan buyurduğunuz mütaalatta pek musip ve haklısınız. Söz aramızda kalsın: Hilafet bizim için daima bir bâr olmuş ve dört asırdan beri şevketli milliyemizi kemirmekle tegaddi edip durmuştur. 

26 Seçil Akgün, “Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nde Halifelik Örgütünün Yer- 


sizligi", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Araştırmaları Dergisi, c.14, sy. 25, 1981, s. 63-64. 
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Yalnız Emeviler ve Abbâsîler değil, Hulefâ-yi Rásidin bile hilafetin kuvve-i manevisinden ziyade, silahın kuvve-i maddiyesi sayesinde ihraz-1 mutlakiyet ettiler. Dikkat edilmiyor ki bizim devr-i istilamız ve devr-i itilamız hilafetin Osmanlılar'a intikalinden sonra kapanmaya başlamıştir. Sultan Süleyman Birinci Fransuva'yı Sarlken'e karşı lütfen himaye buyurduğu zaman âleme mirası hiras eden satvet ve vakarı haremeyni'ş-şerifeynin birkaç senelik hâdimliğinden değil, berrin ve bahrinin birkaç asırlık hâkimliğinden ahz ve istihsal ediyordu. Bugün de sözüm ona hádimü'l-haremeyni's-serifeyniz. Fakat bu unvanı semavi, Karadağ'ın bizimle temeshur etmesine mani olmuyor. Bu dertler kimseye kabil-i izhar değildir. Çünkü derhal techil ederler, tahmik ederler ve neüzübillâh tekfir ederler. 


Biz halife olduktan sonra, her akşam selâmlıktaki misafirleri i*zâz ve i'tâm etmek için haremdeki evlat ve ayalimi aç bırakan Anadolu'nun züğürt hanedanlarına benzedik. 
Asker ve memurlarımızın senede dört ay maaş alamadıkları zamanlarda bile surre-i hümâyunun intizamı irsalâtına itinâ ve şedâid-i iklim mevasim altında çıplak gezen askerleri libase bedel, merâkıd-i mübarekeye pusideler ihdâ olunur ve Yemen'deki asâkir-i mansüreyi tahsis için sevkolunacak kuva-yi imdâdiyeye tahsis olunan vapurlara Çerkes Mehmed Paşa Buhara hacılarını irkâb ederdi. Yani hilafata Asya'dan, Afrika'dan Cava ve Sumatra' dan hücum eden tufeylileri millet hesabına kendi gıda ve nafakamızla besledik. 


Eğer hilafet kuvvet olsaydı, birkaç yüz milyon Katoliğin reisü'r-rüesáya ruhanisi olan papa bugün Vatikan mahabesine tıkılmış bulunmazdı. 
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Damarlarimdaki kan halis Türk kanıdır ve ben ân ceddin müslümanım. Hatta bu hususta diğer Osmanlı Türkler'e biraz da tefevvuk, yani takaddüm iddia etmeye hakkım vardır. Çünkü Selcukiler'le gelen Türkler'in evlatlarındanım. Bununla beraber, kanıma ve imanıma yemin ederim ki Cenübi Amerika'daki Patagonlar kadar vasati Asya'daki Türkler ve Şimâli Afrika'daki müslümanlar da bana yabancıdırlar. Ben öyle bir Türk ve müslümanım ki yalnız Osmanlı hissiyat ve menafiyle muhakeme-i ef‘al edebilirim. 


İttihâd-ı İslâm'a nasıl itimad olunsun ki? 93 harbinde derbâr-ı hilafeti saran Moskof ordusunun binlerce de efradı müslümandı. Ve bunlar Arafat dağında nasıl aşk ile şevk ile tekbir getirirlerse Sipka Balkani'nda da öyle vecd ile ve heyecanla kurşun attılar. 


İttihâd-ı İslâm Nâmık Kemal Bey denilen pek hayalperest bir sabiyi edebinin dest-i dehasında eğilip bükülen bir oyuncaktan başka bir şey değildir. Fakat bu oyuncağa hâlâ bir sanem, bir mabut nazarıyla bakılıyor. Ve bunun tehlikesini, zararını, faydasızlığını, hatta imkânsızlığını iddia eden hamiyetli makule ashabı, mâbud-ı hakikiyi inkâr etmiş kadar mustahakkı ta'yip ve tefrik oluyor.” 


Bu yazı, Osmanlı Devleti içinde ciddi boyutta zihniyet dönüşümünün yaşandığını gösteren önemli bir belge niteliğindedir. Zira cihad, ilâhi kelimetullahın dünyaya yayılması, nizâm-ı âlemin sağlanması gibi kavramlar yerini tek bir ırkın refahının sağlanmasına ve bunun için gerekirse geçmişin reddedilmesi, yeni içtimai hayatın pozitivist ve seküler bir çizgide olması arzusuna bırakmıştır. Gelinen noktada ittihâd-ı İslâm meselesi, tartışılan ve tam anlaşılamayan bir konu olarak karşımıza çıkmıştır. Türk aydınlarının İslâm'ın temel kavramlarını Batı'dan okumaya çalışmalarının, ana kaynak dururken ilimde üstün gördükleri Batı'nın İslâm üzerine yaptığı çoğu ön yargılı eserlerden beslenmelerinin yaşanan kavram kargaşasında rolü oldugunu söylemek mümkündür. Halbuki bu konuda var olan İslâmi eserler, başka çalışmalara gerek duyulmayacak kadar çoktur (Taberí Tarihi vb.). Elestirilerde kaynak tahlillerinin ve analizlerinin nesnel bir biçimde yapılmaması da özellikle Batı yanlısı Jön Türkler'in meseleye sadece ideolojik açıdan yaklaştıklarını göstermektedir. 


Batı dünyasında panislâmizm üzerine oldukça geniş bir yayın mevcut olmakla birlikte, kavramın 1870'lerde zuhur ettiği zehâbı kaynaklardan eksik olmamıştır. Azmi Özcan, bu konudaki bilgilerin çelişkili ve tutarsız olduğunu belirtmektedir. Belki bahsedilen tarihi, Batı'nın İslâm birliği üzerine yaptığı çalışmaların yoğunlaştığı tarih olarak göstermek daha doğru olabilir. Dolayısıyla Batı'nın İslâm birliğini ve halifeliği nasıl algıladığı ve bu algıların doğruluğu noktasında ayrıntılı bir incelemeye ihtiyaç vardır. Bu meyanda oryantalistlerin yaklaşımlarının da objektif olarak değerlendirmeye tâbi tutulması gereklidir. Zira İslâm üzerine yazılan yazılarda emperyalizmi bir medeniyet projesi olarak gören belli bir politik zihniyetin etkisinin olduğunu görmek mümkündür. 


Kolonyalizmi bir medeniyet projesi gibi takdim eden Fransa kapitülasyonlardan elde ettiği Osmanlı Devleti nezdinde “en ziyade imtiyaza mazhar devlet” konumu sayesinde önce Akdeniz'de etkisini arttırmış, daha sonra Bábiáli'nin de zayıflamasıyla özellikle müslümanların yoğun yaşadığı yerleri işgal etmiştir. İlk olarak 1830'da alacaklarını bahane ederek Cezayir'i işgal etmiş ve giderek Afrika'ya yayılmaya başlamıştır. Bunun sonucunda Fransa 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ile müslümanlar arasında politik olarak tabiiyet-yönetme ilişkisi doğmuştur. Kolonyalizm artık kökleşmiştir. Kölelik, angarya olarak çalıştırma, asker olarak kullanma dahil birçok alanda müslümanların Fransa'ya hizmet etmesi sağlanmıştır. Tüm bu düzene karşı ittihâd-ı İslâm ve halifeye itaat kavramlarının politik arenada gündeme gelmesiyle Fransa'da bu kavrama yönelik araştırmalar ve tanımlamalar başlamıştır. 


Esasen Doğu sorunu kavramı çerçevesinde 1815'ten beri Fransa'da müslümanlara yönelik araştırmaların yapıldığı bir gerçektir. Ortaya koyulan makaleler ve raporlar, Doğu hıristiyanlarının durumu ve müslümanların bunlarla ilişkilerini ortaya koyma amacına matuftu. Ancak İslâm birliği kavramının artan bir oranda kullanılmaya başlamasıyla Fransa'da İslâm algısı değişmeye başlamıştır. Panislâmizm olarak literatüre geçen ittihâd-ı İslâm kavramı 1877'de Franz von Werner tarafından Turkische Skizzen dergisinde, daha sonra 1881'de de Fransa'da Gabriel Charmes tarafından Revue de deux mondes süreli yayınında gündeme getirilmiştir.” Bu tartışmanın Fransa'da Almanya'dan dört sene sonra gündeme gelmesi ilginç bir durum olarak dikkatlerden kaçmamaktadır. Geç kalmışlığın sebebi ayrı bir konu olmakla birlikte, Alman kamuoyunun halifelik konusunda bir kafa karışıklığı içinde olmasının bunda etkili olduğu söylenebilir. Zira devlet idarecileri sömürge yarışına Osmanlı Devleti ile birlikte girip rakip Avrupalı devletlerin önünü kesmek isterken, dini çevreler de müslüman bir devlet ile bu denli müttefiklik ilişkisine karşı çıkıyorlardı. 


27 Özcan, “İttihâd-ı İslâm”, s. 470. 
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Sonuçta 1880'lerden itibaren Avrupa'da panislâmizm üzerine yapılan değerlendirmeler günümüzde de devam etmektedir. İttihâd-ı İslâm kavramının günümüzde de tartışma konusu olması kavrama yönelik algılanma sorunundan kaynaklanmaktadır. Buna ilaveten politik aktörler ittihâd-ı İslâm ve cihadı, kendi emelleri doğrultusunda kullanma arzusundadırlar. 


c) Avrupa'daki Genel Halifelik Algılaması 


Hilafet kavramı etrafında Avrupalıların ve özellikle Fransızlar'ın algılamalarına ilişkin kamuoyunda yapılan analizler ve değerlendirmeler önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Dönemin ünlü entelektüelleri, oryantalistleri Louis Massignon,* Pierre Rondot,” Ernest Renan,” Gabriel Charmes, İslâm ve politika ilişkisi üzerine eserler kaleme almışlar, Fransa kamuoyunu panislâmizm ve halifelik konusunda yönlendirmişlerdir. Ancak bu eserler üslup olarak akademik olmasına rağmen bilgi doğruluğu açısından ciddi eksiklikler ve yanlışlarla doludur. Batılı entelektüellerin İslâm, halifelik ve panislâmizm hakkında yazdıklarının sorgulanması noktasında pek çok arastirma- nın yapılması gerektiği âşikârdır. 


Panislâmizmin gücünü görmeye başlayan Avrupalı entelektüeller, politikacılar bu kavramı anlamak ve kendilerine yönelik oluşacak tesiri ölçmek için akademik araştır- 
28 bk. Louis Massignon, “Note documentaires et références bibliograp- 


hiques sur la souveraineté et le califat en Islam", Revue du monde musulmane, Paris 1906, s. 273-317. 


29 bk. Pierre Rondot, Les forces religieuses et la vie politique de l'Islam, 
Paris: Université de Paris Institut d'Etudes Politiques, 1956-57. 


30 bk. Ernest Renan, /s/am et la Science, Paris: Conférence faite à la Sorbonne, 29 Mart 1883. 
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malar yapmaya yönelmişlerdir. Kuşkusuz bunda asıl sebep, sadece bilimsel çalışmalarla halkı aydınlatmak değildi. 
Aynı zamanda Osmanlı'ya karşı stratejiler geliştirmek için de ciddi anlamda bilgiye ihtiyaç vardı. Panislâmizmin ilk olarak ortaya çıkış süreci, nedeni, kavramın etkilerinin ne olduğu gibi hususlar tüm Avrupa kamuoyunda olduğu gibi Fransa kamuoyunda da yer alan tartışmaların başlıca konuları olmuştur. Özellikle Fransa'daki halifelik ve panislâmizm algılamaları, münhasıran yukarıda belirttiğimiz entelektüellerin İslâm ve dini cemaatlere yönelik yaklaşımları genel anlamda birbirine yakınlık arzetmektedir. Ze Temps, Le Figaro, Question diplomatiques et coloniales, Revue de monde musulmane, l'Asie francaise adli dergilerde bu konuda çok sayıda makale bulunduğu bilinmektedir. 
Bu itibarla İslâm ve cihad konusundaki neşriyatın fazlalığı Fransa kamuoyunun bu meseleye ne denli ilgi gösterdiğini ortaya koyması bakımından önemlidir. Burada yapılan araştırmalar göstermektedir ki Fransa'da birçok kesim panislâmizm konusundan söz etmiştir. Akademik çevrelerde ve basında araştırmalara, makalelere konu olmuş bu mesele hakkında dini çevreler de, 19 ve 20. yüzyılın önemli bir gündemi olmaya başlayan panislâmizm ve halifelik ile ilgili yazmaktan geri durmamışlardır. Bu çeşitlilik panislâmizm konusunda doğal olarak birçok tanımlamayı da beraberinde getirmiştir. 


Nikki R. Keddie'ye göre “panislâmizm halifenin dinin gücünden etkilenerek Batı işgaline karşı kullandığı bir politikadır. Böylece panislâmizm din eksenli bir çeşit milliyetçilik olarak da tanımlanmakla birlikte esasen bu şekliyle modem anlayışın ürünüdür ve laik bir zihniyetten doğmuştur."?! Keddie, panislâmizmin doğuşunu Batı reformların- dan doğan hayal kırıklığına ve Batı'nın Asya'da işgale başlaması sonucunda meydana gelen tepkilere bağlamaktadır. 
Yine müslümanların tüm bu yaşananların doğal sonucu olarak halifelik kavramına sığındıklarını Keddie şu ifadelerle belirtmektedir.” “Tanzimat ile birlikte meydana gelen reformların iflas ettiğini, yerine İslâmi reformların uygulamaya konulmasıyla birlikte müslümanların Batı işgaline dur denilebileceği fikrine sarıldıklarını ileri sürmektedir. 
Sultan ancak bu isteğe cevap verme durumunda kalmıştır. 
Panislâmizm bu haliyle milliyetçiliği kuvvetlendirmiştir. 
Panislâmizm milliyetçilikle Batı düşmanlığı noktasında ortak hareket etmişlerdir.” 


Makalelerdeki analizler dini, siyasi ve ilmi olmak üzere temelde üç bakış açısına göre kaleme alınmıştır. Hangi bakış açısının yoğunlukta olduğu sorusunun cevabı çok açıktır. Burada siyasi bakış açısının belirgin bir şekilde öne çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yazılar genelde giriş bölümlerinde halifelik kavramının anlamı, doğuşu ve tarihteki uygulanış tarzı hakkında bilgi içerdikten sonra, yazarların bu konudaki fikirleri ve hatta önerileriyle son bulmaktadır. Hilafet kavramının bir politik araç olarak ortaya çıkma süreciyle ilgili en çarpıcı bilgi 1909'da Question diplomatiques et coloniales adlı dergide yayımlanan makalede bulunmaktadır. Bu makalede hilafetin Sultan Abdülhamid'in panislâmizm düşüncesinin bir uygulaması 


31 Nikki R. Keddie, “Pan-İslâm as Proto-Nationalism", The Journal of Modem History, XLI, Mart 1969, s. 17-28. 

32 Nikki Keddie, ibid ; Nikki R. Keddie, An /slamic Response to Imperialism. Political and Religious Writings of Sayyid Jamal Al-Din Al-Afghani”, Berkeley, University of California Press, 2e éd. 1983, p. 212. 
Elie Kedourie, Afghani and Abduh : an essay on Religious Unbelief and Political Activism in Modern Islam, Londres 1966. 
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olarak góründügü belirtilmektedir. 1897'deki Yunan zaferinin, sultanı, önceden tasarladığı panislâmist ideolojiyi sahneye koymaya cesaretlendirdiği ifade edilmektedir.” 


Bir başka yazar bu kavramın kökenlerini incelediği makalesinde Fransız diplomatlarının üstün ve kıvrak zekâlarına vurgu yaparak bu ideolojiyi âdeta bir Fransız hediyesi olarak takdim etmektedir. Daha 1774'te Küçük Kaynarca Antlaşması esnasında Fransız diplomat Le Compte de Saint Priest'in Osmanlı sultanına halifelik kavramını bir argüman olarak kullanarak Kırım üzerindeki otoritesinin devamının sağlanacağı şeklindeki tavsiyesi sayesinde” ilk olarak bu kavramın politika sahnesinde göründüğüne işaret edilmesi, Fransız kamuoyunun yaklaşımını yansıtması bakımından önemlidir. Wilhelm Barthold” da Osmanlılar'ın Küçük Kaynarca Antlaşması'ndan sonra halifelik ünvanını kullanmaya başladığını, 2. Mütevekkil'in Sultan Selim'e halifeliği bırakmasını Ermeni tarihçi d'Ohsson'un bir “icadı” olarak belirtmektedir.” Neredeyse her önemli ve etkili fikir akımının doğduğu Fransa'nın, panislâmizm ve halifelik kavramının neşvünema bulmasına da öncülük ettiğinin ispatlanması amacı hâkim gibidir. Ancak Osmanlı kaynaklarında bu yönde bir bilgi bulunmamaktadır. 


Bir başka savunulan fikir ise halifelik kavramının aslında Hıristiyanlık'taki papalık kavramından etkilendiğidir. 


33 "Théorie du Panislamisme”, Questions diplomatiques et coloniales, 
1909, s. 643. 

34 Guichon, a.g.e., s. 20 

35 Wilhelm Barthold, Vasili Vladimirovic Bartold olarak da anilmaktadir. 
Iki ismi de kaynaklarda geçmektedir. Rus asıllı Türkolog olarak ün yapmış bir bilim adamıdır. 

36 Massignon Louis, * Notes documentaires et références bibliographiques sur la souveraineté et le califat en İslâm (Critique historique de la Notion de califat: théses des orientalistes européennes)", Revue du monde musulmane, 1906, s. 283. 
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Özellikle dini çevreler bu fikir üzerinde çokça durmuslardır. Teolojik bir yaklaşım sergileyerek meseleye bakmışlardır.*” Ancak buna karşı çıkan entelektüeller de vardır. 
Thomas Walker Arnold”, papalık ve halifeliğin karşılaştırılmasının yanlış olduğunu savunarak, halifeliğin üç ana faktörden beslenen bir mit olduğunu ileri sürmektedir. 
Panislâmizmin, “Halifelik Kureys ten olacak” (Ahmed b. Hanbel, e/- Müsned, 4/185) hadisi ile politik faktörden, Teftâzâni'nin yorumuyla hukuki bir argümana sahip olan ve Gazáli, Nasirüddin-i Tüsi'nin yorumlarıyla felsefi bir kókten beslenen bir olgu oldugunu ifade etmektedir.? Ayrica, ünlü oryantalist Louis Massignon yine bu kavramin nedense Osmanlı Devleti'nin yenilmeye başladığı zamanda ortaya çıkmasının manidar olduğuna vurgu yaparak, özellikle Arap kamuoyuna bunun bir Türk manevrası olduğunu anlatma gayreti içindedir. Ortaya koyulan bu fikirlerin mesnedi tartışmalıdır. Louis Massignon her ne kadar İslâm dünyasını yakından tanımış olsa da yukarıda bahsi geçen İslâm âlimlerinin eserlerinin mahiyetini anlayacak durumda değildir. Zira İslâmi ilimlere vâkıf olamamıştır. 
Bu hususta herhangi bir tedrisat gördüğü kaynaklarda geçmemektedir. Yüzeysel olarak edindiği bilgilerle İslâm'ın en hassas konusu hilafet kavramı üzerine fikirler ileri sürmüştür. Bu durum Louis Massignon'un onlarca eser vermesine rağmen hilafet konusunda yazdıklarının objektifliğini tartışmalı hale getirmiştir. Ancak belirttiğimiz bu eksiklik o dönemlerde Fransız kamuoyunca bilinmemekte, aksine Louis Massignon dönemin en ünlü aydını olarak ka- 


37 Guichon, a.g.e., s. 20. 


38 Halifelik ile ilgili değerlendirmeleri için bk. Thomas Walker Arnold, 
The Califate, London: Oxford Univercity Press, 1924. 


39 Louis Massignon, a.g.e., s. 285-287. 


43 


bul edilmekteydi. Ünlü kişilerin halifeliği tek taraflı olarak değerlendirmeleri manidar olarak kabul edilebilir. 


Fransa'da Sultan Abdülhamid'in panislâmizm politikasını ve halifelik kavramını nasıl kullandığı, bu politikasını ortaya koyarken irtibat kurduğu sosyal ve dini dinamiklerin neler ve kimler olduğu sorularının sıkça sorulduğunu müşahede etmekteyiz. Bu meyanda Question diplomatiques et coloniales'da sultanın yetişmiş olduğu dini çevrelerin, dervişlerin, şeyhlerin bunda etkili olduğu, özellikle Muhammed Zâfir el-Medeni'nin?? sultanın politikalarında ayrı bir yeri olduğundan bahsedilmektedir. Sultanın böyle bir politikaya yönelmesinin üzerinde sıkça durulmaktadır." 


Özellikle şeyhlerin tüm İslâm coğrafyasında halifelik kavramına mistik bir hava verdiği ve bunların kitleleri kolayca etki altına alabileceğine dikkat çekilmektedir. Tasavvufu tanımlamak için kullanılan mistisizm ifadesi entelektüellerin İslâm'ı ve tasavvufu ne kadar tanıdıklarını gösteren önemli bir seviye tesbitidir. İslâm'ın kalbi olarak tüm âlimlerce tanımlanan tasavvufu Yunan veya Helen okumasıyla mistisizm diye tanımlamak gerçeği ifade etmediği gibi, yanlış bir aktarımdır. Bu aynı zamanda özellikle şarkiyatçıların İslâmi kaynakları tam olarak okumadıklarını göstermektedir. Gazâli, Kuşeyri, Fahreddin Ali Safi'nin Reşehât'ı en azından okunsaydı bu denli tanımlamalara yer vermemiş olabilirlerdi. Louis Massignon'un İslâm konusunda yazdıklarına baktığımızda yukarıda belirttiğimiz eserlere referanslar vermemesi anlaşılır bir durum değildir. 
Uzunca bir süre Şam ve civarında kalan bir entelektüelin 


40 Şeyh Mulây el-Arabi Derkâvi (yay. haz. Titus Burckhardt; trc. İbrahim 


Kalın), Bir Mürşidin Mektupları, İstanbul: İnsan Yayınları, 2008. 
4| Massignon, a.g.e., s. 644. 
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böylesine bir tutum sergilemesi ilginçtir. Bu yanlış okuma yüzündendir ki neredeyse tüm şeyhler oryantalistlerin eserlerinde sultanın birer ajanı gibi takdim edilmektedir. 
Tüm tarikatların, sultanın âdeta birer misyon şefliği gibi çalıştığı iddiasına sıkça atıf yapılmaktadır. Şeyh Abdurrahman, Şeyh Said Ali b. Hâmid Ganem, Muhammed b. Ali es-Senüsi gibi zatlar Avrupa kamuoyunda Sultan Abdülhamid'in yukarıda belirttiğimiz çerçevede irtibatta oldu- 
£u kişiler olarak sunulmaktadır.” Bu tarikatlar, devletten aldıkları destekle hıristiyanlara karşı saldırılar düzenleyen organizasyonlar, örgütler şeklinde yansıtılmıştır. Ancak finansmanın ne kadar olduğu, nasıl gönderildiği hususlarında herhangi bir bilgi olmaması bu izahatların doğruluğu konusunda şüphe uyandırmaktadır. Tüm bu sunulan abartili bilgileri basının sansasyonel haberlerinden biri olarak telakki etmek mümkün olabileceği gibi, politikayı belirleyen zümrelerin kamuoyunu etkilemek için sipariş olarak hazırlattıkları çalışmalar olarak da kabul edilebilir. Zira yukarıda bahsettiğimiz bilgileri doğrulayıcı kaynakların bu yazarların eserlerinde sunulmamış olması, dikkat çektiğimiz hususlardaki görüşümüzü doğrular mahiyettedir. 


Hilafet ve panislâmizm konusunda çalışmalarda bulunan dini önderlerin Fransız kamuoyunda çok yakından takip edildiği, bu konuda yazılan eserlerden anlaşılmaktadır. 
Halifelik hakkında yapılan çalışmalarda en fazla öne çıkan önder Raşid Rida'dir ve İstanbul'a karşı yaptığı çalışmalarla Fransız kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Raşid Rida, el-Islähü'l-Dinf adlı çalışmasında halifelik meselesini işlemiştir. Politikayı fıkıh ve dini yasallığı açılarından ele almış, Sünni ve Şii müslümanların birleşmesini, halifenin 


42 “Note sur le Panislamisme", Question diplomatiques et coloniales, c. 
28, s. 650. 
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Mekke'de bulunmasini, her memlekette bir temsilci vasitasıyla tüm müslümanları yönetmesi fikirlerini ileri sürmüştür. Müslümanların en kutsal mekânının aynı zamanda yönetimin de merkezi olması gerektiği savını şiddetle savunduğu görülmektedir.” Buna ilaveten halifenin her türlü entrikadan ve etkiden uzak olarak görev ifa edeceğini ifade etmiştir. 


Raşid Rida'da öne çıkan diğer bir husus ise Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın etkisi altında kaldığı fikridir. Halifelik ile ilgili olarak fikirlerini temellendirdiği argümanlarında bu tezi kullanmıştır. Almanlar'ın Osmanlı üzerindeki nüfuzu Fransız kamuoyunda da yaygın bir biçimde hâkim olan inançtı. Bu konuda Alman etkisi çok sayıda makalede açıkça zikredilmiştir. Raşid Rida ile Fransız entelektüellerinin Almanya'nın etkisi hususundaki fikir birliği ilgi çekici boyuttadır. 


Hılafet konusunda Fransız kamuoyunda en çok etkili olanlardan biri de Wilfrid Scawen Blunt'dur (1840-1922). 
Blunt eserleriyle İslâm kongresinin düzenlemesine katkıda bulunmuş bir aydındır.“ İngiliz büyükelçiliğinde çok çeşitli görevler ifa etmiş, birçok yeri gezme fırsatı yakalamış ve bu sayede İslâm ile ilgili meselelere eğilmiş, yazılar kaleme almıştır. Özellikle Yakindogu'yu etraflıca gezmiştir. Fransız kaynaklarında ezilen halkların savunuculuğunu üstlenen bir entelektüel olarak tanıtılması ilginçtir ve bu konu yoruma açıktır. İngiltere dışişleri mensubunun çalışmaları- 


43 Jean François Legrain, L'idée du califat universel et de congres, face a 
la revendication de souvérainté et aux menace d'écrassement de l'Empire ottoman, a propos du traité sur le califat de Rachid Rida, Lyon, edition: Maison de l’Orient et Méditerranée, 2006, s. 55. 


44 Wilfrid Scawen Blunt, The Future of Islam, Londres: Paul Kegan, 
1882, s. 216. 


46 


nı İngiltere'nin Ortadoğu üzerindeki emelleri için yapması beklenirken bu şahsın İngiltere'nin rakibi Fransa'da şöhret bulması hususu incelenmesi ve üzerinde durulması gereken bir ayrıntıdır. Söz konusu hilafet ve panislâmizm olunca iki ülkenin ortak çıkarının bu politikaya karşı mücadelede olduğunu düşünmek mümkündür. Ancak açık olan, Blunt'un Fransız kamuoyunda adalet savaşçısı olarak sunulmasıdır. 
Eserlerinde Osmanlı Devleti'nin kendine bağlı halkları ezdiği, medeniyetin savunucusu Batı'nın ezilen halkların gözünü açtığı, halifelik adına yıllardır yapılan “zulmün” Avrupalı entelektüellerin çabaları sonucunda ortadan kaldırıldığı tezlerini şiddetle savunmuştur.” Bu motivasyon etrafında toplanan entelektüel unvanlı dışişleri görevlileri- nin panislâmizmi itibarsızlaştırma stratejisi üzerinde çalıştıkları ortadadır. 


Blunt'un fikirleri gerek mahiyeti ve gerekse muhtevası bakımından incelenmeye değerdir. Birçok akademisyenden daha fazla alan çalışması yapması, neredeyse tüm İslâm memleketlerini dolaşması, Kahire'de Muhammed Abduh ve fikirlerini incelemesi, belli bir politik plan doğrultusunda tüm bu faaliyetlerin yapıldığı hususunda önemli ipuçları vermektedir. Oryantalistlerin amaçları ve metotlarının gittikleri yerlerdeki halkı tanımak ve ona göre stratejiler geliştirmek olduğu herkesin mâlumudur. 


Blunt, çok çeşitli sosyal gruplarla temas kurmuştur. Ermeni asıllı İran diplomatı (Malkum Khan), eski Diyarbakır Süryâni kilisesi papazı (Jean Louis Sabunji) ve Cemáleddin-i Efgâni ile tanışması, halifeliğin yasallığıyla ilgili çalışmalara derin ilgi duyması basit bir akademik çalışma aşkıyla açıklanamaz. Üstelik araştırmalarında Arap ente- 


45 Blunt, a.g.e., s. 216. 
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lektüeller gibi İslâm'ın gerilemesinde Türkler'i sorumlu göstermesi Kev&kibi ve İbrahim Yazıcı gibi milliyetçi Arap yazarların fikirleriyle paralellik arzetmektedir. Şu an için kimin kimden etkilendiği sorusu ayrı bir araştırma konusudur. Buna ilaveten müslüman olmamasına rağmen İslâm?ın politik olarak geri kalmasına içerlemesi ilginçtir. Liberal, reformcu olarak meseleye yaklaşması ve diğerlerine oranla daha etkin değerlendirmeler yapması tüm bu arastirmaların Fransız kamuoyunda genişçe yer almasını sağlamıştır. 
Fortnightly Review adlı süreli yayında çalışmalarını etraflıca yansıtmıştır. 


Oryantalistlere ilaveten dini çevrelerin Fransa'da basını sıkça kullandıkları bir gerçektir. Misyoner yazarlar başka ülkelerdeki özellikle İngiltere'deki yayınları takip etmekte ve hilafet konusundaki yazılarla meseleye bir nevi müdahil olmaktaydılar. Misyona bağlı kurumlar,” basın aracılığıyla devlet yöneticilerini etkileyecek yazılar kaleme almakta ve yurt dışında yaptıkları faaliyetleri yurt içinde tanıtarak kendilerine aynı zamanda mali destek sağlamaktaydılar. Yine basın aracılığıyla yurtdışındaki misyonerlerini bilgilendir- 


46 Misyon, hıristiyan din adamlarına göre İsa'nın şeriatında var 
olan ve her zaman devam edecek bir olgudur. Hıristiyanlığın resmi din olmasıyla birlikte daha önce spritüel anlamı daha çok vurgulanan misyon kavramı kurumsallaşmaya başlamış ve özellikle Avrupa'nın tek hâkimi papanın kontrolünde devlet politikası olmaya başlamıştır. Misyon tarihçilere göre İsa'nın emrini yerine getirme veya kısaca, kilisenin sınırlarını genişletme işidir. Teologlara göre ise İsa'ya daha fazla insan kazandırmak için kilise tarafından gönderilen insanların örgütüdür. Bu anlamda misyonerler İsa'nın talebeleri sayılırlar. Bu motivasyon sayesindedir ki misyonerler bu uğurda tüm hayatlarını ortaya koyarlar. 
Evlenmezler, mal sahibi olamazlar. Tek gayeleri kendi inançları doğrultusunda İsa'ya hizmet etmektir. (bk. Dictionnaire du téologie, s. 1186.) 
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mekte ve bazan da misyoner gruplar, üyelerini teyakkuz durumunda tutmak için gazete ve dergilerdeki makaleleri kullanmaktaydilar. Correspondance d'Orient ve Levant adlı süreli yayınlar bu amaca matuftu. Abartılı ve zaman zaman dinler arası düşmanlığı körükleyici ifadeler yukarıda belirttiğimiz teyakkuzda olma durumuna hizmet eden bir stratejiydi.^ 


Dini çevrelerin Abdülhamid Han'ın panislâmizm politikasıyla emperyalist güçler için bir tehdit unsuru haline getirdiği hilafet kavramına bakışları da çeşitlilik arzetnektedir. Bazan bir blöf, bazan ciddiye alınması gereken bir tehdit, bazan da tüm İslâm tarihi boyunca hiç gerçekleşmemiş olan ütopik bir hareket olarak yorumlanmıştır. 
Dönemin Fransa'sında etkili yazılar yazan bir entelektüel olan Georges Samné, belki de mensubu olduğu Katolik cemaatte yetişmesi sebebiyle Le Khalifat et le Panislamisme adlı çalışmasında edindiği bilgilere kaynak göstermeden halifelik kavramını ve tarihi kökenlerini sunmakta ve bu sunuşta tarih boyunca yaşanan olaylara atıfta bulunarak hiçbir zaman tüm müslümanların bir elden politik olarak yönetilemediğinden bahsetmektedir.* Gerçekten de zaman zaman halifelik kavramı bir kabilenin dahi kullandığı bir kavram olmuştur. Fâtımiler zamanındaki halifelik bu tür bir yapılanmaya örnek teşkil eder. Ancak halifelik ve panislâmizmin Osmanlılar'ın güçlü olduğu dönemde tüm müslümanların birliğini sağlama anlamında hayata geçirildiği de bir vákiadir. Bu konudaki bilgi eksikliğinin boyutunun büyüklüğü ortadadır ve Georges Samne'nin eserinde bu görünmektedir. Georges Samné, görüşlerini, İslâm dünyasında Hulefâ-yi Râşidin dönemi hariç hiçbir zaman tek 


47 Levant, 1919. 
48 Georges Samné, Le Khalifat et le Panislamisme, Paris 1919, s. 4. 
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bir halifenin olmadigini ifade ederek temellendirmektedir. 
Bundan hareketle, cihad kavramini inceleyerek, artik bu tür deklarasyonlarin bir anlam ifade etmediğini, Osmanli'nin savaşlarda yenilmesini sebep göstererek açıklamaktadir.? Bu açıklamalarına karşın yine de özellikle tedbirli olunması gerektiğini yazılarında belirtmeden edememiştir. 
Tabiatıyla bu durum meseleye bakışındaki kararsızlığının ve içinde bulunduğu çelişkinin en sarih göstergesi olarak kabul edilebilir. 


Avrupa'da, halifeyi sadece müslümanların idarecisi ve Hz. Peygamber'in temsilcisi olarak gören entelektüeller de bulunmaktadır. Bu gücün abartılmamasını izahla beraber, kavramı suçlayıcı hatta biraz da hakaretvari bir şekilde halifeliği bazı despotların rüyalarını gerçekleştirmek için kullandıkları bir araç olarak belirtmektedirler.”* Netice itibariyle halifelik ve ittihâd-ı İslâm'ın dini olarak ne anlam ifade ettiği konusunda da Avrupalılar, pozitivist bir yaklaşım içerisinde olmuşlardır. Kur'an'da bulunan bütün hükümlerin bir dogma olduğu, Kur'an'ın yorumlarının ülkeden ülkeye farklılıklar göstereceği fikri ısrarlı bir şekilde sunulmaktadır. Bu ısrardaki maksat, bir zamanlar İncil'e yaptıkları muamelenin bir nevi aynısını Kur'ân-ı Kerim'e yapmaktır. Farklı şekillerde yorumlanan Kur'an ile İslâm dünyasında geri dönüşü olmayan bir bölünmeyi hedefledikleri açıktır. Esasen meselenin aslı şudur: Fransizlar'a göre Kur'an hükümleri memleketten memlekete değişmeli ve buna göre yönetimler belirlenmelidir. Böylece İslâm dünyasında etnik kök itibariyle farklı dini uygulamaları benimsemiş, sonuçta dini olarak da parçalanmış halklar meydana getirilecekti. Müslümanların parçalanması Fransa'nın 


49 a.g.e., S. 7. 


50 Jean François Legrain, L'idée du califat universel et de congres, face a 
la revendication de souvérainté et aux menace d'écrassement de l'Empire ottoman, a propos du traité sur le califat de Rachid Rida, s. 56. 
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çıkarları için şarttı. Zira Voltaire'in ortaya attığı böl-yönet stratejisi Fransız dışişlerinin temel paradigması haline gelmişti. Netice itibariyle her memlekete göre Kur'an hükümlerinin farklı olması fikrini tüm müslümanlar arasında yaymak için her memleketin kendi halifesinin olmasına Kur'an'ın mani olmadığını ispata çalışmakta oldukları göze çarpmaktadır.” 


Birden bire uluslararası ilişkilerde panislâmizmin etkin bir biçimde ortaya çıkmasının, ilk bakışta Avrupa kamuoyunda ve Fransa'da şaşırtıcı etki yaptığı ilk ortaya koyulan yazılardan anlaşılmaktadır. Ancak sonraları bu kavramı anlamaya ve kendilerine uygun şekilde nasıl kullanacakları- nın yollarını aramaya koyulduklarını görmekteyiz. 


Fransizlar'in halifeliği tek bir elden müslümanların yönetilmesi olarak algılamamakta olduklarından bahsetmiştik. Fransız hac misyonu” temsilcisi Khaddour Ghabrit'in, Sorbon'da yaptığı konferansta halifelik kavramının bir toprakla veya bir idari birimle sınırlı olabileceğini, bunun tüm müslümanları yönetme anlamına gelemeyeceğini ifade etmesi, Fransız kamuoyunun bakış açısını göstermesi bakımından önemlidir. A. M. Guichon ise panislâmizm ideolojisini totoloji olarak tanimlamaktadir. Yani müslümanların fikirlerinde hatta ideallerinde mevcut olan ancak gerçekte uygulanması imkânsız bir olgu olarak ifade etmektedir.” 


51 A.M. Guichon, “Le Panislamisme d'hier et d'aujourd'hui", L'Asie et 
l'Afrique, t.1, 1950, s. 19. 


52 Hacda yapılan panislâmist propagandayı engellemek için Avrupalılar 
da karşı propaganda timleri kurarak faaliyetlerini yürütmüşlerdir. Fransa bu amaçla hacda antipropaganda yapmak için bir komisyon dahi kurmuştur. 


53 Samné, a.g.e., s. 19. 
54 Guichon, a.g.e., s. 20. 
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Fransız kamuoyunda Sultan Abdülhamid'in panislámist politikalarının sıkı sıkıya takip edilmesi dikkat çekicidir. 
Sultan tarafından Cezayir'den Bosna'ya, Orta Asya'dan Hicaz'a kadar gönderilen görevliler bilinmekte ve bu kişiler sultanın havârileri olarak tanıtılmaktadır. Sultana destek veren şeyhleri tanımlamak için kullanılan havâri (disciple) kelimesi ilginçtir. Havâri bilindiği gibi Hz. İsa'nın en yakınında bulunan din adamlarına denirdi. Yazarların benzetmelerinde sırf edebiyat kaygısı olmadığı açıktır. İhtimal ki bu yazıları okuyan müslümanlara sultanın kendisini farklı bir yerde gördüğü imajı gerçek dışı olarak yansıtılmak istenmektedir. Misyoner kökenli akademisyenlerin hem kamuoyuna meseleyi anlatmada hem de halifenin kişiliğinin müslümanlar arasında bozulması noktasında mahir olduklarını belirtmek mümkündür. Nitekim bu özellikleri sayesinde ittihâd-ı İslâm kavramını bir kontra Haçlı seferi veya rövanşı olarak algılamışlardır. * 


Girişte de belirttiğimiz gibi halifelik panislâmizm ideolojisinin politik bir silahı haline gelmişti ve sömürgeci güçlere karşı yapılan mücadelede etkin olmaktaydı. İngilizler ve Fransızlar yaptıkları çalışmalarla sultanın bu girişimini boşa çıkarmaya gayret etmekteydiler. Sömürge yarışına geç katılmış olan Prusya ise büyük güçlerle yapacağı mücadelenin başarılı olmasının tek yolunun Osmanli'ya yanaşmak ve sultanın bu gücünü kullanmasına yardımcı olmaktan geçtiğinin farkındaydı. Kral Wilhelm ve 2. Guillaume'nin ziyaretleri de bu amaca yönelik olarak atılmış adımlardı. 
Prusya'nın çabaları, Fransız kamuoyunda Osmanlı Devletine halifelik silahını kullandırarak Osmanlı'nın sırtından geçinmeye yönelik olan politik manevralar olarak algılanmıştır.” 


55 Guichon, aynı sayfa. 
56 Guichon, a.g.e., 8.16. 
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Sonuç olarak panislâmizm meselesi, politik çatışmaların bir paradigması durumuna gelmiş ve Fransız kamuoyu Alman etkisi üzerine yoğunlaşmıştır. Panislâmizm, pangermanizm ile aynı anlamda kullanılmaya başlanmış ve bunun kesin bir biçimde pangermanizme hizmet ettiği fikri hâkim olmuştur. Nitekim Fransızlar bu iddiayı güçlü bir şekilde işleyerek Afrikalı müslümanları Osmanlı Devleti'ne karşı asker olarak kullanmayı başarabilmişlerdir. 


d) Fransız Kaynaklarında Sultan Abdülhamid'in Panislâmist Faaliyetleri ve Fransa”nin Önlemleri 


Sultan Abdülhamid, tahta çıkışının hemen akabinde (1876) Kanün-i Esâsi'nin kabul edilmesiyle birlikte halifelik sıfatının ve mahiyetinin anayasada yer almasını sağlamıştır.”” Bu uygulama tarihte bir ilk olma hüviyetine haizdir. “Saltanat-ı seniyye-i Osmaniyye Hilafet-i Kübra-yi İslâmiyye'yi haiz olarak sülale-i âl-i Osman'dan usul-i kadimesi vechile ekber evlada aittir. Zat-ı hazreti padişahi hasbe'l-hilafe din-i İslâmın hâmisi ve bi'l cümle tebea-i Osmaniyye'nin hükümdar ve padişahıdır”* ifadeleriyle Sultan'ın halifelik statüsü hukuki bir hak olarak kanunlaşmıştır. Yukarıdaki ifadelerden de anlaşıldığı üzere, halifeliğin ilâhi iradenin bir sonucu olarak, soydan gelen bir hak ve en sonuncusu da ümmetin biatıyla elde edilen bir makam olduğu aşikârdır. Bu meyanda sultan bizzat kaleme aldığı Fas kralına gönderdiği mektupta Allah'ın iradesi, ulemânın, vezirlerin, askeri yetkililerin ve müslümanların biatleriyle, halife olan ecdadının vârisi olarak hilafet ve imameti üstlendiğini belirtmiş ve br'l-irs ve bi'l-istihkâk 
57 İsmail Kara, Hilafet Risaleleri, İstanbul: Klasik Yayınevi, 2002, 3. bs., 

c.l, s. 38. 

58 Düstur, 1. tertib, s. 4-20. 
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halifenin sultan olduğunu ifade etmiştir.”* Böylece sultan uygulamaya koyacağı ittihâd-ı İslâm için fikri ve hukuki zemini oluşturmuştur. 


Gittikçe yükselen Batı sömürgeciliğine ve bunun sonucunda müslümanların varlıklarının sona ermesi tehdidine karşı Sultan Abdülhamid, ezilen müslüman halkların ileri gelenlerini İstanbul?da toplamış ve işgalcilere karşı hal çarelerini görüşmüştü. Bu toplantıya, Ebü'l-Hüda Seyyidi, Halep bölgesinden Şeyh Rifâi, Libya bölgesinden Muhammed Zâfir el-Medeni, Fas'tan Şâzeli tarikatı mensupları, Trablussam'dan Hüseyin el-Cisr, Malabar'dan Fadl b. Allâvi, Komor adalarından Ahmed b. Sumayt ve Râşid Rıza katılmışlardır. Bunlardan Râşid Rıza ilk başta sultanın politikasına destek verirken daha sonraları halifenin Mekke'de olması tezini ileriye atarak Fransız fikriyle örtüşen noktaya gelmiştir. Sonuçta bu toplantı Fransız kamuoyunda panislâmist propagandaya yönelik yapılan bir tertibat olarak algılanmıştır. Toplantı aynı zamanda ittihâd-ı İslâm'ın sağlanması yönündeki ilk girişim olması hasebiyle ayrı bir öneme sahiptir. 


Toplantının yankıları hemen kendisini göstermiş olmalı ki katılımcılara yönelik yapılan değerlendirmeler çerçevesinde kişisel ilişkilerin, çıkarların ve zafiyetlerin Fransız yazarların eserlerinde yer aldığını görmekteyiz. Snouck Hurgronje'a9? göre İstanbul'daki toplantıya katılan dini liderler arasında rekabet ve çekememezlik bulunmaktadır. 
Ancak bu tezin kaynağını belirtmemektedir. Türk kaynaklarında bu yönde bir haber bulunmamaktadır. Snouck'un 


59 Kara, a.g.e., s. 38-39. 


60 Snouck, Hicaz'da araştırmalar yapmış fotoğraflar çekerek özellikle o 
bölgeyi Avrupa'ya tanıtmış önemli Batılılardandır. 
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ileri sürdüğü tez bu açıdan doğruluğu tartışmalı bir fikir olarak durmaktadır. Yine Snouck'a göre panislâmist politikalarında Sultan aslen Macar Yahudisi ve Türkolog olan Arminius Vambery adlı kişiden yardım istemiştir. Ancak bu yardımın da mahiyeti ve şekli eserinde belirtilmemiştir." 
Dolayısıyla Snouck’un ileri sürdüğü fikirler İslâm kamuoyunu etkilemeye yönelik yapılmış manevraların bir parçası mesabesinde görülebilir. 


B. G. Martin, İngiliz arşivlerinde bulduğu belgelere dayanarak, eserinde Vambery'nin Abdülhamid Han'a çalışan ve Reşit Efendi adıyla tanınan mâhir bir ajan oldugunu, çift taraflı çalıştığı yönünde bilgiler mevcut olmakla beraber Sultan'ın kendisine çok güvendiğini ve hatta hiçbir şeyi saklamadığını yazmaktadır. Ayrıca Vambery'nin müslüman olduğu da belirtilmektedir. İhtimal ki Snouck, Fransız yetkililerin bilgilendirmesine dayanarak, Vambery hakkında bilgi vermektedir. Ancak İngiliz arşivindeki belgelerde Vambery'nin yahudi asıllı olması bilgisinin bulunmamasının ilginç olduğunu da belirtmek gerekir. Bir ihtimal de Vambery'nin çift taraflı bir ajan olmasıdır. Netice itibariyle Sultan'ın bunu bilip ona göre kendisini kullanması muhtemeldir. Nitekim Abdülhamid gibi bir padışah için bu işin zor olmadığı herkesçe bilinmektedir. Sultan'ın gücünün şiddetini göstererek Avrupalıları korkutmayı hedeflediği ihtimal dahilindedir. Bu iş için de değişik enstrümanları politik arenada uygulamaya koymuş olabileceğini düşünmek mümkündür. 


Sultanın politikalarının mahiyetinin yanı sıra cihad, panislâmizm ve halifelik kavramları Fransız kamuoyunda 
61 Snouck, a.g.e., s. 37-38. 
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çok çeşitli argümanlar ileri sürülerek algılanmıştır. Bu çeşitlilik bahsedilen kavramlar üzerine yazılan notlarda, makalelerde gözükmektedir. Yazar Jean Paul Garnier'e göre cihad o dönemlerde “Osmanlılar'ın müttefiklere karşı kullandığı moral bir güç ya da daha değişik bir ifadeyle manevi bir silahtır”. Dolayısıyla bu tehlikeye karşı tedbir alınması gerekmektedir. Bunun için Fransa'da ilk akla gelen, Ístanbul'daki halifeye bir rakip bulmaktır. Fas kralı tam da bu noktada halife ilan edilerek aradaki rekabet kızıştırılmalı ve halifelik gücünün zayıflaması ile birlikte cihad çağrısının da etkisinin yitirilmesi sağlanmalıydı. Nitekim Fas kralının halife ilan edilmesinin 1914'de yapılan cihad çağrısının hemen akabinde olması manidar ve anlamlıdır.“ 


Panislâmizm ekseninde gelişen olayların seyrine bakıldığında esasen bunun 1830 yılında Fransa'nın Cezayir'i işgaliyle başlayan Osmanlı-Fransız münasebetlerinin sonucunda olduğunu görmek mümkündür. Nitekim 1877'de Sultan Abdülhamid saltanatının ilk yılında Çad ile ilişkiler kurmaya başlamış ve Kuzey Afrika'daki Fransız yayılmacılığını engellemek istemiştir. Landau'ya göre Sultan Cezayir'de direnişçileri yönlendirmiş, bunun sonucunda Fransa tepki olarak 1881'de Tunus'u işgal etmiştir. Her zamanki gibi bu işgal de Fransa kamuoyunda Afrika'yı medenileştirme projesinin bir parçası olarak görülmüş, üstelik daha da ileri gidilerek, Cezayir işgalinin yıllardır Osmanlı'ya baş kaldıran yerli Cezayirliler'in itaat altına alınmasına yaradığı, Tunus'un işgaliyle de halkın Sultan 


63 Jean Paul Garnier, La fin de l'Empire otoman, du sultan rouge à M. 
Kemal, Paris: Plon, 1973, s. 40. 

64 SHAT (Fransız Kara kuvvetleri arşivi, Chateau de Vincennes), 7 N 
2103, Rabat'tan Bordeaux'daki General'e cekilen telgraf, tarih: 4 Kasim 1914. 
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Abdülhamid'e sempatiyle yaklaştığı fikirleri ileri sürülmüstür. Ünlü Arap milliyetçiliği savunucusu Blunt Wilfrid Scawen, Fransa'nın her hareketinin Osmanlı Devleti'ne yaradığını hararetli bir biçimde ortaya koyan bir entelektüel olarak öne çıkmıştır. Yazılarında ilginç bir biçimde işgali tanımlamada çıkar, sömürü ifadelerinden imtina etmekte, yerine Osmanlı'nın lehine olan gelişmeler, halkın durumunun iyileştirilmesi, medenileşme, halkın refahı gibi ifadeler kullanmaktadır. Ancak tüm bunlara rağmen müslüman halkın bir kısmının Avrupalılar'ın gözüyle meseleleri görmedikleri ve hal çaresi bulmak için Sultan Abdülhamid'e müracaatta bulundukları bir gerçektir. Bu meyanda Faslı Şazeliler'in Sultan Abdülhamid ile görüşmeleri, Fas kralının otoritesini tartışmalı hale getirme riski taşımaktaydı. Halbuki Sázeliler Emirleri ne bağlıydılar, tek gayeleri Fransız kolonilerine son vermek ve bağımsız olmaktı. Bunu sağlamak için Sultan'ın hilafetini de kabul ediyorlardı. 


Politik alandaki tedbirlerden başka, cihada yapılan davetin etkisini kırmak için sosyal alanda da bir dizi tedbirler alınmaktaydı. Özellikle, müslüman dünyasından gelen yayınlar ciddi bir kontrolden geçirilmekte ve cihad ile ilgili yazılar sansüre uğramaktaydı.“7 Fransız Savaş Bakanlığı'na göre Almanlar'ın desteklediği Türk ajanları, özellikle görevli din adamları, vaazlarıyla, broşürleriyle müslümanları cihada davet etmekte ve bu konuda ciddi bir propaganda yürütmekteydiler.9 Fransa ise bu faaliyetlere karşı sert bir kontrol sistemi ile kolonilerdeki müslüman halkların bu propagandalardan etkilenmesini engellemeye çalışmıştır. 
66 W. S. Blunt, “The future of Islam", The fortnightly Rewiev, London, 
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Sultan Abdülhamid'in ittihâd-ı İslâm için yaptığı çalışmalar sonucunda Fransız kamuoyunun kendisine düşman olduğunu ve özellikle şahsına yönelik birçok mesnetsiz değerlendirmelerin yapıldığını görmekteyiz. Bunlardan en çarpıcı olanı, sarayda şehzadelerin eğitimiyle görevlendirilen Bertrand Bareilles'in yazdıklarıdır. Gülser Çetin, “Bertrand Barilles” adlı makalesinde?” Bertrand'ın gözünde Sultan Abdülhamid'in ve Türkler'in nasıl olduğunu ortaya koymuştur. Bertrand'a göre “Sultan Abdülhamid, tehdit algıları duyarlı, sürekli korku ve şüpheyle yaşayan bir padişah olarak betimlenmiştir. Yazar, Osmanlı hükümdarının sürekli tehdit algısı nedeniyle kendini savunma refleksinin geliştiğini belirtir. Bu yüzden Yıldız Sarayı'nda güvenlik önlemlerini arttırdığını açıklar: Korktuğunu düşündürebilecek sürekli kaçak ve gergin bir bakışı olduğu izlenimi verdiği, anlaşılmaktadır. Türkler başlıklı tarihsel monografyasında Sultan Abdülhamid'in sadece kötülüğe inanan, iyiliğin var olmadığını düşünen bir kimse olduğunu öne sürer”. Bertrand'ın eserini 1917'den sonra yazması çok anlamlıdır. Zira Birinci Dünya Savaşı'nda sona yaklaşılmış ve özellikle Araplar Osmanlı Devleti'nden kopma noktasına gelmiştir. Tam bu noktada kişisel karizması, müslümanlar arasında sevilmesi ve her an için iktidarı tekrar alabilme riski karşısında sultana yönelik bilimsellikten uzak ve onu kötülemeye yönelik yazılar belli bir stratejinin sonucunda olmuştur. Öyle ki kendisinin ihsanlarına mazhar olanlar dahi ona ihanet etmişlerdir. Bertrand'ın eserleri kendisi ve Türkler hakkında sarfettiği fütursuz ifadelerle doludur.” Sonuçta Fransa'da gerek yereldeki yazarlar gerekse Jön Türkler var güçleriyle Sultan Abdülhamid aleyhinde yazılar kaleme almışlar üstelik bunu tahttan feragat etmesinden sonra dahi sürdürmüşlerdir. Şüphesiz Sultan'ın bu saldırılara maruz kalmasındaki en önemli etkenlerden biri de uygulamaya çalıştığı ittihâd-ı İslâm projesiydi. 


e) Panislâmist Politikalar Çerçevesinde Almanlar ile Olan Münasebetler ve Fransa'nın Yaklaşımı 


Sultan Abdülhamid, Avrupalı devletler arasındaki rekabeti çok iyi bilen ve takip eden bir padişahtı. Gittikçe gelişen ve çıkarlarını Osmanlı Devleti'nin gölgesi altında gören Almanya'ya karşı işbirliği ve karşılıklı çıkar ilişkilerine dayalı bir politika yürütmüştür. Bu çerçevede 1889 
yılında Kayzer 2. Guillaume'yi İstanbul'a davet etmiş ve işbirliğinin temellerini atmıştır. Genel bir mahiyette bahsedecek olursak, bu ziyaretten Almanya, hammadde ve pazarı ele geçirerek emperyal güç olmayı, Osmanlı Devleti ise, üzerine topluca gelen büyük güçlerin emellerine karşı direnmek için bir ortak bulmayı umuyordu. Fransa ise kurulacak Osmanlı-Alman ittifakının sultanın uygulamak istediği panislâmist politikaları hayata geçirmesiyle sömürgelerinin elden gideceğini düşünmeye başlamıştı. Nitekim çok geçmeden Fransız kamuoyunda ve dış politikasında iki devletin yakınlaşmasına karşı bir infial uyanmıştır. 


Sultan, iktidarını sağlamlaştırdıktan kısa bir süre sonra başta Hicaz Demiryolu projesi olmak üzere birtakım yenilikleri devlete kazandırmaya başlamıştır. İlk olarak 1864'de Alman asıllı Amerikalı mühendis Dr. Charles F. 
Zimpel tarafından Kızıldeniz ve Şam'ı birbirine bağlayacak bir proje olarak ortaya çıkan demiryolları”! daha sonra 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devletin bekasını ilgilendiren bir mesele haline gelmiştir. 
Başlangıçta maliyetin fazlalığı, bölgedeki kabilelerin gösterebileceği tepkiler yüzünden proje rafa kaldırılmıştır. Sonunda Nafia Nazırı Hasan Fehmi Paşa'nın Hicaz demiryolu üzerinde tafsilatlı bir lâyiha hazırlamasıyla proje yeniden gündeme oturmuştur. Projenin geçeceği hat İzmit'ten başlamak üzere Eskişehir, Konya, Halep, Anbar üzerinden Bağdat'a ulaşmak suretiyle inşa edilecekti. Hicaz hattı ise Halep'ten ayrılacak Hama, Humus, Şam oradan Havran ve Yordan vadisinden Hicaz'a ulaşacaktı.? Hicaz demiryolu için devrin birçok devlet adamının teklifler ve lâyihalar sunduğunu görmekteyiz. Kaymakam Dr. Şakir, Arap İzzet Paşa, Mehmed Şakir Paşa, Ahmed Muhtar Paşa öne çıkanlar arasındadır. Sonuçta irade sahibi Sultan Abdülhamid Han projeye destek vererek çalışmaları başlatmıştır. 


Gittikçe artan oranda ekonomik ve politik açıdan Osmanlı Devleti'ne nüfuz edip onu kontrolleri altına almak isteyen Batılılar'ın bu emellerini gören Sultan, Tanzimat ile birlikte oluşmaya başlayan ittihâd-ı İslâma yönelik faaliyetlere hız vermişti. İleride doğabilecek bir savaşa hazırlık da sayılabilecek olan Hicaz demiryolu projesini yürürlüğe koydu. Bunun askeri yönden de faydasının farkında olan sultan, tüm müslümanların iştirakiyle gerçekleşecek olan demiryolu projesiyle aynı zamanda halifeliğinin gücünü de göstermiş olacaktı. Buna ilaveten savaş durumunda Hicaz'a asker sevkiyatı, bölgede bölücü faaliyetlerde bulunanlara anında müdahele imkânları gibi bir dizi faydaları da beraberinde getireceği muhakkakti.? 


Dini olarak İslâm'ın beş şartından biri olan hac farizası- nın ifasını sağlayan bir halife herkesten evvel biat edilmeyi 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hak etmekteydi. Bu icraatla emirü'l-mü'minin ve gerçek manada hádimü'l-Haremeyn sıfatlarıyla mücehhez bir halife olarak kabul görmekteydi. Ayrıca ulaşım kolaylığı sayesinde daha çok müslümanın hac dolayısıyla bir araya gelmesi sağlanacak ve ittihâd-ı İslâm çalışmaları sonuç verecekti. Aynı zamanda manevi değerler etrafında şekillenen İslâm birliğiyle ekonomik, sosyal ve politik olarak sömürgecilere karşı direniş sergilenecekti. 


Demiryolu projesi sayesinde siyasi olarak Hindistan yolunu kontrolü altına almak ve Araplar arasında ayaklanma çıkartmak için çabalayan İngiltere'ye karşı bir hamle yapılmış olacaktı. Özellikle Yemen'de uzunca bir zamandan beri Büyük Britanya'nın faaliyetleri Bâbıâli tarafından bilinmekteydi."* Petrolün de bölgede bulunmasıyla enerji ihtiyacının sağladığı ekonomik çıkar, sömürgeci devletlerin bölgeye olan iştahını artırmıştı. Bu çerçevede İngiliz ve Fransız petrol şirketleri yatırımlar için devletten imtiyazlar almışlar ve Osmanlı içerisindeki ekonomik varlıklarını arttırmışlardı. Doğal olarak hammaddenin daha hızlı, güvenli ve ucuza taşınması için Batılılar bu projeye karşı çıkmamışlar, bizzat yatırım yaparak iki türlü kar elde etmeyi planlamışlardı. 


Fransa ise Hicaz demiryolu projesiyle yapılmak isteneni konjonktüre bağlı olarak farklı bakış açılarına göre değerlendirmiştir. 1863'te İzmir-Kasaba arası 93 km'lik bir hattın imtiyazını alarak demiryolu işine girmiş olan Fransa, 1872'de imtiyazını Alaşehir hattını alarak 73 km daha genişletmiştir. 1894'te 252 km'lik Afyonkarahisar hattını ve sonrasında da 482 km'lik İstanbul hattını da alarak önemli miktarda yatırım yapmıştır. Öyle ki demiryollarına yapılan tüm yatırımın % 40'ı Fransız sermayesine aitti.” 1900 
yılındaki bir veriye göre, 1 km'lik demiryolunun maliyeti 200.000 Fransız frangı tutmaktaydı. İlk etapta 2000 km inşa edilmesi planlanan proje için 400.000.000 franga ihtiyaç bulunmaktaydı. Görüldüğü gibi ortada ciddi boyutta bir yatırım ve kâr söz konusuydu. “ 


İttihâd-ı İslâm politikaları çerçevesinde yapılan yatırımların artması, Almanya'nın Osmanlı Devleti'ne gittikçe artan oranda yakınlaşmasını sağlayan etmenlerden biri olmuştur. Bunun sonucunda Fransızlar'a ait imtiyazların Almanlar'ın eline geçmesiyle Fransa'da Bábiáli' ye olan yaklaşım değişmiştir. Öyle ki 1862'de Almanya ile Bâbıâli”nin bir ortaklığı yokken, elde edilen demiryolu imtiyazı sayesinde 1907'de birden bire Hicaz demiryolu projesi “Boğaziçi'nden Basra Körfezi'ne kadar uzanan Türk-Alman ilişkisi, küresel bir poltika, Uzakdoğu ve Hindistan'a yeni bir yolun açılma projesi ve Doğu sorununun yeni bir aşaması” olarak degerlendirilmistir." Alman ekonomik gücü artık bu tarihten sonra askeri alanda da ilişkilerin gelişmesinde belirleyici bir unsur haline gelmiştir. 


Fransa, 1901 yılı verilerine göre Osmanlı Devleti'nde 2.5 milyar franklık bir yatırıma sahipti. 366.000.000 demiryolları, 176.000.000 banka sermayesi, 162.000.000 
maden arama alanında faaliyet gösteren şirketlerin sermayesi ve 1.564.000.000 borç olarak verilen para olmak üzere önemli miktarda finansla ekonomik faaliyetlerde bulunuyordu. Ancak Almanya'nin politik arenaya girmesiyle birlikte Fransız sermayesi ciddi kayıplarla karşı karşıya kalmisti. Öyle ki Hamburg'dan Basra Körfezi'ne kadar olan alanı Alman etki sahası olarak gören ifadeler kullanılmaya başlanmıştı. Bu durum Fransa'nın Uzakdoğu'ya kadar olan ekonomik, sosyal ve kültürel etki sahasının sıfırlanması anlamına geliyordu.” 


Fransa Almanya'nın Afrika üzerindeki emellerinin farkındaydı. En fazla müslümanı yöneten bir ülke konumundaydı ve halifenin emriyle kıyama duracak müslümanlar tüm Fransız kolonilerini alt üst edebilirdi. Bunun için halifelik ve panislâmizmi hiçe indirecek çalışmalar yapilmalıydı. Bu meyanda panislâmizm ve halifelik üzerine neredeyse sosyal bilimlere mensup tüm yazar ve akademisyenler yazılar kaleme alma yarışına giriştiler.” 


Söz konusu yazılar muhteva bakımından çok çeşitlilik arzetmiştir. Yazılarda sultanın Alman hayranlığı, Alman desteğiyle iktidarını kurmak istemesi, fanatik bir dini anlayışa sahip olduğu, İslâm'ın medenileşmeye engel oldu- 
£u, haçlı seferlerinin intikamını almak isteyen biri olduğu gibi doğruluğu ispatlanmayan ancak hararetle savunulan konuların işlendiğini görmek mümkündür. Fransız basını daha da ileri giderek, Kayzer'in ziyaretinin Abdülhamid'in kendi subayları nezdinde itibarını sağlamlaştırdığı yorumunu yapmıştır.“ Gerçekte böyle bir durumun söz konusu olmadığı ortadadır. Kayzer o tarihlerde çok fazla tanınan bir kişi değildi, karizmatik de bulunmuyordu. Kaldı ki bir 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hükümdarın üstelik kendi subaylarının nezdinde itibarının artmasını başka bir devlet adamının ziyaretine bağlamak doğru bir analiz olmadığı gibi o dönemin sosyopsikolojik şartlarında gayri mümkün bir durumdur. Burada sultanı muktedir göstermeme gayreti görünmektedir. 


Osmanlı'nın Almanlar ile olan işbirliğinin Fransa tarafından sıkı takibe alındığını belirtmiştik. Alman kamuoyunun beklentisinin ve özellikle Alman dini çevrelerin cihad ilanına ve Türkiye ile yapılan işbirliğine gösterdikleri tepkiler Fransız basınında yer bulmuştur. Bu işbirliğinin AIman kamuoyunda tam anlamıyla benimsendiğini söylemek güçtür. Almanya'daki dini çevrelerin yaklaşımı gerçekten çok ilginçtir, dostça değildir ve Fransa'daki dini çevreler ile paralellik göstermektedir. Hannoversche Sonntagsblatt dergisi şu yorumları yapmaktadır:“! “Sanıyoruz ki cihad ilanı tüm müslüman âlemini ayaklandıracaktır. Türkiye'deki gösterilere bakılırsa bu ilan Rusya'yı, İngiltere'yi ve Fransa'yı hedeflemektedir. Yarı milli yarı dini anlamlı bir ilandır. Ancak cihad topyekün hıristiyanlara karşı yapılan bir savaş ilanıdır ve şu soru hıristiyanların içlerinden geçmektedir. Hıristiyanlara karşı savaşan kâfirlerle iş birliği yapmak acaba bize huzur getirir mi? İnsan yardımına dayanma yerine Allah'ın yardımına dayanmayı tercih etmek gerekmez mi? Politik olarak desteğini almaya mecbur olduğumuz ve İslâm olduğunu bildiğimiz müslümanlarla ki hıristiyanlığın ve misyonunun en büyük düşmanıdır, sonra tüm gücümüzle savaşmayacak mıyız? Türk devletinin bize neden yardım ettiğini çok iyi biliyoruz. Bizim güzel gözlerimiz için yardımcı olmuyorlar, kendi çıkarları için destek veriyorlar. Dini olarak aramızda aşılamaz uçurum var. 
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Allah Doğu'da bir din savaşı çıkarmasın. Türk hükümeti barbarlarin heyecanlarını engellemeyi başarsın ve din savaşı bir milli savaş olarak kalsın. Biz hıristiyanlara karşı savaşan İslâm dünyası ile birlikteliği istemiyoruz. Maalesef bir şey açıklığa kavuşmuyor. Türkçeyi de kabul etmek zorunda kalacağımız İslâm'ı dost olarak kabul ediyoruz. 
Türk zaferini ilan eden haberlerde Dieu kelimesini Allah şekline çevireceğiz, sanki Türkler'in ilâhı ile hıristiyanlarınki birmiş gibi. Bu düşünce ancak kâfirleri güldürecektir. 
İşte bu düşünceyi anlatmamız lazım ve işte bu misyonerlerin cihada karşı beslediği fikirdir.” 


Ancak Almanya'daki dini çevrelerin bu fikirlerinin cihad kavramı üzerinden gelişen halife ile Alman devleti arasındaki ilişkiyi zedeleyemediğini görmekteyiz. Almanya-Osmanlı münasebetleri tüm bu yazılara rağmen artarak devam etmiştir. Bu noktada dikkati çeken husus Alman basını ile Fransız basınının panislâmizme karşı olan ağız birliğidir. Fransız kamuoyunda bu birlikteliğe olan tepki çok şiddetli olmaktadır ve hakarete varan tabirlerle ifade edilmektedir. Le Figaro'da Almanya-halife ilişkisi şöyle degerlendirilmistir:? “Almanya'nın panislâmist politikası bayağı akıllı ve aynı zamanda çok kötü. Bütün bu panislâmist edebiyatı o kadar safça ve kaba ki, en basit bir akıl buradaki tuzağı görebilir ve bundan dönebilir. İslâm'a geçmeye ramak kala Almanya, bu birlikteliğin hıristiyan itilâf devletlerine karşı ifa edilen bir görev olduğunu belirtiyor”. 


Sağcı basın ile dini çevrelerin cihad ve halifelik üzerinde aynı fikre sahip oldukları ortadadır. Ancak bir kısım basının cihad-Alman ilişkisi yönündeki analizlerinin akademi-politika ilişkisi düzleminde olduğu görünmektedir. Yani 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politika, bilimi yönetmiş ve bilimin bağımsızlığına gölge düşürmüştür. Makalelerde oryantalistlerin İslâm dünyasını araştırmaya yöneldiklerinden ve çalışmaları sonucunda ellerinde ciddi bir bilimsel veri oluşturduklarından bahsedilmektedir. Bu veriler ışığında Fransız basınında Almanlar'ın bilimsel stratejiler geliştirdiği ve bunun en önemli göstergesinin cihad ilânı olduğu belirtilmektedir. Yazılarda halifelik kavramının eleştirildiğini, Almanlar'ın ciddi stratejik hesap hatası yaptığı ve halifelik sıfatını abarttıkları, bunun 1517'de satın alınan bir ünvan olduğu tezinin ironik bir biçimde sunulduğunu görmekteyiz. Netice itibariyle Almanlar'in boşa uğraştıklarının ispatinin ve başka bir ifadeyle yanlış kayığa bindiklerinin gösterilmesi çabalarının öne çıktığını söyleyebiliriz.** 


Diğer taraftan cihad ilan edilmesi için dünyevi otoritenin aynı zamanda dini otorite gücüne de sahip olması fikri anlatılmakta ve bunun gülünç bir durum olduğu sunulmaktadır. Aynı makalede cihad, kavramsal olarak “on üç asırdır zorla kullanılan köreltilmiş silah” şeklinde tanımlanmaktadir.? Makalenin devamında Almanya'nın bunu ihmal ettiğine vurgu yapılarak âdeta Almanya'ya uyarı yapılması çok ilginçtir. Bir hıristiyan kardeşlik duygusu ifadelere yansımaktadır. Yukarıda belirtilen durumun aksine çelişkili bir biçimde müslüman dünyasında hıristiyan bir güç ile işbirliği yapan devletin bir şey kazanamayacağına dikkat çekilmekte ve bunun Osmanlı'nın “kâfir Batılı devletin oyuncağı olacağı” kanaatine sebebiyet verdiği belirtilmektedir. Sonunda gazete, bu yüzden cihad ilanının başarısız 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olacağını ifade etmektedir." Haberde hem Osmanlı Devleti'ne hem de Almanya'ya öğüt verme üslubunu iki şekilde yorumlamak mümkündür: Bu birlikteliğin Osmanlı Devleti ve Almanya'ya pahalıya ödetileceğini içeren bir tehdit veya objektif bir yaklaşımla Fransız gazetelerinin Osmanlı ve Almanya'nın iyiliğini düşünerek onları uyarma çabasi. Gelinen noktada Birinci Dünya Savaşı'nda uğranılan akıbet gazeteyi haklı çıkarmıştır. 


Realist, sistemli ve planlı çalışan Almanlar ile ilgili olarak gazetede, “manevi gücün insanları etkilemesini ve onlarun yönlendirmesine olan katkısını unutmuş górünmektedirler. İyi yetişmiş modern hayatı isteyen müslümanlar ile geleneksel dini değerlere bağlı müslümanlar arasında meydana gelen çelişkileri görmediklerini, % 90 oranin- da müslümanların Avrupalı devletlerce yönetildiğini ve bunların gelişimlerini engelleyen vasi ile devlet koruması arasındaki ilişkileri ortadan kaldıramayacak olmalarının düşünülemeyeceği” ifadeleri yer almaktadır. Devamında, “hiçbir aklı başında müslümanın teokratik devleti reforme etmeyi düşünemeyeceği ki Ortaçağ'ı iyi okuyan Alman bilim adamları bunu en iyi bilmektedir.” tarzında bir yaklaşımla modernleşme ile Alman tutumunun çeliştiği ileri sürülmektedir.” Görüldüğü gibi reform yapmayı beceremeyen müslümanlarla terakkiperver Almanlar'ın nasıl bir araya gelebildiğine hayret edilmektedir. Bunun yanında Almanlar'a duyulan tepkideki ifadede özgürlük ve medeniyet adına cihad ilan edilmesi Almanya'da hangi kültüre ve felsefeye dayandığı“ sorusunun yer alması çok ilginçtir. Kısacası Almanya'nın panislâmizme destek vermesi, medeniyeti koruma ve yayma ideali üzerine kurulan Batılı değerlere ihanet olarak kabul edilmiştir. 


Fransa, panislâmizm ideolojisinin kolonilerdeki varlığını tehdit etmesinden, müslümanların en azından askeri varlık olarak koloni hükümetlerinin emrinde olmamaya başlamalarından kaygı duymaktadır. Dönemin entelektüellerinden ve aynı zamanda misyoner olan Georges Samné, eserinde yetkililere, yerel hükümetler nezdinde din işlerin- den sorumlu idareler kurarak halkın doğrudan Sultan Abdülhamid'in gönderdiği propagandacılarla irtibat kurması- nın engellenmesini, halka dini anlamda bağlı bulunmaları gereken makamın kendi bünyelerinde oluşturulan bu sorumlular olması gerektiği fikrinin aşılanmasını tavsiye etmektedir. Böylece halkın tepkisi, coşkusu azaltılmış olacak ve panislâmist propaganda etkisini gösteremeyecekti. 


Propaganda amacına matuf olarak Fas ve Cezayir'de sadece Osmanlı'nın görevlileri çalışmamaktaydı. Fransa”yı asıl endişelendiren Osmanlı'ya yanaşan Almanlar'ın kolonilerdeki anti Fransız faaliyetleriydi. Le Temps gazetesindeki habere göre Almanlar, Fransa'nın idareyi tesis edemediği bölgelerdeki yerli halkı ayaklanmaya teşvik ediyorlardı. Bunu engellemek için tam olarak işgal edilemeyen yerlerde toplanan grupları Fransız askeri birlikleri dağıtmıştır.“ Böylece Fransa kolonilerinde panislâmist faaliyetleri engellemek için silahlı güç dahi kullanabileceğini ortaya koymuştur. Nitekim bu baskılar sonuç vermiş ve bir kısım halk Fransa'ya itaat etmiştir. 


Fransa Almanlar'ın tüm aktivitelerini takibe almıştır. 
Bunun için Sömürgeler Bakanlığı'ndan devamlı surette 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raporlar hazırlanmış ve bu raporlar doğrultusunda stratejiler geliştirilmiştir. 10. Eylül 1917'de Hariciye'ye gönderilen raporda “Uganda-Kongo-Sudan bölgesinde iki Yunan tacirinin Alman-İslâm propagandası yaptığı, 8 Ağustos 1914'ten beri Alman panislâmist propagandasının zaten mevcut olduğu ve bunun her geçen gün sistematik bir hale geldiği belirtilmektedir. * Gerçekten de istihbarat ajanlarının raporları doğru çıkmıştır. 1915-1516'da Almanya'nın panislâmist propagandası hızlanmış, yeşil bayrakla birlikte cihada katılma çağrısı yapılmış ve Fransa Sudanı ile Eritre'ye, Ruanda'ya broşürler dağıtılmıştır. Bu faaliyetlerin Almanya himayesinde “Kuzey ve Doğu Afrika Merkezi İmparatorluğu”nun kurulmasına yönelik olduğu belirtilmektedir.” Fransızlar'a göre Almanya bu sayede kendisine bağlı bir idari yapı oluşturacak ve bölgenin nimetlerini sömürecekti. Kısacası Almanya, Afrika'da Fransa'nın yerini almayı planlamaktaydı. Kuşkusuz bu durum Fransız politikacıların meseleye daha ciddi yaklaşmasına sebep olmuş ve ne pahasına olursa olsun Almanlar'ın bertaraf edilmesi gerektiği fikri strateji olarak benimsenmiştir. 


Londra'daki Fransız sefareti, Foreign Office'e gönderdiği 20 Eylül 1917 tarihli başka bir yazıda Almanlar'ın İsvicre' den yönettikleri panislâmik propagandaya dair bilgiler ile Uganda ve civarında kullandıkları ajanların listesini vermiştir. Bu bilgiler daha çok Kuzey Afrika'yı ilgilendirmekteydi. Uganda bölgesinde istihbarat dairesinden Yüzbaşı J. E. Philips'in gönderdiği 15 Temmuz 1917 tarihli bir rapor Quai d'Orsay'de tedirginlik meydana getirmiştir. 
“Afrika Afrikalilar'indir, Panislâmizm, Doğu Afrika'daki 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Son Gelişmeler” başlıklı bu raporun muhtevası şöyledir: “Afrika Afrikalılar'ındır sloganıyla Afrikalıların birleşmesi ve İslâm propagandası çok büyük bir tehlikedir. İslâm çimento gibi birleştirici bir faktördür ve Doğu Afrika'da manevi ve siyasi bir güç de olmaya namzettir. Savaştan sonra Mekke aktif olarak dini propagandaya yönelebilir. 
Şeyh Senüsi Nijerya'ya sızmak isteyebilir. Başlıca tehlikeli bölge hem panislâmizmin hem de panafrikanizmin ortak zemini olan Alman Doğu Afrika'sıdır. Savaştan önce de Almanya, İslâm'ı mahalli isyanlara karşı kullanıyordu”? 
Fransa'yı tedirgin eden husus, başlangıçta, sanılanın aksine, Almanya'nın ve Osmanlı'nın panislâmist propagandasını çok sistematik bir şekilde yapmasıydı ve bu propaganda belli bir birim tarafından bilinçli ve organize bir şekilde yürütülmekteydi. Sonuç olarak sistematik ve organize gelişen bir saldırı Fransızlar'a göre ciddiye alınması gereken bir durum olarak kabul edilmiştir. 


Propaganda maksadıyla sayısız broşür dağıtılmıştır. 
Bunlar Teşkilât-ı Mahsüsa ajanları tarafından içeride ve dışarıda organize bir şekilde kullanılmıştır.” Bazan haber, bazan birer basılı malzeme olarak görünen propagandalar etkili ifadelerle donatılıyor ve halkı coşturmaya yetiyordu. 
Beyrut ve Şam'da yayımlanan el-/ttihadü 'l-Osmaní gazetesinde Kasım ve Aralık aylarında yayınlanan cihada dair yazılar bu amaca hizmet etmekteydi. 29 Aralık 1914”teki bir yazıda Mekke Şerifi Emir Abdullah'ın büyük bir cemaatle birlikte cihada gönüllü olarak katıldığı ve Şerif Hüseyin'in bütün Hicaz'da cihad için bildiriler dağıttığı haberleri halk nezdinde büyük yankı uyandırıyordu. Bu yankılar da Fransa'yı tedirgin etmeye yetiyordu. 

92 A.g.e. 
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Gazete haberleri incelendigi takdirde Osmanli hükümetinin tam bir cihad propagandası fırtınası yürüttüğü açıkça anlaşılır. Bunun öncülüğünü de pantürkist temayülleri olan ve aynı zamanda hükümetin resmi yayın organı görevini gören Tanin yapmıştır. Mesela Hz. Peygamber'in mezarı başında yapılan törenlere dair haberler, şafii âlimi Lütfi Efendi'nin faaliyetleri, Meclis-i Maârif tarafından kendisine bağlanan maaş, büyük devletlerin Osmanlı ve merkezi devletlerin kahredici darbeleri karşısında münhezim olacakları tehditleri, harbin Alman zaferiyle biteceği, Mısır ve Hindistan'ın başlarına yıkılacağı, Tanin'in öne çıkarttığı propagandaya mâtuf haberler idi. 


Türk basınının, bu yazıları ile Fransa kamuoyunu ürküttüğü anlaşılmaktadır. Buna ek olarak Afrika kökenli dini liderlerin kaleme aldıkları cihad çağrısına yönelik risaleler ve deklarasyonlar bu tedirginliği katmerlemiştir. Şeyh Salih eş-Şerif et-Tunisi'nin ateşli bir lisanla kaleme aldı- 
£^ Fransızca makalesi doğrudan Fransız kamuoyuna hitap eder bir yazı hüviyetindedir. Buna ilaveten makalenin” Kusçubasr’ya bağlı ajanlarca birçok mıntıkada dağıtılması, tedirginliğin ötesinde, Fransa'yı direk olarak panislâmizm rüzgârını engellemeye sevk etmiştir. Şeyh Salih”, Trablusgarp harbinde (1911-1912) Derne'de Enver Bey ve Eşref Kuşçubaşı”yla beraber çalışmıştı ve aynı zamanda İttihâd-ı İslâm için iyi bir sözcü ve Teşkilât-ı Mahsüsa'nin da iyi bir mensubuydu. Faal bir ajan olmasına rağmen Mısırlı ajan Abdülaziz Çaviş kadar tanınmamıştır. Padişahın silahlı 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kuvvetlere beyannámesini yayımladığı gün Çaviş de buna benzer bir bildiri yayınlamıştır.” Bu broşürde Kur'an'dan âyetler vardır. Şeyh Salih, cihadın bütün müslümanlara yönelik olduğunu belirterek düşmanları şöyle sıralar: 


1. İngilizler, Fransızlar ve Ruslar gibi dinleri nedeniyle müslümanlarla çarpışanlar. 


2. İslâm'ın düşmanlarına yardım edenler, 


Bu durumda Şeyh Salih'e göre “Almanlar İslâm düşmanı değillerdi, çünkü onların İslâm toprakları üzerinde emelleri yoktu ve halkın refahı için çalışıyorlardı.” Tüm bu çalışmalara rağmen cihad ilanının halk nezdinde ne kadar aksülamel bulduğu sorusunun kanaat önderleri ve yöneticilerce sorulduğu kuvvetle muhtemeldir. Zira Şeyh Salih'in Almanlar ile işbirliğini câiz gören ifadelerinden bunu anlamak mümkündür. Ona göre Almanlar cihada yardımcı olmak durumundaydı. Şeyh, bu iddiasını (Mümtehine 60/8. 
ve 9; Tevbe 9/ 7. ve 41) âyetlerile destekliyor ve bu âyetleri delil göstererek bütün müslümanları genç ve yaşlı herkesi cihada çağırıyordu. Halife'nin sancağı altında Almanlar'a destek vermeyi, savaşta sabırlı ve sebatkâr olmayı şu âyet- le açıklıyordu: “Sizden yüz sabırlı bulunursa (onların) iki yüzünü bozguna uğratır” (Enfâl 8/65-66) Şeyh, yazısında ilâ-yi kelimetullah için cihadı teşvik etmekte ve yazısının son kısmını Allah'tan muzafferiyet duasıyla bitirmektedir. 
Bu broşüre karşı da Fransız hükümeti Arapça bir broşür hazırlatarak mukabelede bulunmuş ve Fransız ordusundaki askerlerin kışkırtılmasını eleştiren açıklamaları Fas'ta dağıtmıştır.** 
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Hükümet Alman dostlugunun etrafinda sekillenen politikası paralelinde bir dizi özel görevlileri Almanya'ya göndermiştir. Fransa'nın bu işi de çok sıkı takip ettiği ortadadır. Cenevre'deki Fransız konsolosluğunun raporlarına göre Ferid Bey Almanya'ya panislâmizm üzerine çalışmalar yapmak için gönderilmiştir. Ayrıca Ferid Bey'in ózellik- le Mısırlı gençler ile irtibat kurduğu, Wünsdorf'da tutsak bulunan müslüman esirler arasında İslâm birliği kavramını işlemek ve Fransa'nın onları kandırdığına inandırmak için çalıştığı, bunu yaparken de Alman ajanlarla birlikte hareket ettiği raporlarda kayıtlıdır.” Böylece üsera-yı müslimeler de ittihâd-ı İslâm alanındaki faaliyetler için önemli görülen unsurlar haline gelmiştir. 


Birinci Dünya Savaşı esnasında Ruslar safında çok sayıda Türk ve müslüman Avusturya-Macaristan'a karşı savaşmış ve esir düşmüştür. Bu esirler Viyana ve Berlin'de kamplara yerleştirilmişlerdir. Diğer taraftan Mağrib ve Hintli müslümanlar da Fransa safında özellikle Verdun cephesinde Almanlar'a karşı savaşmışlar ve bir kısmı da Almanlar'a esir düşmüştür. Osmanlı Devleti bu duruma sessiz kalmamış ve üsera-yı müslimeye sahip çıkmıştır. 
Bu is için Teşkilât-ı Mahsüsa etkin bir görev ifa etmiştir. 
Osmanlı Devleti'nin Berlin ataşemiliteri 10.12.1915 tarihli 


yazışmasında esirler ile ilgili net bilgi vermektedir:!* 


99 Archive Quai d'Orsay, Ministère des Affaires étrangères. Vol : 
1665, Direction politique et commerciale. Le Consul général de France à Genève à M. le ministre des Affaires. Étrangères. à Paris. Le 4 juin 1915. Dışişleri arşivi, Cenevre konsolosluğunun 
Dışişleri Bakanlığı'na raporu, vol:1665, tarih: 4 Haziran 1915 

100 Vahdet Keleşyılmaz, “Teşkilât-ı Mahsüsa ve Cermen Esir Kamplarinda 
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“Bugün cuma günü Müşir Fuad Paşa hazretleri ve maiyetindekilerle İslâm üserası ordugâhını ziyaret eyledim. Bu ordugâh iki kısımdır: 


Birisi Tatar ve Gürcüler'e mahsustur, 2000'1 Gürcü mütebakiyesi Tatar olmak üzere 120.000. 


İkinci kısımda: Hintli, Faslı, Tunuslu, Cezayirli olmak üzere 4.500 kişi vardır. Her iki kısma bir miralay kumanda ediyor. Umum üsera bölük bölük barakalara taksim olunmuştur. Tatar ve Gürcü üsera Rusya'dan esir edilmiş olup kıyafetleri muntazamdır. Fransız ve İngilizler'den alınan Arap ve Hintli esirlerin kıyafetleri gayri muntazamdır ve bir çoğu milli kıyafetleriyle bulunuyorlar. Ibtida Tatar ve Gürcülerin bulunduğu yere gidildi. Hazret-i hilafetpenahi- den komisyon-ı mahsüs mektubu tebliğ ve selâm-ı padişahı ile tebşir eylendi. Önlerinden geçtiğimiz müddetçe kendilerine mahsüs bir şive ve nida ile ‘padişahım çok yaşa” deniliyordu. Tatarların camiinde cuma namazını eda ettik. 
Namazı müteakib imam efendi tarafından vaaz u nasihat verildi. Taraf-ı aciziden dahi Çanakkale Muharebesi tasvir edildi. Müşir Fuad Paşa tarafından dahi mücahedenin kudsiyeti izah edilerek işbu üseradan memâlik-i şahaneye gitmek isteyenlerin gidebileceği ve bunlardan arzu edenlerin muharebe-i cihadiyeye iştirak edebileceği ve kalmak isteyenlere arazi ve saire verilerek iskân ettirileceği beyan buyruldu. Bu beyanat ve izahat esnasında umum müteessir oluyordu. Ağlayanlara çok tesadüf olundu. Çalıştıkları işlikler gezildi. Bunu müteakib ikinci kısmın bulunduğu mahalle hareket olundu. 


Hintliler'e bir Alman vasıtasıyla İngilizce, Araplar'a Müşir Fuad Paşa tarafından Arapça izahat verildi. Bu Araplar'dan “Turku” denilen 800 kadar bir kuvvet mücahedeye hazırdır. 
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Tatarlar kisminda Ramazanof isminde mülazim nazar-1 dikkatimi celbetti. Bu zabit muharebeye gitmeyi arzu ediyor. Gürcü dórt zabit daha müheyyadir. Bu ziyaret üzerine memálik-i Osmaniye'ye gitmeye çok taleb çıkacağı memuldur. Vakit buldukça tekrar ziyaret edeceğim. Ordugâh Berlin'den otomobil ile yarım saat mesafededir.” 


Tatar esirleri ziyaretten sonra ittihâd-ı İslâm projesi çerçevesinde çalışmalar yapmak üzere Ferit Bey kampı ziyaret etmiş ve Afrikalı müslümanlarla görüşerek, onların İngiltere ve Fransa tarafından sömürüldüğü yönünde toplantılar düzenlemiştir. Rapora göre Ferit Bey Almanya'yı övmüş ve Almanya'nın kaybedilen toprakların Osmanlı Devleti'ne verilmesi amacından gayrı bir gaye gütmediğini dile getirmiştir. Bütün bu çalışmalar Fransa'da Fransız ordusunda kolonizasyon kültürünün doğurduğu neticelerin sonucunda savaşan müslümanları kı çoğu Osmanlı'ya karşı çarpışmaktaydı, Fransa'ya karşı döndürme çabaları olarak kabul edilmiştir. Bu itibarla Almanya'dan kaçan esirlerin devamlı kontrol altında tutulması ve tüm bağlantılarının takip edilmesi gerektiği ısrarlı bir biçimde Fransız istihbarat raporlarında ifade edilmektedir. Esirlerin danışıklı döğüş sonucu kaçtıkları inancının kuvvetli olduğu görünmektedir." Başka bir deyişle Fransızlara göre Almanlar esirlerin kaçmasına göz yummuşlardır. Uzunca bir dönem propagandaya maruz kalmış askerlerin ülkelerine dönerek kendilerine aşılanan fikirleri halk arasında yayması ve böylece panislâmist propagandanın etkin olması amaçlanmıştı. 


Gerçekten de esir askerler Arapça bilen beş-altı kadar Alman subayının devamlı surette Fransa'ya karşı anti propaganda programına tâbi tutulmuşlardır. Öyle ki pro- 


101 Aynı belge. 
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pagandanin etkin olması için esirlere bizzat İmparator 2. 
Guillaume'un cami sözü verdiği bilgisi raporda kayıtlıdır.'*? 
Bundan maksat Alman Sansólyesi' nin müslümanların dostu olduğunu göstermekti. Napolyon Bonaparte'in Mısır'ı işgalinde yaptığı cami onarımları, dini müesseselere olan alakası veçhiyle uygulamayı denediği stratejiye benzer bir tarzın olması çok ilginçtir. 


2. Guillaume, Cezayirli Emir Ali'yi Berlin'e davet etmiştir. Görüşmeler sonunda Emir ve beraberinde bulunan Şeyh Kesberi Berlin'deki Cezayirli 800 esiri Ruslar'a karşı savaşmak üzere ayırmıştır. Esirler kendilerinin Fransız olduğunu söyleyerek gitmeyi reddetmişler bunun üzerine de yiyecek verilmeyerek cezalandirilmislardir.? Rapora göre esir müslümanlar tamamıyla Fransız yanlısıdır. Kuşkusuz bu durumun aksi olaylar da yaşanmıştır. Bu konuda tek bir arşiv belgesi müslüman esirlerin tutumlarının açıklanmasına yetmemektedir. Bu mevzu günümüzde hâlâ Araplar ile Türkler'in yakın dönem ilişkiler tarihinde kapalılığını korumaktadır. Ön yargılar ve bilgi kirliliği ciddi boyutlardadır. Fransız arşiv kaynakları bu konuda tek başına yeterli değildir. Alman ve Türk kaynaklarının birlikte değerlendirilmesi sonucu gerçekler ortaya çıkacak ve Afrika kökenli müslümanların Osmanlı Devleti'ne karşı tutumları ve bunların sebepleri ortaya koyulabilecektir. 


Esir kampında 1917 yılında Cezayir, Fas ve Hintli yaklaşık 4000 müslümanın olduğu belirtilmektedir." Bu esirlerin çoğu Verdun cephesinde Almanya'ya karşı çarpışan askerlerdi. Zeytuni Salah bölgesinden gelmiş, Afrika lej- 
102 Aynı belge. 
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yonuna bağlı askerlerdi. Wailer, Selager, Worms, Munster, Friedrichsfeld, Wahn adlı yerlerdeki kamplarda tutuluyorlardı. Osmanlı Devleti'nin girişimleri sonucu Almanya'da Berlin yakınlarındaki Zossen kampında tutsak olan müslüman savaş esirleri 1916'dan itibaren İstanbul'a gónderilmeye başlandı." Telgraf'da bu tutsakların Osmanlı ordusunda görevlendirilmek üzere gönderildiği belirtilmektedir. 
Sayıları birkaç bini bulan bu esirler 55. Tümen'e gónderilmiş ve Bağdad civarında konuşlandırılmıştır. Aynı belgenin 67. sayfasında yazılanlara göre bu esirlerden kaçanlar olmuş ve İtilâf Devletleri'ne istihbari bilgiler sağlamışlardır. Raporda ayrıca yoğun propaganda çalışmasından çok az bir miktar, yaklaşık üç alay asker oluşturacak kadar bir esirin etkilendiği belirtilmektedir. !9 


Almanlar sadece lokal planda propaganda yapmıyorlardı. Fransızlar ile çıkan çatışmalarda esir olan müslüman askerler nezdinde de bu propagandaları sürdürüyorlardı. 
Emir Ali Paşa Berlin'e giderek esir askerlerin İstanbul?da hizmette kullanılması hususunu görüşmüştü. Bu durum aslında Almanlar için de bir fırsattı. Hem Bábiáli'ye iyi niyet gösterilmiş olacak hem de bu esirler iyi bir beyin yıkama işleminden sonra Fransa'ya karşı çalışmak veya savaşmak üzere ülkelerine gönderilecek ve oralardaki muhalefeti Fransa'ya karşı güçlendireceklerdi. Böylece Alman ajanların bölgedeki varlığıyla birlik olan bu esirler sayesinde Fransız koloni yöneticilerince yerel halkın Almanya'ya karşı kışkırtılmasının da önüne geçilecekti. 


Esirlerin Türkiye'ye gelmesi konusunda başarı saglanamadığı anlaşılmaktadır. Savaş Bakanlığı'nın Dışişleri Ba- 


105 SHAT 7N 2104, Teğmen St Quintin'in Savaş Bakanlığı'na gönderdiği 
telgraf, 18 Temmuz 1916. 
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kanlığı'na gönderdiği rapora göre esirlerden sadece 27'si Türkiye'ye dönmeyi kabul etmistir.?" Bakanlığa göre diger Afrikalı askerler Fransa'ya ihaneti kabul etmemişlerdir. 
Sonuçta esirlerden istenildiği kadar istifade edilememiştir. 


Diğer taraftan aynı Almanya, Tatar ve Gürcü müslüman esirlerin Anadolu'ya geçmeleri hususunda Bábiáli'ye aynı yakınlığı göstermemiştir. Öyle ki esirlerin intikalini geciktirmeye çalışmıştır. Teşkilât-ı Mahsüsa elemanlarından Abdürreşid İbrahim 15 Kânunisâni 331 efrenci (15 Ocak 1916) tarihli yazışmasında “Azizim Ali Bey” hitabıyla şunları söylemiştir:'9 


“Evvelce arz olunduğu gibi tamamı bir tabur (1002) asker ihzar olunmuş, sevkedilmek üzere dört göz ile intizar olunuyor. Her gün bir hafta sonra denilmekte. Yol da açıldı bakalım. Bunları elbette bir kışlada misafir etmek icab eder. 
Cihad diyerek gidecekler.” Nitekim bu husus yazışmalara yansımış ve Enver Paşa “Biz tuttuğumuz Alman üserasını bila kayd u şart Almanya'ya veriyoruz ve Almanlar'ın bunları ne suretle kullanacaklarını sormuyoruz. Binaenaleyh Almanlar aldıkları müslüman Tatar üserayı bize göndersinler ve bizim bunları ne yapacağımızı sormasınlar. General Losov'a bu yolda cevab verilmesini rica ederim. Bence bunların depo alaylarına tevzi olunarak bizim orduda istihdamlarında hiçbir mahzur yoktur"'? diyerek tepkisini dile getirmiştir. Görüldüğü gibi Almanya savaşın galibiyetle sonuçlanması durumunda ileride kurulacak Turan ittifa- 


107 Chateau de Vincennes Arşivi, 7 N 2140, Savaş Bakanlığı'nın raporu, 
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kının Osmanlı Devleti'ni daha da güçlendireceğinden çekinmektedir. Mevcut Alman tutumunun Fransa tarafından da takip edildiği kuvvetle muhtemeldir ki propagandasında Almanlar'ın esasen Osmanlı Devleti'nin dostu olmadığını, onu kendi emelleri için kullandığını sıkça vurgulamıştır. 


Mağrib kökenli esirler konusunda Almanlar'ın onları iknada başarılı olamadığı ortadadır. Sonuçta esirlerin bu tutumu Fransız yöneticileri ve halkı tarafından memnuniyetle karşılanarak sadakatin ve Batı medeniyetinin gücünün bir sonucu olarak görülmüştür. Esirlerin ailelerinin hâlâ kolonilerin hâkimi olan Fransa'ya emanet edildiği, olası bir ihanetin esir asker ailelerine ödetilme ihtimalinin bu askerlerde hâkim olma durumu göz ardı edilmemelidir. 
Bununla birlikte esir askerlerin temayüllerinin Fransa'ya propaganda savaşlarında büyük bir motivasyon sağladığı ortadadır. İhtiyatı elden bırakmamakla birlikte ordu içinde paranoya durumunun hemen hemen ortadan kalktığını söylemek mümkündür. Üstelik bu zoraki sadakatin ordu içinde de kullanılması Fransız ordusunda morallerin güçlenmesini sağlamıştır. Bu güç tabiatiyle politikaya da yansımış, bundan böyle cihad ilanına olan bakış açısı değişmiştir. 
Nitekim Fransa Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Afrikalı müslüman askerlerle birlikte Anadolu'yu bile işgal etmekten çekinmemiştir. 


Başka bir belgeye göre, Alman propaganda ekibinde Cezayir direnişi liderinin torunu Emir Ali ve Şeyh Ahmed Kuzbari de bulunmaktadır."'9 Kuşkusuz Kuzbari'nin varlığı İslâm eksenli Alman propagandasının etkin olmasına 


110 Dışişleri Bakanlığı Arşivi (MAE) vol: 1665, Fransız Genelkurmay Ataşesi Subay Baruch'un Marsilya'da bulunan 15 Kolordu 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yarayabilirdi. Netice itibariyle tüm bu cabalara ragmen AImanlar'in ciddi bir başarı gösteremediği gözükmektedir. 
Afrikalı müslümanların Fransa'ya sadakatinden raporlarda övgüyle bahsedilmektedir. Bu tutumun nedenleri çok önemlidir. Sonuç itibariyle de müslüman esirlerin Osmanlı Devleti'ne mesafeli durdukları konusunda bir inanç hâkimdir. Bu öz güvenle Fransa'nın panislâmizm silahına karşı direnç gösterdiği ve bunun pek etkili olamayacağı fikri üzerine stratejisini kurduğu görülmektedir. Buna rağmen Osmanlı saflarına geçen askerlerin olduğu ismi belli olmayan bir teğmenin raporlarında kayıtlıdır."'! Ancak askerlerin katılımının nedenleri hakkında esaslıca bir bilgi olmamakla birlikte, müslüman askerlerin Sultan ile Kayzer'in aralarındaki ilişkilerin samimiyetinden ötürü Kayzer'in ordusuna destek verdikleri bilgisi vardır. Esirlerin hüsnüniyeti karşısında 2. Guillaume'un bizzat esir askerleri İstanbul'a gönderme kararı aldığı 1915 tarihli La propagande anti francaise au Maroc adlı makalede de belirtilmektedir.'? Belirtilen tarihte İttihât ve Terakki'nin Almanlar ile olan münasebetleri bellidir, ancak tarih kitapları Sultan Mehmed Reşad ile Kayzer'in samimiyeti olduğuna dair bir bilgi içermemektedir. Bu durum raporları hazırlayanların verdikleri bilgilerin sıhhati hususunda tereddütler meydana getirmektedir. Her iyi çalışmanın mimarının mutlaka bir Batılı olarak gösterildiği açıktır. Fransız istihbarat subayının esir askerlerin İslâm halifesine gitmek istediklerini yazmak yerine, Kayzer'in teveccühüyle üserayı İslâm'ın İstanbul'a gönderildiğini belirtmesi manidardır. Bir önce- 


111 Archives de Chateau de Vincennes, SHAT 7N 2104, rapor tarihi 18 Ha- 
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ki bólümde belirttigimiz gibi, Osmanli Devleti, müslüman esirlerin müttefik de olsa gayrimüslim bir devletin elinde bulunmasina riza góstermemistir. 


Askerlerin İstanbul'a geldiği ve cephane fabrikasında iyi bir ücretle ve nümayişli bir karşılama ile işe başladıkları bilgisi bulunmaktadır. Bir kısım askerler yaptıkları işin haricinde diğer esirlere yönelik uygulanan propagandanın bir parçası olarak górevlendirilmislerdir.'? Bu bilgi de teyid edilmeye muhtaçtır. Türk kaynaklarında esirlerin cephane yapımında çalıştırıldıkları noktasında da bir bilgi mevcut değildir. Detaylı bir araştırma sonrası belirttiğimiz hususlar vuzuha kavuşacaktır. 


İttihâd-ı İslâm'ın oluşması için sadece Afrika'da faaliyet yürütülmemiştir. Fransa'nın Ortadoğu'da hâkimiyet kurabilmesi için en önemli yer olarak gördüğü Osmanlı toprağı Suriye propagandanın merkezi durumundaydı. Zira Bâbıâli, Fransa'nın bölgedeki emellerinin farkındaydı. 
1860 Lübnan bunalımında Fransa'nın hıristiyan bir mutasarrıfın Lübnan'ı yönetmesi için ne kadar baskı kurduğu hala hafızalarda canlılığını korumaktaydı. Panislâmist propaganda sürecinde Şerif es-Senüsi en önemli rol oynayan şahsiyet olarak Suriye'de öne çıkmıştır. Açıklamaları Fransa kamuoyunu ve dolayısıyla Fransa politikasını derinden sarsan mahiyette olmuştur. Fransız kolonilerindeki müslümanlar üzerinde ne kadar tesirli olduğu ayrı bir araştırma konusu olmakla birlikte Senüsi'nin özellikle Suriye müslümanları nezdinde etkin olduğu bilinmektedir. Fetvalarıyla müslümanları yönlendirmiştir. Tabiatıyla Fransa tarafından 


113 Archives de Chateau de Vincennes, SHAT 7N 2104, rapor tarihi 18 Haziran 1916, s. 63. 
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çok yakından takip edilmiştir. Chateau de Vincennes arşivinde Şerif?in fetvaları başlıklı rapora göre Serif es-Senüsi müslümanlara hitaben şöyle bir çağrı kaleme almıştır: !!4 


“Tek olan Allah'a hamd olsun. Salâtü selâm tüm inanların sevgilisi, adaletin ve doğru yolun rehberi Hz. Muhammed ve onun âli ashabına ve ehli beytine olsun. 


Şerefli ve muzaffer, bizlere iyilikler getiren halifemiz 5. 
Muhammed'i gönderen Allah'a hamd ediyoruz. Allah onu başımızda daim etsin. 


Ey bütün müslümanlar! 


İslâm halifesinin hükümetinin düşmanları olan Fransızlar, İngilizler ve Ruslar'a karşı cihad ilan ettiğini ve bunun dini bir emir olduğunu biliniz. 


Allahüekber! Allahüekber! Allahüekber! Allah'ın halifesi her yerde yaşayan tüm müslümanlara cihad ilan etmelerini emrediyor. 


Ey iman edenler! Müslümanların emiri Allah'ın dinini ve kitabını korumak için cihada çağırmaktadır. Silahlanmanızı ve yardıma gelmenizi istemektedir. Yiyecekli veya yiyeceksiz tüm kalbinizle Allah için savaşın. 


Uzaklaşmayın, silahlarınızı indirmeyin. Biliniz ki Fransız, Rus ve İngiliz kâfirleri ve namuzsuzları süvarileriyle ve maceracılarıyla ülkenizi işgal etmek istemektedirler. 
Müslümanları topyekün kesmek, müminlerin camilerini yıkmak ve dinlerini yok etmek için tüm güçlerini toplamışlardır. 

114 Archives de Chateau de Vincennes, SHAT 7 N 2122 no'lu kar- 
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Tek bir insan gibi olun. Dini korumaktan başka amaç gütmeyin. Sizin vazifenizi yapmanıza mani olacak hiçbir tefrikaya bağlanmayın. Sadece Allah'ın şerefli yolunda olun. 


‘Siz Allah'a yardım ederseniz, Allah ayaklarınızı doğru yolda sabit kılacaktır” (Muhammed 47/7). 


Bu girişgâhtan sonra beş tane soru sıralanmakta ve Şerif es-Senüsi'nin fetvası istenmektedir. Belgede sunulan sorular şunlardır: 


1. Düşmanlar İslâm memleketlerini işgal ettiklerin- de, insanların hoşnutsuzlukları bir gerçek olduğunda, din düşmanları Peygamber'in hizmetkârlarını tutsak ettiğinde, ‘Allah yolunda (malınızla, canınızla) savaşın' (Maide 5/35) âyeti mucibince müslümanların Emir'i tüm inananlara cihad ilan ettiğinde, genç yaşlı, süvari, piyade ayırt etmeksizin silahlı ya da silahsız ya da mallarıyla cihada katılmak zorundalar mıdır değiller midir? 


2. Fransa, İngiltere ve Rusya boyunduruğu altında bulunan müslümanların silahla ya da silahsız Halife'nin memleketlerini işgal edenlere, donanmalarıyla ve silahlarıyla katkıda bulunanlara ve İslâm'ın nurunu söndürmek isteyenlere karşı savaşmaları bir görev midir? 


3. Eğer İslâm devletinin kurtuluşu ancak bu birliktelikle olacaksa ve müslümanlar bundan çekinir ve mücadele eden müslümanlar'a yardım etmezlerse bu hareketleri dini suç kabul edilebilir mi, Allah'ın gazabı bunlara olur mu? 


4. Eğer bahsedilen devletler hakimiyetleri altında bulunan müslümanları halifeye karşı savaşmaya zorlarsa, bu devletlere itaatları şeriata göre uygun mudur ve bu müslümanlar cehennem azabına duçar olurlar mı? 
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5. Fransız, Rus, İngiliz ve Sırbistan Karadağ hákimiyetinde bulunan müslümanlar halifeye yardım eden Almanya-Avusturya'ya karşı savaşırlarsa, bu tutumları dinen suç mudur ve aynı azaba düçar olurlar mı? 


Muzaffer Türk askerlerine gelince, onlar Kafkasya'da kardeşlerinin üzerlerine çöken Rus elini kırmak için ve ilâhi rızayı kazanmak için savaşmaktadırlar. 


Allah Resülü (s.a.v) her zaman tavsiyekâr olmamızı, yumuşak olmamızı ve insanları kendimize çekmek için çalışmamızı emretmiştir, kendisinden uzaklaştırmak için değil. 


Ey Allah'a ve Resülü'ne inananlar! Bilin ki Şerif es-Senüsi (Allah ona yardım etsin) binlerce Arap kuvvetinden oluşan gücüyle peygamberin halifesinin cihad ilanını herkese ilan etti, İngilizleri bertaraf etmek için Mısır'a yöneldi. Bu sayede Türk askerleri Mısır'a girdi ve şu an Süveyş Kanalı'nın sahibidirler. 


Birçok ezilmiş Faslı ve Tunuslu kardeşleriniz Fransız elini kırmak için mücadele grupları kurmaktalar. 


Müslümanlar bilin ki din Allah'ındır. O halde bütün gücünüzle halife hükümetine Fransizlar'a, Íngilizler'e ve Ruslar'a karşı savaşında yardım ediniz. Bunun için hepiniz birlik olun. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Kim Allah'ın yolunu savunmak maksadıyla bir savaşta bulunursa, Allah'a olan itaatini ispat eder. Kim inanırsa öyle olsun, . 
kim kâfir olmak istiyorsa öyle kalsın ve unutmasınlar ki itaatsizlere ve zorbalara çok şiddetli azap hazırlanmıştır.' 


Peygamber tarafından iletilenleri duyduktan sonra ashâp Hz. Muhammed'e: Tüm bu kutlu sözleri duyduktan sonra müslümanların cihada katılmayacak cesaretleri kendilerinde bulabileceklerini düşünmek mümkün mü, dedi. 
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Peygamber onlara şöyle cevap verdi: ‘Kim Allah düşmanlarına karşı mücadelesini bir vecibe görürse Allah ona çok büyük mükâfat hazırlamıştır, kim Allah düşmanlarının yanında yer alırsa Allah onlara kimsenin dayanamayacağı kadar şiddetli azap hazırlamıştır." 


Devletimiz ayağa kalkmış Íngilizler'e, Fransizlar'a ve Ruslar'a karşı savaşmaktadır ve muzaffer Almanya, Avusturya ve Macaristan ile müttefiktir. Bu devletler Peygamber'in halifesine yardım etmektedirler. Unutmayın ki Touribor'da Almanlar İslâm'a karşı savaşan Fransız, İngiliz ve Rus müşterek ordularını yok etmişlerdir. O halde ayağa kalkın ve size söylenenlere karşı savaşın. İki cihanda da düşmanlarınıza cezalarını vermek için Peygamber'in halifesinin emri doğrultusunda onları öldürün. 


Sonuçta aranızda birleşek İngiliz, Fransız'a Rus ve ayrıca İslâm ve halife düşman kuvvetlerine karşı tüm gücünüzle karşı koymak sizin görevinizdir. Allah inananlarla beraberdir ve insanlık düşmanlarını iki cihandada cezalandıracağını buyurmuştur.” 


Şeyh Ahmed Şerif es-Senüsi'nin bir diğer mektubu ki müslümanlar arasında çok etkili olmuştur aşağıda!" sunulmaktadır. 


“Rahmân ve rahim olan Allah'ın adıyla. 


Biliyoruz ki Doğu ve özellikle İslâm dünyası medeniyeti Fransizlar'in haçlı seferiyle karşı karşıyadır. Doğu halkı ve insanı hiç kimseye düşmanlık etmemesine rağmen Fransızlar Doğu'ya girmişlerdir. Fransa'nın politikası şöyledir: Birtakım doğulular nezdinde medeniyeti götürmeyi hedefleyerek hâkimiyeti altında onları ezmektedir ve onları bir 


115 Chateau de Vincennes arşivi, karton no:7 N 2122, s. 404, Serif 
es-Senüsi'nin mektubunun fotokopisi, tarihi bulunamamıştır. 
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nevi kólelestirmeyi denemektedir. Bu herkesin malumudur fazlaca konuşmaya gerek yoktur. 


Fransa ve İngiltere Mısır ve Sudan üzerinde anlaşınca ilk olarak Osmanlı'ya bağlı toprakları işgal ettiler. Daha sonra Çad gölü ve civarındaki topraklarla Trablus'a bağlı bir kaç sancağı hâkimiyetleri altına aldılar. Buraları işgale karar verdiklerinde hiçbir direnişle karşılaşmayacaklarını düşünüyorlardı. Buralardaki halkı vahşi, dinsiz görüyorlar onlara kendi inançlarını kabul ettireceklerini ve onları kolayca hâkimiyet altına alacaklarını sanıyorlardı. 


Biliyoruz ki Senüsi tarikatının etkisi her tarafta yaygındı. Kurulduğu andan itibaren gerçek medeniyeti ve ilmi yayma, yerlileri doğru yola, İslâm'a ve Kur'an'a götürmeyi amaç olarak gütmüştür. Halifeye bağlılıklarını her zaman tavsiye etmiştir. Bu sayede Halife'nin kutsal bayrağını takip etmekte ve gece gündüz bu ilana katılmaktadırlar. 


Bunun için yabancı yerlerde zaviyeler kurulmuştur. 
Bunlar Sahra'da, şehirlerde ve kasabalarda inançla zorluklara, isyana ve saldırılara aldırış etmeden müslümanların çocuklarını inanca ve Allah'a götürmek için çalışmaktadırlar. 


İnandığının aksine Fransa kendini işgal etmek istediği yerlerde savaşın ortasında buldu. Vahşi sandıkları yerliler tertemiz İslâm medeniyetinde bulunuyorlardı. Nitekim Fransa Cinata (Djanata) zaviyesini yok etti. Öğrencileri ve hocaları öldürdü. Bulduğu bütün silahlara el koydu. Osmanlı bayrağını indirdi. Bunların aynısını Kouar zaviyesinde de yaptı. Ani şekilde Katem zaviyesini de yok etti, en ünlü âlimleri öldürdü, tüm kitaplara ve değerli eşyalara el koydu. 
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Simdi Koulak zaviyesindeler. Seyyid el-Mehdi' nin müslümanları yönetmeleri için gönderdiği bir kaç egitimciyi ve âlimi de öldürdüler. Sonra Fransızlar tüm zaviyeleri yok etmeye yöneldiler ve yerleri işgal ettiler. Bu durum yerlilerin bölünmüş zayıf halleri süresince devam etti. Faiz zaviyesine girdiler. Seyyid el-Mehdi'nin topraklarının yarısına el koydular ve adamlarını öldürdüler. Otlağının bulunduğu Ed Douar'a kadar ilerlediler. Tüm hayvanları boğazladılar, bir kaç bekçiyi öldürdükten sonra tüm develeri götürdüler. 
Allah'tan bir yardım gelip de kabile uyarılmasaydı herkes öldürülecekti. 


O halde Fransa tarafından istenen prensipleri uygulamaları için idareyi doğru adamlara bırakıyoruz. Eğer medeniyet arzu edildiği gibiyse onu tüm Afrika'da yayarız. 
Ancak Fransa kendisinin yaptığı vahşilikleri Senüsiler'e mal etmesin. 


Asırlardır Senüsiler bu topraklarda yaşıyorlar. Barış hiç bir zaman eksik olmadı. Sıkıntı Fransa'nın halkı öldürmesi ve sürmesi göründükten sonra başladı. Çılgınlık baş gösterdi. Senüsiler'in varlığı, Fransa'nın Bâbıâli hakkındaki şüphesi ve Sultan'ın kadısı Muhammed Salih Doudman tarafından desteklenen fikirler önemliydi. 


Bu fikirler Fransa'nın kovulması için yapılan çalismaları ve yerlilerin ayaklanmalarını doğuruyordu. Sultan işimize karıştırılmadı. O sadece Fransizlar'in bu topraklardan kovulmasını ve işgal edilen yerlerin kendisine verilmesini istedi. Fransizlar'in tüm baskı ve zulümleriyle cebelleşen kabilelerin sultan ile anlaşmalarını sağlamak gerekmektedir. Kabileler silahlarını Fransa'ya döndürdüler. Senüsiler'in yaptığı müslüman oldukları için sadece bunu sağlamak ve isteklerine eşlik etmek olmuştur. 
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Fransızlar'ın zaviyelerini yıkmalarına, yakmalarina ve öldürmelerine uzun zaman maruz kaldılar. Bu baskı yüzünden Fransız hâkimiyetini kabul etmek zorundaydılar. Tüm bu sıkıntıların biteceğini düşündüler böylelikle. 


Bulunduğumuz durum bize tüm gücümüzle tüm bu yok etmelere bir son vermek için Fransa'ya karşı koymamız gerektiğini gösteriyor. Babiali'ye Fransa'nın topraklarına tecavüz ettiğini, Fransız askerlerinin Osmanlı medeniyetini Afrika'da yayan insanlarını öldürdüklerini söyleyeceğiz. 


Sadece barışı isteyen Afrika'ya karşı Fransa'nın yaptıklarını gazeteler aracılığıyla tüm medeni dünyaya duyuracağız. İhtimal ki bazı Avrupalı güçler ülkemizin tiranlık altında ezilmemesine çalışan Bábiáli'nin yardımına geleceklerdir. 


Tüm doğru yolu takip edenlere, hakkı söyleyenlere ve ikiyüzlülükten uzak duranlara selâm olsun.” 


Görüldüğü gibi Senüsiler ve onlara tâbi kabileler Osmanlı sultanına tam anlamıyla bağlıdırlar ve tüm işgalcileri başta Fransa'yı düşman olarak kabul etmektedirler. 
Fransa ise bu açıklamaları anti-Fransız girişimler olarak kabul etmiştir. Dolayısıyla yıkıcı etkisi olan çalışmalara karşı koymak için tek çare; cihad ilanının itibarını sarsan ve müslümanları bu çağrıya katılma noktasında şüpheye düşürecek fikirlerin yayılması olarak belirlenmiştir. Binaenaleyh, müslümanlar, cihad silahının Almanlarca icat edildiği şeklinde yoğun bir bilgi sağanağına tâbi tutulmuştur. 
Dr. Snouck'un bu konuda çokça yazdığını ve yazılarının Fransız dışişlerince takip edildiğini görmekteyiz. O'na göre cihad “Berlinli Prof. Martin Hartmann!“ (oryantalist) 


116 ap. das Ultimatum des Panislamismus, dans la revue Das Freie Wort XI 
année no : 16. 
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tarafından Alman politik stratejisine sunulmuş, İslâm maneviyatının yaşlı bir silahıdır. 1912'de İtalyanlar'a karşı kullanılmıştır.” Dışişleri raporunda ise cihad ilanı, “Türkiye kendisinin dostu olan kâfirler hariç herkese karşı cihad çağrısı yapmıştır.”!7 şeklinde izah edilmiştir. 


Dr. Snouck kamuoyunu bilgilendiren en önemli kişiler- den biri olarak öne çıkmıştır. Bunun nedeni Hollanda hükümetinin kendisini müslüman politik işlerini incelemekle görevlendirmesi ve cihad konusunda Avrupa'da en bilgili kişi olarak ün salmış olmasıydı. Fransa da strateji geliştirmek için bilgisine inandığı Snouck'dan faydalanmıştır. 
Snouck, özellikle Hollandalı müslümanlar ve cihad üzerine çalışmalar yapmış ve bu araştırmaları Fransızca'ya çevrilmiştir. Birçok arşiv belgesinde, yaptığı araştırmalara atıfta bulunulması Fransa'nın bu meselede görüşlerine değer verdiğini göstermektedir. Hatta referans alındığı ortadadır. 
Bu itibarla Snouck'un görüşleri doğrultusunda kamuoyu bilgilendirilmiş, politikalarda ve karşı stratejiler gelistirilmesinde Snocuk'un analizleri etkili olmuştur. 


Önceki bölümde Osmanlı Devleti'nin cihad ilanından sonra tüm müslüman memleketlere yönelik propaganda faaliyetine giriştiğini ifade etmiştik. Bu meyanda özellikle Tunus, Cezayir ve Fas'ta dağıtılmak üzere 50.000 broşür bastırılmıştır. Bu broşür “cihad bir emirdir” serlevhası ile başlamaktadır. Allah'a hamd ve senâlardan ve hadisi şeriflerin sunumunun akabinde müslümanlar arasında din, dil, ırk, renk farkının olamayacağı, müslümanların kardeş olduğu hususları belirtilerek mevzuya uygun âyet zikredilmektedir. “Müslümanlar birbirleriyle hemdert olmalı... 
Müslümanlar kâfir idaresine karşı isyan etmeli... Bunu 


117 SHAT, 7 N 2140, EMA, Afrique, Sous-Secrétaire d'Etat aux Affaires 
Etrangöres, le 19 Janvier 1915, Müsteşarlığın dışişlerine notu. 
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yapmayanlar en büyük günahı işlemişlerdir... Ebedi azaba müstahaktırlar... O halde her müslüman tabii olarak askerdir. Bu uyarıyı alan her müslüman cihad için gerekeni yapmalıdır.” ifadeleri yer almaktadır. 8 


Cihad olgusu her önemli günde vurgulanmakta idi. 
Bunlardan en önemlisi de Mevlid Kandili'nde düzenlenen merasimde yapılanıdır. Merasimde şu ifadeler cihadın nasıl yayıldığını göstermesi açısından çok önem arzetmektedir. 
“Allah ve Resülü'nün hatırına huzur-ı risalette akdolunan büyük bir içtimâ, İslâmları muzaffer etsin. Levlâke levlâk lemâ halaktü”l-eflâk... dünyaya teşrifleri günüdür. Bugün kulübü'l-mü'minin pür-şevk ve galeyan halindedir. Bütün âlem-i İslâm, iradat-ı ilahiye, sünen-i seniye ve evâmir-i halife mucibince a'day-ı din üzerine cihadla müstağrak-ı sürurdur. Bunu binlerce şurefa, saadat, ulemâ, eimme, huteba, mucavirin ve zuvvar-ı hücre-i mutahhara' da huzur-u risalette tazarru'la ağlayarak orduyu İslâm'ın ve halife-i zişanın daima muzaffer ve düşmanlarının daima makhur olması duasını yek-avaz olarak ref'i barigah-ı ahadiyet eylediler. İslâmiyet ve bilad-ı müslimini mahvetmek isteyen küffâr daima haib ve hasır olacaklardır. Nur-u nebi ve nur-u ashâb sizinledir. Asker evlatlarımıza Medine ahalisi- nin selâmlarını tebliğ eder, mübarek gözlerinden öperiz.” !'? 


Bu ifadelere katılan yalnızca müslümanlar değildir. Almanlar'ın tebriği çok ilginçtir. Almanlar'ın abartılı ifadelerinin samimiyetten çok uzak olduğu ortadır. Sultan'ın Dolmabahçe Valide Sultan Camii'nde düzenlettirdiği mevlid-i nebevi merasimi dolayısıyla Osmanischer Lloyd:"? “Bu- 


118 Aynı belge. 
119 Tanin, no: 2199, 3 Şubat 1915, p. 1/2. 
120 Mevlid-i nebevi alayhi, Tanin, no: 2194, 29 KS 1915, s.1/5. 
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gün İslâmlar'la beraber müşterek bir dava için harbeden bizler de dostlarımızın mevlid-i nebevisini tebrik ederiz. 
Biz de evlad-ı peygamber gibi emr u irade-i ilâhiyye olan hak ve adalet için harp ediyoruz” tarzında açıklamada bulunmuştur. 


Tüm bu duygu yoğunluğu içersinde kutsal gün ve gecelerde yapılan çalışmaların farkında olan Fransa Büyükelçiliği teyakkuz durumuna geçmiş ve İstanbul'daki gelişmeleri takip noktasında uyarılmıştır. Uyarı notunda cihad ilanından sonra görülmemiş bir yoğunlukta propaganda yapıldığı belirtilmekte ve bunun Almanlarca teşvik edildiği belirtilmektedir." 


Nitekim cihad ilanı meyvelerini az da olsa vermeye başlamış, Lille'de bulunan Fransız ordusundaki müslüman askerler cihad ilanı üzerine mevzilerini bırakıp Alman ordusuna iltihak etmişlerdir.'?? Ancak bu katılımın sembolik düzeyde kaldığını, topyekün bir başkaldırının olamadığını belirtmek gerekir. 


Le Temps gazetesine göre Almanlar propagandaların- da müslümanların ancak Alman tekniği ve gücü sayesinde ayaklanabileceklerini işliyorlardı.'? Bunun için aksiyon alanları arıyorlardı. Tüm becerikli kişileri seferber ederek Alman teknolojisinin harikalığını anlattırıyorlardı. Gazetedeki yorumda Goben ve Breslau adlı iki zırhlının Karadeniz”de nasıl sultana hizmet ettiyse Kamerun'da da Almanların yardım edecekleri, bunun için tüm müslümanların 
121 Chateau de Vincennes arşivi, 7 N 2144, ve 7 N 2103; P. de Margue- 


rinin Savaş Bakanlığı'na notu; au ministre de la Guerre, Bordeaux, Etat Major de l'Armée, Section d'Afrique, 14 novembre 1914. 


122 “Cihad-ı Ekber ve Fransa'daki Hind Müslümanları”, Tanin, no: 2150, 
17 Kanun-i evvel 1914, s. 1/3. 


123 Le Temps, no: 19555, 20 janvier 1915, s.1, Editorial. 
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başı olan sultanın emrinin yeterli olacağı ya da 2. Guillaumenin ajanları gibi çalışan Talat ve Enver'in Allah'ın düşmanlarına karşı savaşta Avusturya ve Almanya ordularının yardımını kabul eden bir fetva yayınlatmasının beklendiği bildirilmektedir. Fransız basınında fetvanın ilan edilmesi sürecinin sıkı takip edildiği ortadadır. Bu denli istihbari bilgilere dayalı haberlerin kaynağının dışişleri uzmanları- nın olduğu açıktır. Özellikle Almanya'nın fetva beklediği- nin belirtilmesi ihtimal ki önemli bir istihbarat sonucunda gazeteye servis edilmiştir. Bilindiği gibi cihad 14 Kasım 1914'te ilan edilmişti. 


İslâm'ın gücü sayesinde Afrika halklarının Fransa'ya karşı çıkacağı fikrine olan bağlılığın basını tedirgin ettiği sunulan haberden anlaşılmaktadır. Le Temps gazetesinin İttihat ve Terakki'nin ileri gelenlerini Kayzer'in ajanları gibi sunması, Osmanlı Devleti'ni yönetenlerin itibarsız gösterilmesine yönelik uygulanan bir stratejinin parçasıydı. Dolayısıyla itibarsız insanların ilan edeceği cihada da itibar edilmemesi fikri işlenmeye çalışılmaktadır. 


Fetva ilanı ciddi anlamda tehlikeli olabilirdi. Zira Fransa'nın hükmettiği alanlarda yaklaşık 30.000.000 müslüman vardı." Müslümanlar nezdinde önemli yere sahip tekkeler ve değişik tarikatlar bu fetva ile ciddi yardımlar toplamaya başlamışlardı. Fransa kamuoyundaki genel kanı, bu organizasyonların tamamıyla Almanlarca tertip edildiği, ciddi maddi imkânların da kullanılmak suretiyle, Fransız hâkimiyetine karşı top yekün bir kıyama kalkışılacağı yönündeydi. Halbuki Almanlar mevcut durumu sanki kendileri yapıyormuş gibi sunup, Fransa'yı korkutup bunu diplomaside kullanmak istemekteydiler. Öyle bir imaj olusturul- 


124 Eugöne Thebault; “Le röle des derviches dans l'Islam", Le Temps no: 
19734, 18 juillet 1915, s. 3/6. 
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mustu ki tüm tarikatlar ve tekkeler Almanlar'ın istihbarat büroları gibi çalışan merkezlerdi. Gerçekte ve uygulamada bunun mümkün olmadığı ortadaydı. Tekkelerin gayrimüslim bir devletten emir alarak çalışma yapmaları kendi kuruluş amaçlarıyla taban tabana zıttı. Bununla birlikte Almanlar'ın bu gücü kullanmak istedikleri de aşikârdı. Le Temps ‘un haberine göre 2. Guillaume İstanbul?da 470 tekke"? tespit ettirmiştir. Halife başta iken Kayzer'in böyle bir alan çalışması yaptırmasının arka planında Almanlar'ın hesaplarını başkalarına dayamama felsefesinin yattığı ortadadır. İhtimal ki Kayzer, sultan ile olası bir sürtüşmede bu tekkelerle doğrudan irtibat kurabileceğini ve onları cihada devam etme hususunda ikna edebileceğini düşünmekteydi. 
Bu durum Almanlar'ın esasında İslâmiyet'i de iyi tanımadiklarinin bir göstergesidir. Halifeye bağlı kurum ve kuruluşların onun emrine muhalif edebilecek bir örgütlenme ve sosyal yapı içerisinde olamayacaklarını anlayamadıklarına bir örnek teşkil etmektedir. Nitekim hiçbir dini cemaat ittihâd-ı İslâm konusunda sultandan gayrı bir başka devlet başkanıyla iş birliği yapmamıştır. 


Almanlar, cihadın ilanından itibaren faaliyetlerini arttırmışlardır. Le Temps’ daki bir habere göre Osmanlı'nın isteği üzerine dokuz Alman irtibat subayı Mekke ve Medine'ye gitmek için atanmıştır. Bu kişiler İslâm üzerine eğitime tabi tutulduktan sonra, tamamıyla müslüman gibi görünmüşler ve isimleri de değiştirilmiş ve panislâmist propagandayı kutsal topraklarda yaymak üzere görevlendirilmişlerdi. 
Başlarına yine bir Alman olan Abdülkerim Paşa getirilmiştir." Ancak yukardaki belirttiğimiz hususun pratikteki 


125 Aynı haber. 


126 “Une mission militaire allemande à la Mecgue”, /e Temps, no: 19605, 
11 mars 1915, s. 2/5. 
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uygulamasi yónünde elde mevcut bir belge bulunmamaktadir. Gayri müslimlerin kutsal topraklara Harem-i Serif'e girmelerinin yasak olmasi ilkesine kargin bóyle bir uygulamanın yapılması gayri mümkün gözükmektedir. Ancak Almanlar'ın ajanları vasıtasıyla müslüman topraklarına girmeleri ve Osmanlı Devleti'nin kontrolü dışında bu yönde bir çalışma yapmış olmaları imkân dahilinde olabilir. 


Almanlar'ın müslümanlar ile olan münasebetlerine yönelik yapılan diğer bir tespit de, müslümanların hamilerinin Almanya olduğu hususudur. Le journal des Debats gazetesinde “Panislamisme et Pangermanism" adlı makalede!” halifelik kurumuna farklı bir bakış açısıyla yaklaşılmaktadır. Makalede Almanlar'ın özellikle İngiliz kolonilerine nüfuz etmeye çalıştıkları, bunun için Alman fonlarının, Berlin bankalarının “Panislâmizm evi” gibi çalıştıkları bildirilmektedir. Özellikle basında 1915'ten sonra bu iki kelimenin bir arada telaffuz edildiğini görmekteyiz. 
Kesin olan inanç, Almanlar'ın cihadı ilan ettirdiğidir ve dolayısıyla bu kavramın pangermanizm'e hizmet eden bir olgu olduğudur. Yani panislâmizm Alman fabrikasyonudur. Özellikle bu fikir kamuoyunda çokca kullanıldığı gibi müslümanlar arasında da yayılmıştır. Böylece Fransa içindeki müslümanların Bábiáli'nin Alman oyuncağı olduğuna inanmalarının sağlanması suretiyle cihad ilanının akamete uğratılması planlanmıştır. 


Fransa dışişleri ciddi olarak kutsal topraklar'daki propagandaları takip etmiştir. Şeyh ve şeriflerin yeşil bayraklarla yönettiği ve 30.000 müslümanın katıldığı miting Fransa'da 
127 André Duboscque ; «Panislamisme et pangermanisme», Le Journal des 

Débats, no: 66, 7 mars 1915, s. 4/4. 


128 Djihad de fabrication allemande, écrit l'islamologue (Polybe, «De PIslam dans la guerre mondiale», /e Figaro, no: 147, 27 mai 1917, p.1/6. 
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büyük yankı uyandırmıştır.!? Düzenlenen buluşma duygusal anların yaşanmasına sebep olmuş ve ulemanın başı altmış beş yaşındaki şeyh bu mücadelede ilk gönüllü olarak sunulmuştur. Bu mitingi, Abdülmelik'in organize ettiği ve Somali'den Mısır'a doğru harekete geçen 50.000 askerin gövde gösterisi izlemiştir. Netice itibariyle bu organizasyon meyvesini vermiş ve Fransa'nın korktuğu başına gelmiştir. Kuzey Afrika'da meyvelerini sonradan verecek fi- dan dikilmiştir. Yaklaşık yarım asırdan fazla bir zamandan sonra Fransa'ya toplu ve organize başkaldırı başlamıştır. 


129 Chateau de Vincennes Arşivi, Savaş Bakanlığı'ndan Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen not, 7 N 2140, De P. de Margerie au Ministére des Affaires Etrangeres, Direction des Affaires politiques et Commerciales, no: 1488, 18 décembre 1914. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ve İTTİHAD-I İSLÂM ÇALIŞMALARI 


A) Teşkilât-ı Mahsüsa'nin Panislâmist Faaliyetleri ve Fransa'daki Algılanışı 


Panislâmizm politikalarının uygulanabilmesi bütün İslâm memleketlerinde koordineli bir şekilde faaliyetleri gerçekleştirebilecek bir örgütlenme ihtiyacını da beraberinde getirdi. İstihbarat örgütü gibi de çalışacak olan bu kuruma Teşkilât-ı Mahsüsa denilmiştir. 


Kuruluş tarihi ile ilgili net bilgiler olmamakla birlikte Sultan Mehmed Reşad döneminde Veteriner Miralay Rasim Bey tarafından Kuşçubaşı Eşref”e ittihâd-ı İslâm politikasının hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla kurdurulduğu ifade edilmektedir.*9 Ancak Şükrü Hanioglu'na göre 
30 Kasım 1913'te Harbiye Nezareti bünyesinde Umur-ı 
Şarkiye Şubesi veya Teşkilât-ı Mahsüsa adıyla bir birim 


130 Şükrü Hanioğlu TDV İslâm Ansiklopedisi’ nde Teşkilât-ı Mahsüsan adlı 
makalesinde teşkilatın Kuşçubaşı Eşref tarafından kurdurulduğuyla ilgili söylentilere yer vermiş fakat kaynak göstermemiştir. Kesinleşmiş resmi kuruluşuna dair bir belge sunmuştur. 
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olusturulmustur.'?' Özellikle Afrika'da etkin direniş faaliyetlerinde bulunan Harbiye Nâzırı Enver Paşa'nın, Balkan ve Trablusgarp savaşlarından sonra ortaya çıkan tablodan ittihâd-ı İslâm'ın sağlanmasının önemini kavradığını ve Sultan Abdülhamid'in bu konudaki stratejilerinin yeniden uygulamaya koyulması yönünde tavır aldığını görmekteyiz. İslâm memleketlerinde direnişleri organize etmek, Emperyalist güçlerin güç kaybına uğramasını sağlamak ve İslâm birliğini tesis etmek üzere kurulan örgüt, zaman zaman askeri operasyonlar düzenlemiş ve bu haliyle sadece istihbarat toplayan bir kurum olmamıştır. Mevcut örgütlenme (Teşkilât-ı Mahsüsa) Enver Paşa ve ekibinin ülkeyi terketmesinden sonra da lağvedilmemiş ve personelinin önemli bir kısmı Milli Mücadele'ye destek veren çalışmalarda bulunmuştur. Netice itibariyle bir İttihat ve Terakki Cemiyeti öğesi olmasına ve cemiyetin tasfiyesine rağmen kısmi de olsa istihbaratın Anadolu'nun işgale uğradığı dönemlerde çalışmalarına devam ettiği görülmektedir. Şerif es-Senüsi'nin faaliyetleri bu minvalde olmuştur. 


Teşkilât-ı Mahsüsa'nin en önemli ve belirgin özelliği İslâm toplumunun her kesiminden insanları bünyesinde toplamış ve bir amaç etrafında bu insanların birleşmesini sağlamış olmasıdır. Birkaç örnek verecek olursak, Cezayir'de Muhammed Kerim el-Hattâbi, Abdülkadir Cezâiri'nin torunu Emir Ali, Fas'ta Ticani lider Hoca Abbas, Tunus'ta Şerif Burgiba (Habib Burgiba'nın babası), Ali Başamba ve Şeyh Salih et-Tunusi, Bingazi'de Şeyh Ahmed Şerif es-Senüsi, Mısır'da Abdülaziz Çaviş, Ferid Bey, Dr. Fuad, Dr. 
Nasır, Dr. Tabit Maheab ve Arabistan'da İbnü'r-Reşid bu teşkilatın en önemli simalarındandı. Teşkilât-ı Mahsüsa'nin beslendiği maddi kaynaklar konusunda detaylı bir çalışma 


131 Şükrü Hanioğlu, * Teşkilât-ı Mahsüsa”, DİA, 40/568. 
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olmamasına karşın, Fransız kaynakları gizli ödenekten ve Almanya'dan aktarılan altınlarla toplam 4000.000 altın tutarında bir bütçeden söz edilmektedir.!*? 


1914-1915'te faaliyetlerini hızlandıran teşkilat, daha savaş başlamadan, ajanları vasıtasıyla gönüllü asker toplama, İngiliz ve Fransız sömürgelerinde isyan çıkarma stratejisine yönelik çalışmalar yürütmüştür. Padişahın Harp Beyannâmesi, hilafet makamının Cihad Beyannâmesi teşkilatın kullandığı en kuvvetli propaganda malzemesiydi. Yurt içinde ve dışında çok yoğun bir propaganda yürütmüştür. 
Yurt içinde ilk büyük propaganda kampanyası 14 Kasım 1914'te fetvanın ilanıyla birlikte başlamış ve birkaç ay devam etmiştir. Cihad fetvası törenleri hayli sönük geçmesine rağmen heyecanlı ifadelerle halka sunulmuştur. Eşref Bey'in anlattığına göre'* “Fatih Camii'nde okunan fetva ihtifalinde müslüman ekâbiri, muteberanı, tüllabı, silahlı kuvvetler mensupları intizam içinde hazır bulundular. Pek de coşkulu olmayan bir gurup da kolluk kuvvetleri tarafından bir araya getirilmiştir. Yeşil bayraklar taşıyan diğer gruplar Bâbıâli ve sefaretlerin önünde gösteriler yaptılar. 
Birkaç gün sonra göstericiler Tokatlıyan otelinin camlarını kırdılar. Sahibi Rus tabiiyetine geçmiş bir Ermeni idi. Aynı zamanda bir başka gurup, Yeşilköy'deki Rus zafer abidesini yıktı. Ancak, bu grup yıkım işini tam yapamadığından daha sonra Cemal Paşa tarafından gönderilen bir başka grup burayı tamamen yıkmıştır. Kasım'ın ikinci yarısından itibaren fetva suretleri ve anonim propaganda broşürleri halka dağıtıldı. Camilerde vaizler insanları heyecana, galeyana getiren hutbeler verdiler. Toplantılar, Arapça, Türkçe nutuklar panislâmizmi her tarafa yaymak için sıkça tertib 
132 Stoddard, Teşkilât-ı Mahsüsa, s. 59. 
133 Stoddard, a.g.e., 8.33. 
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ediliyordu”. Eşref Bey'in bizzat beyanına göre hemen hiçbir toplantı veya konuşma kendiliğinden değildi.” 


Fransa'nın Teşkilât-ı Mahsüsa'nın 1914 yılından itibaren yapılan panislâmist çalışmalarını yakından takip ettiği istihbarat raporlarından anlaşılmaktadır. Afrika müslümanlarına yönelik özellikle esir askerlerin cihada katılması yönünde ajanlar tarafından yapılan ikna çabaları Dışişleri Bakanlığı'na iletilen raporda yazılıdır. Buna göre Verdun sınırındaki çatışmalarda esir düşen Mağripli askerler Zessen kampına yerleştirilmişlerdir.'*” Bu itibarla ajanların yaptığı faaliyetlerin Almanlar'ın politik stratejilerinin bir parçası olarak algılandığını görmekteyiz. Aynı raporda belirtilen ifadelerde Almanlar'ın tüm dünyada panislâmist propagandalar organize edeceği yönünde ifadeler de bulunmaktadır. Fransa'ya göre Teşkilât-ı Mahsüsa ajanlarıyla Alman ajanları ortak çalışmışlardır. 


Diğer taraftan yine istihbarat raporlarına göre çok sayıda Hidistanlı, Kuzey Afrikalı müslüman aydın ve entelektüel tarafsızlığını ilan eden İsviçre gibi ülkelere gelip burada panislámist çalışmalar 1fâ etmişler ve İsviçre'den Dünya'nın değişik bölgelerine yayılmışlardır.“ Türkçe ve Arapça çok sayıda kitapçığın kaleme alındığı ve İber yarımadasında bastırıldıktan sonra diğer memleketlere gönderildiği belirtilmektedir.” Bu husus cihad ve propaganda 


134 Stoddard, a.g.e., s. 34. 


135 SHAT, 7 N 2103. MAE, Le gén Largeau à la commission interministérielle des Aff. Mus. le 2 décembre 1915. M. Rousseau. P. 64. 

136 SHAT, 7 N 2104. Direction politique et commerciale. M. Lutaud à M. 
Briand, Etude d'une brochure allemande intitulée *L'Islam dans l'armée francaise". Alger, le 7 mars 1916. M. Rousseau, p. 69. 

137 SHAT, 7 N 2104. EMA, Propagande allemande en Orient. Rapport non 
signé et daté de 1916. M. Rousseau, p. 71. 
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faaliyetleri konusunda ilginç bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir askeri istihbarat belgesinin kesin dogruyu yansıttığına karşı ihtiyatlı durmakla birlikte ilgili ülke arşivlerinin de araştırılması sonucunda gerçek ortaya çıkarılabilecektir. Ancak burada belgeyi yansıtmakla iktifa edeceğiz. 


İttihâd-ı İslâm çalışmalarına katılan kişiler Teşkilât-ı Mahsüsa'nin ajanları olarak görülmüşlerdir. İspanya'dan hareket eden bir kısım insanların Bankok, Laos, Malezya, Filipinler, Burma ve Siam'a giderek bölge halklarının yanı sıra Hindistan ve Türkistan müslümanlarını cihada teşvik. 
ettikleri yönünde istihbarat raporları bulunmaktadır. 98 


Tüm bunlara karşı Fransa, kolonileri bulunan yerlerde sıkı bir sansür politikası izlemiştir. Bunun yanında Hicaz'a bile giderek orada anti panislâmist çalışmalar yapan ajanlar grubu kurarak mukabelede bulunmuştur. Başka bir ifadeyle ajanlar arasında propaganda savaşı yaşanmıştır. Ancak Fransa özellikle 1915'ten sonra milliyetçilik fikrinin müslümanlar arasına daha fazla sokulmaya çalışılmasını strateji olarak benimsemiştir. Böylece müslümanlar arasında ikilik çıkmış, bir kısım ümmetçiliği savunurken bir kısmı da milliyetçiliği dünya görüşü olarak benimsemiştir. Bölünmüşlük Fransa'nın işine yaramış, Türkiye hariç birçok İslâm memleketlerinde bulunan milliyetçi çevreler cihadın olamayacağı ve Osmanlı halifesinin temsiliyetinin yetersizliği konusunda görüş bildirmişlerdir. Neticede ittihâd-ı İslâm için çalışan kişilerin gayretleri istenilen sonucu verememiştir. 


138 SHAT, 7 N 2104. MAE, Télégramme du résident français à Bangkok. 
Le 23 décembre 1915. M. Rousseau, p. 71. 
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B) Almanlar”in Panislâmizm Propagandaları ve Yöntemlerinin Fransız Politikasında Algılanışı 


Fransız raporlarına göre Almanlar, daha önce belirtildiği üzere, panislâmist propagandalarına Birinci Dünya Savaşı'ndan çok önce başlamışlardır. Bu süreci Kral Wilhelm ile Abdülhamid Han'ın samimiyetlerinin başlangıcına kadar götürmektedirler. Rapora göre propagandalar ilk olarak Irak ve civarında baslamistir.'? Alman etkisinin bir sonucu olan bu durum, bizi, panislâmizm etrafında ilk olarak toplanması istenen ahalinin enerji kaynakları üzerinde yaşayanlar olduğu kanaatine götürmektedir. Osmanlı Devleti'nin tabiatıyla böyle bir ayrımı yapmasına imkân yoktu. 
Almanlar'ın temelde hedefinin enerji kaynakları üzerinde söz sahibi olmak ve buralardaki halklarla iletişim kurarak koloniler oluşturmak olduğu açıktı. Nitekim sömürgeci güçlerden özellikle İngiltere'nin de Irak petrolleri üzerindeki emelleri ortadaydı. Binaenaleyh İngiltere Araplar ile irtibat kurmuş ve onların ayaklanması için çaba harcamıştır. İhtimal ki Osmanlı Devleti Almanlar'ın gerçek niyetlerini görmüş ve bu iş birliğinin sağlayacağı sosyo psikolojik destekle Ortadoğu halklarının Almanlar'a yakınlık góstermesi sonucu ilerde doğacak çatışmaya engel olmayı düşünmüştür. | 


Almanlar ticari müesseseleriyle bu bölgede var olmuşlar ve Osmanlı'nın dostu imajını halkın nezdinde yayarak ciddi bir güven sağlama yoluna gitmişlerdir. Wónckhaus ve Cie girketleri'^? Bahreyn ve Basra'da şubeler açarak ticaretin yanında panislâmist içerikli Alman propagandası yapmışlardır. Buna ilk tepkinin İngilizler?den geldiği Fran- 


139 SHAT, 7N 2104, Dışişleri bakanlığına sunulan M. Rousseau'nun 
raporu:. avril-Juin 1917, s. 55. 


140 “Bu şirketler inci ve deniz ürünleri üzerine çalışmaktaydılar.” 
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sız istihbaratı elemanı Rousseau'nun raporunda yazılıdır. | Rapora göre Almanlar özellikle Hicaz demiryolu üzerine çalışmalar yaparak Mezapotamya'da Türk hâkimiyetinin sağlamlaştırılmasını istemekteydiler. Bunun için de halkı Íngilizler'e karşı kiskirtmaktaydilar.^' Bu anlamda Almanlar Şii-Sünni ittifakını sağlamaya çalışmışlardı. Halkın çoğunluğu Şii olan Necef bölgesinde İran yayını olan Hablü'i-Metin adlı dergiyi destekleyerek bu stratejilerini uygulamaya çalışmışlardır." Böylece temelde Osmanlı Devleti ile hareket etse de, Almanlar'ın çıkarlarının geleceğini bir merkeze bağlamadıkları anlaşılmaktadır. Basra ve Necef'te bir Alman-Sii irtibatının olduğu görülmektedir. 


Raporun üslübu batılıların bu bölgeye nasıl baktıklarını göstermesi bakımından ilginçtir. İngilizler işgalci değil bölgeyi sükünet ve adaletle idare eden Osmanlılar işgalcidir, Osmanlı Devleti'nin halka yönelik çalışmaları propaganda ve kışkırtma olarak telakki edilmektedir. Íslàm'da emredilen ibadetlerden olan sadaka ve zekât toplamak için yapılan çalışmalar dahi Fransız ajanlar tarafından İngilizler'e ve Fransızlar'a karşı kışkırtma faaliyeti olarak değerlendirilmiştir. Tüm bu raporlar gerçekçi olmaktan uzaktı, ancak sonuçta devlet politikasının bölgeden gelen istihbarata göre şekillendiği de bir gerçektir. Bu raporlarda oryantalist bakış açısı açıkca görünmektedir. Raportórler'in politik eğilimlerinin bunların hazırlanmasında etkili olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Temel bir dini ibadetin bile nasıl art niyetli bir şekilde yorumlandığı, bunları hazırlayanların meseleleri nasıl gördüklerinin anlaşılması bakımından bahsettigimiz rapor önemlidir. 


141 SHAT, 7N 2104, Dışişleri bakanlığına sunulan M. Rousseau'nun 
raporu:. avril-Juin 1917, s. 55. 
142 Landau, a.g.e., s. 118. 
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Yukarida agiklanan propagandalar sadece Ortadogu'da yapılmamıştır!” Türkiye'de ve Almanya'da bu konuda yapılmış ciddi akademik çalışmalar bunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu meyanda Almanlar'ın harp haberlerini tercüme ederek yayınladıkları bile olmuştur. Yine Almanya’ daki Şarkiyat Enstitülerinde müslüman okutmanların görevlendirilmesi gündeme gelmiştir. Bu fikir Kahire'deki Alman eski Konsolosluk danışmanı Oppenheim'a aittir. Çeşitli İslâmi derneklerin, işadamlarının, hariçten (Rusya vs...) 
kaçıp İstanbul'a gelen eşhasın organize edilip bu işe dahil edilmesi teklif edilmiştir. Bunun için de Oppenheim riyasetinde tercüme odası kurulmuştur. Bu büronun çalışmaları sonucu ortaya çıkan broşürler, çeşitli dillere tercüme edilip müslümanların yaşadığı yetmiş iki bölgeye dağıtılmıştır. 
Materyallerin tamamına yakını Osmanlı Devleti tarafından hazırlanmış, fakat Berlin'de basılmıştır. Bu broşürlerin gönderilecekleri yerlere değişik tarzlarda ulaştırılmaları dikkatleri çekmektedir: Bunlardan Fas'a gönderilecekler doğrudan deniz yoluyla; Kuzey Afrika'ya gönderilenler ise İsviçre-İtalya güzergâhı üzerinden farklı eşya süsü şeklinde yine deniz yoluyla gönderilmiştir." 


Propaganda araçlarının yerlerine ulaştırılması hususunda tam bir Türk-Alman dayanışması söz konusuydu. 
Bu konuda Berlin'de yapılmış iki toplantıya dair bir rapor bulunmaktadır. Bu toplantıların ilki Mart 1916 da Osmanlı sefiri, askeri ataşe, Türk ve Arap ileri gelenleri ve Tatar komitesinin dört azasının da katılımıyla!” yapıldı; ikinci toplantı ise, 16 Ekim 1916 da Enver Paşa'nın riyasetinde 


143 Landau, Pan-İslâm Politikaları, s. 132-33. 
144 Landau, a.g.e., s. 133. 


145 Landau, Pan-İslâm Politikaları, s. 134. Kaynak: Tanin no : ? 28 
Mart 1916. Ayrica Chateau de Vincennes, 7 N 2104. 
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Türk, Afgan, Misir, İran, Ortaasya ve Kuzey Afrika delegelerinin iştirakiyle gerçekleşti." 


Her iki toplantı da panislâmizm propagandasının teksifine dairdi. Ardından da İstanbul, Berlin ve Derne'de Osmanlı-Alman ortak ofisleri kuruldu. Üyeler Şeyh Şerif es-Senüsi, Suriyeli Şekib Arslan, Ali Başhamba, Mazul Hidiv Abbas Hilmi, gibi eşhas idi. Daha sonra Hidiv Abbas Uluslararası Müslümanlar Birliği Derneği'ni kurdu. Hümanizmi kendisine ideal olarak belirlemesine rağmen Landau'ya göre bu dernek panislâmizm için çalışmaktaydı.!* 


Almanlar propaganda için pek çok ciddi basılı materyal oluşturmuşlardı. Şüphesiz her konuda olduğu gibi Almanlar'ın bu konudaki çalışmaları da Fransa tarafından, özellikle akademisyenlerce sıkı bir şekilde takip edilmekteydi. 
Le Figaro gazetesi Almanlar'ın Fas'tan Hindistan'a kadar uzanan tüm İslâm coğrafyasında propaganda atağına kalkıştıklarını yazmıştır." Diğer bir yazı da Correspondance d'Orient adlı süreli yayında bulunmaktadir.'? Makalenin başlığının “Almanya'nın İslâm Ülkelerini Fethi” olarak yazılması çok ilginç olmakla birlikte, Alman politikalarının Fransa'da nasıl algılandığını göstermesi bakımından önemlidir. Yazıda panislâmizm propgandası için kütüphaneleri dolduracak kadar bir malzeme oluştuğundan bahse- 


146 Chateau de Vincennes, SHAT, seri no: 7 N 2104. 28 Ekim 
1916'da Savaş Bakanligr'na (Ministère de la Guerre) gönderilen rapor. 


147 Landau, Pan-İslâm Politikaları, p. 135. 


148 Polybe, *De l'Islam dans la guerre mondiale", Le Figaro, no: 
147, tarih:27 Mayis 1917, s. 1/6. 


149 A.G., "L'Allemagne à la conquête de l'Islam", Correspondance 
d'Orient, no: 159, 10 Subat 1917, ss. 87-88. SHAT, seri no: 7N 2104, Louis Marin'in, Savaş Bakanlığı'na raporu. 63, ts. 
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dilmektedir. Bu bilgiyi tamamlayici olarak Louis Marin'in raporunda da Leipzig'de Heinrich Kütüphanesi'nde panislâmizm ile ilgili 30.000'in üzerinde eser olduğundan, buna ilaveten Farsça, Arapça, Türkçe, Hinduca, Çince, Malayca, Bengalce risalelerin varlığından bahsedilmektedir. Ne var ki, eserlerin sayısı ile ilgili verilen rakamın çok abartılı olduğunu belirtmek yerinde bir durumdur. Zira bu konuda yapılan akademik ve diğer araştırmalarda, bahsedilen haberi doğrulayacak bilgiye tesadüf edilememiştir. Söz konusu haberin Fransız kamuoyunu yönlendirmeye matuf olduğu açıkça görünmektedir. Gazetenin bilgiyi bir askeri rapordan aldığı ihtimal dahilindedir. Nitekim bu meyanda takdim edilen çoğu haber, ordu tarafından basına servis edilmekte ve gazete temsilcileri de bu haberlere dayanarak görevlerini fà etmekteydiler. 


Raporda; Almanlar'ın tüm müslümanları, düşmanları İngiliz Fransız ve Ruslar'a karşı ayaklandırmayı planladıkları ve Hollanda'nın da Alman güdümünde olduğu yazılıdır. Hollanda'nın Almanya'ya olan dil ve kültür yakınlığı bilinmektedir. 9 Esasen daha yakın olan Avusturya üzerine raporda hiçbir bilgi bulunmaması da çok ilginçtir ve aydınlatılması gereken bir durumdur. 


8 Ağustos 1914'ten beri Alman panislámist propagandası zaten mevcuttu. 1915-1916”ya gelindiğinde propaganda geniş kitlelere yayılmıştı. Yeşil bayrakla birlikte cihada katılma çağrısı yapılıyor, Fransa Sudanı ile Eritre'de ve Ruanda bölgesinde broşürler dağıtılıyordu. Bu faaliyetlerin Almanya himayesinde “Kuzey ve Doğu Afrika Merkezi İmparatorluğunun kurulmasına yönelik olduğu açıktı. 5! 


150 Aynı belge. 
151 Ömer Kürkçüoğlu, Osmanlı Devletine Karşı Arap Bağımsızlık 
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Almanya'nın Fransa'yı sómürgelerinde perişan ederek zayıf düşürmeyi ve böylece gücünü kabul ettirmeyi amaçladığı ortadaydı. Fransa tarafı ise bu durumun farkında olarak, Afrika'yı varlık meselesi olarak görüyor ve Afrika'dan sonra sıranın direk kendisine geleceğini biliyordu. Bu yüzdendir ki Almanlar'ın propagandasına karşı Osmanlı Devleti'nin Almanlar elinde oyuncak olduğu şaylasını müslümanlar nezdinde yayarak mukabelede bulunmuş ve halkın Alman propagandalarına itibar etmemelerini sağlamaya çalışmıştır. 


Türk gazeteleri de propaganda faaliyetlerine katılıyorlardı. Fransız kamuoyunun bunu da çok sıkı takip ettiği anlaşılmaktadır. Landau'ya göre “Tüm Osmanlı yayınları anlaşılır bir dille propagandaya tahsis edildi. 1918'de İstanbul'da çıkan Brotherhood, Hind İslâmları'nı istiklale teşvik etti. Ama Cihan-ı İslâm çok yönlüydü. Ve gönderde şu yazılıydı : ‘Tahte himayeti Cem'iyyeti'l-Hayriyeti'l-Íslâmiyye.” Savaş boyunca yayınını sürdürdü. Cem'iyet-i Hayriyye-i İslâmiyye'nin denetimindeydi. Enver Paşa bu gazetenin yayınıyla ilgilendi ve Hindistan'da ücretsiz dağıtıldı. Sekiz sayfa olan bu kitap Türkçe, Arapça, Farsça, ve Urduca olarak da yayinlanmistir."? Amerika'ya göç edenlerin çoğu hıristiyan Suriyeli ve Lübnanlı olduğundan yayınlar Osmanlı sempatisine yönelik olmuştu. Ama imparatorluk içindeki Arapça yayınlarda vurgu hilafet sempatisine ve Osmanlı birliğine yönelikti. Bu yayınlarda Şerif Hüseyin bol bol methediliyordu.” 


Dönemin basınını genel olarak değerlendirdiğimizde, basının politik meselelerin bilinmesinde ve yónlendiril- 


Hareketi, Ankara, AÜSBF yay., 1982, s. 147. 
152 Landau, Pan-İslâm Politikaları, s. 136. 
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mesinde etkin bir rol üslendigini górmekteyiz. Panislámist yayınlar yapan başlıca etkin gazeteler kısaca aşağıda sunulmuştur. 


el-Adl gazetesi: Türkçe ve Arapça yayın yapmıştır. 
Geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmaya çalışmıştır. Panislâmistti. Sudan ve Mısır'daki İngiliz istilasına ve Kuzey Afrika'daki Fransız istilasına karşı çıkan yazılar kaleme alınmıştır.!5. 


er-Re'yü'l Amm: Şam'da yayın hayatına başlayan gazete, panislâmist ve Osmanlıcıydı. Şerif Hüseyin'in isyanını ihanet olarak niteledi ve İslâmi kaynaklara dayanarak Serif in hareketini eleştirdi. 


el-Ceridetü'ş-Şark: 29 Nisan 1916'da Şam'da kuruldu. 
Arapça olarak yayın hayatını sürdüren gazetenin en ünlü yazarları arasında Muhammed Kürd Ali (1876-1953), Abdülkadir el-Mağribi (1867-1956) ve Şekib Arslan bulunmaktaydı. 


el-Âlemü'L-İslâmi, Ceride-i siyasiye, diniye, ictimâi- ye, edebiye, yevmiye: Nisan 1916'da İstanbul'da kuruldu. 
Panislâmist bir çizgideydi ve editörü Abdülaziz Çaviş idi. 
Daha sonra Alman haftalık yayını Die /slamische West ile birleşti. Alman finansörlüğünde Kasım 1916'dan Ağustos 1918'e kadar Berlin'de basıldı. İkisi de farklı kitlelere hitap etmesine rağmen panislâmist propagandayı ve cihadı teşvik ediyorlardı. Bu yayın da Harbiye Nâzırı Enver Bey'den maddi ve manevi destek görüyordu. İslâmi desteği Merkezi İttifak'a tevcihe çalıştı. İtilâf devletlerini hep eleştirdi. Makaleler imzasızdı ve Abdülaziz Çaviş'e aitti. 
Şerif Hüseyin isyanı şiddetle tenkit edilmistir.!** 
153 Landau, a.g.e., s. 137-138. 
154 Landau, a.g.e., s. 138-140. 
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Die Islamische: Yayınlarının ana teması İslâm ve Türk-Alman dostluğu, Osmanlı Devleti'nin selâmeti, İngiliz ve Fransızların tenkidi, Almanya'nın İtilâf zulmü altındaki müslümanları kurtaracağı vs. şeklindeydi. Editörleri Abdülmelik Hamza ve Abdülaziz Çaviş idi. Panislâmist yayınlar yaptı. Türk-Arap iş birliğini teşvik ettti. 


Büyük harpte panislâmizm ile ilgili lehte ve aleyhte yayınlar hayli fazlaydı. Mevküteler, ayrıca birtakım risaleler ve bildiriler de vardı. Yayın tarihlerinin 1915-1918 arasında ve çoğunun isimsiz olduğunu müşahede etmekteyiz. 
Bunlar halk kütüphanelerinde ve muharip devlet arşivlerinde bulunmaktaydı. Bu yazılarda topluca direniş gósterilmesi isteniyordu. Nitekim 1915'de Mısır'a gizlice sokulan ve “küffâr eline düşmüş bir İslâm devleti diğer müslümanlar tarafından kurtarılmalıdır” şeklinde ifade barındıran bir broşürde bu durum net bir şekilde görülmektedir." 


Diğer bir anonim Arap yayını İstanbul'da tarihsiz çıkmıştır. Yazılarında insanları İstanbul'da halifenin etrafında toplanmaya teşvik etmiştir. Ayrıca dörtlü İtilâf Devletlerinin Mekke'ye girip Kâbe'yi soyacaklarını ve Peygamberimiz'in mezarını açıp, naaşını kaçırmak için aralarında anlaştıklarını yazmıştır. Bu meyanda Osmanlı ordusuna katılmayı tavsiye ederek işgalcilere karşı durulması için halkı bilinçlendirmeye çalışmıştır. Diğer anonim broşürlerde Hint, Mısır ve Afganistan'ı İslâm ordusuna katılmaya davet eden ifadeler yer almıştır. Çağrılarında “Eyyühe'l-Ihvánü'l-Müslimin. Eyyühe'l-Ihvánü fi'd-din, Eyyühe'l-Mısrıyyün” vs. gibi nidalar yoğun bir şekilde yer almistir. ^6 


155 Ayni sayfa. 
156 Landau, a.g.e., s. 142. 


109 


Bazı risaleler imzalıydı. Şam nakşibendi lideri Şeyh Sáhibzâde Esad (1855-1928), 1915'te müslümanları halifeye uymaya çağıran “İslâm âlemine önemli çağrı” adlı on beş sayfalık bir davet yayınladı. Ona göre Almanya İslâm'ın dostuydu.'?? Ancak bu dostluk tanımlamasını selâmet-i İslâm için gayrimüslim bir devletle işbirliği yapılmasına verilen cevaz olarak okumak gerekir. 


İmzası belli olan bir diğer risale de Şeyh Şerif et-Tunûsf’nin idi. Cemiyet-i Hayriye-i İslâmiye lideri de olan Tunüsi, 1914 sonunda “el-Hakikatü'l-cihad /Cihad Gerçeği” adlı bir broşür düzenledi. Bu broşür Fransızca'ya çevrilmiş ve Kuzey Afrika'da dağıtılmıştır. “* Tunus'da istenilen düzeyde olmasa da Libya direnişinde müslümanların bilinçlenmesine katkı sağladığını belirtmek gerekir. 


Landau tarafından önemle vurgulanan bir başka eser Britanya el-uzma ve hezeyânüha el-fi'li ve'l kavli fi hakkı'-hilâfeti İslâmiyye adlı kitapçıktır. Eserde özellikle İngilizler'e karşı tüm müslümanların Osmanlı Devleti'nin yanında yer almasına vurgu yapıldığı görülmektedir. “Ahir Gatr li'l-Íngiliz li'l-Sark ve ehlihi” adlı yazı özellikle İngilizler'e karşı şiddetli bir şekilde mukavemeti teşvik eden eser olarak öne çıkmıştır." 


Bunlara ilaveten 1916'da basılan yirmi satırlık bir hiciv, Çaviş tarafından ^el-hiláfetü'l-Isláàmiyye" adıyla yayım- 


157 Landau, a.g.e., s. 120. 


158 Landau, Panislámizm, ss.136-143. Şeyh Salih Serif et-Tünusi 1866'da 
dogdu. Tunus ez-Zeytüne Medresesi mezunudur. 1906'da Sam'a akabinde de İstanbul'a geldi. Daha sonra Libya'da Îtalya’ya-karsi çarpışmak üzere Dere'ye gitti. Burada Enver Bey ile işbirliği yaptı. Sonra da kendisini İstanbul ve Berlin'de panislámist propagandaya hasretti. 
Osmanlı devleti yenildikten sonra İsviçre'ye gitti. Orada Enver Bey'in kumandasında İslâm bölgelerinde faaliyeti esas alan bir dernekte aktif olarak çalıştı. 


159 Landau, a.g.e., 5.144. 
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landı. Bu hiciv, İngiliz ve Fransız basınındaki makalelere cevaben yazılmıştır ve emperyalizme karşı bir isyandır. 
Halife'nin aleyhindeki komploları tenkit etmektedir. Diğer propaganda broşürleri Kuzey Afrika'yı istihdaf etmekteydi. Teğmen el-Hac Abdullah'ın yazdığı Les Musulmans de l'Afrique du Nord et le Djihad adlı bir risalesi buna órnektir. 1915 sonlarında Almanlar tarafından dağıtılan risalenin nüshası Fransız Bahriye Vekáleti'nce ele geçirilmiştir.!6* 


Basılan önemli broşürlerden bazıları şunlardır: “İhvanünâ ehlü't-Tunus vel Cezâyir vel Marâkeş/Tunus, Fas ve Cezayir'deki Kardeşlerimiz” başlıklıdır. 1916-1917 yıllarında dağıtılan tek sayfalık bir bildiridir. Konusu: İslâm ittifakı ve Fransa'ya hizmeti redde dairdir. 


Bir başka propaganda 1916-1917'lerde dağıtılan dört sayfalık Arapça bir broşürdür. “Fas Sultanı Yusuf'a açık mektup / Kitab meftüh li Mülây Yusuf Sultan Marakech”. 
Mülây Yusuf'a Osmanlı Devleti hakkında bilgi vermektedir ve Alman zaferlerini tâdât etmektedir. İslâm'ın zaferi için İttihâd-ı İslâm davetinin yapıldığı broşürün etkili olduğu hususunda Fransız makamları görüş bildirmişlerdir. 


Cezayir'e mahsus yapılan bir diğer broşür “Fransız kuvvetlerince aşağılanan İslâm: İhtigârü”d-Dinü”l İslâm fi Süfüfi'l-Fransiyyi” başlığını taşımaktaydı. Bunu “Cezayirli tanınmış kişilerin medeni kanun muhalefeti: Muaradat Vücehaü'l-Cezayir mine'l-Müslimin, ziddü' l-kanünü'l-ehliy-i", 20.000 müslüman askerin Fransizlar tarafindan dinleri yüzünden aşağılandıklarının zikredildiği, müslüman 


160 Bu risalenin kopyası SHAT 7N 2104 nolu seride bulunmaktadır. 
Fransa Bahriye Vekáleti'nden Harbiye Vekâleti’ne ilişik olarak gönderilmiştir. Paris, 15 Aralık 1915. Tam metin için bakınız : Landau: Ek-N. s. 429. 
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askerlerin feda edildiği ve Fransızlar'ın gayri kanuni hareketlerinin anlatıldığı diğer bir yazı izlemiştir. 


Bir başka dört sayfalık Arapça broşür özellikle Senüsiler için yapılmıştır. Senüsiyye tarikatına dair bilgiler içeren ve (H.Kh. Eyyuhas Sadat es-Senusiyyun) İtilaf devletlerinin İslâm devletlerine verdikleri zararları dile getiren yazıda ayrıca tarikat mensubu ve dini hislerle dolu askerlerin İtalya'ya karşı kararlı duruşu övülmekteydi. Bütün Afrika'da cihad ilan etme kararının alındığı yazıda, ilaveten “İslâm dünyası cihadınızla Afrika'nın her tarafını aydınlatmanızı bekliyor. Afrika'ya öncülük ederseniz Afrika yükselir. 
Despotik devletlerin gasp ettiği haklarını onlardan geri alır” !9! ifadeleri yer almaktadır. 


Bir başka kitapçık: İslâm Dünyasına Ortak Çağrı başlıklıdır. İlk baskısı Halep'te 1915'te dağıtılmıştır. Otuz sayfadan oluşan bu kitapçık en sert bir şekilde Fransizlar'a karşı direnişi ve İslâm birliğini savunan eser olarak öne çıkmıştır. Müslümanları çok acil bir ittifaka çağırmakta ve her tarafta müslümanları gayrimüslimlere taarruza davet etmektedir. Ayrıca iktisadi harp ilan ederek gayrimüslim idarecilere vergi vermemelerini istemekteydi.'? 


Görüldüğü gibi panislâmizm üzerine çalışmaların büyük bir bölümü propagandaya dayanmıştır. Yazılı basın oldukça önemli bir rol oynamıştır. İslâm memleketlerine gönderilen iyi dini eğitim almış görevlilerin yanı sıra bölgedeki dini liderler de ittihâd-ı İslâm'a yazılarıyla destek vermişlerdir. Ahmed Şerif es-Senüsi'nin Suriye Arapları ve Kuzey Afrika'da bulunan Senüsiyye tarikatı mensupları üzerindeki etkisi büyük olmuştur. Tüm direniş kuvvetlerin- 


161 Landau, a.g.e., s. 147. 
162 Landau, a.g.e., s. 150. 
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de Senüsiler etkin olarak görev yapmışlardır. Binaenaleyh, basılan bu eserlerin amacına ulaştığını belirtmek mümkündür. 


C) Halifeliğin Tanımlanması ve Etkisinin Kırılmasına Yönelik Fransız Kamuoyundaki Fikirler 


Fransa özellikle cihad ilanının çıkarlarına yaptığı yıkıcı etkiye karşı âdeta savaş açmıştır. Basında cihadın fiyasko ile biteceğini belirten yorumlar, kolonilerdeki halkın Fransa'ya sadakatle bağlı olduğu yönündeki haberler ve İstanbul Sultanı'nın cihadı ilan etmeğe hakkı olmadığını belirten yazılar peş peşe yayınlanmaya başlamıştır. Bu tür haberlerden maksat cihadın tesirini kırmak ve sómürgeler- de karışıklıkların çıkmasını engellemekti. Ayrıca olumsuz yazılarla Arap kamuoyunun Türkler'in karşısına getirilmesi ve nihayet karşı bir atakla Türkler'in kendi silahıyla vurulması amaclanryordu.'? Bu konuda Ecole des Langues Orientales Profesörü Imbardt Huart, kaleme aldığı yazıda, Ortadoğu'nun kendi çıkarlarını bilmediğinden bahisle cihadın ilanı ile birlikte bu halkların Almanya'nın vasalı!©* durumuna geldiğinden bahsetmiş ve cihad ilanının buna sebep olduğunu ileri sürmüştür. 


Sultanın yetkisini sorgulamak maksadıyla “Acaba sultanın Hz. Peygamber'in vârisi olma hakkını kullanma yetkisi var mıdır?” sorusunu sorarak buna “elbette hayır” cevabını verir. Tabiatıyla Imbard Huart bu soruya cevap verecek İslâmi bilgi derinliğine sahip değildir. Devamında halife olmanın yedi şartı olduğunu ve yedincisinin de Ku- 
163 Imbart Huart, “Le sultan de Constantinople et la guerre sainte", Le Petit 
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reyş kökenli olması gerektiğini halbuki şu anki halifenin bir Türk olduğunu söylemektedir. Türkler'in halifelik için katliam yaptığını ve nihayet Yavuz Sultan Selim sayesinde bu ünvanı ele geçirdiklerini ifade ederek, Türkler'in bunun için acımasızlıklar yapmaktan çekinmeyeceğini göstermeye çalışmıştır. Daha da ileri giderek, ilk halife Hz. Ebü Bekirin seçimle halife olmasına karşın Türkler'in hanedan yoluyla halife olmalarının İslâm hukukuna nasıl uyabileceği sorusuyla da âdeta halifenin yasal olmadığını ispata gayret ederek Huart'ın kamuoyunu etkilemeye çalıştığını görmek mümkündür. Esasen Imbard'ın Hulefâ-yi Râşidin döneminden sonra İslâm âleminin halife unvanını kullanan hanedanlarca yönetildiğini yok sayan bu çıkışı ilmi daire- de kendisi hakkında olumlu bir değerlendirme yapılmasına imkân vermemektedir. Bununla birlikte her ne kadar ilmi çerçevede konuşsa da halifelik konusunda verdiği cevabın Fransız dış politikasına hizmet etme amacına mâtuf olduğu ortadadir.!6? 


Aynı yazarın Fas Kralı Mülây Yusuf'u şerif olarak tanıyıp halifeliğe onun daha layık olduğunu ileri sürmesi, meselenin Fransızlarca nasıl algılandığını göstermesi bakımından önemlidir. Devamında, “Türkler'in Arap ülkelerini işgal ettiğini ve aslında Araplar'ın bu işgalden memnun olduklarını söylemek imkânsızdır. Mehmed Ali Paşa bu sayededir ki Mısır fellâhlarını Osmanlı'ya karşı kışkırtmak- ta güçlük çekmemiştir. Türkler'in ne kadar nefret edilen kişiler olduklarını anlamak ve o yöre halkının bu yabancı hâkimiyetten kurtulmak için başka güçlü bir iradenin işaretini beklediğini görmek için Suriye'de, Mezopotamya'da birkaç gün geçirmek yeterlidir” açıklamasıyla, Türkler'in elindeki halifeliğin müslümanlar nezdinde tam bir bağlı- 


165 Aynı makale. 


114 


lıkla itaat edilecek bir kurum olmadığını söylemeye çahsmaktadir.!% Türkler'e yönelik bir düşmanlık olduğu bu yazılardan açıkça anlaşılmaktadır. 


Genel anlamda kamuoyunda cihadın Yunanistan'a, Rusya'ya ve İtalya'ya karşı açılan savaşa destek amaçlı ilan edildiği fikri hâkimdir. Ancak yazıların kâhir ekseriyetinde dini değerlendirmeler yapılmaktadır. Le Temps gazetesinde cihad ilanı için şu şekilde haberler verilmiştir: “Hiçbir otantik müslüman, halifenin dinen böyle bir yetkisinin olup olmadığı, veya bu savaş gerçekten cihad ilan edilmesi gereken bir savaş mıdır sorusunu sormuyor,” devamında, “cihad ilanı bunu ilan eden hükümetin değeri kadar müslümanların nezdinde değer bulacaktır”.!“7 Bu ifadeler Osmanlı Devleti'nin mevcut koşullarının ne derece tüm müslümanları kucaklamaya müsait olduğunun Fransa tarafından anlaşıldığının göstergesidir. Fransa güçlü görünmeyen bir Osmanlı'nın ezilen müslüman halklara güven veremeyeceğini düşünmektedir. 


Diğer yandan halife ünvanını kullanan padişaha yönelik tanımlamalar çok ilginçtir ve Sultan'a karşı duyulan psikolojinin yansıtılması açısından çok çarpıcıdır. Sultan Abdülhamid “İstanbul sultanı” diye yazılmaktadır. Bu şekilde ifadeden asıl maksadın, sulta'ın tüm müslümanları temsil etmediği fikrinin yayılması olduğu görülmektedir. Gücünün İstanbul ile sınırlı olduğu imajı verilmek istendiği gayet açıktır. Buna yönelik olarak yazıda halifelik kavramını kullanan sultanın bu ünvanını yitirmesi için diğer İslâm milletleriyle Türkler'in aralarının açılması ve ikinci aşamada da peygamber soyundan gelen birisinin halife olması 
166 Aynı makale. 

167 Bulletin du jour — La guerre sainte, Le Temps, no: 19555, 20 janvier 


1915, p.1, l'éditorial. 


115 


gerektiği ifade edilmektedir.' İfade edilmenin ötesinde âdeta peygamber soyundan birinin halife olmasının neredeyse müslümanların dininin garanti altına alınması için tek şart olduğu savunulmakta ve müslümanların müslüman kalması Fransız entelektüellerce şiddetle arzulanmakta havası yazılarda aleni bir şekilde hissedilmektedir. Netice itibariyle dini konularda billurlaşan Fransız girişimlerinin İslâm'a hizmet ettiği şeklinde müslüman kamuoyuna sunulması da dikkati celbetmektedir.'? Böylece kolonilerdeki müslüman ahaliye Levant'dakine benzer hıristiyanlara yönelik var olan bir Fransız protektorası (himayesi) aşılanmaya çalışılmıştır. 


Her ne kadar halifenin gücünün abartılmaması ifade edilse de sultanın dini çevrelerce benimsenmesi, kişiliği, karizması ve ortaya koyduğu stratejileri Fransa'yı bu konuyu ihmal etmemeye sevketmiştir. Müslümanların halifelik yüzünden ayrıştırılmaları stratejisini Fransa uygulamıştır. 
Halifeliğin iki hareket alanında etkili olduğu fikri hâkimdir: “Halife emri ile yasaklamalarda bulunmakta, ikinci olarak da yine emri ile şiddeti durdurmakta yetkilidir. Halife tüm itaat etmeyen unsurları durdurabilir. Bunun için dini güce sahiptir. Biat eden müslüman, halifenin emrine uymak zorundadır. Bu bir dini vecibedir. Bunun için halifenin dini kuralların dışına çıkmaması gerekmektedir.” İşte bu noktada yorumlar halifenin peygamber soyundan gelmesi hususunda yoğunlaşmaktadır. Peygamber soyundan gelen bir kişinin İslâm'a mugayir uygulamada bulunmasının söz konusu olamayacağı fikrinden hareketle, hali hazırdaki halifenin bu özelliğinin olmaması onu her zaman yanlış yap- 
168 Imbart Huart, “Le sultan de Constantinople et la guerre sainte”, Le Petit 
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ma ile karşı karşıya bırakacaktır fikri sıkça vurgulanmaktadır. İlginç bir şekilde halife katoliklerdeki ruhban sınıfının lideri papa gibi sunulmaktadır. Bilindiği gibi papanın emri kutsal sayılmakta ve papanın yanılması söz konusu olmamaktadır. Halbuki İslâm halifesinin böyle bir özelliği yoktur, ancak ümmetin başı olarak tüm müslümanların dini ve dünyevi maslahatlarının idaresi ile yükümlüdür. 


Bu durumda Fransız çıkarlarına hizmet edebilecek bir halifenin desteklenebileceği fikri ön plana çıkmaya baslamıştır. Fas Askeri Kabine karargâhından gönderilen telgrafta, bu bürodan sorumlu komiserin “Hükümetin isteğine uygun şekilde tüm önlemleri aldım. müslümanlara yönelik Makzen şehrinde çıkacak propagandaları, basında çıkacak yazıları ayarladım. Birkaç gündür süregelen gidişata bakılırsa Makzen'de hiç olmadığı kadar İstanbul Sultan”ı ile Fas Emiri arasında hilafet konusunda ve yasal olarak İslâm'ı temsil etme noktasında bir rekabet var. Belki bu durum Cezayir için bize bir fırsat da teşkil edebilir.” açıklamaları Fransa'nın halifeliği kendi çıkarına hizmet eden bir kuruma dönüştürme çabası olarak görülmektedir. Öyle ki bu konuda İstanbul'daki halifenin meşru olmadığı yönünde fetva bile çıkartmıştır. el-Ezher mezunu İsviçre'de yaşayan ve İtilâf yayınlarında imzası olan Şeyh Ali el-Gayâti”nin, halifenin meşruluğunun olmadığını ileri sürerek bu konuda bir ilke imza atması en çarpıcı örnektir. Ona göre İstanbul'daki halifenin meşru olmamasının sebebi sultanın Peygamberimiz'in soyundan gelmemesiydi. Halife Kureysi olmalıydı. Şerif Hüseyin Kureyşi olduğundan halifelik onun hakkıydı. Fransız basını ve oryantalistler bu konuyu tama- 


170 Chateau. de Vincennes arşivi, EMA, seri: 7 N 2103, s. 767. Bordeau'ya 
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men el-Gayáti'nin pencerisinden ele almışlar ve Fransa panislâmizmini yaymak için yoğun çaba göstermişlerdir. Bu meyanda İstanbul tarafından yazdırılan kitapçıklara anında cevap vererek etkisini kırmaya çalışmışlardır. Cenova Üniversitesi Arapça Profesörü Edward Monted, 1916'da Z 'islam et la France kitabıyla el-Hac Abdullah'ın L'islam dans l'armee française kitapçığına cevap vermiştir." 


Fransızlar Arapça yayınlara ağırlık vermeye başlayarak 1 Mart 1916'da haftalık e/-Mástakbel'i yayınladılar. 
Almanya ve Osmanlı Devleti'nin tüm çağrılarını bu gazetenin reddettiğini görmekteyiz. Gazete Fransa'nın İslâm'a olan hizmetini vurgulamaktaydı. Böylece Almanları öven basına karşı yine aynı silahla cevap verilmiş oluyordu. Ancak gazetenin tek taraflı Fransız yanlısı olarak gözükmemeye dikkat ettiği gözlerden kaçmamaktadır. Buna yönelik olarak Almanlar'ın da panislâmizmi panalmanizme çevirdiklerini yazarak, güya ittihâd-ı İslâm'ı koruma çabası göstermiştir. Kayzer'in İslâmcılığıyla dalga geçilmiş, hatta İslâm düşmanı olduğuna dair yayınlar yapılmıştı. Almanlar'ın güdümüne giren Türkler'in de İslâm'a zarar verdiği söyleniyor ve bazı argümanlar kitapçıklardatoplanıyordu.'? 


Sonunda cihad ve halifelik aleyhindeki yazıların geniş kitlelere ulaştırılmasında eldeki tüm imkânların kullanıldığını görmekteyiz. Bunların 18 Mayıs 1916'da İngiliz uçakları tarafından Han Yunus ve el-Ariş üzerinden dağıtılması ne denli araçların kullanıldığının en net göstergesidir. İtilâf Devletleri propagandayla birlikte askeri planı da masada tutmaktaydılar ki bu aynı zamanda Filistin'e askeri müdahalenin de bir ön hazırlığı idi. Sonuç olarak Fransa Osman- 


171 Landau, Panislâmizm Politikaları, İdeoloji ve Örgütlenme, s. 150-151. 
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lı halifesine rakip olarak birkaç halife çıkarmayı planlamış ve Osmanlı panislâmizmi yerine Fransa panislâmizmini uygulamaya çalışmıştır. Basın-yayın yoluyla da kamuoyunu hazırlamaya çalışmıştır. 


D) Cihad İlanının Kamuoyunda Algılanması ve Buna Duyulan Tepkiler 


Cihadın kavram olarak ne anlam ifade ettiğini ilk bölümde açıklamıştık. İslâmi bir olgunun Batılılarca, özellikle de Fransız yazarlar ve şarkiyatçılar tarafından İslâm”ı tanımdan farklı bir şekilde mütalaa edildiğini belirtmek gerekir. Ortaya çıkan anlayış farkının ne olduğu ve hangi saiklerle yapıldığı cihad meselesinin Fransız kamuoyunda nasıl algılandığının bilinmesi bakımından önem arzetmektedir. İslâm'a göre nasıl ve ne şekilde yapılabileceği ve daha önce ilan edilip edilmediği ortaya konulduktan sonra Fransa'da bu hususta yapılan manipülatif açıklamaların dayandığı mantık daha net ortaya çıkacaktır. 


Bu konuda Fransa kamuoyundaki temel bir yanlışı vuzuha kavuşturmak gerekmektedir. Kamuoyuna yönelik yapılan açıklamalarda cihad ilanının Osmanlı Mahkemesince yapıldığı belirtilmektedir. Dini ve hukuki bir belge olan fetva, Fransa'da bir mahkeme kararı gibi telakki edilmiştir. 
Halbuki her ne kadar bir kısım dini olgulara kadı veya müftü karar verse de, cihadın ilanında Halife'nin idari tasarrufunun da önemli olduğu bir durum söz konusudur. Başta bu algılama biçimi ile Fransa kamuoyu işe sorunlu başlamıştır." Osmanlı adalet sisteminin müslümanlıkla alakası olmadığını iddia eden “Osmanlı mahkemesinin müslüman- 
173 Imbart Huart “L'esprit de la cour ottomane n'a plus rien de musulman" 
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lık ruhu yok” başlıklı yazı sert ithamlarla ve suçlamalarla doludur. Yazıda Enver Paşa ve İttihat ve Terakki üyeleri Almanya nüfuzu altına girmekle ve zorbalıkla suçlanmak- ta, bu teslimiyetin Osmanlı mahkemesinin hükümranlığını yok ettiği ileri sürülmektedir. ^ İslâm'a aykırılık ön plana çıkarılmakta ve kolonilerdeki müslümanlar uyarılmaktadır. Başka bir ifadeyle makalede cihad kavramının İslâm'a uygunluğu noktasında edille-i şer'iyye'nin iki şartı olan kıyas-ı fukahâ ve icmâ-i ümmet yani bir mesele üzerinde karar alabilmek için âlimlerin yorumlarının bir ittifak dâhilinde olması durumu âdeta söz konusu olmuştur. Başka bir ifadeyle söz konusu makalede İslâm hukukunun bir nevi savunması yapılmış, cihad ilanının hukuksuzluğu ortaya koyulmaya çalışılmıştır. 


Makalede sunulan yukarıda belirttiğimiz İslâmi uygunluk durumuna çelişkili bir biçimde bu sefer de cihad ilanı, dini genişlemeye katkıda bulunacak bir politik manevra olarak gösterilmiş ve iki hıristiyan halkı birbirine düşüren bir fahişe olarak ifade edilmiştir. Burada cihad, Almanlar ile müttefikleri birbirine düşürmek için kullanılan bir araç olarak tanımlanmaktadır. Halbuki daha önceki makalelerde bunun bir Alman fabrikasyonu olduğu vurgulanmaktaydı. 
Makalede yapılan benzetmenin ise kamuoyunu etkileme amacına mâtuf olduğu çarpıcı bir şekilde sunulmaktadir. ^? 
Görüldüğü gibi çift taraflı bir siyaset izlendiği ortadadır. 
Tanımlamalarda ciddi çelişkiler mevcuttur. Koloniler söz konusu olduğunda İslâmi argümanlar öne çıkarılmakta, iç kamuoyunda ise, bu sefer hıristiyan reflekslerinin bir sonucu olarak meydana gelen açıklamalar yapılmakta olduğunu görmek mümkündür. 


174 Aynı makale. 
175 Aynı makale. 
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Cihadın ne olduğu, nasıl gerçekleşebileceği, kim tarafından verileceği hususundaki açıklamalar bazan benzetmeler kullanılarak ortaya koyulmuştur. Cihad, Roma hukukundaki responsa prudentitum"* kavramına benzetilmektedir. Şeyhülislâmın bir devlet memuru olduğuna ve sultana bağlı olarak çalıştığına atıfta bulunularak, şeyhülislâmın kişisel bilgisine dayanarak karar alamayacağı, sultanın emri doğrultusunda hareket etmek zorunda olduğu ifade edilmektedir. Bu tutumun da dine göre hüküm vermekle yükümlü olan Şeyhülislâmlık müessesesinin amacına uygun olmadığı gösterilerek, dini kavramların ve kurumların Sultan'ın kendi çıkarı için kullanıldığı tezi kamuoyuna aktarılmıştır. Netice itibariyle böyle davranan bir kuruma karşı başka ülkelerde bulunan kadıların da aykırı bir fetva yayınlayabileceklerinden bahsedilmekte ve bu ilanın sıradan olduğu gösterilmek istenmektedir. Örnek olarak el-Ezher Medresesi'nin cihad ilanını “İstanbul entrikaları” diye nitelendirmesinin gösterilmesi,” çok çarpıcıdır ve tam da bu noktada Fransız panislâmizminin yayılmasında el-Ezher'in tavrı Fransız stratejisine dayanak oluşturmuştur. 


Gerçekten de Fransa'da entelektüel çevrelerin cihad ile ilgili gelişmeleri çok yakından takip ettikleri anlaşılmaktadır. Müslümanların topyekün ayaklanması anlamına gelecek olan cihad, gerçekleşmesi imkânsız bir ütopya olarak nitelendirilmekte ve bu fikrin ancak hasta beyinlerde oluşabileceği ileri sürülmektedir. Ayrıca ittihâd-ı İslâm'a yönelik “İslâmcılık, kendisine yabancı olanların çıkarlarına karşı yapılan savunma için yapılacak ayaklanma değildir”! tarzında bir ifade ile tanımlanması çok ilginçtir 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ve bu konudaki çelişkili ifadelere önemli bir örnek teşkil etmektedir. Kısacası yukarıdaki ifadeyle işgal altında bulunan müslüman halklara ayaklanma caiz değildir denmek istenmektedir. Bu noktada Batı'da yazılan yazıların gaye- 
“sinin kolonilerdeki müslüman halka yönelik olduğu açıkça görünmektedir. Cihad ilanı, halifelik ve İslâmcılık konusunda yapılan tarifler, kullanılan tabirler tamamıyla kendi iç kamuoyuna yönelik olmayıp, yine Fransa vatandaşı olup, kolonilerde ikamet eden “Pied noir"'? diye tabir edilen halkı da bu konuda bilgilendirme amacı taşımaktadır. 
Çünkü bu halk müslümanlarla iç içe yaşamaktadır ve cihad ilanından doğrudan etkilenecek kesimi oluşturmaktadır. 
Böylece ileri sürülen argümanlar sayesinde Fransa vatandaşları veya yanlıları, panislâmizme inanan müslümanlara karşı psikolojik de olsa bir savunma mekanizmasına sahip oluyorlardı. 


Savaş Bakanlığı'nın kayıtlarından anlaşıldığı üzere, cihad ilanı Kuzey Afrika'da müslüman halk üzerinde çok büyük bir heyecan meydana getirmiştir. Hatta Fransız koloni idaresine sadık kişilerin bile etkilendiği ajanların ifadelerinde yer almıştır. Ajan, “şimdiden farklı dini ve politik görüşe sahip askerlerimizin kaygılı oldukları görülmektedir. 
Üstelik depolarda ve hastanelerde, müttefiklerle birlikte Türkler'e karşı savaşmaktan tiksindiklerini dahi söyleyenler górülmüstür"*? açıklamasıyla tehlikeye dikkat çek- 
179 Pied Noir: Aslen Cezayirli olup Fransız işgalinden sonra kurulan Fransız koloni idaresine destek veren ve Cezayir'in bağımsızlığa kavuş- 


masından sonra ülkelerinde kalamayıp Fransız ordusuyla geri çekilip Fransa'da daimi ikamet eden kişiler için kullanılan bir tabirdir. 


Arşiv Chateau de Vincenne, 7 N 2103, Ministre de la Guerre, EMA, Section d'Afrique no: 5174-9/11; Rapport fait au Ministre, le 21 novembre 1914, Analyse au sujet des mesures propres à combattre l'action de la Turquie sur les populations musulmanes de l'Afrique du Nord.) Türkiye'ye karşı savaşmakta direnen halklar konusundaki raporu içeren istihbarat raporu. 
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mekte ve Paris'i uyarmaktadır. Raporun devamında ajan, hacdan dönen Cezayir ve Tunuslu müslümanların buradaki propagandadan etkilendiklerine ve bu fikirlerinin bölgede yayılmasının engellenmesinin imkânsız olduğuna dikkat çekerek, “buradaki müslümanların bizle beraber diğer bir müslümana karşı savaşmalarının bir görev olduğunu nasıl anlatacağız?” sorusunu sormaktadır.'*! Raporu incelediğimizde yerli müslüman halkın Fransa'ya bağlı bir tebaa olarak görüldüğü ve sanki normal bir Fransız vatandaşı gibi telakki edildiğini anlamaktayız. Nitekim vatandaşlık bağı ileri sürülerek Fransa çıkarları için savaşma yükümlülükleri hatırlatılmakta ve halk buna zorlanmaktadır. 


Cezayir, Tunus ve kısmi olarak da Fas'ı sömürgesi haline getiren Fransa bölgedeki nüfustan askeri anlamda faydalanma yoluna gitmiştir. Bir kısım insanları mecburi askerliğe tâbi tutarak diğer bir kısmını da paralı asker statüsüyle ordusunda görevlendirmiştir. Te&menlik yapan el hac Abdullah Bukabuva'nın eserinde belirttiğine göre 1914 yılında yaklaşık 200.000 Mağribli asker Fransız üniformasıyla görev yapmıştır. 12 


181 Aynı belge. 

182 el Hac Abdullah Boukabouva, L'Islam dans l'armee française guerre 
1914-1915, Constantinople 1915, s. 9-10. el-Hac Abdullah te&menlik rütbesine kadar Fransız ordusunda görev yapmıştır. Hazırladığı bu eserde müslüman askerlere yapılan muameleyi eleştirmekte ve askeri yapılanma ile ilgili önemli bilgiler vermektedir. 
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Gruplarına göre sayılar şu şekilde yansıtılmıştır: 


Gönüllü Cezayirli ve Tunuslu keskin nişancı taburlar | 47.000 


Mecburi askerlik hizmetine tabi tutulan Cezayirli ve e ve 60.000 

Tunuslu keskin nişancı taburlar 

Savaş boyunca görev yapan Cezayir ve Tunuslu 

İN S San a á 10.000 
gónüllüler 

Savas boyunca sipahi adiyla górev yapan verli 

IULIUS NE NM MÀ 20.000 
süvariler 


Sipahi yardımcı grupları 15.000 


Fransız ana askeri birliğinde yardımcı olarak 10.000 
tanimlanan grup i 

Fas Avcı Taburları 15.000 
Faslı Süvariler 10.000 


Toplam 187.000 


Görüldüğü gibi önemli miktarda Mağrib kökenli bir askerî varlığa sahip olan Fransa’nın cihad ilanının etkisinden çekinmesi kaçınılmazdı. Olası bir iç ayaklanmada silahlı gruplar bölgede hâkim olan tüm Fransız askerî varlığının sonunu getirebilirdi. Fransa bu riski ortadan kaldırmak için yar gücüyle dış destek de talep ederek ittihád-1 İslâm çalışmalarına karşı durmuştur. 


Fransa panislâmizmin sadece kendisine değil, İtalya, İngiltere, Rusya ve Hollanda için de tehlikeli olduğu tezini kullanarak bu konuda diğer ülkeler ile işbirliğini temin etmeye çalışmıştır. Bu noktada cihad ilanını top yekün bir şekilde bertaraf edilmesi gereken bir düşman olarak görmüş ve diğer ülkeleri de bu mücadeleye çağırmıştır. Ajanın raporuna göre, cihatla başa çıkmak için bir Arap ayaklanması çıkartılması şarttır. Nécéssité de provoquer un mouvement arabe" başlığıyla verilen rapor şu ifadeleri içermektedir: 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“Eğer müslüman milletler bölünürse o zaman düşmanlarını ezmek için káfir'? milletlere dayanırlar. 


İşte bunun için belki de Türk hükümetiyle savaş halinde olduğumuzu açıklamakla hata ettik, esasen Osmanlıyı ve Sultan'ı Almanlar'ın boyunduruğundan kurtarmak için savaştayız dememiz gerekirdi. 


Türkiye'nin tavrı Arap halklarının isteklerinin yasallığına aykırı değildir. Bu istekler devletin boyunduruğunu düzenli olarak sarsmayı, zorlamayı, provoke etmeyi ve her türlü aracı kullanarak Türkiye'ye karşı cenazenin paylaşımını ifade ederek ayaklanmacı hareketleri cesaretlendirmeyi denemektir. 


Bu hareket ister Arapçı olsun üter olmasın, asırlardır boyunduruk altında kalan Yemen'den Hicaz'a ve Mezopotamya'ya Dürziler'den Ermeniler'e kadar bütün halkların meselesinin sonucudur ve ancak ayaklanmayla çözülecektir. 


“Cezayir ve Tunuslularımızın Arap ve Türk partisi arasında tereddütleri yok. Zaten biz onlara direk olarak veya Türkler'e karşı savaşan dini otoriteleri aracılığıyla dedirtiriz ki biz İslâm'ın kıyama kalkması için savaşıyoruz. 
Dolayısıyla onlara düşen görev bizlere sadık kalmalarıdır. 
Tahmin ediyoruz ki bu, Türkler'in cihad ilanına karşı etkili tek cevap ihtimalidir. 


Savaş Bakanlığı'nın dikkatini çekmek genelkurmaya düşmez. Tek amaç operasyonlarımızın başarısını şu anki beklentimize ulaştırmaktır. 


Halbuki Arap hareketinin veya Arap Suriye hareketinin başarısızlığında, İngilizler güçlerinin bir bölümünü Mı- 


183 Raporda infidele kelimesi kullanıldığı için kâfir olarak tercüme edilmiştir. 
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sir'dan ve Hindistan' dan cekmek zorunda kalacaklar, buna karşın Ruslar Küçük Asya'da daha fazla kuvvete sahip olacaklar ve bunlara karşı Cezayir ve Tunus'taki askerlerimizi yarıya indirmek zorunda kalacağız. Hatta bu durum ordumuzdaki müslüman askerlerin yönetimini de zorlaştıracaktir, 1 


İstihbarat elemanının raporu esasen Fransız politikasının halifelik ve cihad konusundaki stratejisini özetler niteliktedir. Nitekim bu raporda belirtilen her bölgede ayrı bir halifenin bulunması, müslümanların birleşmesinin engellenmesi ve halifelik makamının yayınlarla etkisinin aza indirilmesi hususlarında çalışmaların yapıldığını önceki bölümde belirtmiştik. 


Panislámizm politikası ve bunun doğal sonucu olarak cihad ilanının başarısının, askeri alanda ve buna bağlı olarak da diplomatik alanda Müttefikler'in sonunu getireceği aşikârdı. Cihad ilanının hemen akabinde Birinci Dünya Savaşı'nın ilk dönemlerinde müttefikler neredeyse her cephede savaşı kaybetmeye başlamışlardı. Gerçekten cihad ilanının diline baktığımızda müslüman olduğunu iddia eden bir kimseye şüphe düşürmeyecek şekilde işgalcilere karşı savaşmayı emretmekte, aksi durumda küfür ehli olacakları konusunda onları sert bir dille uyarmakta olduğu görülmektedir. Ancak tüm gayretlere rağmen cihadın ilanı ve ittihâd-ı İslâm çalışmaları Osmanlı Devleti'nin bütünlüğünü koruyamamıştır. Bu kadar net bir ilana karşı neden beklenilen müslüman kıyamı gerçekleşmemiştir sorusu 


184 Arşiv Chateau de Vincenne, 7 N 2103, Ministre de la Guerre, EMA, 
Section d'Afrique no: 5174-9/11; Rapport fait au Ministre, le 21 novembre 1914, Analyse au sujet des mesures propres à combattre l'action de la Turquie sur les populations musulmanes de l'Afrique du Nord. 
Türkiye'ye karşı savaşmakta direnen halklar konusundaki raporu içeren istihbarat raporu. 
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herkesi meşgul etmektedir. Kuşkusuz cihad ilanı çift yönlü bir mücadeleyi de beraberinde getirmiştir. Osmanlı Devletinin bu kıyamı nasıl başarırım sorusuna mukabil Fransa da bunu nasıl engellerim sorusuna cevap aramıştır. Sonuçta Osmanlı'da yaşayan Türk olmayan müslüman halkın işgale top yekün direnmesini cihad ilanı ve özellikle Abdülhamid Han'ın uyguladığı ittihad-ı İslâm politikalarından âzâde düşünmek mümkün değildir. Bu anlamda Anadolu'nun elde tutulmasında bu iki öğenin etkisi inkâr edilemez bir gerçektir. 


Fransız tarafının bu duruma hal' çaresi bulma konusundaki ilginç önerileri arşiv belgelerinde göze çarpmaktadır. 
Fransız Bakanlar Kurulu'na çekilen telgrafta *Müslümanlara, inananların liderinin” Jön Türkler'ce tahttan indirildiği ve bunun ilanının bir yahudi tarafından yapıldığı söylenip “bir çare bulunamaz mı?” denilerek yaklaşılması gerektiğini içeren ifadeler, bu konudaki stratejiyi ortaya koyan çok çarpıcı bir belge niteligindedir.'? Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilmesi Fransa'ya propagandasının başarısı için âdeta can suyu vazifesi görmüştür. Gerçekten de antisemitist ifadeleri de içeren öneriye ilaveten halifenin Almanlar'ca boyunduruk altına alındığı argümanı, iktidarda olan Jön Türkler'in İslâm'a olan uzaklıkları ve halifeyi tahttan indirmelerinin İslâm milletleri nezdinde açtığı yara birlikte değerlendirildiğinde bunun etkili bir strateji olduğu görünmektedir. Nitekim bu konu üzerinde çalışmalar başlatılmıştır. Stratejinin oturacağı mantıksal çerçeve artık belirlenmiştir. Buna göre, “Halife bir avuç mütegallibenin zebunudur. İttihat ve Terakki denen zorba grup, hiç isteme- 
185 Chateau. de Vincennes,. EMA. 7 N 2103 ; Copie d'un télégramme reçu 

au Cabinet du Ministre le 3. 11. 1914, à 16 h. 45, Communiqué par les 


Affaires Etrangéres; de Stockholm, 2 November 1914, 20 h, 20, recu le 
3 nov 1914, à 9 h. 10. 
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diği halde padişahı Almanlar lehine harp ve cihad ilanına zorlamışlardır. Halbuki Ortadoğu'nun menfaatleri, kadim dostları olan İngiltere ve Fransa'nın yanındaydı. Halifenin orduları zorla savaşa sürüklenmektedir. Müslümanlar bu orduyu yenip hilafeti kurtarmalıdır.”'*9 Görüldüğü gibi cihad ilanına yine İslâmi kavramlar ve gerekçeler kullanılarak karşı çıkılmakta ve içinde bulunulan durumdan yine İslâmi hassasiyetler malzeme edilerek çıkılması planlanmaktadır. | 


Belirlenen stratejiye uygun olarak Fransa özellikle kolonilerdeki basının sıkı kontrol altına alınmasını ve cihad ilanının kesinlikle yayınlanmamasını içeren bir dizi tedbirler aldı. Nitekim ajanların raporlarında bu duruma önemle vurgu yapıldığı görülmektedir. Öyle ki istihbarat elemanları, hacıların Mekke dönüşünde ülkelerinde yapacakları panislâmist propagandaların mutlaka engellenmesini ve İngiltere'nin buna Misir'da müdahalesini içeren önerilerde bulunmuşlardır." 


E) Fransız Kamuoyunun Endişeleri, Panislâmizm Çerçevesinde İslâm Tartışmaları 


a) Dini Perspektif 


Fransa kamuoyunda İslâm hakkında yapılan çalışmaların ciddi bir bölümünün toplumun dini kaygılarını körükleyici yönde olduğunu söylemek mümkündür. Ancak az 


186 Aynı belge. 


187 Chateau. de Vincennes,. EMA. 7 N 2103, Alger, le 15 novembre 1914, 
Armée de l'Afrique du Nord, Etat-Major, 2.ème Bureau, Le Général de Division, Moinier, Commendant en Chef les Forces de la Terre et de Mer l'Afrique du Nord, à Monsieur le Ministre de la Guerre à Bordeaux: No : 2168/IS. Réponse au télégramme no: 5078 9/11, 14 novembre 1914. 
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da olsa İslâmiyeti anlamaya yönelik ifadelerin bulunduğu akademik çalışma yapılmıştır. Jean Lheureux'nün “Etude sur l'Islamisme" konulu Montauban Protestan Teoloji Fakültesi'nde yaptığı tez çalışması bu cümledendir. 


Jean Lheureux, tezin giriş bölümünde dönemin hâkim anlayışı olan İslâm'ı kötüleme ve karalamanin aksine onu anlamaya ve Peygamber Efendimiz'in getirdiklerini araştirmaya sevkedici bir üslup kullanmıştır. “O'nun getirdikleri İbrahim'in, Yakub'un Musa'nın ve İsa'nın getirdiklerinin tamamlayıcısıdır”'“ ifadesi Avrupa'da her zaman duyulan bir söz değildi. Bu haliyle müstesna bir yere sahiptir. 
Ancak tezin ilerleyen sayfalarında girişteki üsluptan eser kalmamakta, bir önceki duruma çelişkili bir biçimde İslâm dini ve peygamberimiz hakkındaki Avrupa'nın bildiğimiz fikirleri derç edilmektedir. Örneğin Yunan kültürü ve bilim adamları sayesinde İslâm'ın medeniyette ileri gittiği tezi ortaya atilmaktadir.' Burada İslâm anlayışının reddettiği bir analiz söz konusudur. Esasen, “İlim Çin'de de olsa gidip alınız” (Beyhaki, Şuabü'i-İmân, nr. 1543) hadis-i şerifi bilinmediğinden İslâm'ın ilme ne kadar açık olduğu hususunda anlayış eksikliği bulunmaktadır. 


Diğer yandan eğer yazarın herhangi bir ön yargısı söz konusu değil ise, her kültürün dayandığı temel bir kaynağın / medeniyetin varlığından hareketle, bu sefer de Yunan kültürünün nereden neşet ettiğinin burada tartışılması gerekmez miydi? Yani yazar tarafından ileri sürülen bu temel argüman, İslâm'ı küçük görme anlayışının bariz bir göstergesi değilse, Yunan kültür ve medeniyetinin eski Mısır ve 
188 Lheureux Jean, Etude sur l'Islamisme, Geneve, Université de Monta- 


uban faculté du theologie protestante, Société général d'imprimerie, 1904, s. 7-8. 


189 Lhereux, a.g.e., s. 45. 
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Akadlar vasıtasıyla da Sumerler'e dayandığı düşüncesinin açık yüreklilikle belirtilmesi gerekmez miydi? Tüm bunlar biliniyorsa, o zaman da ciddi boyutta İslâm'a karşı bir ön yargının olduğu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla hangi perspektiften bakılırsa bakılsın Batı'nın oryantalist bakış açısının İslâm'a sempati duymadığı bir gerçektir. 


İslâm'ın kitleler üzerinde nasıl bir etki yaptığını ve kısa sürede nasıl yayıldığını inceleyen Lheureux, bunu İslâm'ın kolay ve anlaşılır olmasına, ezilmiş kitlelere şahsiyet ve gurur kazandırdığına bağlamaktadır. Mütevaziliği teşvik etmesi ve basit bir hayat tarzını istemesinin Afrikalı ve Asyalı halklar arasında etkili olduğunu ileri sürmektedir. 
Ayrıca ruhban sınıfının olmamasının da İslâm'ın genel kabul görmesine katkı sağladığını belirtmektedir.'?? Tüm bu objektif değerlendirmelere rağmen İslâm'ın getirdiği hayat anlayışının bir sonucu olarak müslümanların bilimde, teknikte ve medeniyette ileri gittiğini inkâr etmektedir. İslâm tarihini kronolojik olarak da iyi takip ettiği ortadadır. 
Edindiği bilgilerin yüzeysel ve dini anlamaya yetmeyecek nitelikte olduğu da anlaşılmaktadır. Son olarak yazar tezin- de âdeta mevcut İslâmi hayatın mahiyetinin ve kitlelerin bağlılığının bilinmesinin belirlenecek stratejiler için önemli olduğunu açıklar bir tarza sahiptir. 


Fransız kamuoyundaki diğer bir endişe de bu ideoloji sonucunda müslüman topraklarda yaşayan hıristiyan nüfusa karşı doğacak olan husumettir. Kuşkusuz böyle bir durumun doğu hıristiyanlarını özellikle Suriye'de yaşayan hıristiyan Araplar'ın geleceklerini tehlikeye atma ihtimali vardı. Bu endişenin Fransa kamuoyunda özellikle vurgulandığını görmekteyiz. Cihad ilanında Almanlar hariç 


190 Lheureux, a.g.e., s. 36-37. 


130 


tüm hıristiyanların öldürülmesini tavsiye eden ve âyetler- le desteklenen bir broşürden bahsedilmektedir. Brogür'de “bir kişi de olsa hıristiyan öldürmenin Allah katında büyük bir mükáfatla değerlendirileceği, onların Allah'ın düşmanı oldukları ve bu emre itaat edenlerin kıyamet gününde bağışlanacağı ve sonsuz nimetlere gark edileceği” ifade edilmektedir."” Belirtmek gerekir ki bu broşürün orijinal metni yoktur. Gerçekte de var olduğu yönündeki şüpheler güçlüdür. Çünkü cihad ilanının metni ve bunu destekleyen propagandalar yayınlanmışken böyle bir metinin basında yayınlanmaması bahsedilen broşürün gerçek olmadığı şüphesini kuvvetlendirmektedir. 


Broşüre dil üslubu yönünden bakıldığında bunun ön yargılı bir biçimde yazılmış olduğu anlaşılmaktadır. İslâm'da cihadın şartlarının çarpıtılarak âdeta normal günde de gayri muslim bir kişinin öldürülmesinin dinin emri gibi sunulmasının halkın politik olarak bu meselede yönlendirilmesi amacına matuf olduğu görülmektedir. Basını takip eden özellikle yönetici kesimin böylesine yazılardan etkilenip ve sürekli bir teyakkuz halinde olma psikolojisi- ne bürünmesi doğal bir sonuç olacaktı. Bu düşmanlıktan beslenilerek halk İslâm'a karşı savaşmaya teşvik edilecek, böylece gittikçe artan askeri kayıplar örtbas edileceği gibi, savaşmaya hazır kitleler askere yazılacaklar ve bu konuda meydana gelen sıkıntılar da giderilmiş olacaktı. 


Panislâmizme karşı yürütülen çifte standartlı propagandayı kamuoyunda yayma çabalarının çok yoğun olduğu bir gerçektir. Yazıların genel muhteviyatına bakıldığında bir yandan Batılı entelektüeller İslâm ile hıristiyanlığın kardeşlik içerisinde yaşayabileceklerinden ve dinler ara- 


191 Aynı eser, s. 134-135. 
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sı diyaloğun uzak bir kavram olmadığından bahsetmekte, diğer yandan hıristiyanların hayatlarının tehdit altında bulunduğu sayiasini yaymakta olduklarını görmek mümkündür. İlginç bir biçimde özellikle Suriye'nin hem barış ve huzurun sembolü hem de hristiyanların endişe ettiği yer olarak sunulması bu çifte standarda örnek teşkil etmektedir. Bu çelişkili duruma rağmen Fransa 1913'te Paris'te Suriye Arapları kongresini düzenlemiştir. Kongrede alınan kararlar ilginçtir. Suriye milleti kavramı oluşturulacak ve her iki dinin mensupları Suriye milleti kavramı etrafında toplanacaklardi.'? Böylece dinin bir arada yaşamaya engel olmadığı gösterilmiş olacaktı. Bu manevradan hareketle de, panislâmist politika Suriye gibi önemli bir yerde etkisini yitirecek, dolayısıyla tüm Araplar'ın gözünde halifelik kavramı hükmü manevisini kaybedecekti. Görüldüğü gibi cihad meselesinde iç kamuoyuna farklı, dış ilişkilerde farklı mesajlar verilmiştir. 


Cihad ilanını etkisiz kılmak için Fransa'nın halifelik kavramı üzerinden bir tartışma başlattığını belirtmiştik. 
Fransız yaklaşımına göre tüm İslâm ülkeleri, Mısır, Afganistan, Suriye, Fas kendi halifelerine sahip olmalıydı. Hatta bir halife olacaksa bu alevilerin iktidarda bulunduğu Fas olmalıydı." Hadis-i şerife dayanılarak ifade edilen “halife Kureyş'ten olmalıdır” sözüne Fas emiri daha yatkındı.!9* 
Böylece halife olacak kişi hem Kureyş'ten hem de Fransız yanlısı olacaktı. Müslümanlar'ın biat ettiği Fransız sömürgesindeki bir halife kuşkusuz Fransa için eşsiz bir güç anlamına gelecekti. Netice itibariyle Fransa'da halifelik me- 


192 Guichon, a.g.e., s. 17-18. 


193 Bilgilere göre Fas kralı ailesi Hz. Ali soyundan gelmekteydi. Buna binaen bahsedilen makalede kraliyet ailesi için Alevi tanımlaması yapılmaktadır. 


194 Guichon, a.g.e., s. 19-20. 
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selesinde, Osmanli-Alman ittifakına karşı Fas-Fransa birliği kurulması düşünülmüş görünmektedir. Görüldüğü gibi bir yandan Suriye'de yeni ortaya atılan millet kavramı ile dinler arası diyalog adıyla müslüman-hiristiyan iş birliğini kurmak suretiyle cihadın etkinliğini kırmayı, diğer taraftan da Fas kralını halife ilan ederek Afrika'daki sómürgelerinde bulunan müslümanları itaat altına alma politikası yürütülmüştür. 


Halifelik tartışmaları meyanında Fransa'da halifenin aidiyetliği, kimliği ve milliyeti meselesi üzerinde sıkça durulduğunu müşahede etmekteyiz. Bu konuda da çift taraflı bir politika yürütüldüğü düşünülebilir. Osmanlı halifesi söz konusu olunca halifelik kavramının geçerliliğini tartışma- ya açarak mevcut olan gücün itibarsızlaştırılması söz konusuyken buna mukabil Fas'ta olacak halife için aşkın bir biçimde lehte propaganda yapılmaktaydı. 


Fransız kamuoyuna sunulan bilgilere göre, sultanın dini liderlerle özellikle peygamber soyundan gelen kimselerle irtibatlı olması -ki bunların başında Seyyid Ahmed Ke- bir er-Rifâi gelmektedir- Sultan'ın da bu tartışmalardan etkilendiği ve ehl-i beyt ile yakınlığı çıkış yolu arama- da kullandığı araçlar olarak ifade edilmiştir. Bu anlamda Rifái' den başka Ebü Hudâ, Muhammed Zafir, Ahmed Şerif es-Senüsi, Seyyid Hüseyin el-Cisr gibi zatlar Sultan Abdülhamid'in birer emir erleri olarak telakki edilmiştir. Şeyhler'in yönettikleri tarikatlar sultanın bu politikasını uygulayan kurumlar olarak sunulmuştur." Halbuki Abdülhamid Han'ın gençliği döneminden itibaren bahsedilen tarikatlere ilgisi bilinmekteydi. Fransız kamuoyunun bu konuda kasti olarak yanlış bilgilendirildiği ortadadır. 


195 C. Snouck Hurgronje, “Les confréries religieuses, La Mecque et le Panislamisme", Revue de l'histoire des Religions, c. XLIV, 1901, s. 194. 
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Şeyhlerin sultana yakınlık göstermeleri de Batılı entelektüellerin gözünden kaçmamıştır. Snouck'a göre, Şâzeliyye, Mediniyye, Senüsiyye gibi tarikatların sultana yaklaşmaları kıskançlıklarının, Sultan'a yakın olarak konumlarını sağlamlaştırma gayretinin!” sonucudur. Snouck, yazısında, kendi aralarında ihtilaflar olan Seyyid Safi ile Rufâiler'in Medine'deki temsilcisi Muhammed Esad'ın Sultan'ın desteğini almak için panislâmizm politikasının bir parçası olduğunu yazmıştır. Hatta adı geçen şeyhlerin kerametlerinin halkı kazanmak için yaptıkları bir güç gösterisi olarak sunulması bu konuda Fransa'da tasavvufi meselelere ne denli yaklaşıldığını göstermesi bakımından ilginçtir. İddia edildiği gibi bir keramet gösteriyorlarsa bu cihad ilanından sonra birden bire neşvünemâ bulmuş bir olay olmasa gerektir. Tasavvuf anlayışında kerametler her zaman var olmuştur. Üstelik bu bir gösteri olarak hiçbir zaman düsünülmemistir. Kerametlerin belli dönemler için ortaya çıkan manevi haller olarak telakki edildiği kaynaklarda geçmektedir.” Bu konuda görüldüğü gibi bilgisizliğin boyutları büyüktür. Mevcut yaklaşım, en temel meselelerin bile çarpıtılıp birer tehdit unsuru olarak Fransız kamuoyuna sunulduğunu göstermektedir. Öyle ki sultanın dini cemaatlerle ve tarikatlarla olan ilişkisi, Sultanın iddia edilen halife Kureyş'ten olma zorunluluğunu savunanlara karşı bir manevrası olarak yorumlanmıştır. "9 


196 Aynı sayfa. 

197 Tasavvuf ve keramet ile ilgili detaylı bilgi için bakınız: Sadeddin Mesud b. Ömer et-Teftâzâni, Serhu'l-Akáid, Hanifiyye kitapevi; Şeyh 
Abdülkadir İsa, Hakáik ani t-Tasavvuf, Halep: Dârü’l-irfan, 1993, 13 
bs. Şeyh Burhâneddin İbrahim b. Hasan el-Lekani, Cevheretü 1-Tevhid, Beyrut: Darü'l-Kütübi'l-Imiye, 2. bs., 2004; Ebü'l-Kasim Abdülkerim b. Hevâzin el-Kuşeyri, Risâletü'/-Kuşeyri, Beyrut: Mektebetü'l-Asriy- ye, 2005. 

198 “Note sur le Panislamisme", Question diplomatiques et coloniales, 
1909, s. 654. - 
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Dini cemaatlerin, tarikatlarin kamuoyuna yansitilma tarzinin ón yargili ve pesin hükümlü hatta dügmanca olduğu yine yazılardan anlaşılmaktadır. Snouck yazısında!*” 
tarikatların muhafazakâr, modern medeniyete ve Batı'nın etkisine düşman olduğunu ifade etmektedir. Devamında yaptığı analizde, kendi aralarındaki rekabet dolayısıyla tarikatların bulundukları ülkelerde güçlü bir birliktelik kuramayacaklarını; dolayısıyla, panislâmizmin başarılı olamayacağını belirtmektedir. Mekke Şerifi'nin tarihten gelen yetkileri sayesinde Sultan'ın panislâmist politikasına uyamayacağını ve bazı Fransız yazarlara (M. Depont ve M. 
Ceppolani) nazire ederek, hac mevsiminde yapılan panislâmist propagandaların Mekke emirini etkilemesinin gülünç olduğunu ifade etmesi âdeta Sultan ile Mekke emiri arasındaki ileride çıkacak çatlağın haberini verir niteliktedir.” 
Âdeta bir rapor gibi hazırladığı Şehrim Mekke adlı eserinde yukarıda bahsi geçen Ebü'l-Hudá ve Záfir'in panislâmist politikada fazla önemli bir rolü olmadığı hatta Türkiye'de ve Arabistan'da çok fazla etkisinin bulunmadığını belirtmesi, makalesinin sonunda bu politikanın etkisiz olacağını ve çok fazla ciddiye alınmaması gerektiğini ifade etmesi, Fransız kamuoyunun bu konuda bilgilendirilmesi bakımından etkili olmuştur. Nitekim çok geçmeden Fransa, Araplar ile temas kurarak Paris'te Faysal ve diğer Arap delegeleriyle Arap bağımsızlığı meselesini görüşmeye başlamıştır. 
Snouck analizlerinde haklı çıkmıştır. Dini liderler bu kongrenin toplanmasına engel olamamışlardır. Suriye Osmanlı Devlet”inden koparılmıştır. 


199 C. Snouck Hurgronje, “Les confréries religieuses, La Mecque et le Panislamisme", Revue de l'histoire des Religions, c. XLIV, 1901, s. 197. 


200 Snouck, a.g.e., s. 205. 
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Avrupa'da panislâmist politikaların etkisiz olduğunu ileri süren sadece Avrupalı yazarlar değildir. Özellikle liberal fikirlere bağlı Prens Sabahaddin'in The Times'da yayimlanan Edward Grey'e gönderdiği mektubu Osmanlı ile sorunlu müslüman entelektüellerin de panislâmist ideolojiye karşı olduğunu göstermektedir. Prens Sabahaddin'in mektubunda “Osmanlı'nın askeri ve siyasi olarak en zirvede olduğu bir dönemde dahi tüm müslümanları bir çatı altında toplayamadığını şimdiki durumda mı böyle bir rüyayı gerçekleştirebileceğini” ifade ederek, bunun uygulanabilir bir proje olmadığını anlatmak istemesi çok ilginçtir." Sultan Abdülhamid'e ve uygulamalara itiraz etmesinden öte Prens Sabahaddin'in bu tutumu ülkeyi terkedenlerle yabancı ülke yöneticileri arasındaki entelektüel-devlet adamı ilişkisinin ötesinde bir ilişki ağının olduğunu düşündürmektedir. 


Buna karşın, panislâmizmi farklı yorumlayan çevreler de mevcuttu ve bu kesimler Avrupa'ya panislâmizmin hristiyanlığa karşı olmadığı, müslüman ve hıristiyan çatışmasının arzulanmadığını söylemektedirler. Bu fikri özellikle René Pinon savunmaktadır. Pinon yazısında Osmanlı'nın müttefikleri olan Almanya'nın Protestan, Avusturya'nın Katolik, Bulgaristan'ın Ortodoks olmasına vurgu yaparak bunun bir din savaşı olmadığını ifade etmektedir. Ancak René Pinon'un bu konuda yalnız kaldığını söylemek gerekir. Devlet politikası haline dönüştürülen basın merkezli propagandanın etkisi inkâr edilemez bir gerçektir. Bu da Fransız kamuoyunda cihad ve panislâmist politikalar hususunda homojen bir yapının olmadığını göstermektedir. 


201 "Le panislamisme et la Porte”, Le Temps, 21 aout 1906 (21 Agustos 
1906 tarihli le Temps gazetesindeki yazı. 


202 René Pinon, “La liquidation de l'Empire Ottoman", Revue de deux 
mondes, 1919/LIII, s. 138. 
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Fransız basınının Osmanlı Devleti'nde ve diğer İslâm ülkelerinde panislâmizm ve halifelik ile ilgili yayımları çok sıkı bir şekilde takip ettiğini belirtmiştik. Question diplomatigues et coloniales adlı dergide Mustafa Kâmil Paşa'nın bizzat Liva adlı bir gazeteyi yönettiği ve panislâmist yazılar yazdırdığı 22 Ağustos 1902 tarihli Le Temps gazetesinde yer almaktadır. Buna ilaveten aynı gazetede, Berliner Tagesblatt, Graphic adlı gazetelerde de panislâmist politikaları öven ancak fanatizmden uzak olduğuna da vurgu yapan yayınlar çıktığı belirtilmektedir. Basının diğer ülke basınlarında çıkan yazıları takip ederek bunları okuyucularına duyurmasındaki esas gayenin, panislâmizmin ciddiyetini, gücünü ve ne derece geniş bir basın ağıyla etrafa yayıldığını Fransız kamuoyuna gösterme olduğu anlaşılmaktadır. 


Le Temps gazetesinde yayınlanan en geniş çaplı yazı olması hasebiyle Mustafa Kâmil Paşa'nın panisláàmizm ve halifelik ile ilgili Avrupa kamuoyuna yaptığı açıklamayı incelemek yararlı olacaktır. Mustafa Kamil Paşa Mısır kökenlidir ve İngilizler'in Mısır'da yaptıklarına atıfta bulunarak, Bâbıâli'nin İngiltere başta olmak üzere diğer Batılı devletlere karşı geliştirdiği bu politikanın taraftarıdır. O'na göre Sultan Abdülhamid'i böyle bir politikaya yönelten ve bu politikanın müslümanlar arasında yer bulmasına sebep olan durum, Batılılar'ın sık sık hıristiyanlar lehine Bâbıâliye müdahalede bulunması ve diplomatik olarak Bâbiâli ye karşı saygısız tutum sergilemesidir.?? 


Panislâmizm, İslâm ve politika ilişkisinin Avrupa'da modernleşme, liberalleşme perspektifinde tartışılmaya başlandığını görmekteyiz. Mustafa Kâmil Paşa yazısında 


203 “Mustafa Kamil Paşa”, Le Temps, 8 Eylül 1906. 
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o tarihlerde Avrupa'da gündemde olan İslâmiyet'in ilme engel teşkil edip etmediği meselesine değinmeden geçememiştir.* Müslümanların da bireysel gelişime önem veren medeni insanlar olduğuna vurgu yaparak bu hususta Avrupa'da mevcut olan kanının yanlışlığına dikkati çekmektedir. Mustafa Kâmil Paşa'nın yazısındaki yukarıda belirtilen hususlara yönelik savunma içerikli sözleri bu anlamda bir cevap niteliği de taşımaktadır. Ünlü politika bilimcisi Pierre Rondot'nun analizleri ve tespitleri ise çok çarpıcı ve gerek modernlesmeyi savunan İslâm ülkelerindeki şahsiyetler ve gerekse Avrupalılar tarafından en kabul görenidir. Pierre Rondot, İslâm'ın kutsal bir din olma, toplumsal bir duyguyu yansıtma ve politik bir unsur olma özellikleri olduğu tespitini yapmaktadır. Eserinde en çarpıcı yorumlarını politik unsur olarak tanımladığı kısmında yapmaktadır. İlk olarak cami-kilise karşılaştırması yaptıktan sonra camilerde sadece politik şahsiyetlerin konuştugunu ve dini aktivitelerin yanında politik meselelerin de konuşulması fikrinden hareketle, bu durumun diktatörlüğe sebep olduğu sonucuna varır. Tezini kuvvetlendirmek için de müslüman ülkelerdeki krallıkların, despotlukların varlığını örnek göstermektedir. Ona göre İslâm totaliter rejimi beslemektedir.?”. 


Ernest Renan ve Cemáleddin-i Efgáni'nin tartışmalarını da panislâmizm, İslâmiyet ve modernleşme ekseninde degerlendirmek mümkündür. 1883'te Sorbon'da yapılan konferansta geçen münazara, zamanlaması dikkate alındığında panislâmizm kavramının Avrupa'da yaptığı etkiden âzâde yapılmış bir etkinlik değildir. Ernest Renan değerlendirme- 


204 Aynı makale. 


205 Rondot Pierre, Les forces religieuses et la vie politique de l'Islam, Paris: Université de Paris Institut d'Etudes Politiques, 1956—57, s. 15. 
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lerinde, Sünni İslâm'ın akla, mantığa bilime karşıtlığından ve İslâm dünyasındaki bilimsel gelişmelerin de Sünnilerin dışındaki dini grupların ve Hıristiyan milletlerin katkısıyla meydana geldiğinden bahsetmektedir. Konuşmasında İslâmiyet'in bilime ne katkı sağladığı sorusuna yine alaylı cevap vermektedir.” 


Renan'ın değerlendirmelerinde en öne çıkan unsur, Ehl-i sünnet anlayışı dışındaki grupları bir çeşit Protestan hareketi olarak yorumlamasıdır. Yani Mu'tezile olarak değerlendirmesidir. İslâm'ın, Sünni fanatik grupların yönetimde etkisinin az olduğu dönemlerde İslâm devletlerinin felsefeye ve bilime daha çok önem verdiklerini, barbar, kaba, ideali olmayan kavimlerin elinde ise bilimin âdeta düşmanı olduklarını belirtmesi çok çarpıcı ve bir o kadar da doğruluktan uzak bir analiz olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bu barbar kavimlerin başına Türkler'i koyduğu aşikârdır. 
Önemli bir entelektüel ve filozof olarak meseleye olan bu yaklaşımı Fransa'daki İslâm algılamasının gerçek bir yansıması olarak addetmek mümkündür. Ernest Renan'ın düştüğü durum dönemin entelektüellerinin ne kadar politize edildiğini göstermesi bakımından ayrıca dikkate şayandır. 
Bu anlamda Fransa kamuoyu, panislâmizm meselesini İslámiyet'in modem hayata uygun bir din olmadığı tartigmaları çerçevesinde değerlendirmiş, kimi zaman İslâmiyet'i fanatizme meydan veren ve hümanizme karşı bir din olarak algılamıştır. 


Çalışmanın başlangıcında halifelik ve panislâmizm kavramlarının dini, ilmi ve politik eksende tartışıldığını belirtmiştik. Politik olarak Fransız kamuoyunu ve yönetimini en başta rahatsız eden nokta ve politik yorumların ağırlık 


206 Ernest Renan, Islam et la Science, Paris: Conférence faite à la Sorbonne, 29 Mart 1883,s. 5. 
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merkezini oluşturan husus, Halife ile Almanlar'ın birbirine yaklaşması ve buna paralel olarak meydana getirilen Bagdad-bahn, diğer adıyla Hicaz demiryolu projesinin hayata geçirilmesidir. Fransa bu proje yüzünden Araplar ve Hint müslümanları üzerinde otoritesini pekiştirmiş ve Alman kontrolüne geçmiş bir halifenin kendisini tehdit edeceğine inanmaktadır. Mamafih, panislâmizmin pangermanizme hizmet ettiğine inanmıştır.” Dolayısıyla en kısa zamanda bu etkinin yok edilmesinin gerekli olduğu ve bunun bir güvenlik sorununa yol açacağı kanaati politik çevrelerde yaygındır. Bu anlamda Fransa ikinci bir 1871 devri yaşamak istememektedir. Bilindiği gibi Fransa Almanlar'a karşı yaptıkları savaşı kaybetmiş ve Alsace-Lorain'i terketmek zorunda kalmıştır. 


Baghdad-bahn projesinin Osmanlı üzerindeki Fransız çıkarlarına vereceği zarar Fransizlar'ca malumdur. Bu yıkıci projeye karşı, Fransa'nın, projenin mimarı Sultan Abdülhamid'i içeride zayıflatmak için milliyetçi, özgürlükçü ve liberalleşmeyi isteyen Jön Türkler'i desteklemek suretiyle karşı bir atak başlattığı tezi kabul edilemez bir fikir değildir. Nitekim ordudaki milliyetçi subaylar arasında yayılan “Sultan Bağdat ve Anadolu'yu Almanlar'a satıyor, Sultan Almanyalı Bağdat istiyor” şayiaları bu tezimizi destekler mahiyettedir. Ancak panislâmizm-halifelik-Jön Türkler ve Avrupalılar bağlantısı hâlâ çalışılmamış bir konu olarak durmaktadır. Jön Türkler'in halifenin panislâmist politikalarını baltalamaları için içeride reform isteme motivasyonu etrafında toplanıp sert muhalefet için cesaretlendirildikleri hususu gizemini korumaktadır. Neticeye bakıldığında bu 


207 “Théorie du Panislamisme", Questions diplomatiques et coloniales, 
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grubun Sultan Abdülhamid'in devrilmesinde ve bunun sonucunda politikalarının iflasındaki rolü de bir gerçektir. 


Fransa, din ekseninde gelişen Osmanlı-Alman yakınlaşmasını, çoğu Müslüman olan kolonilerdeki otoritesinin / hâkimiyetinin zaafa uğrayacağı korkusuyla tehlikeli bulmaktadır. Panislâmizm meselesi Fransa cephesinde kolonilerinde meydana gelebilecek sorunun paradigması çerçevesinde algılanmıştır L'affaire coloniale. Fransa'nın bir Fas halifeliğini istediğinden ve bunun için akademisyenlerin teşvik edici makaleler yazdıklarından söz etmiştik. Dini çevreler ise daha çok eleştirel bir yaklaşım sergilemişler, bunun hıristiyan-müslüman savaşına yol açabileceğini hatta haçlı seferlerinin bir rövanşı olabileceğini ileri sürmüşlerdir. Yine dini çevreler panislâmizm yüzünden doğacak bir İslâm haçlı zihniyetini engellemenin de milliyetçiliğin yayılması yoluyla sağlanabileceğini ileri sürerek politikacılara bu konuda çağrıda bulunmuşlardır.” 


Halifelik ve panislâmizm politikalarının milliyetçiliğe tepki olarak mı ortaya çıktığı veyahut Avrupalılar'ın anladığı gibi, Türkiye'nin çökmeye başladığı sırada kurtulmak için son bir hamle olarak denediği bir manevra mı oldu- 
£u sorularının Fransa'da çokça gündeme getirildiği, gerek basın gerekse değişik çevrelerde bu konuda yayımlanmış yazılardan anlaşılmaktadır. Bu meyanda kimi çevreler milliyetçilik kavramının müslümanlar arasında benimsetilerek halifeliğin etkisinin kırılması gerektiği üzerinde birleşmektedirler. İngilizler bir Mısır halifeliğini ve Hindistan halifeliğini arzularken, Fransızlar Fas üzerinde ısrarcıdırlar. Tek mesele Türkler'in böyle bir güce sahip olmasının engellenmesidir. Bu anlamda etnik ve milli temele dayanan İslâmi 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kavramlara ve hareketlere karşı durulmaması hatta bunların desteklenmesi istenmektedir. Belirlenen politikaya mütecânis bir şekilde Jön Türkler'in milliyetçi söylemlerinin Arap versiyonu bu kez Avrupa'da yetişmiş İbrahim Yazıcı, Bustâni, Corci Zeydan gibi Arap entelektüeller vasıtasıyla Araplar arasında yayılmıştır. Buna Osmanlı yöneticilerinin Arap halka yaptıkları kötü muameleler de eklenince Araplar ve Türkler arasında ciddi kırılmalar meydana gelmiştir. 
Öyle ki iktidardaki İttihat ve Terakki Partisi'nin tavrı Fransa'da “Türkler'in acımasızlığı panislâmizmi yok etmiştir” şeklinde yorumlanmıştır. Guichon'un “Araplar için Türker'e karşı koymak müslümanlığın bir gereği olarak kabul edilmiştir”?!9 şeklindeki açıklaması, kırılmanın Avrupa'da nasıl algılandığını göstermesi bakımından çarpıcı bir ifade olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim Şerif Hüseyin ayrılıkçı Arap kökenli Osmanlı subaylarını etrafında toplamış ve bu kuvvetle Türkleri, 1914'te yaptıkları cihad çağrılarına rağmen Hicaz' dan söküp atmışlardır. 


Panislâmizm ve halifelik kavramları muvacehesinde Fransa'da Türkler'in kökeni, müslümanlık serüvenleri, İslâm'a hizmetleri tartışılan konular arasında yer almıştır. 
Türkler ile ilgili olarak söylendiği ifade edilen hadisler dahi makalelere konu olmuştur. Tabii olarak Batılı entelektüellerin derin herhangi bir İslâmi eğitim aldıklarını ya da din âlimi kadar geniş bilgiye sahip olduklarını söylemek olanaksızdır. Ancak ansiklopedik ve genel dini bilgileri içeren eserleri çokça okudukları da yadsınamaz bir gerçektir. En çarpıcı olanı İmam Buhári'den aldıkları “Türkler ‘le savaşmadıkça kıyamet kopmaz” (Buhâri, Cihâd, 95) hadisine atıfta bulunarak âdeta Türk-Arap çatışmasına dini zemin 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bulma gayretidir?! Burada vurgulanmak istenen Türkler ile savaşılmaz fikri değil, hadis-i şerifte de belirtildiği gibi Türkler'le savaşılması gerektiği müslümanlara anlatılmak istenmektedir. Hadiste geçen hususun gerçekleşmesine vesile olunmasının âdeta dini bir vecibe olduğunu izah gayreti yazıdan anlaşılmaktadır. Buhári' den nakledilen hadis-i şerif şöyledir: “Kızıl yüzlü, küçük gözlü, büyük burunlu, derileri kalkan gibi olan Türkler 'le savaşmadıkça kıyamet kopmaz, hayvanların tüyleriyle örülü sandalet giyen halkla savaşmadıkça kıyamet kopmaz” (Buhâri, Cihâd, 95). 


Question diplomatiques et coloniales'deki makalede nakledilen hadis-i serife dayanilarak verilmek istenen mesaj hadisin anlatmak istediğinden çok farklıdır. Makalede âdeta Hz. Peygamber'in Türkler'in ileride savaşılacak bir kavim olduğunu ifade ettiği halde Türklerin nasıl halifelik makamına layık olabilecekleri fikri Araplar'a aşılanmaktadır. Hadislerin de çarpıtılmak suretiyle diğer İslâm milletleri nezdinde Türkler'in itibarsızlaştırılması eğilimi söz konusudur. Âdeta Hz. Peygamber'in savaşılacağına işaret ettiği bir kavmin İslâm'a liderlik yapamayacağı gôsterilmek istenildiği güçlü bir şekilde hissedilmektedir. Nitekim bu tür manipülasyonlar özellikle Araplar arasında etkisini göstermiş, Osmanlı Devleti Ortadoğu'dan tamamıyla çekilmek zorunda kalmış ve Türkler artık müslüman Araplar üzerindeki dini otoritelerini de kaybetmişlerdir. 


Avrupalılar, Türkler'in yerine Hicaz bölgesini yöneten ancak tüm bölge müslümanları üzerinde etkili olamayacak bir halifenin liderliğinde kurulacak bir Arap krallığını arzu etmeye başlamışlardır. Georges Samné Correspendance 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d'Orient' daki makalesinde”? müttefiklerin müslümanların işlerinde fazlaca ileri gitmemeleri gerektiğinden bahisle, Mekke ile Medine'yi kontrol eden, hac organizasyonunu gereği gibi ifâ eden bir krallığın çok isabetli ve yararlı bir durum olacağını belirtmektedir. Bunun yanında halifelik üzerinde fazlaca duran ve Sünni İslâm'ı tümüyle temsil etmede ısrarlı olan Faysal'a karşı tedbirler alınması gerektiğinin ifade edilmesi, Avrupa kamuoyunun halifelik ve panislâmizme bakış açısındaki çok yönlülüğünü göstermektedir. Bu mülahazalar ışığında, Avrupalılar'ın başlangıçta Sünni Şerif Hüseyin'le başladıkları Osmanlı'dan Araplar'ı ayırma projesini uygularken Sünniler'in halifeliği bırakmak istemediklerini görmeleri üzerine iş birliği içinde oldukları politik aktörlerde değişikliğe gitmişlerdir. Artık Şerif Hüseyin'e desteği keserek Arap kamuoyunda ikinci bir bölünmeyi planlayarak, öncelikli amaçları kendi dini öğretilerini yaymak olan Vehhâbiler ile Ortadoğu'yu şekillendirmeyi planlamışlardır. Bunun sonucunda başlangıçta ehl-i sünnet ve'l-cemaat anlayışına göre tekâmmül etmiş bir ittihâd-ı İslâm var iken, şimdi de Vehhâbi zihniyetine göre algılanan esasen uygulanamayan bir halifelik ve panislâmizm ortaya çıkmıştır. Bu bölünmüşlük İslâm dünyasında halifelik tartışmalarını mecrasından çıkararak daha derin bir çatışma ortamına müslümanları sürüklemiştir. 


Sonuç olarak Avrupa'nın panislâmizm ve hilafet makamına yaklaşımı ön yargılı olmuştur. Bu önyargılar esasen kendilerine yönelik tehdit olarak gördükleri İslâm'a karşı olan dirençten kaynaklanmaktadır. Papalık müessesesi gibi bir dini ve hatta hıristiyanların dünyevi işlerini dahi kontrol eden, Hıristiyan Katolik birliğini temsil eden bir otoriteye, 


212 Samné Georges, “Le mouvement Wahhabite et l'impérialisme hedjaaydınlanma felsefesi yanlıları, jakobenler ses çıkarmazken, müslümanların birleşmesine yarayacağı fikriyle böyle bir dini kuruma karşı çıkmaktadırlar. Mamafih, çok sayıda halifenin olmasında bir mahsur görmedikleri gibi kendi çıkarlarına yarar düşüncesiyle de desteklemektedirler. 


Dini çevrelere gelince, topyekün bir İslâmi birliğin üzerlerine gelmelerinden endişe duydukları açıktır. Misyon aracılığıyla yaptıkları proselitizm?? faaliyetlerinin yok olacağı ve böylece İsa'nın emrettiği “dünyaya kutsal mesajı yayma” emrinin yerine getirilemeyeceği kaygısı hâkimdir. Hıristiyan halkın ezileceği noktasındaki vehime varan duygu hali esasen yersizdir. Zira Haçlı seferlerinde bile müslümanlar yerli halktan olan hıristiyanlara dokunmamışlar, ancak savaşmaya gelen hristiyanlar ile mücadele etmişlerdir. Misyon'un özellikle yazılarında bu kaygı üzerinde önemle durması ihtimal ki kendi görevlilerini ve bölgedeki hıristiyanları tedbirli olmaya yöneltme amacına matuftu. Böylece panislâmizm ideolojisi ve halifelik kavramı Fransız politikasının ve dini kurumlarının ortak meselesi haline gelmiş ve her iki kurum birlikte hareket ederek bu gücün zayıflamasını sağlamışlardır. Bunun en çarpıcı örneğini hac mevsiminde müslümanların bir araya gelmesi için yapılan çalışmaların etkisinin kırılmasında görmekteyiz. Hicaz'a antipanislâmizm timlerinin gönderilme işini, finansmanını devlet sağlamış, personel ise misyon tarafından misyonerler gönderilmek suretiyle temin edilmiştir. 
Bilindiği gibi misyonerler halkla çabuk irtibat kurabilme kapasitesine sahip insanlardı. Avrupa'daki misyoner okullarında veyahut bizzat Osmanli'daki hıristiyan cemaatinin okullarından seçiliyorlardı ve yabancı devletlerde göreve 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gönderiliyorlardı. Gittikleri yerlerin dilini çok iyi bildiklerinden kimliklerinin ve milliyetlerinin anlaşılması adeta imkânsızdı. Tabii olarak devletin bazan ihtiyaç duyduğu istihbari bilgiler bu misyonerlerce temin ediliyordu.?'* 


Birinci Dünya Savaşı esnasında halifeliğin nispeten gücünün farkında olan Avrupalılar, Almanlar'ın da yenilmesiyle artık bu gücün Almanlar'ın elinde tehlikeli bir silah olacağı korkusunu bırakmışlar, bu sefer kurdukları koloni ve manda sistemi altındaki müslüman halkların halifenin yapacağı muhtemel son bir cihad çağrısından etkilenip etkilenmeyeceği üzerinde yoğunlaşmaya başlamışlardır. 


Fransa Afrika'da 1830'lardan beri yürüttüğü işgal politikasını ekonomik ve kültürel boyutta koloniler kurmak suretiyle kurumsallaştırmıştı. İdari olarak da işgal bölgelerinin tek hâkimi durumuna gelmişti. Diğer taraftan da Osmanlı Devleti'nin ekonomisinde bir numaralı aktör ülke konumuna yükselmişti. Fransa, Osmanlı'da en çok yatırımı olan ülke idi. Bu yatırımların yanında Fransız dini ve kültürel kurumları çok geniş imtiyazlara sahipti. Okullar, hastaneler, bankalar, iskeleler, demiryolu imtiyazları vs. gibi birçok alanda Fransızlar faaliyet göstermekteydi. Osman-Loin yıkılması ile birlikte bu imtiyazlar da tabiatıyla sona erecek ve Fransız varlığı ciddi anlamda zarar görecekti. Bu duruma çözüm olarak René Pinon, makalesinde?” yapılacak bir anlaşma ile her memlekette bir halifenin olmasının iyi olacağından bahisle Halife'nin İstanbul?daki manevi hakkının korunması, tüm ibadethanelerin onarımı ve bakımının temini şartlarını havi bir anlaşma ile İstanbul'u terketmesini önermektedir. İstanbul'u terkinin istenmesi her 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ne pahasina olursa olsun Türk hákimiyetinin bogazlardan silinmesine yönelik bir fikrin tezahürüydü. İlginç bir bicimde Fransiz kamuoyunda muhtemel yeni Türk devletinin durumu konuşulmaktaydı. Halifeden yoksun, daraltılmış sınırlara sahip yarı koloni bir ülke tasarlanmaktaydı. Bu bağlamda yeni Türkiye'nin sınırları ve halifeliğin durumu tartışmalarına değişik boyut kazandırılmış ve kontrollü bir şekilde faaliyet gösteren dini bir otoritenin Fransa çıkarlarına daha yararlı olduğu, Türkler'in bu haliyle modern kurumlara sahip bir devlet kuramayacakları?!© fikri Fransa'da hâkim olmaya başlamıştır. 


Fransa'da halifelik ve panislâmizm düzleminde yapılan tartışmalarda Türk halkı elit ve yerli olmak üzere iki şekilde değerlendirilmiştir. İzmir Katolik kilisesi (archevegue) papazı Zuccehetti'nin 1919'da Katolik Misyonu ile ilgili meseleleri görüşmek üzere Fransa'ya yaptığı ziyareti bildiren Correspendance d'Orient muhabiri, papazın Türk entelektüellerinin batı kültürünün kötü yanlarını aldıklarından bahsettiğini, sıradan halkın Sultan'ın emriyle fanatiklesmedikleri zaman haricinde son derece hoşgörülü ve nazik olduklarını ifade etmiştir. Yine aynı muhabirin, papazın beyanatlarına atfen yaptığı yorumda kullandığı “İstanbul'da görev yapan diplomatlarimizdan çokça duyduğumuz gibi”! 
ifadesi ile din görevlilerini âdeta birer diplomat gibi telakki etmesi, politika-misyon ilişkisinin boyutunu göstermektedir. Yukarıdaki ifadeler Fransa kamuoyunda halifenin imajinin nasıl olduğunun bilinmesi açısından ilginçtir. Halife kimi zaman kendi otoritesi için halkı kışkırtan ve fanatikleştiren bir idareci olarak gösterilmektedir. 


216 Pinon, a.g.m., s. 4. 
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Halifelik kavramı üzerine yapılan analizlerin çok çeşitli olduğunu belirtmiştik. Avrupalıla'ın değerlendirmeleri Osmanlı-Batı münasebetlerinin değişmesine paralel olarak bazan ılımlı bazan eleştirel bir üslüpta olmuştur. Öyle ki yirminci asrın başında sıkça ve bazan hakarete varan değerlendirmeler yapılırken, Birinci Dünya Savaşı'nın akabinde, özellikle Arap ülkelerinde manda yönetimi kurulduktan sonra panislâmizm ve halifelik konusunda kullanılan akademik dil değişmiştir. Pierre Rondot, panislâmizm tarifini şöyle yapmaktadır: “Panislâmist eğilimler sultanın içeride ve dışarıdaki hâkimiyetini kuvvetlendirmek için kullandığı araçlardır. Bu eğilimler dışarıdaki bir güç tarafından kendi emelleri doğrultusunda da kullanılabilir. Mesela Almanya'nın tutumu buna örnektir. 2. Guillaume İslâm birliğini destekleyerek bundan yararlanmayı hedeflemiştir.”!* 


Bu sözler ile anlatılmak istenen İslâm'ın emrettiği zalime karşı direnme, adaleti emretme, zulmü bertaraf etme hususlarına riayet edilmesinin bir görev olmadığıdır. Hıristiyanlığın din anlayışının izlerini bu ifadelerden görmek mümkündür. Din kuralları üzerinde Aydınlanma Çağır’ ndan itibaren hıristiyan toplumuna gittikçe artan oranda -basın da kullanılarak- operasyon yapılmış ve eskisi kadar dini vecibelerin önemli olmadığı noktasında toplum yönlendirilmiştir. Tıpkı hiristiyanlik'taki gibi müslümanlardan da yukarıda bahsettiğimiz hususlara ilişkin yumuşak davranmaları istenmektedir. Zulme karşı direniş çağrısı yapanın bunu samimi olarak dinin emri üzerine değil de kişisel çıkarı için böyle bir girişimde bulunabileceğine dikkat çekilerek, cihad ve hilafet hususunda kafa karışıklığı ve şüphe uyandırılmaya gayret edildiği görülmektedir. 
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Sonuç olarak halifelik ve panislâmizm kavramı Fransa kamuoyunda dini ve politik cihetten ele alınmıştır. Politik olarak Fransa'nın menfaatlerine zarar veren bir olgu olarak algılanmıştır. Buna paralel olarak entelektüel çevreler de İslâm”ı eleştirerek politika-din ilişkisi bağlamında tartışmalara katılmışlardır. İlginç olan, laik bilim adamlarının yanında din adamlarının da politika-din ilişkisinin ürünü olarak değerlendirdikleri panislâmizm politikalarını papalık müessesesini âdeta hiçe sayarak eleştirmeleridir. Dolayısıyla bizzat politikacıların kendileri dini tartışmalardan âzâde kalmamışlardır. Böylece laik ve dini çevreler panislâmizm konusunda fikir birliği içerisinde olmuşlardır. Tabiatıyla bu durum, 1905'de laikliği temel ilke olarak kabul eden Fransa'da çelişkili bir durum ortaya koymaktadır. Bu çelişkinin temelini eskiden var olan İslâm karşıtlığında, İslâm'ı tehdit olarak görme fikrinin derinliklerinde aramak mümkündür. 


b) Sosyopolitik Perspektif 


Fransız kamuoyunda cihada yönelik tepkilerin sosyo-politik zeminini kolonilerindeki müslümanların tutumu ve bunlara karşı üretilen stratejiler oluşturmaktadır. Bu konuda basındaki yazı çokluğu dikkate değerdir ve toplumun nasıl şekillendirildiği noktasında elde net bilgiler mevcuttur. Institut Colonial International (ICT) panislâmizm konusunda raporlar yayinlayarak Fransa basta olmak üzere tüm Avrupa'nin koloni meselesinin panislámizm ile ilgisini ortaya koymuştur. ICP nin raporlarında panislâmizm ve kolonyalizm üç ana yaklaşım etrafında değerlendirilmektedir. 
Rapora göre kolonyalizm, yerleşilen bölgeye politik düzen getirmeyi, buralardan ekonomik çıkarlar elde etmeyi ve söz konusu yerlerde medeniyetin gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlayan bir zihniyettir.?? Ancak bu zihniyetin dikkate alması gereken çok önemli bir faktör vardır. O da dindir. 


Avrupalılar kolonilerinde dinin örfi hukuku da içine almakla birlikte esas olarak Kur'an ve Sünnet'e dayalı olarak yaşandığının farkındaydılar. Nitekim gerek ajanlar ve gerekse misyonerler tarafından hazırlanan raporlarda, memorandumlarda özellikle dini hayatın etkisinin kırılması, dini hayatın canlı bir şekilde yaşandığı kurumların bertaraf edilmesi gerekliliği üzerinde durulmuştur. Bunun için iki önemli faktörün hayata geçirilmesi önerilmiştir: 


1. İşgal edilen yerlerde yeni politik hayatın yerleşmesini sağlamak. 


2. Askeri gücün etkisinin arttırılması ve bu güce yerli unsurların mutlaka dahil edilmesi. 


Askeri gücün tesiriyle ancak müslümanların hâkimiyet altına alınacağı, bunun da yerli işbirlikçilerin desteğiyle mümkün olacağı belirtilmektedir. Rapordaki “Müslümanlar idare edilmesi zor insanlardır. Baskı altına almak gerekir. Baskı altına alınca idareleri kolaydır”?! ifadeleri kolonyal yaklaşımın en açık ve sarih ifadesidir. 


Müslümanlar'ın hıristiyan bir güce boyun eğmeyecekleri bilindiğinden bunun taşeronlar aracılığıyla yapılmasının şart olduğu kabul edilen bir gerçekti. Buna ilaveten kabileler arası çatışmalar, gerginlikler ve husumetler kullanılacak ve böylece Fransa yaptığı askeri müdahaleyle 


219 M. Morand, De l'importance de l'Islamisme pour la colonisation 
européenne, Bruxelles, Institut Colonial International, Etablissement généraux d'imprimerie, 1909, s. 5. 


220 Morand, a.g.e., s. 7-8. 
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yayılma alanını genişletecekti. Örneğin, Molla Hafid'in hâkimiyetini kabul eden kabileler onun hâkimiyetini kabul etmeyenlerle Kasablanka'da çatışmışlardı. Neticede bu olaya Fransa müdahale ederek o bölgeye yerleşme firsati yakalamıştı.” İstihbarat elemanlarının ve onlarla çalışan işbirlikçilerin bölgede meydana getirdiği din eksenli çatışma kısacası Fransa'ya yaramıştı. 


Fransa'yı ilgilendiren Kuzey Afrika'daki müslümanların sosyo politik durumunun net bir şekilde tesbit edildiğini görmekteyiz. ICI raporunda da hiçbir müslümanın gayrimüslim bir devlet otoritesini kabullenmeyeceği bildirilmektedir. Ancak kabileler halinde, ayrı ayrı yaşayan ve birbirlerine husumetle yaklaşan bu toplulukların ezilmesinin kolay olduğu vurgulanmaktadır. Cezayir'de Abdulkadir ile Derkaoua kabilesinin, Sudan'da el-Hac Ömer ve Ahmadou kardeşlerin, Mohamadou Lamine'nin birbirlerine olan düşmanlıkları teker teker bu grupların Fransızlarca ezilmesi sonucunu doğurmuştur. Daha sonra hâkimiyet altına alınan müslüman grupların dini vecibelerini yerine getirmek kaydıyla direnmelerinin dinen uygun olamayacağı tezi savunulmaktadır. Dârülharp kavramına atıfta bulunarak, kontrol altına alınmalarının yönetilmeleri için yeterli olacağına vurgu yapılmaktadır. Sadece tarikat liderlerinin bu düzeni bozabilecekleri uyarısı yapılmakta ve bu liderlerin mutlaka yönetimin yanına çekilmeleri gerektiği belirtilmektedir.2* Halkın dini liderlere olan bağlılıkları dini bir vecibe mesabesinde oldukları bilgisinin raporda sunulması, Fransa'nın kolonilerdeki dini, sosyo-politik ve sosyo kültürel hayatı ne denli takip ettiğini göstermektedir. 


222 Morand, a.g.e., s. 9. 
223 Morand, a.g.e., s. 11. 
224 Morand, a.g.e., s. 14. 
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Kolonyalizm ile panislâmizm, Kuzey Afrika'da çatışan iki ideoloji olarak tarihte yerini almıştır. Bu haliyle müslümanlar için panislâmizm yani ittihâd-ı İslâm bir panzehir olarak görülmüştür. Kolonyalizm ise panislâmizmi Fransa'nın buralarda çıkarlarına zemin hazırlayacak toprak reformunu gerçekleştirmesindeki en büyük engel olarak kabul etmiştir. Bu meyanda İslâm hukukuna uygun olarak cereyan eden birey-aile ilişkisine dahi müdahale tasarlanmıştır. ICI, bir raporunda dört evlilik ve buna bağlı gelişen aile yapısının sonucunda miras hukukuna dayalı olarak ortaya çıkan emlak durumunu karmaşık bir yapı olarak tanımlamıştır. Bir aile içinde kan bağıyla bağlı olan vârisler bulunmakta ve bu vârisler topraklarda hak sahibi olmalarına rağmen ayrı bir aile olarak görülmemektedir. Bu da kolonyal yönetimin bireylerden alacağı vergi, muamelat gelirleri, miras devir işlemlerinden alınacak rüsumlar konusunda engel teşkil etmektedir. Netice itibariyle Fransa panislâmizmle bağlantılı olarak gördüğü bu durumun degişmesini istemiş ve Avrupa hukukunu kolonilerde uygulamayı tasarlamıştır.” Dinin etkisinin kırılması için bu noktada çaba sarfetmiştir. 


İslâm birliğini ve İslâm'ın sosyal hayattaki hâkimiyetini etkisizleştirmek için uygulanması planlanan strateji, Fransız kültürünün kolonilerde yayılmasının sağlanması ve sert bir asimilasyon politikasının hayata geçirilmesi şeklinde olmuştur. Bu politika kısa vadede sonuç verecek değildi ancak kalıcı izler bırakabilecek bir planlamaydı. Fransız vatandaşlığına geçilmesi, dil öğreniminin teşvik edilmesi, bir dizi acil eylem planının parçasıydı. Bunun için ilkel şartlarda da olsa nüfus sayımı yapılmıştır. Sayımın yansıtıldığı rapora göre 1906 yılında Cezayir'de 4.418.063 kişi 


225 Morand, a.g.e., s. 18. 
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yaşamaktaydı. Sadece kırk yedi kişi Fransız vatandaşlığına geçmiştir. 1865-1906 yılları arası Fransız tabiyetini seçen kişi sayısı 1.361'dir. Avrupalılar ve müslümanlar arası evlilik ise onu geçmemiştir. Evlilikten kasıt müslüman bayan ile gayri müslim erkeğin evlenmesidir. Neticede belirtilen yıllar boyunca yapılan onca asimilasyon amaçlı kültürel aktiviteler istenilen düzeyde meyvesini vermemiştir.?* Bu durum misyonerlik çalışmalarına da yansımıştır. Nitekim raporda apostolik yani misyonerlik faaliyetleri gereksiz görülmüstür.?? 


Kuzey Afrika'nin sosyo ekonomik durumunun, kolonyalizmin panislámizmle mücadele paradigmasinda belirleyici bir rolü olduğunu belirtmek gerekir. Batı'nın değerleri kolonilerde hemen kabul görmemiş üstelik iyi eğitim alan insanlar, Batı değerlerini İslâm'a aykırı gördükleri için bundan uzaklaşmışlardır. Dine daha da sıkı bir şekilde bağlanmışlardır. Sınırsız eğlence, zevk ve sefa düskünlügü, lüks yaşama isteği başlangıçta müslümanlarda bir tepki meydana getirmiş ve İslâmi hayat anlayışına ters olan bu yeni hayat tarzına karşı direnç gelişmiştir. Fransa bunu farketmiştir. Raporda sunulan öneri Fransa'nın müslümanları nasıl gördüğünü yansıtması bakımından önemlidir. “Cezayir'deki sosyal durum farklıdır. Bizden farklı yaşıyorlar. 
Ekonomik gelişme sayesinde bizim ihtiyaçlarımızla paralellik arzeden duruma geldiklerinde “bizim müslümanlar”? 
Batı değerlerini anlayacaklardır. Batı'da meydana gelen sert sınıf tartışmalarını, sosyal hayatın önemini ancak bu şekilde kavrayacaklardır. Böylece kişisel çıkarlar peşine düşerek bu dünya için yaşamaya çalışacaklar ve dinin etkisinden sıyrılacaklardır. Nitekim şimdiden proletarya sınıfı meydana geldi. Yerliler Avrupalılar gibi çiftlik sahibi ol- 
226 Morand, a.g.e., s. 24. 
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makta, isciler yeni bir sosyal sinif meydana getirmektedirler. 9525 


Yukarda sarfedilen bizim müslümanlar tabirinin aşağılama anlamında kullanılması dikkat çekicidir. “Kolonilerdeki sömürdüğümüz müslümanlar” anlamında kullanıldığı ortadadır. Raporun üslübunda bu yaklaşım tarzı sarih bir şekilde görülmektedir. 1902'de Konstantin'de Cezayirli Sosyalist İşçi Partisi Kongresi'ndeki toplantı Cezayirliler'in yavaş yavaş işçi haklarını öğrenmeye başladıklarının işareti olarak görülmüştür. Gerçekten de toplumun bir kesimi kişisel çıkarlarını değerlerinden önde görerek bunun devamı için Fransa'nın yanında yer almaya başlamışlardır. 
Fransız bankalarında, kolonilerdeki şirketlerde çalışan ve Fransa'ya hizmet eden, seküler hayatı benimseyen Cezayirliler'in varlığı bunu ispatlamaktadir. 


Fransa'nın Afrika'daki varlığının cihad ilanından etkilenmesi konusunda ciddi yazılar kaleme alanlar arasında Cezayir Üniversitesi'nde çalışan Edmond Doutté öne çıkmaktadır. Afrika ve İslâm uzmanı olan Prof. Edmond, özellikle cihadın eski gelenek olmadığı, tüm müslümanları birleştiremediği ve buna da delil olarak “Hıristiyan yardımı ile müslümanların bir başka müslümana ve hırıstiyana karşı savaşmalarıdır” şeklinde bir analizde bulunmaktadır. 
Prof. Edmond'un, cihadı “Made in Germany” şeklinde ifade etmesi diğer yazarlardan ayrı bir tavır olarak karşımıza cikmaktadir.?? Cihadın Alman projesi olduğu stratejisini ilk olarak ortaya atan kişi olarak değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmenin etkili olduğunu söylemek mümkündür. 
Nitekim Fransa, cihad-Alman ilişkisi hususunu antipropaganda olarak kullanmıştır. 


228 Morand, a.g.e., s. 27-29. 


229 Edmond Doutté, “Les Alliés et l'Islam", /e Matin no:11802, 20 
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Başka bir analizinde Osmanlı'nın bu ilan altında ezileceğini öngörmektedir. Bir önceki belirttiğimiz hususu daha da ileri götürerek, cihadı Fez' den Java'ya, Kazan' dan Darfur'a onlarca dilde basılmış propaganda ile desteklenen, İslâm'ın da alet edildiği bir Alman kininin ürünü olduğunu belirtmektedir. Edmond, İslâm milletlerinin cihada olan yaklaşımından bahsederek “Delhi sadakatle İngiltere”ye hizmet etmekte, Tahran beklentilerini Ruslar'a bağlamış, Bağdat İngilizler'in girmesini bekliyor, İstanbul sefalet ve düzensizlikle kıvranıyor, Şam aç ve kan içinde can çekişiyor, kurtuluşu bekliyor. Kahire İngiliz rejiminin gelişmesini bekliyor, Tunus olgunlaşıyor, Cezayir gelişimiyle göz kamaştırıyor, Fez yeni ufuklara uyanıyor” şeklinde bir değerlendirme yaparak ittihad-ı İslâm'ın akamete uğrayacağını ispat gayreti içindedir. 


Geleneksel Fransız dış politikasının fikir babası Montesquieu olduğu bilinmektedir. Böl-yönet stratejisi halifelik ve ittihâd-i İslâm konusunda sosyo-politik bir formatta uygulanmıştır. Montesquieu şu sözleriyle dış politikaya yön veren bir konumda bulunmuştur. “Despotizmi ılımlılaştırmak ve fethi devamlı kılmak için muhteşem bir yöntem var. Bir topluluk içinde oluşan grubun yarısını diğer bir topluluktan meydana getirmek.”! 


Bu bakış açısı, Fransa'nın kolonilerindeki sömürgelerini nasıl devam ettireceği hususunda uygulayacağı stratejiyi göstermektedir. Bunu yaparken antipanislâmist imajı verilmemesine de dikkat edilmesi gözlerden kaçmamaktadır. 
Gerçekten de kolonilerini yine o bölge müslümanları eliyle yönetmiştir. 


230 Aynı makale. 
231 Aynı makale. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


CİHADIN BAŞARI DURUMU ve 
DEĞERLENDİRİLMESİ 


A) Jön Türk Devrimi ve Panislâmizme Etkisi 


Jön Türk hareketi 2. Mahmud'un reformları sonrası oluşan politik ortamda yeşeren liberal muhalefetin devamı olarak kabul edilmektedir.”? Fikri akım olarak Genç Osmanlılar'a dayansa da, esas itibariyle, kurumsal yapısını Mekteb-i Tibbiye'de kazanmaya başlamıştır. Sultan Abdülhamid'e karşı duyulan tepkinin sonucunda oluşan bu hareket başta tıbbiye olmak üzere, mülkiyeye ve askeriyeye sirayet etmiştir. Esasen Şerif Mardin'in de belirttiği gibi Jön Türkler ne siyasi bir fikir ortaya koyabilmişler ne de bir teori geliştirebilmişlerdi. Kendi devirlerindeki Avrupalı düşünürlerin fikirlerinin popülarize edilmiş şekillerinin etkisinde kalmışlardı.” Ortaya çıkan fikri boşluğu, bir kısmının kendilerine göre benimsedikleri Batılılaşma 
232 Hasan Kayalı, Jön Türkler ve Araplar, Osmanlıcılık, Erken Arap Milli- 


yelçiliği ve İslâmcılık (1908-1918), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998,2.bs.,s.43. 


233 Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908, İstanbul: İletişim Yayınları 2003. s. 22. 
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fikrine sadakatle bağlı kalarak, diğer bir kısmının da Türk milliyetçiliğine sarılarak giderdiklerini söylemek mümkündür. Bu oluşumun önde gelenleri başlangıçta Batı'ya öğrenim görmeye giden ya da devletin içindeki Batılılar'ın okullarından mezun her biri birbirinden bağımsız kişilerdi. Zamanla Batı tarzı adab-ı muaşeret ve hayatını benimseyip içselleştirerek Batı'nın tüm kültür ve inancının Osmanli'da da hâkim olmasını isteyen siyasi bir grup olarak kökleşmişlerdir. Memleketin kötü gidişine ancak Batı'yı taklit ederek dur demeyi gaye edinen bir sosyal harekete” dönüşen Jön Türkler, kendi aralarında bir bütünlük içinde hareket etmemişlerdir. İslâmcı, Türkçü, liberal ve pozitivist fikirlerin bir arada bulunduğu bir örgütlenme şeklinde tezahür etmişlerdir. 


Jön Türkler'in görünürdeki ilk faaliyetleri basın alanında olmuştur. İkdam gazetesini çıkararak dil alanında Türkçü bir çizgi izlemeye başlamışlardır. Mizancı Murad 1886'da çıkardığı Mizan dergisiyle önemli bir üne ulaşmisti? 


Jön Türkler sadece siyasi fikir mücadelesiyle ve basın-yayın araçlarıyla istedikleri değişimi yapamayacaklarının farkına vararak bunu askeri yöntemlerle gerçekleştirmeye karar vermişlerdir. Marko Paşa'nın sağladığı serbestlikten faydalanan Konyalı Hikmet Emin, Diyarbakırlı Abdullah Cevdet ve İshak Suküti, Jön Türkler'i 1880'lerde eğitim kurumlarında kökleşen bir örgüt haline getiren kişiler olarak öne çıkmışlardır.”* Jön Türkler olarak anılan 


234 İhsan Süreyya Sırma, JJ. Abdülhamid'in İslâm Birliği Siyaseti, İstanbul: 
Beyan Yayınları, 2007, s. 15. 


235 Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908, s. 62. 


236 Süleyman Kani İrtem, Yıldız ve Jön Türkler, İttihat -Terakki Cemiyeti ve 
Gizli Tarihi, İstanbul: Temel Yayınları, 1999, s.12. 
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gizli bir yapılanma halinde çalışan grup, faaliyetlerini daha etkin bir şekilde gerçekleştirmek için Selanik'te 1906 yılında Osmanlı Hürriyet Cemiyeti adıyla teşkilatlanmıştır.”7 
Cemiyet, akabinde Manastır'da bir şube açarak yayılma sürecine girmiştir. Gittikçe güçlenen klasik Türk devlet felsefesine aykırı fikirleri savunan grup, bir cemiyet etrafında birleşme kararı alarak Ahmed Rıza'nın teşvikiyle İttihat ve Terakki Cemiyeti olarak adını değiştirmiştir.” 


Jön Türkler Sultan Abdülhamid'in her ne pahasına olursa olsun tahttan indirilmesinin batılı değerler etrafında şekillenecek bir devletin oluşması için şart olduğunu düşünüyorlardı. Bunun için suikast tertip edilmesine bile taraftar olmuşlardır. Nitekim ortaya çıkan belgeler göstermektedir ki Sultan Abdulhamid'e yapılan suikastta Ermeni çeteleriy- le iletişim halindedirler. Cenova'da yapılan bir toplantıda bir Fransız ve bir Alman'ın da bulunduğu Jön Türk heyeti ve Ermeniler arasında iş birliği yapılması kararı alındığı bilinmektedir.” 


Bu tarihten sonra siyasi faaliyetlerine hız vermiş ve özellikle askerler arasında katılım gittikçe artmıştır. Askeri destekle birlikte gücünün zirvesine ulaşan cemiyet 24 
Temmuz 1908'de Sultan 2. Abdülhamid'i devirerek iktidarı ele geçirmiştir. Bir süre sonra muhalefete maruz kalmış olsalar da meşhur 31 Mart Vakası ile iktidarlarını sağlama almışlardır. 


Jön Türk hareketi liberal, pozitivist çizgide görünse de içinde milliyetçi ve muhafazakâr unsurları da barındırmak- 


237 Kazım Karabekir, İttihat ve Terakki Cemiyeti 1896-1909, istanbul: 
Emre Yayınları, 1993, s. 131. 


238 İrtem, a.g.e., s. 36. 


239 Sırma, a.g.e., s. 17-19. Eserde Ermeni ve Jön Türkler'in iş birliğinden 
bahsedilmektedir. 
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taydi. Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilmesiyle hareket içinde gruplaşmalar baş göstermiştir. Ermeniler basta olmak üzere tüm gayrimüslimlere geniş haklar verilerek Osmanlılık ismi etrafında birleşilebileceğini iddia eden pozitivist zümre etkin olamamış, 31 Mart Vakası sonrası Bâbıâli baskınıyla Enver, Cemal, Talat üçlüsünün başını çektiği milliyetçi ve muhafazakâr kesim iktidarı ele geçirmiştir. 


Çok geçmeden kaybedilen Balkan Harbi sonrası ortaya çıkan devletin yok olma tehdidine karşı yeniden ittihâd-ı İslâm'a sarılan eski adıyla Jön Türk, yeni adıyla İttihat ve Terakki Cemiyeti çalışmalara başlamıştır. Öyle ki bir önceki bölümde genel olarak bahsettiğimiz gibi cihad ilanı batı değerleriyle yoğrulma sonucu kurulmuş İttihat ve Terakki Fırkası iktidarında ilan edilmiştir. Bu faaliyetler de tıpkı Sultan Abdülhamid döneminde olduğu gibi Fransa tarafından antipropagandaya maruz kalmıştır. Üstelik bir zamanlar Fransa'nın teveccühüne mazhar olanlar bu kez Fransa'nın Kuzey Afrika müslümanları üzerindeki çıkarlarını zedeleme noktasına geldikleri için Fransa'nın düşmanı olmuşlardır. Dünün Fransız entelektüellerince desteklenen Jön Türkler'i, şimdi dinsizliklerine vurgu yapılarak eleştirilmişlerdir. Sonuçta bir taraftan modernleşme talebinin yılmaz öncüleri olarak takdir ettikleri bu zümreleri, İslâm söz konusu olduğunda bu sefer karalama amacıyla tenkid ediyorlardı. Nitekim Jön Türkler'in dinsizliği özellikle Afrika ve Ortadoğu müslümanları arasında yankı bulmuş ve ittihâd-1 İslâm çalışmalarının akamete uğramasına sebep olmuştur. 


Sultan Abdülhamid'in Jön Türk darbesiyle iktidardan uzaklaştırılmasından sonra İttihad-ı İslâm çalışmaları da çok büyük sekteye uğramıştır. Onca zamandır cihad ve hilafet ile ilgili çalışmalar yapmış olanlar devlet kademelerinden tasfiye edilmişlerdir. Neredeyse Şeyh Ahmed Şerif es-Senüsi hariç kimse nazar-ı itibare alınmamıştır. Landau, İttihat ve Terakki'nin panislámist politikalara devam etmesine rağmen pek başarılı olamadığını ifade etmekte, bu başarısızlığın sebebini sultanın her zaman yakınında olan kişilerin yeni yönetimde bulunmamasına baglamaktadir.?^? 


B) Fransız Kamuoyunda ve Politikasında Cihad İlanının Değerlendirilmesi 


a) Fransa Kolonilerindeki Durum 


13 Kasım 1914'te cihad ilan edilmiş ve bunun sonucunda Osmanlı Devleti ile Batılılar arasındaki münasebetler- de geri dönülmez bir sürece girilmişti.! Önemli bir belge olan Sultan Reşad'ın cihad ilanı şu sekildedir:?? 


“Orduma, Donanmama! 


Yurdumu fırsatçı düşmana karşı korumak için sizleri silah altına çağırmıştım. Bitarafken Karadeniz Boğazı'na torpil koymak için Rus donanması, talim yapan donanmamıza ansızın ateş açtı. Beynelmilel hukuka mugâyır bu tecavüzün Rusya'dan tashihini beklerken Rusya, Fransa ve İngiltere sefirlerini çekerek münasebetlerini kestiler. 
Ruslar şark hududlarımıza tecavüz etti. Fransız ve İngiliz . 
gemileri Çanakkale'ye, İngiliz gemileri Akabe'ye saldırdı. 


Böyle yekdiğerini velyeden (müteselsil) hainane düşmanlık asarı üzerine öteden beri arzu ettiğimiz sulhu ter- 
240 Landau, Panislam politikaları, s. 98. 


241 Landau, a.g.e., s. 127. 


242 "Beyaname-i Hümayun”, Tanin, No:21/17, 13 Teşrinisâni (Kasim)1914, 
silk 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kederek Almanya ve Avusturya- Macaristan devletleriyle müttefikan menafi-i meşruamızı müdafaa için silaha sarılmağa mecbur olduk. Rusya devleti üç asırdan beri devlet-i aliyemizi mülken pek çok zararlara uğratmış, şevket ve kudret-i milliyemizi artıracak intibah ve teceddüd asrını harb ile ve bin hiyel ve desais ile her defasında mahva çalışmıştır. Rusya, ingiltere ve Fransa devletleri zalimane bir idare altında inlettikleri milyonlarla ehl-i islâmı diyaneten ve kalben merbut oldukları hilafet-i muazzamimiza karşı hiçbir vakit suifikir beslemekten fariÿ olmamışlar ve bize muteveccih olan her musibet ve felakete musebbib ve muharrik bulunmuşlardır. İşte bu defa tevessül ettiğimiz cihad-ı ekber ile bir taraftan şanı hilafetimize, bir taraftan hukuku saltanatımıza olan taaruzlara inşallahu teâlâ ilelebed nihayet vereceğiz. Avn ve inayet-i bâri ve meded-i ruhaniyet-i peygamberi ile donanmamızın Karadeniz'de ve cesur askerlerimizin Çanakkale ve Akabe ile Kafkas hududunda düşmanlara vurdukları ilk darbeler hak yolundaki gazamızın zafer tetevvüc edeceği hakkındaki kanaatımızı tezyid eylemiştir 


Bugün düşmanlarımızın memleket ve ordularının müttefiklerimizin pâyı celâdetleri altında ezilmekte bulunması bu kanaatımızı teyit eden ahvaldendir. 


Kahraman askerlerim! Din-i mubinimize, vatan-ı azizimize kasteden düşmanlara açtığımız bu mübarek cihad ve gaza yolunda bir an azim ve sebattan, fedakârlıktan ayrılmayın. Düşmana aslanlar gibi savlet edin. Zira hem devletimizin, hem fetava-yı şerifle cihad-ı ekber'e davet ettiğim 300.000 ehl-i islam'ın hayat ve bekası sizin muzafferiyetinize bağlıdır. Mescidlerde, camilerde, kabetullah'ta, huzur-u rabbülalemine kemâl-ı vecd ve istiğrak ile muteveccih 300.000.000 masum ve mazlum mü'min kalbinin dua ve temenniyati sizinle beraberdir. 


Asker evlatlarim! Bugün uhdenize terettüp eden vazife, şimdiye kadar dünyada hiçbir orduya nasip olmamıştır. Bu vazifeyi 1fâ ederken bir vakitler dünyayı titretmiş olan Osmanlı ordularının hayrülhalefleri olduğunuzu gösteriniz ki düşman-ı din ve devlet bir daha mukaddes topraklarımıza ayak atmağa, kabetullahı ve merakıd-ı münevvere-i Hicaziye'nin istirahatını ihlale cüret edemesin. Dinini, vatanını, namus-u askerisini silahıyla müdafaa etmeği, padişah uğrunda ölümü istihkar etmeği bilir bir Osmanlı Ordu ve Donanması mevcut olduğunu düşmanlara müessir surette gösteriniz. Hak ve adl bizde, zulm ve udvan (tecavüz) düşmanlarımızda olduğundan, düşmanlarımızı kahretmek için cenab-ı adil-i mutlak'ın inayet-i samedaniyesi ve peygamber-i zişanımızın imdad-ı maneviyesi bize yâr ve yâver olacağında şüphe yoktur. 


Bu cihaddan mazinin zararlarını telafi etmiş şanlı ve kavi bir devlet olarak çıkacağımıza eminim. Bugünkü harbte birlikte hareket ettiğimiz dünyanın en cesur ve muhteşem iki ordusu ile silah arkadaşlığı ettiğinizi unutmayın. 
Şehidleriniz şüheda-yı salifeye müjde-i zafer götürsün. Sağ kalanlarınızın gazası mübarek, kılıcı keskin olsun.” 


İlginç bir şekilde Enver Paşa da cihad hususunda bir beyanname yayınlamıştır. Bu tarz-ı hareket, idarenin yapısını gösteren ilginç bir durum olarak gözükmekte ve âdeta yönetimde bir çift başlılığın olduğuna delil niteliği taşımaktadır. 
Enver Paşa beyannámesinde şu ifadelere yer vermiştir: 2 


243 “Başkumandanlık Harb Beyannamesi suretidir.” Tanin, no:2117, 13 
Teşrinisâni (Kasım) 1914. s. 1. Padişahın cihad ilanı ile aynı tarihte olması anlamlıdır. 
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“Başkumandanımız Halife-i zişan hazretleri'nin irade-i seniyyelerini tebliğ ediyorum: Allah'ın resülünün inayet ve imdadıyla ve padişahın duasıyla ordumuz düşmanı kahredecektir. Berr u bahr'de askerlerimizin zaferleri, düşmanı itlaf delilidir. Ancak harb meydanı, fedakârlık meydanıdır. 
Kim ileri atılırsa, kim şarapnelden korkmazsa o muzaffer olacaktır. Hepimiz düşünmeliyiz ki başımızın ucunda Peygamberimizin ve sahabe-i güzin efendilerimizin ruhları uçuyor. Şanlı babalarımız, başlarımızın ucunda ne yapacağımıza bakıyor. Eğer onların hakiki evladı olduğumuzu göstermek, bizden sonra geleceklerin lanetlerinden kurtulmak istersek çalışalım. 


“Zincirler altında bekleyen 300.000.000 milyon İslâm ve eski vatandaşlarımız hep bizim zaferlerimiz için dua ediyor. Ölümden kimse kurtulamayacaktır. Ne mutlu ileri gidenlere, ne mutlu din ve vatan uğrunda şehid olanlara... 
ileri! Daima ileri ki zafer, şan, şehadet, cennet hep ileridedir. Ölüm ve zillet geridedir. Mübarek ve mukaddes şehidlerimizin ruhuna fatiha! 


Padişahım çok yaşa.” 
Başkumandan Vekili Enver. 


Cihadın bir fetva olarak ilan edilmesi ve politik bir angajmandan çok dini bir çağrı olarak yapılması, Osmanlı Devleti?nin son çaresi olarak kabul edilmektedir. İlanın içeriğinde İtilaf Devletler'i aleyhine topyekün bir kıyama teşvik edici ifadelerin olması bunu göstermektedir. İngiltere, Fransa ve Rusya hükümranlığında bulunan müslümanların Sırbistan ve Karadağ müslümanlarının İtilâf Devletler'i ordularına firar ve isyan etmeleri istenmekteydi. İngiltere, Fransa ve Rusya'nın Asya, Afrika ve Hint müslümanlarına 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acı çektirdikleri vurgulanmaktaydı.”* Bağımlı veya bağımsız tüm müslümanların madden ve bedenen cihada seferber olmaları çağrısı yapılmakta, Kırım, Kazan, Semerkand, Buhara, Hive, Çin, Afganistan ve İran müslümanlarından hassaten söz edilmekteydi. Özetle cihad çağrısında birlik olmaya özel bir vurgu yapılmaktaydı. Nitekim çok geçmeden bu çağrı ses getirmiş ve Necef uleması da Şii dünyası adına cihad ilan etmiştir.” Böylece cihadın başarısına olan umutlar yeniden artmaya başlamıştır. 


Ancak cihadın ilanı ilk baştaki dini ve siyasi etkisini kaybederek Osmanlı Devleti'nin beklentilerinin tam anlamıyla gerçekleşmesini sağlayamamıştır. Zira Osmanlı idarecileri eski günlerdeki bir güce kavuşmayı tasavvur etmekteydiler. Bu meyanda iç politikada Enver Paşa'nın Padişahlığı bile konuşulmaktaydı. Bu ithamlar her ne kadar birinci ağızlardan belgelenmese de halk nezdinde cihad ve hilafet konusunda olumsuz etkiler meydana getirmesi ihtimal dahilindedir. Bir başka olumsuz husus da İttihat ve Terakki idarecilerinin aşırı milliyetçi tutumlarının gayrı Türk unsurlar üzerindeki baskısıdır. Nitekim meşhur Şam Mahkemesi sürecinde yaşananların cihad çağrılarındaki beklentilerin gerçekleşmesine darbe vurduğu bir gerçektir. 


Fransız propagandasında sunulduğu kadar olmasa da Osmanlı idarecilerinin iç çekişmelere bulaşmaları ve haklarında yayılan şayialar etkisini gösterdi. Cihadın ilanı sonrası zaten Osmanlı Devleti'ne pamuk ipliğiyle bağlı olan Mısır, İngiltere protektorasına (himayesi) geçti. Öte yandan da hilafetin Kureyşiliği gündeme etkin bir şekilde otur- 


244 Landau, a.g.e., s. 127. 


245 Landau, a.g.e., s. 127. Jakob Landau bu konuda Rus Dışişleri Bakanı'na Tahran'ın Rusya Büyükelçisi Korostowecz'den 29 Kasım 1914 
tarihli bir telgraf geldiğini belirtmektedir. 
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tuldu ve halifenin yasallığı tartışması alabildiğine yayilma- ya başladı. Savaşın uzamasının da buna çanak tuttuğunu söylemek mümkündür. Fransız arşiv belgelerindeki raporlara göre “Savaşın uzaması eyaletlerde Türkler'in stratejilerinin sorgulanmasına sebep oldu. Kur'an, Peygamber ve şeriat bize aittir. Türkler onları bizden çalmak istiyorlar” fikri yayılmaya başlamıştır. Müslümanlar arasında yayılmak istenen bu kuşkunun özellikle Fas'ta meyvelerini verdiğini belirtebiliriz. Nitekim 1914'te Fransız ordusunda görevli Fas yerli birliği 10.000'den 34.000'e yükselmişti. 
Fransız yetkililer bu durumu “yerli halk Fas halifeliğine ve Fransa'ya olan sadakatini göstermiştir”? şeklindeki açıklamalarla karşılamışlardır. Bu stratejinin ve politik yaklaşımın devamı için de Fransız genelkurmayının “Tunus, Cezayir ve Fas halklarının diğerleri ile karıştırılmamasını” yani “nabza göre şerbet” verilmesi önerisini”! yapması, bu konuda Fransa'nın geleneksel böl yönet taktiğinin en önemli göstergesi olarak kabul edilebilir. Resmi makamlar Fas'ın sadakatini övücü sözlerle ifade ederlerken akademik çevreler durumu hafife alan açıklamalar yapmışlardır. Fas için (bon eleve) yani “iyi öğrenci” tanımlamaları aşağılayıcı bir zihniyetin ürünü olduğunu göstermesi bakımından önemli bir örnektir.” 


Cihad ilanının başarılı olup olmadığı hususunda Fransız entelektüeller ve kamuoyu arasında bir fikir birliği yoktur. 


246 Chateau de Vincennes arşivi, SHAT, 7 N 2104. MAE. Direction des Aff. 
Politique et comm. Le 21 janvier 1916. Marie Rousseau'dan. s. 54. 


247 Pascal Le Patremat; La Politique Musulmane Française au XX.ème 
Siécle, De l'Hexagone aux Teres d'Islam, Espoires, Echecs, Réussites, Paris: Maisonneuve & Larousse, 2003, s. 144. 


248 Rivet Daniel ; Le Maghreb à l'épreuve de colonisation, Paris: Hachette 
Littératures, 2002, s. 1198. s. 41. 


249 Daniel, ayni sayfa. 
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Bazı Fransız politikacılarına göre cihad çağrısı başlangıçta göründüğü ve iddia edildiği etkiyi göstermemiştir. Buna karşın kimi çevreler panislâmizmin Batılılar için hayli yıkıma sebebiyet verdiğini ifade etmektedir. Landau'nun Fransız Karakuvvetleri SHAT arşivinde bulunan bir askeri rapora dayanarak verdiği bilgiye göre, panislâmizm topyekün bir kıyamı sağlayamasa bile, Batı sömürgelerinde ciddi insani ve maddi kayıplara yol açmıştır.” 


Panislâmizmin ve cihad ilanının başarısız olduğunu söyleyen çevrelere göre sebeplerden biri de müslüman halkın okuma yazma bilmemesidir. Gönderilen propaganda amaçlı yazılar, deklarasyonlar ve çağrılar geniş kitlelerce okunmadığı ve bilinemediği için beklenen etki gerçekleşmemistir.?! Cihada davet için geriye tek seçenek sözlü olarak sunum yapılan toplantılar kalmıştı. Bu meyanda halkla yapılan bilgilendirme toplantıları, camilerdeki vaazlar, özellikle Afrika müslümanlarına yönelik ortaya koyulan faaliyetler yeteri kadar etkili olamamıştı. Zira Fransız idareleri buna müsaade etmemekte ayrıca ittihâd-ı İslâm çalışmaları yapanları da takip ederek bir yıldırma harekatı icra etmekteydi. Sonuçta yazıyla gizli olarak ittihâd-ı İslâm'a yönelik çağrıları yaymak mümkün olamamış, açıktan yapılmak zorunda olan faaliyetler de kolayca engellenerek cihad çağrılarının etkisiz kalması sağlanmıştır. 


Le Temps gazetesinde ki sağcı fikirleri yansıtmakla ve politikacılara yakınlığıyla bilinen André Débosque,?? “Jön Türkler'in bu çare yöntemi de diğerleri gibi başarısız ol- 


250 Landau, a.g.e., s. 129-130. 


251 SHAT, 7 N 2103. Ministre des Aff. Etr. au Ministre de la Guerre. Paris: 
le 16 décembre 1914 Marie Rousseau'dan. p. 54. 


252 André Déboscque, “le fiasco de la guerre sainte", Le Temps, no : 19586, 
20 Février 1915, p. 2/1. 
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mustur" diyerek bu konudaki genel kaniyi ortaya koymaktadır. Yazının devamında özellikle Mısır'da bulunan Senüsi'nin bu meselede tam etkili olmadığı, cihad ilanına kuşkulu yaklaştığını bildirir. Yine aynı habere göre Senüsi, İngiliz bir memurla yaptığı görüşmede, cihad ilanının bazılarınca yanlış anlaşıldığını, hatta Mısır hükümetine karşı bir entrika olarak kullanılacağı iddiasının konuşulmasından çok rahatsız olduğunu ifade etmiştir. Senüsi'nin Enver Paşa yüzünden bu ilana mesafeli yaklaştığı ileri sürülmektedir.” 
Ancak, hatırlanacağı üzere, bir önceki bölümde zikredilen Senüsi' ye ait cihada çağrı mektubu, Le Temps ‘da çıkan haberi yalanlamaktadir. Bu yazinin kamuoyunu ve kolonilerdeki müslümanları Fransız politikasına uygun bir şekilde yönlendirme gayretine matuf olduğu söylenilebilir. 


Le Temps'da çıkan Senüsi'nin Enver Bey ile aralarının soğuk olduğu haberinin de doğru olup olmadığı ayrı bir husus olmakla birlikte, iddia edildiği gibi cihad ilanına Senüsi'nin soğuk durması mümkün değildir. Zira bizzat kendisi Sultan Vahdeddin'in cülusunda kılıç kuşanma merasimini yönetmiş ve daha sonra Ankara hükümetine destek vererek cihada bizzat katılmıştır. Kısacası Le Temps, dini liderlerin cihad ilanına gerekli desteği vermediklerinden, Osmanlı Devleti'nin bu son girişiminde başarısız olduğu yönünde haberler yayınlamıştır. Ancak bu yaklaşım diğer din adamları için kısmen doğrudur. Özellikle Kuzey Suriye'deki bir kısım dini liderler cihada geç katılmışlardır. 
Şeyh Raşid Rıza gibi... Şeyh Rıza'nın başlangıçta halifelik merkezinin Mekke olması taraftarı olduğundan bahsetmiştik. Şeyh Rıza'daki bu fikir değişikliğinin sebebini tam olarak bilmemekle birlikte, İtilâf Devletleri'nin İslâm memleketlerine yönelik taarruzlarının artması akabinde, direnişin 


253 Aynı makale. 


168 


ancak Osmanlı Devleti etrafında toplanılmak suretiyle başarıya ulaşabileceğine inanmasını göstermek mümkündür. 


Senüsiler'in gücünün Fransa tarafından sıkı takibi çok anlamlıdır. Makalelerdeki yoğunluk dikkati celbedecek kadardır. Buna göre Fransa, Sultan Resad'in İslâm dünyasındaki dini ve siyasi ağırlığının cihad ilanı ile birleşerek topyekün bir ayaklanmaya dönüşmesinden endişe etmektedir. 
André Débosque, yazısında belirttiği “Türkiye'nin kaderi ne olursa olsun, Senüsiler'in dini güçlerinin kendilerine liderlik misyonu yüklediği kesindir. Ancak şu an itibariyle cihadın politik ve kısır bir manevra olduğunun farkında olan Senüsiler'in böyle bir ilana kayıtsız kalmaları, onların itibarlarını zedeleyecektir.” hususu, Fransizlar'in Senüsiler konusunda çok detaylı bir izleme yaptıklarını göstermektedir. Aksi takdirde detaylı bir bilgi olmadan böyle bir yoruma, kamuoyunu bilgilendirme düzeyine ulaşılması mümkün olamazdı. Bir başka analizde: 


“Senüsiler gibi tarikatların etkisi olmazsa müslümanların içinde var olan hıristiyanlara yönelik intikam duyguları biter. Gerçi bunun dini bir düşünce sonucu olduğunu düşünen insanlar artık zayıflamaya başladı. Bunun için müslümanların bu propagandanın esasen bazı ahlâki değerlerini yitirmiş insanlar için bir gelir kaynağı olduğunu düşünmeleri yeterlidir. 


Peygamber'in doktrininde bir diğer hıristiyan grubun tahriki ile diğer bir hıristiyan için savaşma yoktur. Genç ateistlerin ve Berlin'in politik çıkarlarına hizmet eden uysal bir araç olmak İslâm'ın temiz çocuklarına uymayacaktır. Laflar ne olursa olsun, Almanlar müslümanlar nezdindeki prestijlerini korumak için onları kandırıyorlar.”* 


254 Aynı makale. 
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André Dubosque, yazısının devamında politikacılara Osmanlı sultanına alternatif olarak seçilen halifenin hanedan sorunu olduğu ve bunun bir ayaklanma sebebi olabileceği uyarısında bulunmaktadır. Eğer bu halife tüm müslümanların halifesi olamaz ve herkes tarafından kabul görmezse, bunun batılılara karşı topyekün bir kıyama dönüşme ihtimalinin şimdiden göz önünde bulundurulmasını ifade etmektedir.” Kısacası Dubosqué suni olarak ortaya çıkarılan halifenin kabul görmemesi hususunun da Fransız çıkarları için bir risk olduğunu savunmaktadır. Esasen güdümlü tek bir halifenin en karlı yol olduğunu ifade etmektedir. 


İlginç bir biçimde Türkçü İttihat ve Terakki Partisi, Fransız kamuoyunda cihadın sancaktarı olarak görülmüştür. Bilindiği gibi ittihatçılar içinde liberal-pozitivist kesimden başka İslâmcı tabir edilen Enver Paşa'nın başını çektiği grup da bulunmaktaydı ve yönetim tamamen bu grubun elindeydi. Parti içindeki İslâmcıların varlığı Fransız kamuoyuna şöyle aktarılmıştır: “İttihat ve Terakki Partisi İran, Afganistan ve Osmanlı Devleti'nin kuracakları üçlü bir ittifakı istemektedir. Panislâmizmin gücünün gösterilmesi için zaferlere ihtiyaç vardır. Zaferler sonucunda tüm müslüman milletler bundan etkilenecek ve işgalcilere karşı duracaklardır; bunun sonucunda da eski Osmanlı hâkimiyeti tesis edilecektir”.256 


Bu strateji gerçekçi olabilirdi ve bu itibarla Fransa'da yakından takip edildiği anlaşılmaktadır. Üçlü ittifak konusunda askeri istihbarat raporlarındaki analizlere göre, İran riskli bir hareket yaparak Türkiye'ye destek vermektedir. 


255 Aynı makale. 
256 Aynı makale. 
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Bu destek, İranlılar'ın Rus-İngiliz iş birliğinin güçlü Osmanlı tarafından bertaraf edileceği umudundan kaynaklan- . 
maktaydı.97 Panislâmizme destek vermenin İranlılar için de riski vardı. Bir Türk yayılmasının önünün açılması ihtimal dahilindeydi. Bu tehlikenin olmadığının gösterilmesi için Kuzey İran'dan Azerbaycanlı kabilelerin uzaklaştırı!- ması gerekiyordu.?* Fransa kamuoyu görüldüğü gibi uzmanlarınca her konuda bilgilendirilmişlerdir. Kamuoyu âdeta her türlü senaryoya karşı hazırlanmıştır. 


İran'ın kısmi de olsa cihada katılımının dengeleri değiştirmeyeceği fikrinden hareketle cihad ilanına karşı tedbirler, Ortadoğu'da yoğunlaşmıştır. Başlangıçta ilmi çerçevede yapılan anti panislâmist propaganda, cihadın ilanıyla artık savaşla birlikte yapılmaya başlandı. Müslüman entelektüel çevreler de bu işe dahil ediliyordu. Gayáti'nin hilafeti etkisiz kılmak için İstanbul'daki halifenin meşruluğunu kabul etmediğini belirtmiştik. Osmanlı'ya karşı Osmanlı'nın silahıyla kendini vurma stratejisi tüm hızıyla sürerken, Fransa ve İngiltere bir adım daha ileri giderek, Osmanlı Devleti'ne karşı özellikle Filistin cephesinde girişecekleri harekâta alt yapı hazırlığı olarak propaganda yapıyorlardı. Böylece müslümanların Osmanlı Devleti ile birlikte kendilerine karşı cihad etmelerinde bir tereddüt meydana getirerek askeri bakımdan Osmanlı Devleti'ni zayıf düşürmeyi planlamaktaydilar?? Nitekim 18 Mayıs 1916'da İngiliz uçakları tarafından Han Yunus ve Ariş üzerinden bildiriler dağıtılmasıyla askeri plan çerçevesinde yürütülen antipropaganda başlamış oldu. Çok geçmeden 


257 S.H.A.T “le mouvement pantouranien", 4.F. no: 171, Octobre-Décembre 1917, s. 177-78. 


258 Aynı belge. 
259 Landau; Panislam, s. 150. 
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İtilâf kuvvetleri Araplar'ın da katılımıyla Kanal ve Filistin cephelerinde Osmanlı kuvvetlerini mağlup ettiler. : 


Alman propagandasının etkili olduğu özellikle Afrikalı müslümanların bundan çok etkilendiği Fransız askeri raporlarında yer almaktadır. Müslümanların Almanlar'a karşı yapılan savaşta Almanlar'ın sultanın dostu olduğu için kendilerine ateş etmediklerini içeren ifadeler yine raporlarda bulunmaktadir.?° Gerçekte bu fiili durumun Fransız askeri mevcudiyetini ciddi olarak tehdit ettiği görülmektedir. 


Panislâmizm hakkında Fransa'da aleyhte yazılan yazıların özellikle kolonilerdeki Müslümanlar arasında ciddi kuşku yarattığını söylemiştik. Fransız basınına göre, tarikatlar, üniversiteler ve büyük kabileler, yapılan bu propagandaların sonucunda cihad ilanının Almanların rüşvetiyle yaşayan birkaç ateist İttihat ve Terakki hükümeti mensubuna yaradığını düşünmeye başlamışlardır. Bosna, Arnavutluk ve Trablus'un kayıpları müslümanları İttihat ve Terakki hükümetinin Almanlar'ın fantezilerinin bir parçası olduklarını düşünmeye itmiştir. Basında panislâmizmin “Almanlar'ın son çırpınışları olan halka ödeme yapmak suretiyle kendilerini yoldan çıkarma girişimleri” olarak tarif edilmesi çok anlamlıdır ve Fransa'nın yaklaşımını gösteren en çarpıcı ifadelerdendir.*! 


Bir başka değerlendirmede yer alan “Panislâmist hareket şüphesiz Abdülhamid tarafından ileriye atıldı. Bu fikir geçici olarak büyük yığınları inandırsa da halkın bağım- 
260 Château de Vincennes, seri: M.AE. Vol : 1664, Anonim, ts., s. 54. 

261 André Duboscque , “Panislamisme et pangermanisme", Le Journal des 


Débats, no: 66, 7 Mars 1915, s. 4/4. 
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sız, etkili dini liderlerinin itibarsızlaştırılması yüzünden, sonunda etkisiz kalmaya mahküm olacaktır”? ifadeleri ilginç bir analiz olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerçekten de belli çevrelerin politik arzuları doğrultusunda çalışan güdümlü dini liderler cihad meselesinde bölünmeye yol açmışlar ve bu kavramın inandırıcılığına, hukuki ağırlığına zarar vermişlerdir. Halk ise tabiri caizse iki arada bir dere- de kalarak, neye inanacağına karar verememiş ve bölünmüştür. Böylece Avrupalıların istediği olmuş, ciddi tehlike meydana getirebilecek bir silah yine müslümanlar eliyle etkisizleştirilmiştir. 


Fransa'ya göre, kolonilerdeki halk sadıktır ve cihad ilanından fazlaca etkilenmemiştir. Diğer bir ifadeyle müslümanlar cihad ilanına kulak asmamışlardır. Tabiatıyla bu ifadeler kolonilerdeki görevlilerin üst makamlarına yazdıkları raporlardır. Sonuç itibariyle böyle bir görüntü olsa da halkı buna iten sebep esas itibariyle önemlidir. Sosyo-ekonomik beklentilerin, dini inançların ve hatta manevi değerlerin de önüne geçtiği dönemler olmuştur. Ancak bu durum belli bir süre devam etmiştir. Tek yaşama dayanağı maneviyat olan İslâm toplumlarında dış baskılar kabullenilmemiş ve sonuçta kolonilere tepki gösterilmiştir. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi İslâm toplumları kendi içlerinde uygulanan yoğun karşıt propagandalarla cihad konusunda şüpheye düşürülmüş ve toplumların psikolojisi bozulmuştur. 
Halkın cihad ilanına samimi bir biçimde inanamaması için olanca baskı uygulanmıştır. Bunun sonucunda cihada katılmayan halk Fransız ajanlarca “sadakat rütbesi” verilerek “taltif” edilmiştir. 


262 Ibid. 
263 S.HA.T., A.F, no : 169, Avril-Juin 1917, s. 80. 
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Fransa cihada karşı uyguladığı antipropaganda sayesinde Osmanlı Devleti'nin bu rüyasını gerçeklestirmesine engel olmuştur. Bu kısmi başarı basında memnuniyetle yansıtılmıştır. Kendisi de bir misyoner olan Dr. Georges Samné, makalesinde bu durumu şöyle ifade etmektedir: “Ve böylece cihad başarısız oldu. Türkiye sınırlarını Çin'e kadar uzatamadı. İslâm'ın kutsal isteği olan Almanlar'la birleşme hiçbir yerde görülmedi. Türkiye; Mısır, İran ve Afganistan ile birleşemedi. Avcı taburları sultan için savaşmadı. Araplar kendilerini Türkler ile kardeş hissetmedi. Kafkaslarda, Hindistan'da, Magrib' de beklenen ayaklanmalar olmadı.”6* 


Samné'nin yorumları gerçeği tam anlamıyla yansıtmaktan uzaktır. Cihad ilanı Osmanlı Devleti'nin dağılmasını engelleyememiştir. Ancak gelinen noktada Fransa da kolonilerde ve kurduğu manda idarelerinde varlığını uzunca süre devam ettirememiştir. Nitekim halifeliğin etkisiyledir ki Hindistan müslümanları, bir kısım Suriyeli müslümanlar hatta Iraklı Şii Araplar milli mücadeleye destek vermişler ve bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin oluşumuna katkı sağlamışlardır. Gerçekte durum belirtildiği gibi olsaydı, Fas, Cezayir ve Libya'da müslümanların sadakatle koloni hükümetlerine bağlı olmaları.ve bunun sonucunda Fransa'nın Guadeloupe ve Martinique'deki gibi bir idare tesis etmesi beklenirdi. Netice itibariyle tüm baskılara ve içerdeki bölünmelere rağmen koloniler devam edememiş, Fransa yenilgiyle İslâm memleketlerinden çekilmek zorunda kalmıştır. 


Diğer taraftan cihad çağrısı beklenen sonucu vermeyince batılılar bundan cesaret alarak daha ileri politikaları yü- 


264 Dr. Georges Samné; “La propagande allemande et l'Islam", Correspondance d'Orient, no: 188, 25 avril 1918, s. 227. 
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rürlüğe koymayı hedeflediler. Yine bir askeri raporda belirtilen ve ifade edilen hususlar Türkiye ile ilgili uygulamaya konulmak istenen planların gösterilmesi bakımından çok ilginçtir ve anlamlıdır: 


“Mezopotamya ve Filistin'de çokça zayıf olan bir orduya sahip olan Türkler çok düşük bir ihtimaldir ki yaptıkları çağrıya dayanarak bir askeri başarı için atağa geçsinler. 
Panturan hareketlerini de ortadan kaldırmanın en iyi yolu Dicle ve Şeria nehirleri bölgesinde ordumuzun yaptığı gibi merkeze saldırarak Türkler'i mağlubiyetten mağlubiyete uğratmaktır. Hatırlamak gerekir ki panislâmizm yıllardır abartıldı. Aynı şekilde panturanın da etkili olacağına inanmamak gerekir. Düşük bir ihtimal olsa bile bu hareketin de sükse yapabileceğine inanmıyoruz. Başladığı gibi hızlıca çökmesi için Türkiye'ye birkaç darbe vurmak yetecektir. ”?65 


Tüm bu çalışmalardan maksat enerji kaynakları üzerinde hâlâ hâkim güç olan Osmanlı Devleti'nin çökertilmesiydi. Özellikle Hicaz ve Filistin toprakları üzerinde kurulacak bir Arap Hâşimi Devleti tüm milliyetçi Araplar'i heyecanlandırmaktaydı. Bu hülyaya inandırılan müslümanlar ise propagandalara çanak tutan İttihat ve Terakki uygulamaları yüzünden altın tepside sunulan bu ütopyaya inandılar. Bu inançla İtilâf Devletleri'nin planladığı Türklere darbe üstüne darbe indirme stratejilerinin bir parçası olma durumunda kaldılar. Bizzat Şerif Hüseyin Osmanlı Devleti'nin önce Hicaz'da sonra da Şam'daki hükümranlığını sona erdirmiştir. Ancak kendisine vaat edilen Mezopotamya Krallığı da tarihin tozlu raflarında kalan bir sözden öteye gidememiştir. 


265 S.H.A.T., MAE, 7 N 2140, Section musulmane, no: 189. Kimden kime 
gónderildigini bulamadik. Times gazetesinden bir makale 5. sayfadir. 
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Fransa kamuoyuna göre Sarıkamış felaketi hem Almanlar'ın esas niyetinin anlaşılmasına sebep olmuş hem de cihad çağrısını iflas ettirmiştir. Le Temps gazetesi büyük bir zafer kazanmak için yüklenen Osmanlı ordusunun Ruslar karşısında bozguna uğramasının büyük yankı uyandırdığını, gönüllülerin tamamen dağıldığını, İran'da Sultan'a karşı bir fetva yayınlandığını ve son olarak da Arabistan müslümanlarının silahlarını Türkler'e döndürmeye başladıklarını haber vermektedir.?*6 


Gerçekten de Sarıkamış tam bir hezimetti ve çok dramatikti. | Kasım 1914'te Ruslar'ın saldırmasıyla Kafkas cephesinde savaş başlamıştı. Doğrudan Köprüköy üzerine yürüyen Ruslar kısmi başarılar elde etmiş ve buna karşı Osmanlı ordusu Sarıkamış'ta toplanarak cephe hattı oluşturmuştur. Almanlar Ruslar'1 yıpratacak bu harekâta elbette taraftardılar. Osmanlı ise yapacağı ileri bir vurucu saldırıyla Kafkaslar'dan Ruslar'ı atarak Türkistan'a ulaşmayı hedeflemekteydi. Almanlar da bu savaşta Osmanlı ile beraberdiler.*” Esasen sayı olarak iyi durumda olan Osmanlı ordusunda subaylar arasında ihtilafların olması, Hafız Hakkı Paşa'nın itaatsizliği ve plana uymaması gibi nedenler- den Sarıkamış savaşı başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Eldeki verilere göre 75.000 Türk askeri şehid olmuştur.” Almanlar bu başarısızlıktan kısmi olarak faydalanmışlardır. Zira 30.000'den ziyade Rus askeri de ölmüş, bunun sonucunda Rus ordusu yerini Ermeni çetecilerine bırakarak Erzurum, 


266 “Victoire russe de Karaourgan”, Le Temps, no: 19554, 19 Ocak 1915, s. 
2/3. 

267 İlyas Kara, Basmacılık Hareketinde Enver Paşa'nın Rolü, İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı Ortaçağ Tarih Programı, basılmamış yüksek lisans tezi, 2008, s. 77-80. 


268 İlyas Kara, a.g.e., s. 80. 
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Van ve Bitlis'i işgal ile yetinmiştir. Almanlar'ın tutumlariyla ilgili olarak Fransiz askeri istihbaratlarinda bilgiler kayıtlıdır. Ayrıca ilginç bir kayıt ise Dük Nikola'nin bu savaşın Cezayir, Fas ve Tunus'taki Fransa kolonilerine yarayacağından memnuniyet duyan ifadesidir.”?* Buradan anladığımız kadarıyla cihadın panturanizm şekline dönüşmesinden Rusya rahatsızdır ve bu noktada Fransa ile aynı çizgide bulunmaktadır. Belgeden de anlaşıldığı üzere ittihad-ı İslâm konusunda Rus-Fransız iş birliği söz konusu olmuştur. 


Sarıkamış harekâtının başarısızlığı müttefiklere cesaret vermiş, müttefikler cihadın ve panislâmist politikanın iflas ettiği fikrinden hareketle artık yeni stratejiler geliştirmeye başlamışlardır. Bunun ileri adımı Anadolu'nun da paylaşımı ve doğrudan Türkler'in tarih sahnesinden silinmesi olacaktır. Nitekim 1916'da Sykes-Picot gizli antlaşması tüm memâlik-i Osmaniye'nin taksimini öngören bir anlaşmaydı. Bu politikalarını geçici bir süreliğine de olsa uygulamışlardır. 1918'de Antakya'dan itibaren işgal başlamış ve 1920'de başkent İstanbul bile ele geçirilmiştir. 


Fransa kamuoyuna göre cihad ilanının etkisi Filistin'de Osmanlı ordusunun İngilizler karşısında çökmesiyle birlikte tamamen sona erdi. 25 Eylül 1918 tarihli Journal des Debats gazetesinde, “60.000 askerin yarısı esir ve birçogunun da dağınık halde olarak müttefiklere boyun eğmesi moralman müslümanları yıktı” haberiyle cihadın başarısızlığı kamuoyuna duyrulmustur.??° 


269 SHAT, MAE 7 N 2140. Analyse d'un télégramme chiffré recu des Aff. 
Etrangères au Cabinet de Guerre. Le 7 janvier 1915, à 12.30. Petrograd, 
6 janv. 1915, recu le 7 à 3.35. Exemplaire remis à 2. Bureau Section 
d'Afrique. Du Général de Laguiche pour le ministre de la Guerre. 

270 Auguste Gauvain ; “Le Débâcle touranien", Le Journal des Débats, 
no : 208, 25 Septembre 1918. 
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Çöküşün müslümanlar nezdinde meydana getirdiği hissiyat Fransız basınında geniş yer bulmaktadır. Hatta basın Mısır'daki haberleri özellikle takip etmektedir. Bu hususta yazıların çokluğu dikkate değerdir. Le Temps gazetesi, Mısır'daki e/-Mukattam adlı gazetenin haberini sayfalarına taşımış ve kamuoyunu müslümanların meseleye olan bakış açısını bilmeleri için bilgilendirmiştir. Yazıya göre: “Müslümanlar Türkiye'yi iki şey için sevmektedirler:?’! Birincisi İslâm'ın en kutsal yerleri olan ki Allah'ın Kur'an'da belirttiği ve Hz. Peygamber'in İslâm dinini yaymayla vazifelendirdiği ve vefat ettiği yerleri ellerinde bulundurmalarıdır. 


İkincisi Türkler'in İslâm'ın son gücü olması ve eski şerefli günlerini hâlâ yansıtmaları. Bir güç ki ilk zamanlardaki muhteşemliğini kaybetmesine rağmen hâlâ geçmişine saygıyla bağlı. Ancak bu iki sebep savaşın başında kaybolmaya başlamıştır. Hicaz bağımsızlık deklarasyonuna kurban gitti. Türkiye çaresiz (irrémédiablement) bir biçimde kutsal yerleri kaybetti. Çaresiz olarak diyoruz çünkü tarih bize göstermiştir ki kaybedilen yerler sonsuza dek kaybedilecek diye bir şey yok. Fakat Hicaz'ın şu an ki durumu Türkiye'nin bir daha burada güven ve sempati kazanamayacağını göstermektedir. 


Halk şeriata aykırı davranan ve kurtarıcılıktan uzak bir güç olarak gördükleri bu güce boyun eğmek istemiyor. 
Türkiye Hicaz'i kaybederek İslâm'a yabancılaşmıştır.” 


Bu ifadelerin Fransa'nın en ciddi gazetesinde geçmesi Fransız kamuoyunun cihad ilanına başlangıçta duyduğu korkuyu yenmeye başladığının bir göstergesidir. Ayrıca 


271 "L'agression turque et les Etats-Unis", Le Temps, no: 19478, 4 Novembre 1914, s. 4/4 ; “La Turquie hors de l'Islam", Le Figaro, no : 254, 
10 Septembre 1916, s. 2/3. 


178 


Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu sosyo-politik durumu yansıtması bakımından da anlamlıdır. İslâm'a bağlılık zayıflamış bunun yerine Türkçülük akımı etkinleşmiştir. 
Bu durumda diğer Müslüman milletlerin devlete bağlılıklarında sorunlar meydana gelmiştir. Fransa'da da mevcut durumun farkedildiği anlaşılmaktadır. Mamafih özellikle 1915'lerdeki yazılar genelde cihad ilanının başarısızlığını vurgulayan ifadeler içermekteydi. Sebep olarak Türk aidiyetine ve kimliğine Türk devlet adamları tarafından sıkça vurgu yapılmasının diğer müslümanlar arasında meydana getirdiği olumsuzluklar Fransız basınında genişçe yer almıştır. Zira Jön Türkler 1897’den beri Fransa'da Türkçülük üzerine ciddi anlamda neşriyatta bulunmuşlar ve Fransız kamuoyunun Türkçülük ideolojisini savunanların durumları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamışlardı. Bu itibarla Fransız basınında Osmanlı Devleti yerine Türkiye ifadesinin kullanılması yoğunlaşmıştır.” 


Basına göre Türkler'in bu girişiminin başarısız olmasının çok çeşitli nedenleri vardı. Bunlar sırasıyla şöyle belirtilebilir: 


1. Organizasyon eksikliğinden beyannamelerin her tarafa ulaşamaması. 


2. İtilâf kuvvetlerinin karşı tedbirleriyle propaganda malzemelerinin her tarafa girememesi ve karşı fetvaların yıkıcı etkisi. 


272 Bilindiği gibi o tarihlerde Türkiye diye bir devlet yoktu. Fransa'daki 
yazılar ilginç bir biçimde sanki yaşanan süreç Osmanlı üzerinde Türkiye adlı bir devletin doğacağını gösterir gibi bir üslup içermektedir. 
Araplar'ın koptuğu, diğer azınlıklar ile hiçbir irtibatın kalmadığı bir ortamda yeni oluşacak oluşumun sadece Türkler'den teşekkül edeceği net bir şekilde yazılarda gözükmektedir. 


273 Landau, Panislam, s. 128. 


179 


3. Osmanlı Devleti'nin başındaki idarecilerin bazıları- nın dinsiz ve ateist oluşu ve müslümanların bunlara karşı şüpheleri. 


4. Yabancı hâkimiyetindeki müslümanlardan bazıları- nın (Hint, Fas vs.) özel statüye sahip olmaları onları mevcut rahat pozisyonlarını koruma eğilimine yöneltmesi. 


S. Araplar'a verilen sözler yüzünden Arapların isyanı. 


6. Osmanlı Devleti'nin gayri müslim Almanya safında harbe girişi. Bu yüzden halifenin bir gayri müslim devletle beraber cihad ilanının çelişkili durum olarak yorumlanması. 


Bir çelişkili durum da Libya'daki İtalyan varlığıyla ilgiliydi. Libya'da sultan adına yapılan ulema ve esrafin katıldığı toplantıda cihad ilanı okundu.?^ Ancak fiili olarak Libya'yı işgal eden İtalya mücahede edilecek ülkeler listesinde yoktu. O tarihte İtalya ile Osmanlı Devleti anlaşma gereği dosttular. Bu mesaj Arapça olarak tüm camilerde okunmuştur. Ancak Libya müslümanları hayal kırıklığına uğradılar. Çünkü işgal altında olmalarına rağmen, İtalya ile savaş yapılmayacaktı ve Osmanlı idarecileri onları sırf kendi devletlerini kurtarmak için cihada çağırıyordu. Lib ya halkına yönelik yapılan bu muameleyi ciddi stratejik hata olarak değerlendirmek mümkündür. Ancak bu yanlışa rağmen Libya müslümanları Milli Mücadele yanında yer almışlardır. Nitekim Seyyid Şerif Ahmed es-Senüsi özel insiyatifi ile Anadolu Hareketi'ne olumlu cevap vermiş ve Libya'da mücadele etmemiş, bizzat Suriye ve Anadolu'ya geçerek cihada katılabilmiştir. 


Fransız basını nisbi de olsa İslâm dünyasındaki cihada iştiraklerin padişaha olan sempatiden değil, yeşeren milli- 


274 Aynı eser, s. 129. 


180 


yetçilik duyguları ve yabancı düşmanlığından kaynaklandığını savunmuştur. Pierre Rondot, makalesinde cihada çağrının çelişkilerle dolu olduğunu, bunun sadece Osmanlının ölümcül düşmanı olan Fransa, İngiltere ve Rusya'ya karşı yapıldığını belirtmektedir. Böylece başta Kuzey Afrika müslümanları olmak üzere tüm Mezopotamya ve Ortadogu'daki halkların Türkler'in maşası olmamaları istenmektedir. Gelinen noktada Fransız basınında belirtilen bu talep yerine getirilmiştir. Şerif Hüseyin'in cihad ilanına uymayıp üstelik bunu Jön Türk hükümetinin bir hareketi olarak görmesi sonucu Halife'nin emperyalist devletlere karşı yaptığı çağrı ölü bir mektup haline gelmistir.?? Gerçekten de Şerif Hüseyin'in oğulları Faysal ve Abdullah, Albay Lawrence ile iş birliği içersinde Arap ayaklanmasını derinleştirerek halife'nin cihad ilanının ortaya çıkaracağı ateşin etkisini düşürmüşlerdir. | 


Osmanlı ve Almanlar'ın kıyama çağırdıkları kitleleri İngiliz ve Fransızlar başka metot ve baskılarla sindirmişlerdir. Bir müddet sonra Müttefikler korkularının yersiz olduğunun farkına vardılar. O zamana kadar müslümanlardan asker toplamayı pek ihtiyatlı yapıyorlardı. Avrupalılar mühim bir askeri varlığı, çıkması muhtemel isyanları bastırmakta kullanmak için sömürgelerde tuttular. Ancak Osmanlı ve Almanlar ile yaptıkları savaş sanıldığı kadar hırpalayıcı olmayınca Avrupalı askerlerin meydana getirdi- 
£i boşluk orduya herhangi bir zayıflık getirmemiştir. Ayrıca Müttefikler ordularını kolonilerinden getirdikleri askerlerle de takviye etmişlerdi. Müttefiklerdeki korku Osmanlı ordusunun başarılı olacağına inanan dahildeki müslümanların bu sefer sultan yerine Şerif Hüseyin'in saflarına geç- 


275 Pierre Rondot, L'Islam et les Musulmas d'aujourd'hui, Paris: éd. De 
l'Orente, 1958, s. 154-55. 
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me ihtimalleriydi. Ancak bu durum da yaşanmadı. Sömürgelerde mesela, Mısır'da beklenen kıyam gerçekleşmedi. 
İtilâf ordularındaki müslümanlardan pek azı Osmanlı ordularına katıldı. Bilakis Osmanlı ordusundaki Arap askerlerin çoğu İngiliz ordusuna katıldı. Çok sayıda Hindli müslüman Irak ve Sina'da Türkler'e karşı inatla çarpıştı.” 


Son olarak Osmanlı ve Almanlar'ın şaşaalı propagandalarını kesin zaferlerle destekleyemediklerini belirtebiliriz. 
İstanbul ile olan uzaklık, haberleşme yetersizliği, Osmanlı Devleti'nin savaştaki etkisizliği gibi sebepler cihadın istenilen başarıyı sağlayamaması sonucunu doğurmuştur. Böylece işgal edilen yerlerdeki müslüman halk kurtuluş umudu taşıyamadı ve cihada tam anlamıyla katılamadı. 


b) Fransız Kamuoyunda Diğer Ülkelerdeki Cihad İlanına Olan Tepkiler 


Fransa cihad ilanının yalnızca kolonilerinde ne gibi etki göstereceğini takiple kalmamış aynı zamanda tüm dünyada özellikle yakın coğrafyası olan ve müslümanların yogunlukta yaşadığı Balkanlar'da da takip etmiştir. Le Temps gazetesi haberinde Dobruca'daki müslümanların cihad ilanının tarafsız ülke oldukları için kendilerini ilgilendirmediği şeklindeki açıklamalarını vermektedir.?" Bu anlamda Dimineatza de Bucarest gazetesi Buhara şeyhinin fetvasını yayınladığı haberi yer almaktadır. Ancak gazete bu konuda tafsilat vermemiştir Dolayısıyla Buhara şeyhinin fetvası- nın tam olarak ne anlattığı hususu muallaktadır. Ancak, Le Temps gazetesinin Romanya müslümanlarının tarafsız kaldıkları yönünde fazlaca haber vermesi anlamlıdır. 

276 Stoddard, Teşkilat-ı Mahsusa, s. 46. 


277 “Les Musulmans contre la guerre sainte", Le Temps, no: 19554, 19 
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Java'daki durumun dahi Fransiz kamuoyunda takip edildigini górmekteyiz. O tarihlerde Java Hollanda kolonisiydi ve müslümanların çok olduğu bir bölgeydi. Osmanlı Devleti Java'ya da temsilciler göndermiş ve onlardan cihada katılmalarını istemiştir. Ancak daha sonraları Osmanlı, Hollanda ile çatışmayı istemediğinden, propaganda broşürlerine Java'nın sehven yazıldığını söylemiş, bir bakıma Hollanda'dan özür dilemiştir.?* Ancak bu tutum cihad üzerine kurulu stratejinin işlemesine büyük darbe vurmuştur. 
Müttefikler Osmanlı idarecilerinin yaptığı stratejik hatayı farketmişler ve kolonilerindeki müslümanlar arasında Osmanlr'nin cihad ilanında samimiyetsiz olduğunu ajanları vasıtasıyla yayarak karşı atağa geçmişlerdir. 


Cihad konusunda yapılan davete katılım hususunda elde kesin bir sayı olmamakla birlikte az sayıda liderin cihad sorunlarını görüşmek üzere İstanbul'a gelmesi bu konuda bir fikir vermektedir. Gelen liderler Kuzey Afrika direnişçisi Seyyid Abdülkadir'in oğlu Ali Paşa ve (1808-1883) Kafkasya direnişinin kahramanı Şeyh Ali'nin (1795-1871) oğlu Kâmil Paşa'dır. Yapılan ikili görüşmede iş bölümü yapılması kararlaştırılır. Emir Abdülkadir'in oğlu Ali Paşa, Alman kampındaki tutsaklarla ilgilenir ve müslüman esirleri Almanya lehine harbe girmeye teşvik eder. Kâmil Paşa ise cihad için süvari birlikleri kurmakla górevlendirilir.?? 
Bu toplantıdan çıkan kararların Fransa tarafından takibi ve bilinmesi çok ilginçtir. Fransa'nın ciddi bir istihbarat ağına sahip olduğu görünmektedir. Bu denli detaylı bilgilere ulaşmasını başka türlü açıklamak imkânsızdır. Ancak bilgilerin kaynağının müslümanlar olup olmadığı noktasında elimizde net bir bilgi bulunmamaktadır. 

278 Stoddard, Teşkilat-ı Mahsüsa, s. 44. 
279 Landau, Panislam, s. 130. 
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Yapılan tüm çabalar, iyi niyetler sonuçta cihadın ilanin- dan istenilen neticeye ulaşılmasına yetmemiştir. Başta Çanakkale olmak üzere birçok cephede çok çeşitli İslâm milletlerinden katılım olmasına rağmen genelde savaş Osmanlı Devleti'nin felakete uğramasıyla sonuçlanmıştır. Bugünkü İslâm ülkelerindeki mevcut durum o zamanki cihad ilanı ve ona katılımlar ya da katılamamalar noktasında meydana gelen sosyo-politik atmosferden azade bir şekilde oluşmuş değildir. Filistin, Suriye, Hicaz, Irak tam anlamıyla bu çağrıya cevap vermemişler ve savaşın sonunda uzunca süren manda yönetimleri altında yaşamak zorunda kalmışlardır. 
Ayrıca kültür alanında ciddi sömürüye maruz bırakılmışlardır. Buna karşın Hint müslümanları destek vermişler ve bunun sonucunda bağımsızlıklarını kazanabilmişlerdir. 


C) Cihad İlanına Karşı Fransa'da Alınan Tedbirler ve Karşı Propagandalar 


Cihad ilanından çok önce Sultan Abdülhamid panislâmist politikalarını Hicaz'a gönderdiği görevlileri vasıtasıyla yaymaya başlamış ve tüm İslâm milletlerinin emperyalizme karşı kıyama durması için çalışmalar yürütmüştür. 
Bu çalışmalardan haberdar olan Batılı devletler de sömürgelerinde bulunan birtakım müslüman kimseleri ve bunun yanında aslen Hristiyan olan resmi ajanlarını müslümanmış gibi davranmaları konusunda eğiterek kutsal topraklara göndermek suretiyle karşı bir propaganda yürütmüşlerdir. 


Hacdaki propagandadan en çok çekinen ülkenin Fransa olduğu basındaki yazılardan ve arşivlerde bu konuda bulunan çok sayıda dökümandan anlaşılmaktadır. Sömürgelerinin Hicaz'a yakınlığı sayesinde özellikle sömürgelerdeki zengin elit tabakaya mensup müslümanların panislâmizmden etkilenmesi Fransız çıkarları için çok büyük bir risk oluşturmaktaydı. Çünkü Fransa elit sınıf eliyle düzeni sağlamaktaydı ve geniş halk kitlelerini kontrol altında tutmaktaydı. Bu durum Savaş Bakanlığı'na gönderilen raporlara yansımıştır. Raporlarda, “bir an önce Hacc'a giden kişilerin ülkelerine döndürülerek Türk tahrikinin önüne geçilmesi sağlanmalıdır” önerisine ilaveten “Hicaz'a gidenlerin bir sayımı yapılmalı ve kaç kişinin bundan etkilendiği tespit edilmelidir” tavsiyesinin yapıldığı görülmektedir.” Belgeden anlaşılan, Fransa'nın bu propagandayı âdeta bulaşıcı bir virüs gibi gördüğü ve bunun için tabiri caizse karantina altına alma yöntemiyle mücadele yürütmek istediğidir. 


Hac dolayısıyla Mekke ve Medine'nin tüm İslâm milletlerinin buluşma, acılarını paylaşma, sorunlarına çözüm bulma noktasında istişare ettikleri yerler olmaları Fransa'da dikkatten kaçmamıştır. Öyle ki yazılarda hacıların hatıratları geniş yer almış, mamafih hac mevsiminde ne konuştukları dahi en ince detayına kadar tespit edilmiştir. 
“Hacıların hatıraları” adlı bir çalışmada, insanların, ekonomik, kültürel, politik meseleleri ve çözüm yollarını görüştükleri, İslâm medeniyetinin yayılması konusunda ne gibi çalışmalar ifâ edilebileceği hususunda görüş alış verişin- de bulundukları belirtilmektedir. Ortaya çıkan bu iletişim Fransız kolonilerinin sembolü ve en önemlisi Cezayir'deki Fransız varlığını tehdit eden en büyük tehlike olarak addedilmekteydi.?*! 


Hac zamaninda kullanilan dil ve üslup Fransiz basinin- da işlenen bir konudur. Basının haccı takip etmesi o tarih- 


280 SHAT, 7 N 2103, MAE, note de la Ministère de la Guerre, au Général 
Monier. Le 22 Décembre 1914. M. Rousseau, p. 46. 


281 Les Mémoires de Méssali Hadj, 1898-1938, Paris, (édition: J. Clattes), 
1982, s. 41-42. 
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lerde sóz konusu degildi. Basinin elde ettigi bilgilerin menseinin Dışişleri İstihbarat birimi olduğu açıktır. Öyle ki hac da yapılan propagandadan basının çok detaylı bir biçimde haberdar olması ve kelimesi kelimesine bunları kamuoyuna duyurması, halifelik ve panislâmizm konusunda kamuoyunun ne denli teyakkuzda tutulduğunu göstermektedir. 
Şüphesiz tüm bu çalışmalar planlanmış bir stratejinin parçasıydı. Basında çıkan haberlere göre propagandada en çok vurgulanan husus müslümanların “kâfirlere karşı şehidlik mertebesine ulaşmak” için çalışması hususu olmuştur. Bu konuda müslümanların hiç tereddütü olmadığı yine basının dilinden aktarılmıştır.” İslâm'ın bir gereği olarak, basının ifadesiyle “kâfirlere” karşı savaşılmasına yapılan ısrarlı propagandanın vurgulu bir biçimde Fransız basınınca topluma yansıtılması dikkati çekecek boyuttadır. Sonuçta tüm bu yazıların Fransız toplumunda İslâm düşmanlığını arttırdığı bir gerçektir. 


Haccın panislâmist politikalara katkısını kısa zamanda gören Batılılar, hacca katılımı engelleme çabalarına giriştiler. Özellikle bedevilerin hac yolunda batılıların tahrikiyle yaptıkları eylemler etkili olmuştur. Soygunlar ve ölümler yüzünden Hac yolunun güvenliği tehlikeye düşmüş ve bu durum siyasi olarak Abdülhamid Han'ın politikalarına zarar vermeye başlamıştır ki sultan, Urban şeyhlerine çağrıda bulunarak mevcut olan ortamın düzeltilmesini istemistir.?*? 


Fransa hacdaki propagandaya karşı tedbir almak için derhal Kuzey Afrika'daki müslümanlara hac konusunda sinirlama getirdi.2* Dışişleri Harp Dairesi'ne sunulan rapora 


282 Revue de Monde musulman, 15 Haziran 1885, c. 69, s. 786. 


283 Cezmi Eraslan , JJ. Abdülhamid ve İslâm Birliği, İstanbul: Ötüken Ya- 
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göre bu sayede, Alman ve Osmanlı ajanlarının propagandasının önüne set çekilmiş olacak ve panislâmizm engellenerek, kolonilerdeki müslümanların muhtemel başkaldırıları önlenmiş olacaktı. Ancak burada belirtilmesi gereken husus şudur: Her ne siyasi çıkar ve birliktelik olursa olsun gayrimüslim olan Alman ajanlarının Mescid-i Harâm'a giremeyecekleri bir gerçektir. Dolayısıyla Mekke ve Medine şehirlerine giremeyen ajanların hacca gelen müslümanlarla temas kurması imkânsızdır. Fransız raporlarında ve basınında bahsedilen Alman ajanlarının kutsal topraklarda faaliyette bulundukları iddialarının kendi kamuoylarını yönlendirmeye yönelik bir strateji olduğu anlaşılmaktadır. 
Bir kısım müslümanın Fransa için çalıştığının ihtimal dışı olmadığını da belirtmek gerekir. Ancak o tarihlerde Fransa için çalışan ajanların isimlerini öğrenebileceğimiz arşiv kayıtları şu an için araştırmaya açık değildir. Üstelik böyle bir durum üçüncü ve dördüncü kişilerin özel haklarını ihmal anlamına da geleceğinden bahsettiğimiz şahıslarla ilgili bir araştırma, bilgi edinme ve arşiv mevzuatı kapsamında da imkânsızdır. 


Gerçekten de o tarihlerde Osmanlı Devleti içersinde halifelik kavramının kapsamı üzerinde ciddi tartışmalar yaşanmaktaydı. Devletin bekası için panislâmizm ve halifelik bir can simidi olarak görülmekteydi. Bu tartışmalar ve öneriler içersinde en ilginç olanı sultanın İstanbul'u birakıp başkent olarak Mekke'yi seçmesi önerisidir.25 Öneride Sultan'ın böyle bir hareketi yapması durumunda itibarının yüz kat artacağının ifade edilmesi çok ilginç bir öneri olarak tarihe geçmiştir. Ancak bunun uygulanamayacağını bile 


285 Kazım Karabekir, /. Dünya Harbine Nasıl Girdik, İstanbul: Emre Yayınları 1995, 2. bs. s. 51. Celal Nuri'nin Zttihad-: İslâm adlı kitabından 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bile böylesine bir önerinin yapılması değişik yorumlara sebebiyet vermektedir. Bunun sultanı İstanbul'da istemeyen zümrelerce yapıldığını ifade etmek mümkün olabileceği gibi, yüzyıllardır tüm kurumlarıyla İstanbul?da yerleşmiş devletin başının bir anda Hicaz'a geçmesinin pratikte uygulanmayacağını bilenlerin bu denli manevralarla halife sultanı yıpratmayı planlamış olabileceklerini de göz önünde bulundurmak gerekir. Bir başka husus da İslâm'ın Avrupa'daki sembolü olarak kabul edilen şehirden çekilmesi, Yunanlılar'ın bir nevi Megali İdeası'nın kısmi olarak gerçekleşmesi anlamı taşıyacaktı. Bu öneriyi yapanların yukarıda saydığımız hususları bilmemeleri düşünülemezdi. 


D) Fransa'nın Kolonilerdeki Tarikatlara Karşı Tutumu ve Kamuoyunun Algısı 


Koloni Fransızca asıllı bir kelime olup politikada bir devletin nüfusunu da yerleştirmek suretiyle başka bir ülke üzerinde tahakküm kurmasıdır. Dini, ekonomik ve sosyal olarak baskı ve şiddeti de içeren bir dizi uygulamalarla işgal edilen ülkeye koloni denmektedir. Kolonizasyon ya da kolonileştirme ise bir doktrinin ve ideolojinin genel ifadesidir. 


Tarih kaynaklarına göre 17. yüzyılın en etkili din ve politika adamı Richelieu ve De Colbert tarafından Fransa'nın deniz aşırı ülkelere genişlemesinin ekonomik çıkarları için uygun olduğu yönünde ortaya koydukları irade sonucunda kolonizasyon tabiri politika literatürüne girmiştir. İlk yerler de Kanada ve Hindistan olarak hedeflenmistir.?* 


286 Rene Victor Valet, La conquete de l'Algerie 1828-1838, et l'occupation 
de la Tunusie 1880-1881 devant le Parlement- Contribution a l'etude de l'esprit public francais au XIX ieme siecle, thes de doctorat, Faculte de Droit d'Alger, imprimerie: Typo Litho, Alger, 1924, s. 20. Cezayir'in nasil isgal edildigiyle ilgili tam anlamiyla Fransiz politikasinin bakış açısına göre yazılmış tez ayrıca değerlendirmeye tabi tutulmalidır. Bu tez zamanla Fransa'nın Cezayir'i kendi toprağı olarak górdügünün akademi alanındaki en bariz örneği olarak kabul edilebilir. 
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Fransa'nın kolonyal ülke olarak en etkili girişimi Osmanlı toprağı olarak görülen Cezayir'in işgali olmuştur. 
Napolyon Bonaparte'ın iktidarıyla başlayan yayılmacı politika pek başarılı olamasa da, fikri planda her zaman varlığını korumuştur. 1815'te Viyana Kongresi'nde toplanan Avrupa Devletleri prensipte yayılmacılığı kabul etmişlerdi. 
Ünlü diplomat Taleyrand'ın katılan devlet delegasyonlarını ikna ederek, kolonizasyonun yayılmasında önemli rol oynadığı belirtilmektedir.” Ancak Cezayir'in alınmasıyla kolonileştirme faaliyetine başlanılması ilk defa Clermont Tonnerre kontu tarafından 14 Ekim 1827'de Fransız parlamentosunda gündeme getirilmiştir.” 


Yaklaşık üç yıl süren bir tartışmanın ardından gelinen noktada Cezayir'in işgal edilmesine karar verilmiştir. Modern çağda Fransa'nın cihad kavramı ile doğrudan karşılaşması 1830'da Cezayir'in işgaliyle başlamıştır. Cezayir'in işgal sürecine geniş bir bakış açısıyla baktığımızda Osmanlı yönetiminden hoşnut olmayan liderlerin ciddi bir kitleyi oluşturduğunu görmekteyiz. Afrika'yı yöneten “Dayı Bey” diye tabir edilen yöneticilerin, kıtlık ve yapılan korsan faaliyetlerden ötürü ortaya çıkan zararı vergiyi arttırarak karşılamak istemeleri ve despot tutumları yönetimle halkın arasını açmış bunun sonucunda karşılıklı güven sorunu meydana getirmiştir. Osmanlı otoritesinin zayıflaması ise Fransa'ya aradığı işgal fırsatını vermiş ve 1830'da işgal gerçekleşmiştir. Cezayir halkı bu sefer hıristiyan bir idareye teslim olmamak için mücadeleye başlamıştır.” Emir 


287 Valet, a.g.e., s. 22. 
288 Valet, a.g.e., s. 32. 


289 Boyer P, Contribution a l'étude de la politique religieuse des Turcs dans 
la Régence d'Alger", Revue de l'Occident musulman et de la Méditérrannée, 1966, s. 11-50. Bk. Martin, a.g.e., s. 62. 
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Abdülkadir, bir Nakşi müridi olarak mensuplarıyla birlikte uzunca yıllar işgale karşı cihad ilan etmiştir.” Emir Abdülkadir başlangıçta kadiriyye tarikatına mensup idiyse de Şeyh Muhyiddin ile birlikte Hac dönüşü Şam'a uğramış ve Mevlânâ Hâlid Zülcenâheyn'den el alarak Nakşibendi olmustur.?! Cezayir o dönemlerde Fransa'nın tazyiki altında bulunmaktaydı ve Fransız tüccarlarının ticaret hacmi önemli boyutlara ulaşmıştı. Alacaklarının tahsilinde gecikmeler olmasını bahane eden Fransa, 1830 yılında Cezayir'i işgal etti.?? Buna karşı derhal harekete geçen yerel kuvvetler ve önderler Nakşiliğe yeni intisap etmiş Emir Abdülkadir komutasında birleşerek Fransız işgaline karşı mukavemete başlamışlar ve uzun müddet sürecek olan Cezayir direnişinin temellerini atmışlardı. 


Birinci Dünya Savaşı başladığında panislâmizm, kolonilerden dolayı Fransa için iç mesele haline gelmişti. Bu anlamda Fransa'nın kolonilerdeki yerel dinamiklerin bu politikayı sahiplenerek başkaldırmasından çekindiği bir gerçektir. Yerel dinamiklerin başında tarikatlar gelmektedir. Sultan Abdülhamid Hanın ittihâd-ı İslâm politikasını uygulamaya koyarken tüm İslâm memleketlerindeki tarikat liderlerinin desteğini aldığı ortadadır. Libya'da Senüsiler ve Medeniyye tarikatı şeyhi Muhammed b. Muhammed 
290 Martin, a.g.e., s. 58. Fransa'nın Cezayir işgalini başlatan lokal bir olay 

meydana gelmiştir. Martin kitabında Cezayir Bey'inin Yahudi tüccarların parasını vermeyen Fransa'dan bu parayı talep etmiş ve konsolos ile yapılan münakaşada yüzüne kamçıyla vurması sonucu, Fransa iç 


kamuoyunun kapitalist ve yayılmacılarında kışkırtmasıyla işgal kararı almıştır. 

291 Martin, a.g.e., s. 70; Albert Hourani, “Şeyh Halid ve Nakşibendi tarikat,” S.M., Stem (edisyon), Festschrift Richard Walzer, Oxford 1974, s. 
78. 

292 Rene Victor Valet, La conquete de l'Algerie 1828-1836, et l'occupation 
de la Tunusie 1880-1881 devant le Parlement- Contribution a l'etude de l'esprit public francais au XIX ieme siecle, s. 41-50. 
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Záfir el-Medeniyye, Sudan'da Mehdi grubu, Suriye'de Rifâi Şeyhi Ebü”l-Hudâ es-Seyyádi, Fas ve Cezayir'de Şazeliyye, Yeşrutiyye mensupları, Kadiriler, Ticani ve Salihiler, Somali'de Şeyh Üveys, Zengibar Sultanı Ali, Fas Rif bölgesi emiri Abdülkerim kayıtsız şartsız sultana destek vermekteydiler.??? 


Íslám'in ilk yıllarından beri var olan tasavvuf İslâm ictimai hayatının temelini oluşturmuştu. Yapılan fetihlerin, yabancıların saldırılarına ve işgallerine karşı gösterilen direnişlerin bu maneviyat ortamı etrafında kenetlenen insanlarca gerçekleştirildiği ortadadır. Politika üstü bir oluşum olması hasebiyle hiçbir zaman tarikatlar belli bir dünyevi görüşün ve eğilimin silahşörü olmamış sadece haksızlığa uğrandığında müdahil olan bir görünüm arzetmişlerdir. Nitekim Fransızlar Cezayir'i işgal edene kadar buradaki tarikatların herhangi gayri müslim unsurlara saldırılarını tarih not etmemiştir. Ne zaman ki müslümanları müstemleke haline getirme çabaları ortaya çıktı, tarikatlar da o zaman birer direniş örgütü gibi çalışmaya başladılar. Rahmaniya tarikatı liderleri Ebü Dâlâ ve Muhammed b. Şerif in Cezayir işgaline karşı mücadeleleri bu kabildendir.”* 


Fransa ise müslümanlar ile karşılaştğı günden itibaren tasavvufun gücünü görmüş ve bunu kolonilerini tehdit edecek unsurların en başına koymuştur. Nitekim kaynakların genel bir değerlendirmesini yaptığımızda, Fransa'nın doğrudan Sultan'a karşı bir mücadelesi olmadığını, tarikatlere yönelik propaganda yaparak panislâmizmin etkisini kırmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Fas'tan Nijer'e Sudan'dan Senegal'e kadar tüm sömürge haline getirilmiş İslâm mem- 
293 B.G. Martin, Sömürgeciliğe Karşı Afrika'da Sufi Direniş, İstanbul: İn- 


san yayınları, 1988, s. 16-18. 
294 Martin, a.g.e., s. 19. 
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leketlerinde tarikatlar işgale karşı direnen tek müesseseler olmuştur. Sehbenderzéde Filibeli Ahmed Hilmi, Senásíler ve On Üçüncü Asrın En Büyük Mütefekkir-i İslâmisi Seyyid Muhammed es-Senüsi, Abdülhamid ve Seyyid Muhammed el-Mehdi ve Asr-ı Hamidi'de Âlem-i İslâm ve Senüsiler adlı eserinde Afrika'da tarikatların üstlendiği rol ve yaptığı sosyal, kültürel ve dini hizmetler konusunda izahatlarda bulunmaktadır. Ahmed Hilmi'ye göre tarikat şeyhleri hem bâtıni hem de şer'i alanın önderleridir. Türkiye'de yaşanan Şii-Sünni ihtilafından ötürü şeriat ilmiyle tarikat ilminin önderlerinin ayrı olduğundan bahseder. Şeyhülislâmın din âlimi olmakla birlikte her zaman bir tarikat şeyhi olmamasına atıfta bulunur. Ona göre Kuzey Afrika müslümanları arasında böylesi bir ihtilaf olmaması tarikatları toplumsal hayatın her alanının vazgeçilmezi yapmıştır. Tarikatlar zaviye diye tabir edilen merkezlerde tüm çalışmalarını yürütmüşlerdir. Bu anlamda zaviyeler aşevi, konaklama yeri, ibadethane, hastahane, insanların buluştuğu, düğünlerini yaptıkları yer olarak kullanılmıştır.” Bu haliyle bazı batılı entelektüeller, tarikatların yaptığı direnişi köylü sınıfın başkaldırısı olarak tanımlayarak manevi duyguları hesaba katmayan sırf maddi saiklere dayanan bir analizle açıklamaya çalışmışlardır. Halbuki tarikat şeyhlerinin hayatları incelendiğinde uzun süren bir eğitim süreci yaşadıklarını görmekteyiz.” Batılıların belirttiği gibi eğitimsiz, orta veya köylü sınıfına mensup insanlardan müteşekkil sosyal kurumlar değildir. Osman b. Füdi, Kastinalı Muhammed 


295 Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi, sadeleştiren, Dursun Gürlek, 
Senüsiler ve Onüçüncü Asrın En Büyük Mütefekkir-i İslâmisi Seyyid Muhammed es-Senüsi, Abdülhamid ve Seyyid Muhammed el-Mehdi ve Asr-ı Hamidi'de Âlem-i İslâm ve Senüsiler, İstanbul: Bedir Yayınları, 1997, s. 9-10. 


296 Martin, a.g.e., s. 25-27. 
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b. Muhammed el-Kasinavi, Boumulu Muhammed b. Muhammed et-Tahir b. İbrahim el-Fallati uzun yıllar dini ve beşeri eğitim almış en önemli şeyhler arasındadır. Din içtimai hayatın tam merkezinde yer almasından ötürüdür ki, tarikat şeyhleri işgale karşı hemen direniş içersine girmişlerdir. 


Fransizlar'a karşı mücadele ruhunun her zaman var olduğunu görmekteyiz. Nitekim cihadın tesiriyle, Emir Abdülkadir'in neslinden olan Emir Seyyid Abdülmelik güneydeki kabileleri kuzeydekilerle birleştirmeye çalışmıştır. 
Emir, Fransızlar tarafından sürüldüğü Sam'da büyümüş ve Osmanlı ordusunda kaymakam rütbesini almış ve yaver-i şehriyari unvanını ihraz etmişti. Ancak Fransızlar'a karşı mücadeleyi tercih ederek vatanına dönmeyi tercih etti. 
Cezayir'de emir olmuşsa da yapılan nankörlüklere kızarak Fas'a geçmiştir. Sonra Fas emiri Mulay Hafız'ın Fransız tezviratına kapıldığı sabit olunca, Fas istiklalinin Fransa'ya boyun eğdirilmemesi için silaha sarılmıştır.” Sonuçta Emir Abdülmelik ve adamları Kuzey Afrika'da istiklal tohumlarını ekmişlerdir. Bu durum bize nakşibendilerin Kafkasya'dan Kuzey Afrika'ya kadar uzanan coğrafyada sömürgecilere karşı direnişin en önde gelen mensupları olduğunu göstermektedir. 


Cezayir'de, Fas'ta sosyal ve dini yapı incelendiğinde tüm müslümanlar'in bir tarikate bağlı olduğu görülmektedir. Kaynaklarda her ne kadar tarikatler arası savaşların ve çatışmaların yaşandığı yazsa da bu konuda bilgi veren sarih belge noksanlığının olması dikkat çekicidir. Tüm araştırmacıların ortak görüşü, cihadı tarikatlerin yaptığıdır. 
Nitekim Fransa ile yapılan mücadeleler 1900'lü yılların 


297 “Fas'ta Fransızlar'ın Hali Fena”, Tanin, no: 2134, 30 TS 1914. s. 1/3. 
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başına kadar sürmüş, bu tarihten sonra milliyetçilik akimlarının Kuzey Afrika'ya girmesiyle, işgale karşı yapılan direnişin sosyo-politik paradigması değişmiştir. Dinin etkisi kırılmasa da, milliyetçilik de görünen bir paradigma olarak yerini almıştır. Osmanlı otoritesinin Cezayir'i terketmesiy- le kabile önderleri ve şeyhler tekrar 16. yüzyıldaki konumlarına gelmişlerdir. Halk tekke ve zaviyelere yönelmiş ve buraları sığınacak liman olarak görmüştür. Ancak özellikle kabile önderleri milliyetçilik üzerine yoğunlaşarak kendi otoritelerini devam ettirmek istemişlerdir. Şeyhler ise her zamanki tutumlarını sürdürerek milliyetçilik etrafında gelişen birliğe ölçülü olarak mesafeli durmuşlardır. Tabiatiyle bu durum kolonilerde bir ikilik-düalizm meydana getirmiş ve işgale karşı direniş zayıflamıştır. Sonuç olarak yaşanan bu başarısızlıkta tasavvufi hayat tarzına alternatif olarak geliştirilen milliyetçilik duygularının etkisi inkâr edilemez bir gerçektir. 


E) Panturanizm Politikalarının Cihad İlanına Etkisi ve Fransa'daki Algılama 


Panturanizm, tüm Türkler'in bir çatı altında birleşerek cihan hâkimiyeti mefküresini hayata geçirmesi fikridir. Bu fikrin gelişim süreci içinde başlangıç dönemi itibariyle doğal olarak İslâm en önemli belirleyici unsur olarak öne çıkmıştır. Ancak gelişen milliyetçilik akımı Osmanlı'nın son dönemine damgasını vurmuş ve İslâmi kimliğin yanında etnik aidiyeti ifade eden Türkçü söylemler ve politikalar neşvünemâ bulmaya başlamıştır. İslâmi birliktelik etrafında gelişmesi düşünülen panturanizm zamanla ikinci plana düşmüştür. 
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İlginç bir biçimde Türkçü söylemlerle cumhuriyetçi, halife karşıtı söylemlerle eş zamanlı olarak başlamıştır. 
İlk olarak Yeni Osmanlılar'ın en tanınmış üyelerinden biri olan Ali Suavi Osmanlı hilafeti ve saltanatının geleceğiyle ilgili kökten değişiklikler yapılmasını öngören yaklasimlarda bulunmuştur. Ali Suavi, Osmanlılığa karşı Türklüğü, dinsel kurumlara karşı laikliği, mutlak idareye karşı cumhuriyeti savunan bir aydın olarak 1870'li yılların başında Paris'te yayımladığı Wüm gazetesinde hilafet kurumunu tanımamıştır. Ali Suavi, Peygamberimiz'in halife diye bir vekil bırakmadığını ve hiç kimsenin peygambere vekil olmak iddiasında bulunamayacağını, halife unvanının yalnız Hz. Ebü Bekir'e ait olduğunu sóylemistir.?* Bu açıklamaların Fransız kamuoyununu ne derece etkilediği bilinmese de ortaya attığı fikirlerin yine Fransa'da eğitime giden Jön Türkler diye tabir edilen Türk milliyetçi gençleri etkilediği ortadadır. 


Sadece Türk aydınlar değil dönemin yazarları da sultan hakkında yazılar kaleme alarak Fransa'da bulunan Türkleri yönlendirmeye çalışmışlardır. Zira Sultan Abdülhamid dönemi için Wilfrid Scawen Blunt “ruhani hilafet” kavramını gündeme getirmiştir. Bu fikirlerden Jön Türkler'in etkilendikleri görülmüştür. Mizancı Murad, Blunt'un aktarıcısı konumunda olmuştur.” Tabiatıyla “ruhani hilafet” kavramı İslâmi ve iyi niyetli bir anlayışın sonucunda ortaya atılmamıştır. Müslümanlar nezdinde papalık icat ediliyormuş gibi gösterip, halifeye bağlı müslümanların güvenini sarsmak için uydurdukları bir propaganda idi. Blunt vb. şahısların İslâm dinini savunması düşünülemezdi. 


298 Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul: Ülken 
Yayınları, 1992, s. 80. 


299 Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücüdele, İstanbul: Cem Yayinlari, 1992, C.I, s. 593; Mustafa Oral, a.g.m., s. 161. 
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Fransiz entelektüellerine góre kendilerini kórü kórüne sadece Sultan Abdülhamid'i devirmeye adayan Jón Türkler bunda başarılı olunca tüm panislâmist faaliyetler ve buna bağlı olarak gittikçe güçlenen halifenin itibarı sarsılmaya başlamıştı. Emperyalistlerin gerçek niyetleri çok geçmeden 1911'de meydana çıkınca yeniden cihad ilanına sarılan Türk devlet adamları, giderek etkisini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan hilafeti yeniden gündeme getirdiler. 
Önemli bir Fransız aydını olan Dr. Enrico Insabato “Yanlış yolda olduklarını anlayan Jön Türkler için artık fırsat elden gitmişti. Durumu kurtarmak için yapılan cihad çağrısı fazla bir etki etmemişti. Üstelik Almanlar'ın elinde oyuncak olan Osmanlı'ya karşı Arap bağımsızlığını gönülden destekleyen fırsatçı ve dikkatli bir İngiltere vardı” sözleriyle Jön Türkler'in takip ettikleri politika hakkında doğru bir tesbit yapmıştır. 


Yazının devamında Enrico “Osmanlı Devleti Almanya safında savaşa girince müttefikler buna Şerif Hüseyin'i Hicaz'ın Emiri ilan ederek karşılık vermişlerdir” ifadesiyle Osmanlı Devleti'nin savaşa giriş sebebini Fransız toplumuna anlatmaya çalışmıştır. Bu tez esasında tartışmalı bir husustur. Osmanlı Devleti'nin savaşa girip girmeme seçeneğinin olup olmadığı hâlâ akademik araştırmalar ve analizlere muhtaç bir konudur. Ancak gerçek olan, müttefiklerin Osmanlı sultanına alternatif bir halife aradıklarıdır. 


Sonuçta Birinci Dünya Savaşı'nın yıkıcı tesirlerinin boyutunu görünce tekrar başa dönmeye çalışan ve panislâmizmin etkisinin istenilen seviyede olmadığını gören İttihat ve Terakki, panturancılığı panislâmizmin yerine uygulamayı planlamıştır. Bu ideale göre tüm müslüman Orta Asya ve 
300 Insabato Enrico, L'Islam et la politique des Alliés, l'Islam mystique 


et schismatique, le probleme de khalifat, Nancy-Paris-Strasbourg, éd: Berger-Leyrault, 1920, p. 205. 
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Kafkaslar Türkiye ile birleşecek ve sonuçta İslâm Turan İmparatorluğu kurulacaktı. Dini argümanlar bu ideolojide de kullanılmaktaydı. Ancak gitgide artan panturanist söylemler cihad ilanının geride kalan etkisini kırmıştır. Arapları cihada katılmakla İslâm'a değil Türkler'e hizmet edeceklerini düşünmeye itmiştir. Mevcut fikir nitekim Fransız kamuoyunda dile getirilmiş ve bu konuda analizler, yazılar kaleme alınmıştır. Rene Pinon yazısında “Panislâmizm ve turanizm birbirinin eşiti değildir. Kapladıkları alanlar farklıdır ve Araplar Turancı olamazlar. Böylece sultanın cihad ilanı Türk olmayan unsurlarda İslâmi bir çağrışım meydana getirmemiştir. Buna ek olarak Müttefikler'in Araplar'a bağımsızlık sözü ve Şerif Hüseyin önderliğinde Hicaz kralı olarak kabul edileceği fikri Türkler'in bu stratejilerini bitirmiştir.”30' 


Gerçekten de mevcut politik ortam müttefiklerin Araplar'a sözler vermesine müsaitti. Ortaya koyulan turancı politikalar ve söylemler onlara bu fırsatı vermiş, tabiri caizse Türkler bindiği dalı keserek devletin çöküşünü hızlandırmışlar, daha da tehlikelisi tarih sahnesinden silinmeyle yüz yüze kalmışlardır. Araplarla ilişkilerde kırılma noktası Cemal Paşa'nın ünlü Şam mahkemelerinde çok sayıda Arap ileri gelenlerini astırması olmuştur. Türkçü olarak bilinen bir şahsiyet olan Cemal Paşa'nın muhtemel bir Arap isyanını engellemek için yaptığı bu girişim, Arap milliyetçileri nezdinde farklı algılanmış, Türkçü birinin Araplar üzerinde tahakküm kurma gayreti olarak kabul edilmiştir.” Sonuçta 


301 René Pinon, “la liquidation de l'Empire Ottoman", Revue de Deux 
Mondes, 1919/LTI, s. 141. 


302 Aliye Divan-ı Harbi Örfisinde Rü'yet Olunan Mesele-i Siyasiye Hakkında İzahat, (trc. Cahit Kaya), Aliye Savaş Mahkemesi Notları, Arap İhtilali ve Şam Mahkemesi, İstanbul: Yeditepe Yayınları, 2008, s. 133- 
136. Arap ihtilali için çalışan dernekerin üyelerince yazılan mektuplarda Türkiye'nin Arapları ezdiği ve ayaklanılması gerektiğini içeren ifadeler yer almaktadır. 
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âşkın bir şekilde ortaya atılan ideolojilerle reel politiğin uzlaşır tarafı yoktu. Kısacası ütopyaya dönüşen ideolojilerin devletin kurtuluşuna çare olması bir yana, panturancı yaklaşım yanlış uygulamaların da etkisiyle büyük felaketlere sebep olarak çöküşü hızlandırmıştır. 


Panturanist bir çizgide seyreden cihad ilanları Rondot'ya göre Türkler'i fanatikleştirmiştir.* İddiaya göre Osmanlı hükümeti çeteler oluşturarak, Ermeni, Rum, Suriyeliler'e ve müslüman Araplar'a yönelik suikast düzenlemeyi yaygınlaştırmıştır. Rondot, burada Alman parmağı olduğunda ısrar etmektedir. Yine Teşkilât-ı Mahsüsa'yı Almanlar'ın kurdurduğu yönündeki kanının ileri derecede Fransız basınında yer aldığını belirtmektedir. Osmanlı Devleti kendi halkına terör eylemi yapan bir devlet olarak gösterilmektedir. Bu konuda spekülatif haberlerin olduğu oranda henüz belge ve bilgi bulunmamaktadır. Ancak, Osmanlı'nın son döneminde uygulanan birtakım politikaları göz önünde bulundurduğumuzda hükümetin Türk aidiyetini ve varlığını ön planda tutarak kendi içine kapanan bir devlet olma yönünde olduğunu görmekteyiz. Bunda cihad ilanına Jön Türkler'in idare ettiği hükümetin bile tam olarak inanmamasının etkisi olabilir. Nitekim Tanin gazetesindeki yazı bu konudaki fikrimizin temel dayanağı olmuştur. 
Tanin’ deki yazı şöyledir: 


“Hilafet namına meşihat tarafından cihad ilan edildiğinde çok kimse alay etti. Tüm müslümanlar nasıl birleşebilirler diye! Vakıan, biz tüm müslümanların cihada kâmilen iştirak edebilmeleri için evvel emirde lazım şeylerin fıkdanını, mevcut vesaitin bu azim teşebbüsü semeredar 


303 Pinon, a.g.m., s.134-135. 
304 “Müslümanlar arasında”, Tanin, no : 2207, 11 Şubat 1915. 
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edemeyeceğini biliyor ve bu noktalarda duruyorduk. Müslümanların teavün esası üzerinde vasi bir harekete başlamış olmakla beraber dünyanın her köşesinde aynı şiddette faal olamayacağı tabii idi. Cihad fikri de İttihad-ı İslâm gibi yanlış anlaşılıyordu. Nasıl bununla tek bir İslâm devleti umulmuyorsa Cihad davetiyle de tüm müslümanların üç büyük devlete kıyamı beklenmiyordu. İttihad-ı İslâm'ın tahakkuku için lazım gelen teşkilat noksandı. Bu hareket geç de olsa gerçekleşecekti. Ancak cihadın tesiri küçümsenemez. Fas'ta, Cezayir'de Fransızlara karşı açılan muzaffer bayrak, Mısır'a doğru yürüyen Senüsi ordusu, Cenübi Irak'ta günden güne İngiltere'yi ezen büyük savlet, İran'da canlanan vasi hareket cihadın kabulü değil midir?” 


Cihadın tesiri inkâr edilmemekle beraber 1fadelerden anlaşılan, beklenilen büyük kıyamın gerçekleşmemiş olması ve özlenen eski Osmanlı Devleti'nin geri gelemeyeceğinin itiraf edildiğidir. Cihadın başarısızlığı Osmanlı iç politikasında köklü değişikliklere sebep olmuştur. Yapılan baskınla Enver Paşa Harbiye nâzırı sıfatıyla Osmanlı Devleti nin idaresini neredeyse eline alma fırsatı yakalamıştır. 
Gelinen süreçte Türkçülük en üst düzeyde dile getirilmeye başlanmıştır. Bunun için askeri alanda Almanya'nın desteği alınacak ve tüm Türk dünyası'nın Türkiye ile birleşmesi sağlanacaktı. Bu ideolojinin en ateşli savunucusu Enver Paşa idi. 


Enver Paşa hakkında Fransız basınındaki yorumlar Türkiye'de bilinenin aksi yönündedir. Stoddord'a göre “İttihat ve Terakki üyelerinden Enver Paşa'nın dışında hiç kimse müslümanların canlarını Almanlar uğrunda vereceğine inanmıyordu.” Bu yorum abartılıdır. Enver Paşa'nın müslümanları Almanya uğruna óldürten biri olarak sunulması tarihi gerçeğe aykırı bir durumdur. Şahsiyeti itibariyle kişisel hırslarının olduğunu tarihçiler de ifade etmektedir.” 
Ancak bu durum Enver Paşa'nın Almanlar'a kesin teslimiyetle bağlı biri olduğu sonucuna varmaya yeterli gelmemektedir. Bununla birlikte dönemin birçok aydını ve askeri yetkilileri gibi oda Alman teknolojisine güvenmekteydi. 


İttihat ve Terakki içinde değişik fraksiyonların olduğu bir gerçekti. Aralarında güç dengelerine bağlı bir ilişki söz konusuydu. Stoddord'a göre cihadın tesirsiz kalmasının meydana getirdiği durum partideki laiklerin yani batıcıların lehine gelişti. İslâmcılarla laikler arası kavga 1916 
kongresinde iyice su yüzüne çıktı. Harbin en şiddetli yılları olan 1917'de bile bir dizi laik inkılâplar cihadın hassasiyetine rağmen gerçekleştirildi.*9 Her politik manevrasin- da hezimete uğrayan Enver Paşa ülkeyi terketmiş, sonuçta padişahtan başka panislâmizme inanan kimse kalmamıştır. 
Bunun sonucunda İslâm'ı izole etmeyen panturanist yaklaşım gücünü kaybetmiş ve politik iklim artık yerini jakoben, laik, pozitivist bir Batıcılığa kendini bırakmaya başlamıştır. Çok geçmeden İttihat ve Terakki kadrolarındaki laikler milli mücadeleyi tamamen ellerine alacaklar ve bunun sonucunda iktidarlarını ilan edeceklerdi. 


305 Enver Paşa'nın hayatıyla ilgili bakınız: Mehmet Burak Durdu, “Enver 
Paşa'nın Hayatı ve İngiliz Belgelerindeki Düğün Raporu”, Kastamonu Eğitim Dergisi, c. 13, no: 1, 2005. 

306 Stoddard, Teşlilat-ı Mahsüsa, s. 47. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


CUMHURİYET'İN KURULUŞU SÜRECİNDEN 
LOZAN ANTLASMASTNA KADAR OLAN 
DÖNEM ARASI HALİFELİK ve İTTİHÂAD-ı İSLÂM 


A) Milli Mücadele Döneminde İttihâd-ı İslâm Çalışmaları ve Fransa 


Birinci Dünya Savaşı'na istemediği halde katılmak zorunda kalan Osmanlı Devleti imkânsızlıklar içinde bulunmaktaydı. Zira başlangıç itibariyle Almanlar ve müttefikler arasında geçeceği sanılan savaşa bir anlamda hazırlıksız yakalanmıştı. Böylesine bir saldırıya dış destek alma- dan devam etmesi güç görünmekteydi. Bu yüzden esasen önemli bir ölçüde altyapısı hazırlanmış olan İslâm birliği siyasetine ve halifeliğin kutsal makamına sarılmaktan başka çare kalmamıştı. Nitekim savaşın hemen akabinde Kasım 1914'te cihad ilan edilmiş ve tüm müslümanların bu kutsal savaşa ve direnişe iştirakı istenmişti. Bir anlamda Sultan Abdülhamid'in devrine dönüş yapılmıştı. Teşkilât-ı Mahsüsa başta olmak üzere, din adamlarıyla olan ilişkiler, İslâm memleketlerine gönderilen haberciler ve o yerlerde yapılan cihad çağrıları tamamıyla tahttan indirdikleri sultana ait politikalardı. 
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Tüm çabalara rağmen, bir kısım Araplar'ın milliyetçiliği tercih ederek Osmanlı Devleti'nden ayrılmaları, Afrika müslümanlarının imkânsızlıklar içersinde bulunması, İttihat ve Terakki'nin İslâm yerine Turancılığa yönelmesi ve bunun sonucunda beklediği desteği bulamaması gibi sebeplerle birçok cephede savaşı kaybeden Osmanlı Devleti artık doğrudan Anadolu'nun işgaline düçar olmuştur. 
Mondros Mütarekesi'yle (1918) emperyalistlerin baskısından kurtulacağı ümidine kapılmışsa da bu fazla uzun sürmemiş anlaşma hükümlerinin de çiğnenmesi sonucu işgaller başlamıştır. İlk olarak Antakya”dan itibaren tüm Güney Anadolu Fransa tarafından istila edilmiş ve buna içteki yerel Ermeni kuvvetleri de destek vermiştir. Daha sonra Yunanlılar İzmir'e çıkarak tüm Batı Anadolu'ya egemen olmaya başlamışlardı. Karadeniz'de gayrimüslimlerin nüfus olarak yoğun bir şekilde yaşadıkları Samsun, Giresun ve Trabzon havalisinde de küçük çaplı çatışmalar yaşanmaktaydı. Bunun sonucunda Sultan Vahdeddin tarafından da görevlendirildiği”*” yeni çıkan belgelerden anlaşılan Mustafa Kemal, İstanbul?dan Samsun'a oradan da Amasya ve Erzurum'a giderek işgallere karşı direnecek olan idarenin ilk nüvelerini oluşturmuştur. Akabinde Sivas Kongresiyle birlikte bir deklarasyon yayınlayarak Halife'nin ve milletin zor durumda olduğunu ve bunu yine milletin azim ve kararının kaldıracağını duyurmuştur. Neticede halifeye bağlı bir şekilde emperyalistlerin işgallerine direnecek olan geçici idare tesis etmiş ve bizzat kendisi ittihâd-ı İslâm için çağrıda bulunmuştur. 


Türk devlet adamları direnişin başarıya ulaşması için Doğu Kafkasya, İran, Afganistan ve Hindistan'a kadar, 


307 Kadir Mısıroğlu, Zozan Hezimet mi Zafer mi?, İstanbul: Sebil yayınları, 
1992, c.1, s. 185. 
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batida Arnavutluk; güneyde Suriye, Filistin, Misir ve Arabistan; güneybatıda Cezayir ve Fas'a kadar tüm İslâm ülkelerini kapsayacak biçimde siyasi nüfuzlarını genişletme- ye çalışmışlardır.*** Milli Mücadele hareketinin önderleri, müslüman ülkelere yalnızca bildiri ve diğer propaganda malzemesi göndermekle kalmamışlar; Türkiye hesabına çalışacak ajan ve temsilciler de görevlendirmişlerdir. 
Böylece Heyet-i Temsiliyye dış münasebetlerinde hilafet hareketine ve tüm müslüman ülkelerin maddi ve manevi yardımlarına güvenmiş; genel bir müslüman ayaklanması ihtimâlini göz önünde bulundurmustur.??? 


Kısmen de olsa sağlanan destekle Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nda var olma mücadelesini sürdürmüştür. Osmanlı direnişi karşısında 1916'da Sykes Picot gizli antlaşmasıyla Ortadoğu'yu paylaşan İngiltere ve Fransa iki yıl sonra bölgeyi işgale başlamışlardır. Paylaşım üzere bugünkü Güney Anadolu, Suriye, Lübnan Fransa; Irak, Filistin ve Ürdün ise İngiltere hâkimiyetine bırakılacaktı. Bu planı uygularken özellikle Şerif Hüseyin ile irtibata geçen İngiliz ajanı Lawrence ve Fransız istihbarat subayı Bremond, Jön Türk hükümeti olarak değerlendirdikleri İttihat ve Terakki kabinesinin dinsiz olduklarını her firsatta yayıyorlar ve bunlara itimat edilmemesi noktasında çalışmalarda bulunuyorlardı. Nitekim entrikalarla dolu faaliyetleri sonuç vermiş ve Osmanlı halifesine karşı Arap aşiretleri ayaklanmışlardır.”!9 


308 Metin Hülagü, “Türk Kurtuluş Savaşı Dönemi Türkiye İslâm Ülkeleri 
Münasebetleri”, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Dergisi, c. 4, sayı:13, 1994, s. 12. 

309 Saláhi Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, Ankara: 1987, c I, 
s. 188-89. 

310 Vincent Cloarec, La France et la question syrienne 1914-1918, Paris: 
CNRS publications, 2002, s. 74. 


203 


Osmanlı orduları Ortadoğu'daki tüm cephelerde mağlup olarak Güney Anadolu'ya Halep'in kuzeyine çekilmişlerdir. Emir Faysal daha önce kendisine verilen sözler mucibince Osmanlı otoritesinin yerine geçmeye başlamıştır. 
Ortaya Fransa'nın çıkarlarıyla Emir Faysal'ın hüküm süreceği bir Suriye'nin doğmasının ne kadar uygun düşeceği noktasında sorunlar çıkmıştır. Bu meyanda 1 Ocak 1919'da Paris'te Suriye'nin geleceğinin konuşulduğu bir konferans tertip edilmiş ve Emir Faysal da buna iştirak etmistir.?!! Gelinen noktada Lübnan ve Suriye ile ilgili emirin talepleri kabul edilmemiştir. Bu durum Faysal ile Fransa arasında iplerin tamamen kopmasına neden olmuştur. 


İngiltere, Şerif Hüseyin'in halife olması durumunda oğulları Emir Faysal'ın Suriye'de, Abdullah'ın da Ürdün ve Filistin'de babalarına itaat edeceği stratejisi üzerine kurulu bir politika gütmüştür. Buna göre, Suriye ve Lübnan her ne kadar Fransız mandası altına girse de söz konusu devletlerin sonuçta dini ve politik olarak halife Şerif Hüseyin'e bağlı olacağı anlamına gelmekteydi. Kuşkusuz bu da Fransa'nın bölgedeki etkinliğinin sıfıra inmesi sonucunu doğuracaktı. Halbuki 1916'da gizli olarak imzaladıkları Sykes-Picot Antlaşması'nda kesin olarak Ortadoğu'da hâkimiyet alanları üzerinde mutabakata varmışlardı. İngiliz siyasetinin farkında olan Fransa, Faysal'1 ne pahasına olursa olsun Suriye'den uzaklaştırma çabasına girmiştir. Faysal ise 7 Mayıs 1919'da Şam'da bir nutuk yayımlayarak Suriye konusunda şu açıklamaları yapmıştır:!? 


“Suriye'nin Irak gibi bağımsız olması gerekir. Bu bagımsızlık başlangıçta anayasada belirtildiği gibi yardımlar 


311 Ömer Osman Umar, Osmanlı Yönetim ve Fransız Manda İdaresi Altında Suriye, 1908-1938, Ankara: AAM Yayınları, 2004, s. 402. 


312 "Le discour de l'Emir Faysal”, Comite Central Syrien, Paris 1925, s. 
33. 
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karşılığında zedelenmemelidir. Suriye milleti bağımsız olmak istiyor. Talep edeceği dış yardımı da ödemek istiyor. 


Burada temsil makamında bulunanlar eşit şekilde ülkelerini temsil etmiyorlar ancak manevi olarak sosyal mevkilerini temsil ediyorlar. Ben de sormak istiyorum. Acaba yapmak istediklerimizi iyi bir şekilde yaptık mı? Evet mi, Hayır mı? 


Evet, evet. 


Millet bana içte ve dışta politik hareketi yürütmem için müsaade veriyor mu? Evet mi? Hayır mı? 


Evet. Yaşasın emirimiz Faysal. 


Millet benim tüm sözlerimi tutacak mı, içte ve dışta tüm yapacaklarımı tasdik edecek mi, şartsız koşulsuz bana yardım edecek mi? Evet mi? Hayır mı? | 


Evet, emrindeyiz. 


Nuri Pasa es-Salen, Rula aşiretinin büyük şeyhi beyan eder ki, Biz Araplar ve ailelerimiz, çadırlarımızla emrindeyiz, hizmetindeyiz. Bunun haricinde olanlar İslâm'ın dışındadırlar.” 


Propaganda amaçlı kurulan ve istihbari çalışmalar da ifâ eden bir kurum olan Comite Central Syrien, Başbakan Georges Clemenceau'ya bir mektup göndererek Emir Faysal'in yaptığı açıklamalara dikkat çekmiş ve bunun tehlikeli sonuçlar doğuracağını belirtmiştir. Mektupta bahsedilen hususlar ve karşı çıkılan noktalar kısaca şöyledir:*" 


313 “Les agissements de l'Emir Faysal”, Comite Central Syrien, Paris 
1925, s. 26-28. Komite başkanının Clemenceau'ya 19 Haziran 1919'da gönderdiği mektup. 
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“Faysal tüm Suriyeliler'i tam bağımsızlığa inandırmaya çalışmaktadır. Hiçbir şart ve kısıtlamayı kabul etmemektedir. 


Suriye'deki tüm taraflar tarafından çıkarların korunması için seçildiğini ve manda ile ilgili ilişkilerde içte ve dışta gerekli değişikliklerin yapılmasında yetkili olduğunu ve gerekirse dış müdaheleyi isteyeceğini ve bunu ödeyeceğini bildirmektedir. 


Faysal Suriye'nin başına geçmeyi istemektedir. Esasen kendisi de Suriye'ye yabancıdır. Ondan önce Suriye'de seyyidler bulunmaktadır. Yabancı olmasına rağmen Suriye'de temsiliyet makamını ona kim verdi sorusu önemlidir. 
Sonuçta din de gücün kaynağı olamaz, zira Suriyeli seyyidler bunu hak etmektedir. Suriye'nin özgürlüğü ve geleceği için din ayrımı yapmadan idare kurulmalıdır. Sonuçta eğer Faysal bir teokratik devlet kurarsa kendisiyle başa çıkılamayacağını bildirmek isterim. Suriye'nin müttefiklerin adaletine ihtiyacı var. Vatandaşlık hukuku çerçevesinde bir bütünlüğü ancak müttefikler Suriyeliler'le sağlayabilir. 
Büyük güçler Suriyeliler'i yönlendirebilir ve onlara önderlik yapabilirler.” 


Görüldüğü gibi Fransa Emir Faysal'ı kesinlikle Suriye'de istememektedir. 1913'te Paris'te konferans tertip eden ve kendisine Arap bağımsızlığını vaat eden Fransa altı sene sonra Faysal'ı dışlamanın yollarını aramaya başlamıştır. Paris'te halifelik dahil her türlü konu gündeme gelmiş iken gelinen noktada tüm bu görüşmeler yok sayılmıştır. 
Üstelik coğrafi kökeni itibariyle bedevi olarak değerlendirilerek, böyle birisinin medeniyet ve kültür seviyesi yüksek olan Suriye toplumuna nasıl idareci olacağı! şeklinde 


314 Georges Samne, “L’intrusion Hedjazienne", Comite Central Syrien, Paris: 1925, s. 31. 
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bir muameleye tâbi tutulduğunu görmekteyiz. İlginç bir şekilde Sultan Abdülhamid döneminde halife Kureyş'ten olacağı hususunda yapılan açıklamalar artık gündemden düşmüştür. Hz. Peygamber'in (s.a.v) ailesinden gelen Faysal'in bu özelliği hiçbir şekilde yazılarda mevzu bahis dahi olmamıştır. Bu durum manidardır. 


Diğer taraftan Suriye'ye yönelik bir başka hesap yapan taraf ise işgal altında olan Türkiye'dir. Savaş süresi boyunca Ortadoğu'da Yıldırım Orduları komutanı sıfatıyla bölgede bulunan Mustafa Kemal, Fransız ve İngiliz ajanlarının Türkler hakkında yaptıkları propagandadan haberdardı. 
Nitekim işgaller gerçekleşir gerçekleşmez özellikle Irak ve Suriye'deki Araplar ile ilişkileri sıklaştırarak doğrudan Batılılarla mücadele edilmesi yönünde onlarla işbirliği yoluna gitmiştir. Suriyeliler'e, kıyamda bulunarak Fransızlar'a saldırmalarını önermiştir. Ayrıca Mustafa Kemal tarafından yazılarak Ahmed Merved'e gönderilen bir mektupta müttefiklerin vaatlerine işaret edildikten sonra bunlara karşı ittifakta bulunulması teklif edilmiş, ordusunun başarılarından İzmir, Bağdat ve Musul'un işgalinden, Halep ve Şam halkları ile birleşerek Suriye'nin güneyine doğru ilerlemekten bahsedilmiştir. Yine Mustafa Kemal Suriye milliyetçileriy- le olan yazışmalarında Suriye, Irak ve Türkiye arasında, bu ülkeler özgürlüğe kavuştuktan sonra, bir konfederasyon kurulması yönünde milliyetçi örgütler tarafından ileri sürülen önerileri kabule hazır olduğunu bildirmiştir.’ Halep ve Şam ilindeki müslüman halk Türk Milli Mücadele hareketine karşı büyük bir sempati ile yaklaşmıştır. Revanduz ve Süleymaniye Kürtleri Türk Milli hareketine iltihakta bulunmuştur. Suriye, Filistin ve Irak'taki bağımsız partiler 


315 Hülagü, a.g.m., s. 14. 
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de birleşerek Panislâmist ve Türkiye'den yana bir siyaset izlemeye başlamışlardır. Yasin Paşa'nın Anadolu'ya gönderdiği bir heyet, Suriye'deki Fransız askerlerini sınır dışı edebilmek için Türk milliyetçilerinden yardım talebinde bulunmustur.?!é 


Gelinen süreçte Milli Mücadele'de ittihâd-ı İslâm'a verilen önem Fransizlar'a karşı Mustafa Kemal ile Emir Faysal arasında imzalanan dokuz maddelik gizli antlaşmayla zirveye ulaşmıştır. Antlaşmaya göre:?" 


Madde 1: Anlaşmaya iştirak eden taraflar, Türk milleti ve asil Arap milleti, şu anda İslâm dünyasındaki bölünmüşlüğü esefle tesbit eder, bu bölünmüşlüğü yok etmeyi kendilerine kutshi bir vazife addederler, birbirine dini, ahlâki ve içtimâi açıdan bağlanmış iki milletin işbirliği içinde bulunmasını temin ederler. İki millet mütekâbilen yardım- da bulunmalı, dini ve toprağı birleşik kuvvetlerle müdafaa etmelidir. 


Madde 2: Şu anda Araplar'ın bağımsızlığı, Türkler'in hürriyet ve vahdeti tehlikededir. Yabancı güçler kendi aralarında Irak'ı, Filistin'i, Suriye ve çevresini, Anadolu'nun önemli bir kısmını paylaşmak istemektedirler. Paris Barış Konferansı'nın bizim hakkımızda bir karar vermesinin ertesi günü dini ve toprağı müdafaa etmek için cihad ilan etmeğe karar vermiş bulunuyoruz. Bu hedefe ulaşmak için, anlaşmaya iştirak eden taraflar aşağıdaki maddeler hususunda hem fikirdirler: 


316 Hülagü, aynı sayfa. 


317 Hülagü, a.g.m., s. 16-17. Metin Hülagü yukarıda sunduğumuz belgeyi İngiltere Devlet Arşivi”nden almıştır. F.O: 141/430 / 5411; F.O: 371/4233/ 123318; Fransızca metni için bak: F.O: 371/4233/ 119322. 


208 


Madde 3: Taraflar, Türk ve Arap İmparatorluğu'nun paylaşılmasını ve yabancı güçler tarafından işgal edilmesini kabul edemezler. 


Madde 4: Osmanlı hükümeti, Hicaz, Medine, Irak, Filistin, Şam, Beyrut ve Halep'in ilhak edildiği bir Arap hükümetini Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı ve halifeye sadık olması kaydiyle resmen tanır. Osmanlı hükümeti, Şerif Hüseyin Paşa'nın bu topraklardaki hâkimiyetini kabul ve tasdik eder. Hükümetin teşkili ve diğer hususlar konusundaki teferruat bilahere müzakere edilecek ve özel bir anlaşmayla belirlenecektir. 


Madde 5: Şerif'in ordularınca kontrol altında bulunan topraklarda sultanın ismi camilerin kürsülerinde yüksek sesle zikredilecek ve sultanın halifesi yeniden tasdik ve ilan edilecektir. 


Madde 6: Cihada başlamak ve Türkler'in birliğini temin için Şerif hazretleri, bütün Arap ülkelerinde, maslahata uygun bir dille, yabancı güçlerin İslâm topraklarına düşmanca tavrını ifade eden bir ferman yayınlayacaktır. Cihadı başlatmak için, Şerif, Arap kabilelerinin bütün liderlerini ve şeyhlerini bir araya getirerek anlaşma ve ahitler imzalayacaktır. Şerif, verilen bir işaretle derhal cihada iştirak etmeğe hazır hale gelebilecek bir şekilde, Anadolu'daki milli birliklere benzer milli ordular kuracaktır. 


Madde 7: Şerif, Anadolu milli kuvvetlerine, emrinde bulunan bütün kuvvetlerle yardıma koşacaktır, iki taraf da, ortak hedeflerine ulaşana kadar, mütekâbilen, müdafada ve taarruzda maddi ve manevi olarak yardım edeceklerdir. 


Madde 8: Şerif bu metnin aslını sadece Hicaz Araplari'na ve kabile reislerine bildirmekle kalmayacak aynı zamanda İmam Yahya'ya, Said Îdris’e, Trablus, Cezayir, Fas, Bingazi, Tunus ve Hindistan müslümanlarına haber verecek ve onların da harekete iştirak etmesi için elinden gelen çabayı esirgemeyecektir. Şerif, bu hedefe ulaşmak için gerekli bütün tedbirleri almaya söz verir. 


Madde 9: Bu anlaşma iki nüsha halinde hazırlanıp imzalanmış ve Kerek mutasarrıfı Esad Bey aracılığıyla takas edilmiştir. 


Mustafa Kemal Şerif Faysal 


Bu belge ittihâd-ı İslâm'ın bir kanıtı olarak kabul edilebilir. Görünen o ki durum Fransa için tehlikeli bir vaziyet almaya başlamıştır. Böylesine bir işbirliği Ortadoğu'dan Fransa'nın tamamıyla silinmesi anlamına gelecektir. 
Türk-Arap yakınlaşmasının hemen akabinde daha sonra Fransa'nın cumhurbaşkanı da olacak olan Aristide Brillant'in Başbakan Georges Clemencau tarafından Mustafa Kemal'e gönderilmesi anlamlıdır. İkili görüşmede Aristide, Güney Anadolu'daki durumu ve işgalleri görüşmüştür. 
Yaptığı temaslarla 1921'de imzalanacak olan Ankara Antlaşması'na politik bir zemin hazırlamıştır. Fransa'nın Mustafa Kemal'in açıklamalarını, tüm lokal dinamiklerin temayüllerini, dini liderlerin çalışmalarını ve Türk-Arap yakınlaşmasını yakından takip ettiği görülmektedir. Türk-Arap işbirliğinin tekrar dini boyutta olmasından çekinen Fransa, yumuşama eğilimine yönelmiştir. 


Gerçekten de Emir Faysal ile yapılan anlaşmadan sonra Faysal Fransızlara karşı harekete geçmiştir. Fransız Levant ordusu komutanı General Gouraud'un direktiflerini reddederek 8 Mart 1920'de Tel Kalaat, Baalbek, Rayak, Mercayun ve Litani adlı yerleşim birimlerinde konuşlanmış Fransız birliklerine saldırıda bulunmuştur. Bu saldırılar Güney ve Güneydoğu Anadolu'da hali hazırdaki Fransız askeri varlığının lojistik desteğinin kesilmesi anlamına geliyordu. Ayrıca Halep demiryolu güzergâhına da yapılan baskınla Beyrut' da bulunan ordu merkezi ile Adana, Kilis, Urfa hattındaki Fransız varlığıyla bağlantı kurulamamış ve bu durumda Kuvayi Milliye'ye önemli bir fırsat verilmiş oluyordu. Nitekim buna tepki olarak Fransa tüm varlığıyla hazırlıksız olan Emir Faysal birliklerine Maysalun'da saldırmış ve kazandığı galibiyetle Faysal'ın Suriye hákimiyetine son vermistir.?'* Ancak bu galibiyet Fransa'ya istediğini getirmemiştir. Üstelik Faysal'in saldırıları yüzünden de Anadolu'da askeri bir varlık da gösterememiştir. 


Fransız Kara Kuvvetleri Arşivi'nde bululunan bir belgede yazılanlara göre 29 Ağustos 1919'da Mustafa Kemal bir bildiri yayınlayarak halifenin kutsallığına herkesin sadakatle bağlı olduğunu ve giriştikleri bu hareketin de Osmanlı tarihinin kaydettiği en kutsal bir dava olduğunu vurgulamıştır.” Buna ilave olarak Türkiye'de bulunan din adamları Ankaralı Hoca Rifat Efendi, Erzurumlu Hoca Raif Efendi ve Konyalı Saatçizade Hacı Rıfat Efendi ve Bitlis, Şırnak şeyhlerini direnişe çağırarak mücadelenin tamamıyla bir din davası olduğunu ortaya koymuştur. Nitekim Batı cephesinde “İman ve Din” adıyla Vehip Paşa komutasında 


318 Syrie et Liban,. Comite franco syrien de propagande pour l'exposition 
des arts decoratifs, Paris, 1925, s. 32-33. Fransız Yüksek Komiserliği tarafindan desteklenmistir. 


319 Moreau Odile, “La dimension religieuse de la guerre d'independance", 
Varia Turcica XXXII, La Turquie entre trois mondes, ed: M. Bazin, S. 
Kançal, R. Parez, J. Thobie, Paris: ed: Harmattan, 1998, s. 385. Arşive belgesi: SHAT, seri 20 N 166, S.R. Marine no: 1096, Constantintinople 
20 septembre 1919, s. 6. 


iki birlik kurarak sembolik de olsa amacını herkese göstermiştir. Bu girişim Fransız Kara Kuvvetlerince de takip edilmiştir. 


Araplar'a bağımsızlık verilmediğini, Hicaz'da Şerif Hüseyin hilafetinde bir büyük Arap İslâm devletinin kurulmadığını gören Türk devlet adamları ortaya çıkan hoşnutsuzluğu işgalcilere karşı bir kıyama dönüştürmek için yoğun çaba sarfediyorlardı. İki temel unsura dayanarak politika geliştiriyorlardı. Birincisi bölgesi ne olursa olsun tüm din adamlarının mücadeleye katılmalarını sağlamak, ikincisi de silahlı aşiretleri cihada davet etmek. Bu meyanda Mustafa Kemal İngilizlerden hoşnut olmayan Acemi Paşa'yı”! Mezopotamya aşiretlerinin lideri sıfatıyla cihada davet etmiştir. Acemi Paşa Fransız kaynaklarına göre 50.000 silahlı bir güce sahiptir.” Daha öncede 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa, Acemi Paşa ile irtibata geçerek silahlı gücünün kendisine katılmasını istemiştir. 
Acemi Paşa'da bulunduğu bölgeye memurlar gónderilmesini Osmanlı hükümetinden talep etmiştir. Hükümet de ayda kendisine 2.000 lira göndereceğini bildirerek mukabelede bulunmuştur. 


320 Moreau, a.g.m., s 386. Belge için bakınız. Karakuvvetleri Arşivi (Chateau de Vincennes), Service Historique de la Marine (S.H.M.), seri 1 
BB7, 235, no: 1580, tarih: 13.01.1921. 


321 Acemi Paşa, Araplar arasında Uceymi olarak tanınır. 1916 yılında Kütü'l-emâre denilen yerde silahlı güçleriyle Osmanlı ordusuna destek verip İngilizlerin teslim olmasında büyük rol oynamış ve herkesin takdirini kazanmıştır. 

322 Moreau, a.g.m., s. 386. Bakınız SHM, 1BB7 232, no: 847, 848, tarih: 
30.06.1920. Kazım Karabekir'in notu için bakınız: SHAT, 20N201, C. 
90, D.4, 24.10.1335 tarihli şifreli telagrafı. 


323 Acemi Paşa'ya 2000 lira aylık ödeneğin gönderileceğine dair belge: 
SHAT, 20N201, C.90, D.5, sd. 
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Önemli miktarda din adamını etrafında toplayan Anadolu hareketine karşı sebebi belli olmayacak bir şekilde 
Dürrizâde Esseyyid Abdullah tarafından 11 Nisan 1920 
tarihinde bir fetva yayınlanmıştır. Bunun sonucunda İngiliz uçaklarının ve gizli servis elemanlarının kullanıldığı bir dizi bölünmeye yol açacak hareketler başlamıştır.” Düşük çapta bir askeri birlik olan Hilafet Ordusu'nun oluşturulması başarısız kalmıştır. Meydana gelen bu olayı İstanbul hükümetinin Ankara hükümetine karşı bir saldırısı ve ikili- 
£e meydan verecek bir hareket olarak kabullenmek sorunlu bir yaklaşım olabilir. Zira İngilizler cihad çağrısı karşısında Irak topraklarında zor duruma düşmüşlerdi ve henüz savaş kazanmamış Ankara hükümetinin ittihâd-ı İslâm konusundaki çalışmalarından rahatsızlık duyuyorlardı. Bu yüzden Bâbıâli üzerindeki baskılarını arttırmışlardı. Karşı fetva yayınlanmasını İngiliz baskılarından kurtulmak için bir manevra olarak telakki etmek gerekir. Nitekim biraz abartılı şekilde günümüz tarihçilerince de sunulan fetvalar savaşı olayı, yansıtıldığı gibi sultanın Kuvâyi Milliye düşmanlığı olarak kabul edilemez. 


Ankara hükümeti ileri bir adımla kendisine bağlı din adamlarının da başı durumundaki Börekçizade tarafından imzalanan bir fetva yayinlatmistir.?? Mahiyeti itibariyle karşı bir fetva olarak gözükmemektedir. Genel itibariy- 


324 Moreau, a.g.m., s. 387. SHAT 20N201, C. 90, D.5, B.R. 13 Nisan 1920 
tarihli belgeye göre 2.000 adet bahsedilen fetva ve 10.000 adet hükümet açıklaması İngiliz uçaklarınca Anadolu'da atılmıştır. Rakamları incelediğimizde dağıtılan bildirilerin az olduğu dikkati çekmektedir. Aynı arşiv belgesinde bildirilerin hangi yerleşim biriminde dağıtıldığının belli edilmemesi de sorgulanması gereken bir durumdur. Bir propagandaya matüf olarak yapılmış bir hareket ya da belge yerine bir gün bomba atılabileceğini ima eden bir manevra olarak da değerlendirmek mümkündür. 


325 Maurice Pernot, La guestion turgue, ed: Grasset, Paris: 1923, s. 68. 
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le cihada davet ve düşmana karşı direnişi içeren ifadeler 
bulunmaktadır. Nitekim fetvadaki hususlar 9 Mayıs 1920 
günü bizzat Mustafa Kemal tarafından TBMM'inde dile getirilmiştir. İlginç bir nokta ise bu konuşmaların Fransız istihbarat elemanlarınca takip edilmesidir. Fransız Kara Kuvvetleri'nde bulunan belgeye göre şu konuşma yapılmıştır: 


“Ruhları bizimkilerle Peygamberimiz tarafından birbirine bağlanan müslüman kardeşler! Kutsal dinimizin son savunucusu olan askerler tarafından esaret altına alınan şehrinden bu çağrı yapılmıştır. Halihazırda halifeler'in son şehri İstanbul düşmanların silahlarının tehdidi altındadır. Sırasıyla Bağdat, Şam fetvalarının akim kalmasın- dan sonra İslâm'ın savunucusu olarak İstanbul'da bir fetva yayınlamıştır. Günümüzde tek bağımsız İslâm yeri olan Anadolu'da birlik olarak bu sahibinin İngilizler'in hapsin- de bulunduğu fetvaya karşı çıkan bir ses yükselmektedir. 
Buna karşı en ünlü din âlimlerinin de bulunduğu yüzlerce imzanın olduğu bir fetva Anadolu'dan tüm müslümanlara gerçeği bildirmektedir. Bu fetvanın sonuncusu şunu belirtmektedir: Halife mahküm olduğunda, ordular dağıtıldığın- da, müslümanların hakları tehlikeye girdiğinde, Kur'an müslümanlara halifeyi ve dini kurtaracak olanla birlikte olmayı emretmektedir. Şeriatın bu emrini iyi dinleyiniz ve Büyük Halifemiz Padişah Yavuz Sultan Selim'in sözünü unutmayınız ve özellikle ihmal etmeyiniz. Müslümanların kalplerini birleştiren Türk milletine yardım ediniz. Su anda gölgelerce engellenen İslâm güneşinin tekrar üzerimizde doğmasına kadar yardım ediniz.” 


326 Moreau, “La dimension religieuse de la guerre d'independance”, s. 
387-388. 
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Fransa'nın TBMM'nin irtibat halinde olduğu din adamlarını yakından takip ettiğini görmekteyiz. Bunların başında Senüsiyye tarikatının lideri Şeyh Şerif Ahmed es-Senüsi gelmektedir. Fransız Karakuvvetleri Arşivi'nde istihbarat raporlarının bulunduğu kısımda çok sayıda belge bulunduğunu müşahede ettik. Fransa'nın Şerif es-Senüsi'yi bu kadar takibe almasının kuşkusuz en belirgin sebebi de Senüsi'nin Kuzey Afrika'da çokça sevilen bir lider olmasıdır. Libyalı olmasına rağmen Mısır, Cezayir ve Tunus'ta da taraftarları bulunmaktaydı. Dini bir üne sahip olarak ayrıca peygamber ailesine mensubiyeti dolayısıyla da müslümanlar arasında çok itibarlı biriydi. Kendisine duyulan sevgi- den dolayıdır ki Sultan Vahdeddin'in kılıç kuşanma merasimini bizzat yönetmiştir.” Bu haliyle de İstanbul-Ankara hükümetleri arasında bir köprü vazifesi görmüştür diyebiliriz. Ancak son olarak tavrını Ankara Hükümeti tarafından yana koymuştur. Zira kendisi bir aksiyon insanıdır. Bu meyanda aktif olarak cihadı yürütenlerin TBMM mensupları olduğunu kabul ederek bu safta yer almıştır. 


15 Kasım 1920'de Afganistan'da katıldığı İslâmi bir 
kongreden sonra Ankara'ya dönmüş ve cihadla ilgili vaazlar vermeye başlamıştır. Ocak 1921'de Sivas'ta birçok İslâm memleketinden gelen delegelerin katıldığı bir konferansı yönetmiş ve TBMM adına da delege sıfatıyla bulunmuştur. İslâm devletlerinin mücadelelerinin düzenli ve bir bütünlük içersinde yürütülmesinin amaçlandığı bu konferanstan, Bolsevikler'in farklı amaçlarını dile getirmesinin talep edildiği Rusya müslümanları temsilcisi Bodou Medivani'nin olumsuz tavrı nedeniyle istenilen sonuç alına- 


327 Moreau, “La dimension religieuse de la guerre d'independance", s. 388. 
Kılıç kuganma merasimi ile ilgili Almanların notu için bkz: Alman Askeri Arşivi Fribourg, BA/MA , fon, N 247/52, General Von Seect'in 31 
Ağustos 1918 tarihli raporu, no: 38. 
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mamıştır. Ancak TBMM'nin ilerde kurulacak bir İslâm birliğine idarecilik yapması kabul edilmiştir. Bu haliyle Şerif Senüsi etkin bir çalışma yürütmüştür. Diğer yandan vaazlarına sürekli olarak devam eden Senüsi bunların yayınlanmasını da sağlamıştır. 11 Mayıs 1921'de Bosphore gazetesi hutbelerini basmıştır. Daha sonra Diyarbakır'a geçerek bir süre ittihâd-ı İslâm faaliyetlerini orada yürütmüştür. Akabinde Musul'a gitmiş, bölgede bulunan Türk-Kürt ve Araplar arasında zaman zaman meydana gelen huzursuzlukları gidermiş, onları cihad ve İslâm birliğinin sağlanması konusunda etkilemeye çalışmıştır.” 


İşgallere karşı kurulan Müdâfaa-i Hukuk cemiyetleri çeteler oluşturarak silahlı mücadeleyi yürütmüşlerdi. Tüm bu teşekküllerde amaç Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararların hayata geçirilmesiydi. Her çatışma bir cihad olarak tanımlanmış ve halkın buna iştiraki sağlanmıştı. 
Fransizlar'a karşı özellikle Kilis, cihadın yürütüldüğü merkez olarak öne çıkmıştır. Yüzbaşı Recep Bey müfrezeler oluşturarak Fransızlar'a ağır kayıplar verdirmiştir. 


Mücadelelerin etkin olabilmesi için halkı gayrete getirici vaazlar ve çatışmalarda yaşanılan kerametler Fransız istihbarat raporlarına yansımıştır. Akil İskati, Necip Bittar, Dedebey oğlu Hakkı Bey, Mustafa Hacı Hüseyin gibi liderlerin korkusuzca çatışmalara girdiği ve mermilerin kendilerine zarar vermediği gibi hususların anlatıldığı” böylece manevi bir ortamın meydana getirilmek suretiyle halkın cihada katılmasının teşvik edildiği anlaşılmaktadır. 


328 Moreau, a. g.m., s. 390. 


329 Orhan Koloğlu, “Mustafa Kemal'in Yanında İki Libyalı Lider: Ahmet 
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330 Jean David Mizrahi, Genese de l'Etat mandataire, Paris: Sorbonne Yayinlari, 2003, s. 129. 
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Silahlı grupların yanı sıra sivil örgütlenmelerin de TBMM tarafından organize edildiği görülmektedir. Şerif Ahmed es-Senüsi Halep'te Íttihádü'l-Islàmi adında gizli bir örgüt kurarak Anadolu'dan yayılan cihad çağrılarını bölge halkına duyurmaya çalışmıştır. Başlangıçta halifenin Mekke'de olmasını isteyen Raşid Rıza'nın, Fatih el-Maraşlı'nın Senüsi'ye destek verdiği Fransız istihbarat raporlarına yansımıştır. Durumu fark eden Fransız güçleri baskılarını arttırmışlar ve neticede bu liderler Suriye'yi terketmek zorunda kalmışlardır. Fransızlara göre tüm bunlar Türk milliyetçiliğine hizmet etmekteydi. İlginç bir biçimde Fransa'da o tarihlerde Anadolu hareketi “Türk milliyetçileri, Kemalistler” olarak nitelendirilmiştir.”*' Kuşkusuz 1920'lerde Kemalist tanımı cihadı da içeren bir órgütlenmenin ve ideolojinin adı olarak kullanılmıştır. Aksi halde çetelerin yanında yer alan binlerce Kürt ve Arap savaşçının varlığının açıklanması olanaksızdır. Sonuç olarak Mustafa Kemal'in tüm girişimleri de Fransa tarafından ittihâd-ı İslâm'a yönelik çalışmalar olarak algılanmıştır. 


B) Türkiye'de Hilafetin Kaldırılması Süreci ve Fransa'nın Tutumu 


Bir önceki bölümde de incelediğimiz gibi Sultan Abdülaziz dönemiyle başlayan ittihâd-ı İslâm ve hilafet makamının müslümanlar arasında yeniden tesisi meselesi yaklaşık yarım asır boyunca devam etmiştir. Jön Türkler ile başlayan ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'yle devam eden Batılı değerlere dayalı olarak devleti dönüştürme arzusu, Milli Mücadele'nin başarıya ulaşmasıyla birlikte yeniden alevlenmiştir. 


331 Mizrahi, a.g.e., s. 134. 
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TBMM Hükümeti'nin Büyük Taarruz'dan sonra 3 
Ekim 1922'de Mudanya'da barış görüşmelerine başlaması ve nisbeten elde ettiği başarı hanedan ve hilafetin tarihi seyrinde bir dönemeç olmuştur. Daha ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihlerde TBMM'de saltanat, hanedan üyeleri ve en önemlisi Sultan Vahdettin'in durumunun görüşülmeye başlanması ilginç bir durumdur. Savaştan önce saltanat ve hilafetle ilgili bir planlama yapıldığını göstermektedir. Emperyalistlere karşı kazanılan bu zaferle güçlenen jakoben ve laik kadrolar hemen TBMM bünyesinde saltanat ve Sultan Vahdettin ile ilgili tartışmayı gündeme getirmişlerdir. 
Sonuçta TBMM'nin 308 no'lu kararıyla 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılmıştır. Çıkarılan bu kanundan on altı gün sonra Sultan İngilizlerin Malaya zırhlısına sığınmak 70- runda kalmıştır.”? Sultan Halife'nin bu tutumuna nelerin sebep olduğu günümüzde hâlâ belirsizliğini korumaktadır. 
Bu belirsizlik esasen yaklaşık 80 yıldır devam edegelen Türkiye'deki rejim tartışmalarının bir sonucudur. Binaenaleyh, Sultan hakkında ortaya atılan ülkeden kaçtı iddiaları ıspatlanamamışken, yapılan bu denli değerlendirmeler bilimsellikten uzaktır. Sultan kaçmak isteseydi neden on altı gün bekledi sorusu iddia sahiplerince cevaplanamamaktadır. Güvenlik kaygısı, kansız bir biçimde halk desteğiyle yeniden iktidarı ele alma isteğinin Sultan'ın gidişinde rol oynamış olabileceği göz önünde bulundurularak bir araştırma yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konuda dönemin Fransız gazetelerinde haber olmaması da dikkat çekicidir. 


332 Oğuz Aytepe, “Yeni Belgelerin Işığında Halifeliğin Kaldırılması ve Hanedan Üyelerinin Yurtdışına Çıkarılmaları”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Mayıs-Kasım 2002, sayı : 29-30, s. 19. 
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Saltanat sorununun çözülmesinden hemen sonra hilafet makamına 18 Kasım 1922'de TBMM'de yapılan seçim sonrası Veliaht Abdülmecid Efendi getirilmiştir. Oylamada 162 geçerli oyun 148'ini alan yeni halife Meclis kararıyla seçilmiştir. Bu husus hilafet tarihinde bir ilki teşkil etmektedir. Modern anlamda yapılan bir oylama sonucu ilk defa bir halife seçilmiştir. Halifenin seçimi gerçekte ileride yapılması planlanan büyük bir operasyonun ılımlı bir şekilde geçişine zemin hazırlayan manevraydı. Çünkü mücadeleyi yürüten ana kadroların büyük bir çoğunluğu mukaddesatçı ve halifeden yana kişiler olmasına rağmen, elit kadrolar ve başta Mustafa Kemal, pozitivizmden neşvünemâ bulmuş olan seküler bir toplumsal hayatı ve devlet idaresini tesis için çalışma başlatmışlardı. Bunun için ilk olarak hilafet makamına ortak olabilecek hanedan üyelerini ve ailelerini yurtdışına sürgüne göndermişlerdi. Böylece Türkiye kamuoyunda ittihâd-ı İslâm'ı sağlayabilecek potansiyel güç halkın gündeminden çıkartılmaya çalışılmıştı. 


Çok geçmeden devrin İslâm ulemasından tepkiler yükselmeye başlamıştı. Bunlardan en önemlisi son Osmanlı Şeyhülislâmı Mustafa Sabri Efendi tarafından yazılan Hilafetin İlgasının Arka Planı adlı eserdir. Eserde Kemalist olarak tanımlanan zümrenin dünya görüşü olarak Batı'nın değerlerini benimsediklerini ve bunu Türk milleti’ne kabul ettirmek için uğraştıklarını, bunun için de en önemli engelin din olduğunu belirtmiştir. Şeyhülislâma göre, netice itibariyle, saltanatın sona erdirilerek, hanedanın şahsında halifeliğin halk nezdinde gözden düşürülmesi amaçlanmış ve bir sonraki aşama olan hilafetin ilgasıyla da dinin etkisi idareden atılarak din yok mesabesinde görülmüştür.” Bu 


333 Aynı sayfa. 


334 Mustafa Sabri Efendi, Hilafetin İlgasının Arka Planı (tr. Oktay Yılmaz), İstanbul: İnsan Yayınları, 2009, 3. baskı, s. 85-86. l 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durumda Kemalistler dinden çıkmışlardır. Mustafa Sabri Efendi'nin din adamı olarak ortaya koyduğu bir nevi fetva hükmü taşıyan açıklamaları, İslâm kamuoyunda yankı uyandırmış ve daha sonraları ilan edilen laiklik, Millet nezdinde dinsizlik olarak görülmüştür. 


Tüm bu uygulamalar tepkiyle karşılansa da devrin iletişim şartları, basının durumu yüzünden bu tepkiler çoğalamamış ve muhalefet bir netice alamamıştır. Üstelik devlete gittikçe egemen olan ideoloji ve onun savunucuları hilafet makamının zararlı olduğuna âşkın bir şekilde inanıyor, bunun için TBMM'"nde oturum tertip ederek meseleyi hal yoluna gidiyorlardı. Zira tepeden inme bir karar halkın ciddi tepkisine yol açabilirdi. Bunun için en iyi yol meclis vasıtasıyla hilafet meselesine bir çözüm aramaktı. Halbuki aynı zümreler Milli Mücadele boyunca hilafet sayesinde diğer müslüman milletlerin yardımlarını sağlamışlardı. 
Netice itibariyle Mecliste halkın hassasiyetlerini ve hilafet kavramının faydalarını dikkate alan sert tartışmalar yaşanmıştır. Hoca Şükrü Bey'in halifeliğin anlamı ve mahiyeti hakkında irat ettiği nutuk en azından hilafet makamının toptan lağvedilmesinin önüne geçebilmistir.** Bununla birlikte Heyet-i Temsiliyye başkanı ile halife arasında nasıl bir yetki paylaşımı olacağı konusunda net bir durum belirtilmemisti. İhtimal ki o günkü şartlarda halifelik etrafında doğacak bir tartışmanın önüne geçilerek makamın sadece sembolik bir konumda kalmasını sağlamışlardı. Dolayısıyla devletin dönüşmesini isteyen hâkim irade, meseleyi şimdilik idare etmeyi tercih etmişti. 


335 Sadık Albayrak, Meşrutiyet ten Cumhuriyet'e Meşihat, Şeriat, Tarikat 
Kavgası, İstanbul: Mizan Yayınevi, 1994, c. 3, s. 296-310. Bu ciltte Sadık Albayrak Zabıt Ceridelerine dayanarak TBMM'de hilafet konusunda yaşanan tartışmaları aktarmıştır. 
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Cumhuriyet'in kurulmasiyla birlikte idarede bir ikilik olacağı kendini göstermeye başlamıştı. Halife Abdülmecid Efendi yetkilerinin sınırlanmasını istemiyor ve Fatih Sultan Mehmed'in sarığına benzer bir sarık sararak ümmetin idaresinde söz sahibi olmak istediğini gösteriyordu. Buna ilaveten İskilipli Atıf Hoca ve Şükrü Hoca'nın başını çektiği grup git gide Mustafa Kemal'in cumhuriyet rejimi başta olmak üzere yaptığı çalışmalara muhalefet etmeye başlamıştı. Diğer taraftan Londra merkezli İslâmi muhalefetin önde gelen isimlerinden Seyit Emir Ali başkanlığındaki İslâm Cemiyeti Sekreteri Sait S. Muhammedi, Dâhiliye Vekili Fethi Okyar Bey'e gönderdiği 2 Eylül 1923 tarihli mektubunda hilafetin korunmasını istemişti. Hindistan”daki İsmailiye mezhebinin lideri olan Ağa Han ile Hintli Emir Ali de Başbakan İsmet Paşa'ya 5 Aralık 1923 tarihinde bir mektup göndermişlerdi. İlginç bir şekilde bu mektup Başbakanın eline geçmeden Tanin, İkdam ve Tevhidi Efkâr gazetelerinde yayımlanmıştı. Mektubun basında yayımlanmasından sonra Başbakan İsmet Paşa, TBMM'de yapılan gizli görüşmede konunun ele alınmasını istemistir.??é Birden bire gündem değişmeye başlamış ve Türkiye'de halifelik krizi meydana gelmişti. Üstelik meseleye doğal olarak uluslararası müdahil olmalar baş göstermişti. Zira bu kavram tüm Dünya müslümanlarını ilgilendirmekteydi. 
Müslümanlar da o devirde sömürge altında bulunmaktaydı. 


Meclis bünyesinde olmak üzere gittikçe alevlenen tartışmalar meydana geliyordu. Ortaya çıkan bu gerilim Mustafa Kemal tarafından kullanılmıştır. Mustafa Kemal İz- 


336 Oğuz Aytepe, “Yeni Belgelerin Işığında Halifeliğin Kaldırılması 
ve Hanedan Üyelerinin Yurtdışına Çıkarılmaları”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Mayıs-Kasım 2002, sayı: 29-30, s. 21-22. 
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mir'de düzenlenen harp oyunlari vesilesiyle ordu ve kolordu komutanlarını bir araya toplamış ve halifelik konusunda atılacak adımı görüşmüştü. 24 Şubat'ta Ankara'ya dönüşünün akabinde 1 Mart'ta meclisin yeni dönemini açarken yaptığı konuşmada Mustafa Kemal, hükümetin faaliyetlerini ana hatları ile anlatmış ve ertesi günü de Halk Fırkası parlamento grubu üç yasayı onaylamak için toplanmıştır. 


3 Mart 1924'de üç önerge meclise sunuldu. Tartışmalar 
sonunda 3 Mart 1924'te, 429 sayılı kanunla Siirt Mebusu Halil Hulki ve 50 arkadaşının önergesi kabul edilerek Şer'iye ve Evkaf Vekâleti ve Erkân-ı Harbiye-i Umümiye bakanlıkları kaldırıldı. 430 sayılı kanunla, Manisa Mebusu Vasıf Bey ve elli arkadaşının önergesi kabul edilerek Tevhid-i Tedrisât Kanunu kabul edildi. 431 sayılı kanunla Siirt Mebusu Şeyh Saffet Efendi ve elli üç arkadaşının önergesi kabul edilerek, halifeliğin kaldırılmasına ve Osmanlı hanedanının Türkiye dışına çıkarılmasına karar verildi. Kaldırılan kurumların yerine, Başbakanlığa bağlı Diyanet işleri Başkanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı kuruldu.” 431 sayılı yasa gereğince, Abdülmecit ile Osmanoğulları ailesinin bütün erkekleri, kadınları, damatları ve o kadınlardan doğan bütün çocukların Türk vatandaşlığından çıkarılması kararlaştırılmış ve hanedan mensuplarının Türkiye topraklarında oturmaları yasaklanmıştı. Padişah ve ailesine hemen, diğer hanedan üyelerine ise on gün içinde bir daha dönmemek üzere yurt dışına çıkarılmaları tebliğ edilmişti. 
Yol giderleri için, servetlerine göre hükümetçe saptanacak paralar ödenecekti. Padişahlık yapmış olanların malları, saray ve köşkleri milletin malı sayılacaktı. Diğerlerinin taşınmaz mallarını bir yıl içinde elden çıkartmaları, aksi halde hükümetin bu malları satarak onlara göndermesi öngö- 


337 Aytepe, a.g.m, s. 23. 
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rülmüştü. Hükümet 2 Mart 1924'te bir komisyon kurarak saraylarda önlem alınmasını, dairelerin mühürlenmesini ve bu husustaki sorumluluğun Vilayete ait olduğunu kararlaştırmıştı. Ayrıca, kafilenin sevk masrafı için 90.000 lira da tahsis edilmişti. Sarayların muhafazası için de bu paradan harcama yapılacaktı. 


İsviçre'ye gönderilmesine karar verilen Abdülmecid Efendi'nin ve ailesinin sevki için Maliye Bakanlığı 10.000 
lira tahsis etmiştir. Sonuçta son Halife Abdülmecid Efendi ile birlikte hanedan üyesi ve hizmetlilerden oluşan 234 kişi yurt dışına çıkartılmıştır.” 


Hükümetin hanedan üyelerini ve halifeyi bir tehdit olarak gördüğü aşikârdır. İngiltere'nin bir başka halife bulmaya yönelik adımları Türk hükümetini tedirgin ettiği gibi, halifeliğin içte bir ikilik meydana getireceği noktasındaki savına da zemin oluşturduğu görülmektedir. Nitekim İsmet Paşa'nın “Dışişlerinde dışişleri bakanı sorumludur. İkiliğe müsaade etmeyiz” tarzında açıklamaları bunu göstermektedir.?^ O tarihlerde uhdesinde bulundurduğu Dışişleri Bakanlığı'na hükümetin dışında kendine sorumluluk yüklemesi de ilginç bir durumdur. 


Halifenin yurt dışında yabancı bir ülkeye sürülmesini tamamıyla itibarsızlaştırma ve bunun sonucunda idari gücünü kaybettirmeye yönelik bir adım olarak değerlendirmek mümkündür. Zira hıristiyan bir ülkede ikamet edecek 


338 Aytepe, a.g.m, s. 23. 
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bir kişinin halifelik sıfatıyla faaliyetlerde bulunması dinen bir anlam ifade etmeyecekti. Halifeliğin ilgası sürecinde bir. kısım din adamlarının açıklamalarının iç kamuoyunu teskin etmeye yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Urfa mebusu Şeyh Saffet Efendi'nin Fransız basınında çıkan demeci- ne göre?! “Halifelik memleket üzerinde adil bir yönetimin tesis edilmesinden başka bir şey değildir.” demiştir. Darulfıkıh hocası Seyid Bey de “Halifelik kelimesi hükümet etmek demektir. Peygamberimiz vefatından önce bütün milletlerin idarecisiydi. Şimdi halkımız kendi işlerini yönetiyor. İlahi irade budur. Halka terakki yolunda ilerlediğimizi anlatıyoruz.” Görüldüğü gibi tartışmalar, Türkiye'de halifeliğe karşı olunmadığı ancak belli bir makama yetki devrinin söz konusu olduğu şeklinde Fransız kamuoyuna yansıtılmıştır. 


C) Halifeliğin İlgası ve Fransa'nın Yaklaşımı 


Halifeliğin kaldırılma sürecinde Türkiye'de yaşanan politik gelişmelere ve hanedan üyelerinin sürgün edilmesine Fransız yönetiminin ve Fransız kamuoyunun nasıl tepki gösterdiği önemli bir husustur ve bugüne kadar incelenmemiş bir konudur. 


Le Temps gazetesi 3 Mart 1924'te yaşananları yakından takip etmiştir. TBMM'de Mustafa Kemal tarafından yapılan konuşmanın özetini okurlarına Mustafa Kemal'in Nutku (Dans le Proche-Orient- le discour de Moustapha Kemal) başlığıyla duyurmuştur. Yazıda, Mustafa Kemal'in Cumhuriyet rejiminin gereği olan reformlara hız verileceğini, eğitim ve hukuk alanında yenilenmeye gidileceğini ve eskinin tüm izlerinin silineceğini, kısacası İslâm inan- 


341 Aynı yazı. 
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cina ait izlerin politikadan arındırılacağını belirttiği açıklanmaktadır.**” 


Dini meselelerle ilgili olarak gazete, ayrıca “Türk oryantalizminin sonu” alt başlığı altında hanedan üyelerinin yurt dışına çıkarılması, Halife Abdülmecid Efendi'nin durumu ile ilgili bilgiler aktarmaktadır. Buna göre halifeliğin ilgası kararından sonra yapılan ilk cuma selâmlığına çok az sayıda kalabalığın katıldığını ve hiçbir devlet memurunun selâmlığa iştirak etmediğini bildirmektedir?*? Anlaşıldığı kadarıyla idareciler bu yönde etkin bir çalışma yürütmüşler ve devlet memurlarının halife'ye bir nevi biat etmediklerini göstermeye çalışmışlardır. 


Fransız basınında halife'nin ailesinin bundan sonra izleyeceği yol ve takınacağı tavır hakkında da malumat bulunmaktadır. Bir kısım aile üyelerinin mücadele etmek istediği bir kısmının ise Mısır'a yerleşmeyi düşündüğü yazılmıştır. Buna ilaveten Türk basınında İleri adlı gazetede çıkan “Doğuya Elveda” adlı yazıyla artık eskiye dönüş yerine coşkulu bir şekilde Batı değerlerinin aktarılması suretiyle modernleşme ve Batılılaşmaya ağırlık verileceğinin açıklandığı yazıyı da Le Temps sütunlarına destekleyici bir üslupla taşımıştır.” Bu haliyle gazete halifeliğin ilgasina olumlu yaklaştığını ortaya koymuştur. 


Le Figaro gazetesi de 2 Mart tarihinde ulaşan Le Temps'daki yazının kısa bir özetini içeren haberi okuyucularına duyurmuştur. Le Temps gazetesinden farklı olarak TBMM'de yapılan oylamada muhafazakâr ve din adamı 


342 “Dans le Proche-Orient-Le discours de Moustapha Kemal”, Le Temps, 
3 Mart 1924. 
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kökenli milletvekillerinin salonda olmadığını belirtmesi dikkat çekicidir.* Bu haber hilafetin ilgasının duyurulmasında bilgi kirliliği yaşandığının kanıtıdır. İki gazete TBMM'deki sürecin okurlara aktarılmasında birbiriyle çelişen yazılar sunmuşlardır. 


Le Temps'un 4 Mart tarihli yazısında Mustafa Kemal'in açıklamalarının ardından İzmir Milletvekili Şükrü Saraçoğlu ve 50 kadar milletvekilinin teklifiyle Millet Meclisi'nin tahtı manevisinde mündemiç olan halifeliğin hâlli için kanun teklifi hazırlandığı duyurulmuştur. Makalede bunun laik ve milli politikaların bir devamı olduğu ve bir dizi uygulamaların bu çerçevede ortaya koyulacağı haberi verilmiştir. Şeyhülislâmlığın kaldırılması, Fransa'nın bir zamanlar yaptığına benzer bir şekilde hanedan üyelerinin sürgün edilmesi, İsmet Paşa'nın yeni kabine kurarak medeni kanunda değişiklik yapması ve bu minvalde kadın erkek eşitliğinin boşanma ve miras meselelerinde sağlanması, son olarak da ciddi bir biçimde Arap alfabesinin yerine Latin alfabesinin getirileceği gibi hususlar yazıda öne çıkarılmıştır.» İlginç bir şekilde ilerde yapılacak reformlar yıllar öncesinden Fransız basınında yer almıştır. 


Halifeliğin ilgası sonrası dönemde az da olsa Osmanlılar'a halifeliğin nasıl intikal ettigiyle ilgili bilgilerin aktarıldığını görmekteyiz. Kamuoyuna sunulan bilgilerden anlaşıldığı kadarıyla Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethiy- le birlikte halifelik ünvanının kullanıldığı fikri genel kabul görmektedir. Ancak halifeliğin askeri bir güçle birlikte kullanıldığında bir anlamının olduğu da ilave edilmektedir. 
Örnek olarak da Yavuz Sultan Selim'in Abbâsi ailesinden 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gelen ve Memlükler devrinde Misir'da ikamet eden halifeyi İstanbul'a getirttiği ancak dinen yüce bir makamı temsil etmesine rağmen halifenin Sultan Selim'in otoritesinin yanında kaybolduğu ifade edilmektedir.” Binaenaleyh halifeliğin, iktidarı elinde bulundurmayan ve sembolik bir temsiliyet makamında bulunanlarca kullanılmasından korkulmaması gerektiği anlatılmaktadır. Yazının sonunda ise Türkler'in İslâm'a geçişlerinde halifelik makamını kullanarak devlet idare etmediklerine dikkat çekilmekte ve dini bir otoriteye esasen devlet işlerini bütünüyle teslim etmedikleri anlatılmaktadır. Böylece halifeliğin kaldırılmasının esasında Türkler'in devlet geleneğine aykırı olmadığı gösterilmeye çalışılmıştır. Bununla yeni kurulan genç devletin ideolojisine destek verilmek istendiği açıktır. Doğal olarak Batılı değerlere sahip bir Türkiye'de Fransız kültürünün yayılmasında önemli hizmetleri bulunan Fransız okullarının daha rahat çalışma ortamı bulacağı beklentisi hâkimdir. 
Nitekim yazıda Fransız okullarından da bahsedilmektedir. 


4 Mart süreci sonrası yapılan köklü değişikliklerin Ze 
Temps tarafından takip edildiğini söylemek mümkündür. 
Dini kurumların lağvedilmesi, Evkaf Nezâreti'nin ve şer'i mahkemelerin feshi ve hanedan üyelerinin kovulması gibi. 
Buna ilaveten halkın tüm bu değişime ciddi boyutta tepki göstermediği vurgulanmaktadır. Rauf ve Refet beylerin Ankara'yı terkettikleri, birkaç din adamının da Halk Partisi'nden tepki olarak istifa ettiği haberini vermiştir. 
“Abolition du khalifat en Turquie"?** adlı yazıda 3.000.000 
Frank'in ülkeyi terkedecek olanlara dağıtılacağı yazılıdır. 
Görüldüğü gibi doğru olmayan haberler de Fransız kamuoyuna sunulmuştur. Bir önceki kısımda belirttiğimiz hane- 
347 Aynı yazı. 

348 “Abolition du khalifat en Turquie", Le Temps, 5 Mart 1924. 
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dan üyelerinin ülke dışına çıkarılması için gereken meblağı gösteren rakamlar Türkiye Devleti'nin resmi rakamlarıdır. 
Le Temps 'da sunulan bu bilgilerin hangi amaca yönelik verildiği izaha muhtaç bir konudur. Fransa içinde Osmanlı hanedanına saygı duyan müslümanların bulunduğunu göz önünde bulundurursak, bu haber ile bir yandan Fransız iç kamuoyunda burada yaşayan müslümanların tepkisinin yumuşatılmasının hedeflendiğini ve diğer yandan halifenin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını söylemek mümkündür. 


Le Figaro gazetesi ise hükümetin 2 Mart'ta istifa edip hemen ertesi günü TBMM'nin sert tartışmalar sonrasında halifeliği kaldırmasını belirsizlik olarak tanımlamıştır. 
Kısacası halifelik konusunda Türk kamuoyunda bir bütünlüğün olmadığını, idarecilerin bu duruma topyekün karşı çıkmadıklarını ifade etmektedir. Mustafa Kemal'e atfen yapılan açıklamaya göre, Türkiye 3 Mart kanununu yeni kurulan cumhuriyete karşı olabilecek tehditleri bertaraf etmek, modern eğitim kurumlarını kurmak, hukuk sistemini iyileştirmek, dinin politikadan ayrılmasını sağlamak ve orduyu siyasetten uzak tutmak için getirmiştir.”* Le Figaro da öne çıkarılan bir başka konu ise halife olmadan kimin adına hutbe okutulacağı meselesidir. Gazete ilk olarak Fas kralının adına okutulduğunu yazmakta ancak endişeyi içeren bir üslupla Fransız mandası altında bulunan Halep, Şam, Beyrut gibi büyük şehirlerde Şerif Hüseyin'in adına hutbe okutulduğuna dikkati çekmektedir. Şerif Hüseyin'in halifeliğinin İngiliz kontrolü altında olduğuna inanılmasın- dan dolayı Fransız mandasının da bu dini ve politik güçten 


349 Henry Bidou, “L’abolition du Califat”, Le Figaro, 5 Mart 1924. Le 
Temps ile Le Figaro'da halifeliğin yazılışında farklılıklar bulunmaktadır. 
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etkileneceği düşünülmekte ve bundan endişe edildiği górülmektedir.?*? 


Le Figaro'nun üzerinde durduğu bir başka konu ise hanedan üyelerinin kovulması ve mallarına el konulması sonucunda ciddi oranda bir ekonomik gelirin elde edilmesidir. Ancak dini kurumların mal varlıklarının devletçe el konulmasının gayrimüslimlere uzanmasından da kaygı duyulduğu yazıdan anlaşılmaktadır.*”! Bu anlamda halifeliğin kaldırılmasının politik sorunlar çıkarabileceğine de dikkat çekilmektedir. İtalya'nın Abdülmecid Efendi'yi davet etmesi, dini ve politik bir güce sahip kişinin devletler arası rekabette tek bir gücün eline bırakılamayacağına vurgu yapılması ilginçtir. Ayrıca “eğer Mustafa Kemal'in hükümeti sonsuza kadar sürmeyecekse, Abdülmecid Efendi'nin Türkiye'ye gelip halifeliğini tekrar ele alabileceği göz önünde bulundurulmalı”? şeklindeki yaklaşım, halifelik meselesi etrafında gelişen Türkiye ile ilişkilerde ihtiyatlı davranilması gerektiğini göstermesi bakımından önemlidir. 


Basının halifeliğin ilgası meselesinin yanı sıra, önemle üzerinde durduğu bir başka konu ise tevhid-i tedrisat kanunu sonrası ortaya çıkan hukuki durumdan Fransız okullarının nasıl etkileneceğidir. Bu konuda Paris'te Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri temsilcisi Hüseyin Ragıp Bey ile yapılan söyleşi geniş bir biçimde Le Temps gazetesinde sunulmuştur. Hüseyin Bey, açıklamalarında, Fransız okulları başta olmak üzere tüm yabancı okulların yeni yasaya göre uymak zorunda oldukları kuralları sıralamıştır. Haftada altı saatlik Türk dili ve tarihi derslerinin Türk öğretmenlerce 


350 Aynı yazı. 
351 Henry Bidou, “ La gustion du califat, Le Figaro, 13 Mart, 1924. 
352 Aynı yazı. 


verilmesi, ibadethaneler disinda misyoner okullarinda siniflarda dini simgelerin bulunmamasi ve müslüman ógrencilerin hristiyan din derslerine girmemeleri gibi hususlari dile getirmiştir.” Sözlerinin devamında Türk milletinin seküler Fransa'ya büyük bir sempati beslediğini ve hükümet olarak da bunu sürdürmek istediklerini belirtmiştir. Bunun en önemli ispatinin da ortaokul ve liselerde Fransizca'nin mecburi dil olarak okutulmaya başlanmasını göstermiştir. 
Sözlerini Fransız kamuoyunda Türkiye'de meydana gelen birkaç küçük sorunun abartılarak verilmesinin Türk kamuoyunda bir antipati doğurduğunu söyleyerek tamamlamıştır ve bu konuda diplomatik bir üslupla uyarılarda bulunmuştur. 


Görüldüğü gibi halifeliğin ilgası noktasında, Fransız basınında önemli bir yeri olan Le Temps gazetesi Fransız okullarının durumuyla esaslı olarak ilgilenmiştir. Sonuç itibariyle Batı geleneğini ve kültürünü yansıtan dini okullara şartlı olarak izin verilmiş olmasına karşın müslümanların tüm dini okulları yani medreseler istisnasız kapatılmıştır. 
Bu hususun da basında yer alması dikkat çekicidir. 


Türkiye'de reformlar yapıldıkça Le Temps'un destek yazılarının gelmeye başladığını müşahede etmekteyiz. 
Öyle ki halifeliğin kaldırılması “milli gelişimin gerçekleşmesi ve bu çerçevede yürütülen mantık açısından iyi bir adım” olarak değerlendirilmiştir.”* Halifeliğin ilgasinda Türk devlet adamlarının ileri sürdüğü devlet yönetiminde 
353 "Abolition du khalifat en Turquie", Le Temps, 5 Mart 1924. Hüseyin 

Ragıp Bey'in mülakatı. 

354 P. Gentizon, “L’abolition du khalifat”, Le Temps, 8 Mart 1924. Yazıda 

Misak-ı Milli'nin başlangıcı 23 Nisan 1919 olarak verilmiştir. Bu tarih 

Türk demokrasisinin doğuşu olarak sunulmuştur. Zaman zaman Fransız 


basınında bazı temel konularda bile yanlış bilgilerin mevcudiyeti söz konusu olmuştur. 
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çift başlılığın önlenmesi için bunun gerekli olduğu tezinin Fransız basınında da geniş kabul gördüğünü söyleyebiliriz. Böylesi bir durumu dönemin idarecileri Cumhuriyete yönelik bir tehdit olarak algılamışlar ve kesin bir şekilde halifeliğin kaldırılmasını savunmuşlardı. Bu duruma dikkat çeken basın, halifelik karşıtlarını oluşturan sosyal ve siyasal çevreler hakkında da bilgi vermektedir. “Neredeyse tüm entelektüeller, avukatlar, Batı okullarından mezun eğitimciler, birçok komiser ve önemli komutanlar, mühendisler ve basın mensupları coşkulu bir şekilde eskiye ait izlerin silinmesini istiyorlardı” şeklindeki ifadelerle Türk kamuoyunun tavrını yansıtmaya çalışmıştır.” 


Bir kısım entelektüeller, sosyal ve ekonomik seviyeleri yüksek çevreler, halkın eşitliği kavramını ileri sürmek suretiyle, ayrıcalıklı sınıf olarak niteledikleri dini çevrelere karşı çıkarak halifelik meselesine yaklaştıkları Fransız kamuoyuna duyurulmuştur.“ İlginç bir şekilde politize olmuş Türk entelektüelleri ve idarecileri bizzat kendileri devletin tüm imkânlarından faydalanmışlardı. Bu tarz-ı siyasetten maksat, idareye ortakçı olarak gördükleri hilafet kavramı etrafında toplanmış, Batı değerlerinin karşısında bulunan muhafazakâr kitlenin yönetimden uzaklaştırılmasıydı. Başta ulemâ olmak üzere, Kazım Karabekir, Rauf Orbay ve Mehmed Akif gibi şahsiyetlerin yeni kurulan devletin idaresinde yer alamamaları bu kabildendir. 


Fransız basını halifeliğin ilgasının Türkiye dışında nasıl karşılandığı konusuyla da ilgilenmiştir. Mısır'da tepki gösterildiğini ve Kral Fuad'ın halife olarak kabul edileceğinin gündemde olduğunu okurlarına duyurmuştur. Yapılan açık- 


355 Aynı yazı. 
356 Aynı yazı. 
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lamada Osmanli'dan önce halifelik merkezinin zaten Kahire olduğu ve halifeliğin tekrar burada tesis edilebileceği- nin konuşulduğunu haber yapmıştır. Mekke merkezli Şerif Hüseyin'in halifeliğinin istenmediği, olası durumda da Mısırlıların bunu tanımayacağını bildiği haberi dikkat çekicidir. Hindistan müslümanlarının halifeliğin kaldırılmasıyla ilgili Mustafa Kemal'e telgraf çektikleri ve bir izahat bekledikleri de basında yer alan diğer bir husus olarak öne çıkmaktadır.” Netice itibariyle basın uluslararası planda tartışılan hilafet meselesini takip etmeye çalışmış ve Müslümanların eğilimlerini okuyucularına sunmuştur. Ancak Türkiye'de ne derecede bir muhalefetin olduğu noktasında detaylı bilgiler verilmemiştir. 


Fransız basınında tüm bu destek yazılarının arasında 
8 Mart'ta Le Temps gazetesinde yazarı belli olmayan “La 
mort de Stamboul / İstanbul'un Ölümü” başlıklı yazı dikkati çekmektedir. Birinci Dünya Savaşı'nın birçok başkenti, Viyana, Petersburg ve İstanbul gibi değerli şehirleri yok ettiği tespitiyle başlayan yazı, İstanbul'un doğal ve tarihi güzelliklerinin anlatımıyla devam etmektedir. Türkler'in bu şehrin geçmişinin korunmasında önemli rolü olduğu vurgulandıktan sonra İstanbul'un başkent olmaması durumunda önemini ve güzelliğini kaybedeceği hususuna dikkat çekilmekte ve esasen bu şehrin Türkler'in elinden çıkması sonrası Bulgar, Yunan ve Ruslar'ın elinde yok olma ihtimalinin yaşanacağı günlere atıfta bulunularak İstanbul'a sahip çıkılması istenmektedir. En çarpıcı yorum ise, yukarda belirtilen devletlere sıra gelmeden, bu şehrin, Anadolu'da kurulması düşünülen bir burjuva şehrinin fanatizmi yüzünden kurban edildiği ve Türkler'in elinde bizzat şehrin katledileceğinin ifade edilmesidir. 
357 Aynı yazı. 
358 “La mort de Stamboul”, Le Temps, 8 Mart 1924, 
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Halifeliğin ilgası ve ittihâd-ı İslâm'ın sona erdirilmesi- nin memnuniyetle karşılandığı günlerde bu yazı farklı bir konuma sahip olmuştur. Yazıda bütün dinlerin önemli temsilcilerinin bir arada bulunduğu bu şehrin ortaya koyulan devrimler sonrası dini ağırlığını kaybedeceği endişesinin hâkim olduğunu görmek mümkündür. Nitekim az bir zaman sonra Fener Rum Patrikliği meselesi gündeme gelmiş ve bu sefer halifeliği eleştiren zümreler dini özgürlükleri savunmaya başlamışlardır. 


20. yüzyılın ilk çeyreği halifeliğin politika arenasında tartışıldığı ve müslümanların dışında Batılılar'ın da yararlanmaya çalıştığı bir dönem olarak geçmiştir. Sultan Abdülhamid ile başlayan İslâm'ın halifesi sorununa Fransa Fas kralını, İngiltere de Şerif Hüseyin'i aday göstererek müdahil olmuşlardı. Savaşın sonunda Osmanlı hanedanı yurtdışına sürülmüş; böylece Türkler bu tartışmadan çekilmişlerdi. Ne var ki, Şerif Hüseyin Hicaz'da İngilizlerin teklifine sıcak bakıyor, Fransa ise Fas'ta istediği halifeyi seçemiyor durumdaydı. Bu noktada İngilizlerin tüm Arap topraklarında kendileriyle iyi geçinen bir halifenin varlığına taraftar oldukları Fransızların dikkatini çekmiştir. 8 
Mart tarihli Daily Mail gazetesinin Şerif Hüseyin'in halife ilan edildiği ve 1.200.000 sterlinlik bir yardımın kendisine ulaştırıldığı haberi Fransa'da tepkiyle karşılanmıştır.” 
Böylesine bir girişim sadece Hindistan yolunu Araplar aracılığıyla tikamaya yönelik manevra; Cezayir, Suriye, Lüban ve Tunus'ta Fransa'nın çıkarlarına zarar verecek bir durum olarak algılanmış ve açıkça tenkit edilmiştir. Bu karşı çıkmanın Şerif Hüseyin ile İngiltere'nin ilişkisinin halifelik kavramına ters düştüğünün dini gerekçelerle açıklanmaya çalışılmasıyla yapılması dikkat çekicidir. “Un khalife 
359 “Un khalife disqualifie", Le Temps, 8 Mart 1924. 
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disqualifie" başlıklı yazıda, İngiltere hedef alınarak, Serif Hüseyin ile din üzerinden kurulan ilişkiden önce düşünülmesi gerektiği ve kavranılması gereken bazı noktaların hatırlatıldığı ifade edilmektedir. Müslüman olmayanların nasıl olup da İngiltere'nin müslümanların dini otoritelerinin belirlenmesine müdahele edebileceği sorusu sorulmakta ve buna cevap da Kur'an âyetlerine dayanılarak verilmektedir. Mümtehine süresinde geçen “Allah düşmanlarıyla hiçbir yakınlık kurulmamasını” (Mümtehine 60/1) emreden âyet İngiltere'ye karşı argüman olarak sunulmaktadır. Yine Mümtehine suresindeki “Allah sizinle ve düşmanlarınızla bir anlaşma noktası bulacaktır” (Mümtehine 60/7) âyetine atıfta bulunularak acaba iki grup arasında bir yakınlığa zemin mi hazırlanıyor şeklinde ironik bir yaklaşımla, İngiltere eleştirilmekte ve bir bakıma müslümanlara Kur'an'dan uzaklaşıldığı uyarısı yapılmaktadır. Dini saikler temel alınarak yapılan açıklamalar İmam Mâtüridi'nin “halifenin müslüman olmayan bir memleketin boyunduruğu altında olamayacağı” fetvası referans alınarak devam etmektedir. 
Bu itibarla, belli bir süre sonra Şerif Hüseyin'in iki oğlunun da halifelik ilan etmesi sonrası, İngiltere'nin üç memurla artık bu işi koordine etmek zorunda kalacağı tesbitiyle ironik bir biçimde meseleye yaklagilmaktadir.?9? Fransız basınının sanki Fas'ta Fransız güdümünde bir halifenin olmasını istememiş gibi davrandığı ortadadır. 


Sonuç itibariyle Şerif Hüseyin'in halifeliğine Filistin ulmâsı ve eşrafından yüzlerce kişinin oybirliğiyle destek verdikleri haberi Reuter Ajansı tarafından duyrulmuştur. 
Buna karşı el-Ezher uleması ise Şerif'e tepki göstermiş ve halifeliğinin tanınmadığı yönünde fetva yayınlamışlar ve bunun bir İngiliz teşekkülü olduğunu ifade etmişlerdir. 


360 Aynı yazı. 
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Ayrica halifenin tüm müslümanlarca segilmesi beyaninda bulunmuslardir.??' Bu açıklamadan Fransa'nın memnun olduğu ortadadır. 


Halifelik meselesi sadece Türkiye'yi ilgilendirmekten çıkmış ve uluslararası güçlerin de müdahil oldukları bir alan haline gelmiştir. Başka İslâm milletlerinin halifelik meselesine karışmaları ve Türkiye'den bağımsız hareket etmek istemelerinin Türk devlet adamlarının bunu iç mesele olarak görmelerinde etkili olduğunu ve böylece taraf olmadan tek taraflı hilafetten feragat etme stratejisini benimsediklerini ihtimal dâhilinde tutmak gerekir. Nitekim Hüseyin Ragıp Bey'in Le Temps a verdiği mülakat bu yönde bir düşüncenin izlerini taşımaktadır. 


Halifelik meselesinde İngiliz-Fransız çekişmesi olduğu açıktır. Fransa'da bir kısım çevreler, Türkiye'den kovulan halifeye sahip çıkılarak İngilizler'in Şerif Hüseyin manevrasına karşı bir atak yapılmasını istemişlerdir. Le Temps gazetesinde bu çevrelere de tepki gösterilmiştir. Acı çeken halifenin sırf İngilizler'in Hindistan yolunu tıkamak için yaptıkları bu manevraya karşı korunmasını isteyenler, onları kovan Türkler'in buna ne kadar karşı çıkacaklarını görmüyorlar mı? sorusuyla eleştirilmekte ve Fransız kanunlarında bulunan laiklik ilkesine atıfta bulunulmaktadır. “Eğer Türkler din ve devlet işlerini ayırdılarsa bu Fransa sayesinde olmuştur. Laikleşen Türk Devleti'ne karşı laikliğe karşı olan Fransa'nın, kovulan halifenin şerefine mi gösteriler yapması isteniyor?” şeklinde bir açıklamayla meseleye yaklaşım ortaya koyulmaktadır. Neticede bu bir jakoben yaklaşım tarzıdır. Devamında Gabriel Charmes'ın Z 'avenir de la Turquie adlı eserine vurgu yapılarak, ona ait olan 


361 “Dans le Proche-Orient, La question du khalifat”, Le Temps, 11 Mart 
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bir zamanlar Sultan Abdülhamid'in politikalarinin devleti yıkıma uğratacağı varsayımına hak vererek, halifeliği kaldıran Türkiye hükümetinin bu yanlışı ortadan kaldırmak suretiyle artık yıkıma uğramayacağı anlatılmaktadır. Yukarıda aynı gazetede yer alan farklı yazılar Fransız kamuoyunun meseleye çıkarları doğrultusunda yaklaştığını bariz bir şekilde göstermektedir. Her ne kadar ilkeler ve değerler üzerinden açıklamalar yapılsa da halifelik ve ittihâd-ı İslâm kavramlarına reel politiğin sonucu olarak pragmatik bir yaklaşım sergilendiği ortadadır. 


İsviçre'nin Territet şehrinde ikamet eden devrik halife Abdülmecid Efendi'nin yaptığı açıklamaların ve ona yönelik birtakım girişimlerin Fransa tarafından izlendiği anlaşılmaktadır. Yapılan bir habere göre İtalya kendisini davet etmiş ve Libya'daki ayaklanmaya karşı nüfuzundan faydalanmak istemiştir.”*? Bu türlü girişimlere halifenin olumlu cevap vermediği sadece tüm müslümanların katılacağı bir kongre tertip etmek istediği basında yer almaktadır." Basının, Fransa'nın halifelik etrafında bir muhalefet merkezi oluşturma gayretine karşı çıktığını görmekteyiz. “İsviçre'nin yaptığı gibi ne Türkiye ne de bir başka müslüman devlet, kovulan halifenin muhalefet merkezi olma durumunu kabullenmek istemiyor. Avrupalılar, Türkler ve diğer müslümanlar Abdülhamid'in panislâmizm politikasından yeterince sıkıldılar””© ifadeleriyle Le Temps bu konuda tavrını ortaya koymuştur. Hanedan üyelerine ve halifeye sıcak bakılmadığı anlaşılmaktadır. Türkiye'de Kemalist reformlar yapıldıkça Fransa'nın söz konusu tavrının değiştiğini söylemek mümkündür. Sonuç olarak halifelik karşıtı 


362 “Le concile d' Abdulmedjid", Le Temps, 12 Mart 1924. 
363 Aynı yazı. 
364 Aynı yazı. 
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yaklaşım sonucundadır ki Fransa'da bulunan nüfuzlu hanedan üyeleri burada fazla ikamet etmemişler, Kahire ve Şam'a göç etmişlerdir. 


Bir önceki bölümlerde aynı gazetenin 1915'li yıllardaki yazılarını da sunmuştuk. Aradan geçen dokuz yıllık bir süre zarfında değişmeyen tek husus halifeliğe ve İslâm'a olan olumsuz bakış açısıdır. İslâm'ın manevi liderlerine karşı gösterilen bu yaklaşım, sadece pozitivist çizgide cereyan eden bir tepki olarak gözükmemektedir. Zira Hıristiyanlik'ta bulunan ruhban sınıfına karşı en ufak bir eleştirinin dahi yapılmaması basının ve entelektüellerin hangi çizgide olduklarını göstermektedir. İleri sürülen Ernest Renan tarzı pozitivist değerlendirmelerin Papalığın eleştirilmesini kapsamadığı net bir şekilde ortadadır. Bu bağlamda oryantalist ve pozitivist çevrelerin halifelik ve İslâm birliği aleyhtarlığı hususunda tam bir iş birliği yaptığını belirtmek gerekir. 


Fransa kamuoyunun aksine halifelik etrafında Türk kamuoyunda gruplaşma ve zıtlaşma meydana gelmiştir. Nitekim mevcut çatışma TBMM'de de kendini göstermiştir. Bu durum Fransız basınında bir grup muhafazakâr, gelenekçi ve dinci; diğeri ise radikal, özgür düşünce yanlısı hatta jakoben olarak tanımlanmıştır. Halkın bu tartışmalardan habersiz olduğu, iki grup arasında politik çizgilerin yanı sıra moral ve sosyal değerler bakımından da farklar olduğu belirtilmektedir. Basına göre, bir kesim dünyevi işlere dini açıdan yaklaşmakta, bir grup Kur'an'ı referans alan bir idareden bahsederken, diğer grup tamamen dine karşı bir pozisyon almaktadır. Laikler Fransız medeni kanununa ve yasalarına göre içtimai hayata yön verilmesini savunmaktaydılar. Muhafazakâr kesim dini kurumların sağlamlaştırılması ve yeniden düzenin tesis edilmesi sonrası modern 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Türkiye'nin inşasını istemekteydi. Buna karşı olan grup 21. 
yüzyılın fikirlerine tamamen adapte olmuş bir devlet sistemini arzulamaktaydı. Kısacası bir tarafın Doğu'yu diğer tarafın ise Batı'yı istemekte olduğu; bu durumun, devletin işleyişinde bir ikilik (düalizm) ve çatışma meydana getirdiği bildirilmektedir.“ Bu bilgilerden hareketle, Fransız kamuoyu Türkiye'de cereyan eden halifelik tartışmalarını sosyal sınıfların temsilcileri arasında geçen bir mücadele olarak algılamıştır. Halkın genelinin bu tartışmalardan habersiz olarak günlük yaşamlarına devam ettiklerine inanmıştır. 


Fransız basınına göre yukarıda belirtilen düalizm durumu 27 Şubat 1924'te Ízmir' de Mustafa Kemal'in başkanlığında askerin yoğun olarak katıldığı toplantı sonunda nihayet bulmuş ve Türkiye Batı değerlerine yönelmeye, eskiye ait değerlerin ve kurumların silinmesine karar vermiştir. 
Nitekim Le Temps gazetesi İleri adlı gazetede yayımlanan “Doğu'ya Elveda” başlıklı yazıyla aynı başlığı taşıyan bir makale ile bunu Fransız kamuoyuna duyurmuştur. Başta halifelik olmak üzere yapılan tüm operasyonlardan memnuniyet duyulduğu ifade edilmiştir. 19. yüzyılın başından beri Batılıların Osmanlı Devleti'ne yaptırmak istedikleri değişikliklerin bir anda oluvermesi hayranlıkla karşılanmış ve üç asırdır devam eden batılılaşma girişiminin kısa zamanda başarıldığı üzerinde durulmuştur.” Bu husus “Türkiye üzerinde yapılan cerrahi bir operasyon olarak” nitelendirilmiş ve dini kurumların ortadan kaldırılması, müslümanların bugüne kadar entelektüel ve moral anlamda en büyük özgürleşme çabası olarak değerlendirilmiştir. İslâm'ın bütünlüğünün Türkiye?de ve dolayısıyla tüm 
365 P. Gentizon, “ A Dieu Orient”, Le Temps, 14 Mart 1924. 

366 Ayni yazi 
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müslümanlar arasında olamayacağı; bunun yerine etnik temelde milliyetçilik sayesinde içeride birliğin sağlanacağı tespitinin yapılması çok ilginç bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Netice itibariyle, o tarihlerde Fransız basınını takip eden birisinin yakın bir zamanda Milli ve üniter devlet yapısının Türkiye'de tesis edileceğini görmesi mümkündür. 


Basının halifeliğin kaldırılması sürecinde İslâm konusunda yazdıklarına baktığımızda; anlatılanlarda bilgi içeriği bakımından çok büyük hatalar ve zaman zaman Hz. 
Peygamber'e karşı sarf edilemeyecek ifadelerin kullanildığını görmekteyiz. Taberi ve Buhâri'ye atfen yazılan halifelik süreci ve Peygamberimiz'in vefatıyla ilgili yazıların da asılsız olması ne denli bir kampanyanın yürütüldüğünü göstermektedir.” Tabiatıyla o tarihlerde kamuoyunun ve müslümanların Fransa'da bilgileri kolayca testetme veya başka kaynaklardan halkın bilgi edinme şansı yoktu. Bu anlamda basında sunulan bilgilere halkın bir dogma gibi inandığını söylemek mümkündür. Zira dönemin gazetelerinde hiçbir surette İslâm hakkında verilen bilgilere karşı eleştirel bir yazının bulunmaması manidardır. 


Görüldüğü gibi İslâm konusunda Fransa temelde Robespierre ve Voltaire çizgisinde, pozitivist bir yaklaşım sergilemiştir. Ancak oryantalist bir bakış açısının da varlığı söz konusudur. Bu bir ikircikli yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Zira Louis Massignon, Georges Samné, Maurice Barrés, Arthur Jeffrey gibi oryantalistlerin büyük bir ço- 


367 K. T. Khairallah, * Comment fut proclamé le premier khalif de l'Islam", 
Le Temps, 23 Nisan 1924. Yukarıda bahsettiğimiz Peygamberimizle ilgili sözde bilgilerin müslüman isimli bir yazar tarafından yazılması ilginçtir. Bunun müslümanlara yönelik bir stratejinin parçası olarak yaptırıldığını düşündüren bir üslubun yazıda olduğunu belirtmek gerekir. 


239 


gunluğu misyoner kökenliydi ve bu kesim de halifelik ve ittihâd-ı İslâm üzerine şiddetle karşı çikiyordu. Bu noktada hem pozitivistlerin hem de misyonerlerin fikirlerinde ilginç bir şekilde birliktelik söz konusudur. Taban tabana zıt olan bu dünya görüşleri, İslâmın yanlış anlatılması konusunda elbirliği ederek kamuoyunu ve dış politikalarını yönlendirmişlerdir. 


Fransa'nın ilga sürecindeki tek eleştirisi Tevhid-i Tedrisât Kanunu mucibince misyoner okullarına getirilen bazı zorunlu uygulamalara yönelik olmuştur. İslâmi eğitim müesseselerinin kapatılarak laik eğitim sistemine geçilmesi olumlu karşılanmış ancak misyoner okullarında Türkçe'nin zorunlu ders olarak okutulması ve dini simgelerin sadece bir odada toplanması gibi düşük çaplı mecburiyetler, eleştiri konusu olmuştur. Basın, bu tarz-ı siyaseti, “Türkiye'nin laik eğitimini Jules Ferry ve Paul Bert gibi yapmak istediği, ancak “Hıristiyanlara yönelik dini özgürlükler yönünden Fransa ile aynı düzeyde olamadığı” ifadeleriyle elestirmistir.?? Nitekim kamuoyunun bu yaklaşımı Fransa'nın politikasına da yansımış ve misyoner okulları meselesini Lozan görüşmelerinde Fransa Türkiye'ye karşı bir baskı aracı olarak kullanmıştır. 


Halifeliğin ilgasıyla birlikte Fener Rum Patrikliği'nin de geleceği üzerinde tartışmalar yaşanmıştır. Ortodoksların ruhani lideri sıfatının yanında ekümenlik makamına haiz olarak hristiyanlar üzerinde birtakım politik ve idari yetkileri olan patrikliğinin bu gücünden arındırılması tepkili bir biçimde basında konu edilmiştir. Ekümenlik meselesi 
368 Tanınmış oryantalistlerin bakış açıları için bakınız: Ahmet Yücel, Oryantalistlerin Gözüyle İslâm, İstanbul: Rağbet Yayınları, 2003. 


369 “La question de Singapour, les ecoles françaises en Turquies", Le Temps, 19 Mart 1924. 
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Fransa'da gündemi meşgul etmiş ve konu, dini kurumlara özgürlük verilmesi çerçevesinde ele alınmıştır. Türkiye ise, müslümanların otoritesi konumunda olan halifeliğin kaldırılmış olmasının yanında, Ortodokslar'in liderliğine dokunulamamasının dış ve iç politikada yansımaları olacağı teziyle kendisine tepki gösterenlere karşı çıkmış ve tüm dini otoritelere karşı tavır alındığı argümanını ileri sürmüştür.” 
Rumlar arasında da patriğin geleceği meselesinde ikilik çıkmış bir kısım Rumlar Papaz Eftim'e karşı iken bir kısmı da taraftar olmuştur. Yetkisi elden giden patriğin yerine Papa VII. Gergoire'ı destekleyenler bulunmuştur. Gelinen noktada dini tartışmaların yanında Türkiye'nin tutumu bu tartışmalara sebep olarak gösterilmiş ve Türkiye'nin yaklaşımları eleştirilmiştir.”! 


370 P. Gentizon, “ La question du Patriarcat”, Le Temps, 27 Mart 1924. 
371 Aynı yazı. 
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Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) vefatindan sonra müslümanlar arasında halifenin kim olacağı hususunda kısa süren tartışmalar meydana gelmiştir. Bu tartışmalar kavga mahiyetinde değil daha çok istişare şeklinde yaşanmıştır. 
Sonuçta Hz. Ebü Bekir'in halifeliğine biat edilmesiyle Hülafâ-yi Râşidin dönemi başlamıştır. İki yıllık süreden sonra kendisinin de işaretiyle Hz. Ömer halife olmuştur. Hz. 
Ömer kölesi tarafından şehid edilince ümmet Hz. Osman'a biat etmiştir. Ümmetin içinde çıkan karışıklık sonucu Hz. 
Osman da şehid edilmiş ve hilafet konusunda sorunlar meydana gelmiştir. Özellikle Medine halkının desteği ile Hz. Ali halife seçilmiştir. Onun iç karışıklığı düzeltmeye yönelik adımları bazı gruplarca tepkiyle karşılanmış ve özellikle Hâriciler diye tabir edilen grup kendisine düşmanlık etmeye başlamış ve sonuçta Hz. Ali bunlar tarafından şehid edilmiştir. 


Emevi kabilesine mensup Hz. Muâviye, halifeliği döneminde kendisine muhalefet ettiği Hz. Ali'nin şehadetinden sonra iktidarı ele geçirmek için harekette bulunmuş ve Şam'da hilafetini ilan etmiştir. Bu dönemde Hz. Hasan kendi rızasıyla hilafetten çekilmiş ve hanımı tarafından zehirlenmek suretiyle şehid edilmiştir. Hz. Hüseyin ise tüm bu olanlara karşı tepki göstermiş ve adaletin sağlanması için kendisine biat edenlerle birlikte Muáviye'ye karşı mukabelede bulunmuştur. Muáviye'den sonra oğlu Yezid'in halife olması iyice ortamı germiştir. Bunun üzerine özellikle Küfe ve Kerbelâ halklarının davet etmesi üzerine bölgeye doğru yola çıkan Hz. Hüseyin'in yolu Yezid'in adamlarınca kesilmiş ve acımasızca şehid edilmiştir. Böylece İslâm idaresinde halife adını kullanan hanedanlar dönemi başlamıştır. 


Emeviler'den sonra Abbâsiler ümmetin idaresini ele almış ve hilafet makamını uhdelerinde barındırmışlardır. 
Abbâsiler'in son dönemlerinde hüküm süren Eyyübiler, Fâtımiler gibi devletlerin başkanlarının da halife ünvanına sahip olmalarına rağmen ümmet, Abbâsi soyundan gelenlere halife demeyi tercih etmiştir. Türkler de İslâmiyet'i kabulle birlikte devlet işlerinde görev almaya başlamışlar ve kurdukları devletin bizzat halife emrinde olmasına rıza göstermişlerdir. Tuğrul ve Çağrı beylerin Selçuklu Devletini kurduktan sonra hükümranlıklarını bizzat Abbási halifesine tasdik ettirmeleri bunun en önemli örneğidir. 


Moğol istilası sonrası halife Mısır'da hâkim olan Memlükler'e sığınmıştı. Memlükler halifenin manevi otoritesi- ne saygı göstermekle birlikte halifenin yanlarında bulunmasının sağladığı itibarı kullanmışlardı. Bu durum Osmanli-Memlük çatışmasına kadar devam etmiştir. Yavuz Sultan Selim, 1517 yılında Memlük Devleti'ne son vermesiyle birlikte Halife el-Mütevekkil-Alellah'ın yanında bulunan kutsal emanetleri İstanbul'a naklederek âdeta hilafetin merkezini Kahire'den İstanbul?a taşımıştır. Bu tarihten itibaren sık olmasa da Osmanlı padişahları halife unvanını 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kullanmışlar ve tüm dünya müslümanlarının hamiliğini üstlenmişlerdir. Ace'den Orta Asya'ya, Yemen'e ve Hindistan'a kadar olan geniş coğrafyada ümmetin maslahatını, selâmetini ve huzurunu gözetmişlerdir. Aksine yönelik yapılan girişimlere karşı çıkmış ve bu makamı bi-hakkın yerine getirmişlerdir. 


Osmanlı Devleti çöküş dönemine girince Batılılar'ın da tazyiki iyice artmıştı. Özellikle Tanzimat ile birlikte sosyal, kültürel ve politik alanda Batılılar devlete nüfuz etmişler, baskı kurmaya başlamışlardı. Öyle ki baskılar sonucu ekonomik ve politik olarak Osmanlı Devleti varlığını tehlikede görmüştür. Sultan Abdülaziz döneminde Osmanlı basınında artık ittihâd-ı İslâm kavramı aydınların yazılarında yer almış ve Batı karşıtlığı bir direnişe dönüşmüştür. Bununla birlikte hilafet makamının gücünün gösterilmesi noktasında girişimlerde bulunulmuştur. Nâmık Kemal gibi yazarlar ittihâd-ı İslâm konusunda yazılar kaleme alarak toplumun bilinçlenmesine katkı sağlamışlardır. 


Sultan Abdülhamid dönemi emperyalizme karşı direnisin en sistematik bir şekilde gerçekleştiği dönem olmuştur. 
Kaybedilen 1877 Osmanlı-Rus harbi sonrası dayatılan Berlin Antlaşması sultanı tüm müslümanların kıyamı yönünde 
çalışmaya sevketmiştir. Ortaya koyulan irade sonrası 1881 
yılında artık her tarafta toplantılar tertip edilmiş ve müslümanların emperyalistlere karşı direnişe kalkışması için çağrılar yapılmaya başlanmıştır. Bu itibarla sultan, önde gelen din adamlarının katıldığı bir toplantı tertip ederek onları İslâm birliğinin sağlanması noktasında gayrete getirmiştir. Bu girişim başta Fransa olmak üzere emperyalist güçleri tedirgin etmiştir. Fransız basını ve kamuoyu, entelektüeller ilmi yazılar başlığı adı altında eleştirilerini dile 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getirmişlerdir. Binaenaleyh, ittihâd-ı İslâm'a yönelik faaliyetlere karşı propagandalar yapılmaya başlanmıştır. 


Fransız entelektüelleri hilafet kavramının yanında İslàm'a yönelik de ithamlarda bulunan yazılar kaleme almışlardır. Ernest Renan, Louis Massignon gibi oryantalistler tamamıyla İslâm karşıtlığıyla öne çıkmışlardır. Burada dikkati çeken husus ise bu aydınların halifelik makamına, ilmi olduğunu iddia ettikleri yazıların aynısını papalık müessesesi için yazamamış olmalarıdır. Böylece meseleye tek taraflı yaklaşarak objektifliklerini tartışmalı hale getirmişlerdir. Ayrıca bu yazarların İslâm hakkında yazdıkları bilgilerin çoğunun yanlış ve eksik olduğu görülmektedir. Esasen bu tarz-ı hareket, politikayla bilim adamlarının ne denli işbirliği içerisinde olduklarını gösteren önemli bir örnektir. 


Sultan, İslâm birliği için sadece sözlü toplantılar düzenlememiş; fiili olarak da bir dizi projeleri hayata geçirmişti. 
Hicaz Demiryolu projesi ittihâd-ı İslâm'ın en somut örneğini teşkil etmiştir. Bu projenin başlamasıyla birlikte müslümanlar arasında çok büyük heyecan yaşanmıştır. Bunu gören Fransa ve İngiltere, Osmanlı Devleti'nde olan imtiyazlarının elden gitmesi pahasına bir dizi karşı girişimlerde bulunmuşlardır. Almanlar'ın inşasında sağladıkları desteği bir propaganda malzemesi haline dönüştürerek Hicaz Demiryolu projesini Baghdad-bahn olarak her tarafa yaymışlardır. Öyle ki bunun BİB-Berlin-İstanbul-Bağdat hattı olduğunu ve bu yolla Almanlar'ın bölgeyi sömüreceğini ileri sürerek müslmanların destek vermemesini sağlamaya çalışmıştır. Bu konuda literatür öylesine güçlüdür ki Türk aydınları dahi bunu Bagh-Badbahn olarak tarif etmeye başlamışlardır. Gerçekte ise Bağdat hattı bu büyük projenin sadece bir kısmını oluşturmaktaydı. 
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Osmanli Devleti bir taraftan Hindistan müslümanlarini ingilizler'e karşı ayaklanmaya çağırırken Afrika müslümanlarını da Fransız kolonilerini tanımamaya yönlendirmekteydi. Özellikle tarikatlar bölgede çok etkiliydi. Tüm toplumun ekonomik ve içtimai hayatını yönlendirmekteydiler. Senüsiler en etkin grup olarak öne çıkmışlardı. 
Fransa bu gruplarla Cezayir'i işgal etmesinden beri karşı karşıya bulunmaktaydı. Önceleri Kadiri tarikatına mensup olan Emir Abdülkadir Hac dönüşünde Şam'a uğramış ve Mevlânâ Hâlid Zülcenâheyn hazretlerine intisap ederek Nakşibendiliğe geçmiş ve işgale karşı direnişi organize etmiştir. Bu tarihten itibaren Fransa'da dini kurumlar üzerinde akademik çalışmalar yapılmış ve istihbari raporlar kaleme alınmıştır. 


Fransa'nın bakış açısı ise Afrika'da Batı değerlerinin hâkim kılınması suretiyle ancak ekonomik çıkarların elde edilebileceğidir. Misyonerler'in ciddi anlamda hıristiyanlaştırma faaliyetlerine 1905'te laikliği kabul edene kadar destek veren Fransa, bu tarihten sonra bölgedeki faaliyetlerin buradaki medeniyetin tesisi için yapıldığını dile getirmiştir. Bu noktada İslâmi kurumlar medeniyetin önünde engel olarak görülürken, Hıristiyanlık kurumları medeniyet için çalışanlar olarak kabul edilmiştir. Hilafet de medeniyetin önünde engel olarak görülmüştür. 


Halifeye biat edilerek cihada iştirakı sağlayacak tek oluşum ise tarikatlar olarak değerlendirilmiştir. Ekonomik ve sosyal olarak tecrit etmeyi denediyse de başarı sağlayamamış ve bu politika sonucundadır ki birçok tekke ve zaviye Fransız bombardımanına maruz kalmıştır. Büyük çapta katliamların yapıldığı araştırmacılar tarafından dile getirilmektedir. 
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Bu arada sömürge yarışına giren Almanya, Osmanlı Devleti'nin yanında yer alarak çıkarlarını sağlayabileceği- ne inanıyor ve ittihâd-ı İslâm faaliyetlerine destek oluyordu. Alman girişimi Fransa'da tepkiyle karşılanmıştır. Karşı propaganda ekipleri kurarak hac için bir araya gelen müslümanlar arasına ajanlar sokarak hilafet makamının Almanlar'ın elinde olduğu propgandasını yaymaya çalışmış ve böylece halifeliğin etkisini kırmayı hedeflemiştir. Fransa'nın kullandığı en önemli argümanlardan birisi halifenin Almanlar'ın eline geçtiği şayiası olmuştur. Dolayısıyla panislâmizm için çalışan ajanlara itibar edilmemesi yönünde bir stratejiyi uygulamıştır. Diğer taraftan da Sultanın halifeliğinin tartışmalı hale getirilmesi için çalışmalar ortaya koyulmuştur. Oryantalist çizgideki basında bu konuda çokca yazı çıkması anlamlıdır. Özellikle Afrika müslümanlarının etkilenmemesi için basın alanında sansür uygulamışlar ve kendilerine göre zararlı yazıların girmesini önlemeye çalışmışlardır. Fas”ta bir hilafet makamının tesisi için müslümanlar arasında bir temayülün oluşmasına gayret ettiyse de beklenilen sonuç alınamamış, bunun üzerine milliyetçiliğin yaygınlaşması yönünde bir politika takip etmişlerdi. 
Milliyetçilik panislâmizmin panzehiri olarak görülmüştür. 


Sultan Abdülhamid halifelik makamının verdiği gücü sonuna kadar kullanmış ve ittihâd-ı İslâm'a müslümanların inanması için önemli çalışmalar gerçekleştirmişti. Ancak Batı yanlısı bir grup olan Jön Türkler'in içeride yaptığı yıkıcı faaliyetler sonuç vermiş, gelinen süreç sultanın tahttan indirilmesiyle sonuçlanmıştı. Jön Türk-Fransa ilişkisinin bu meselede ne boyutta olduğu ayrı bir tartışma konusudur. 
Ancak dikkati çeken husus ise Fransız entelektüellerinin pozitivist çizgideki Jön Türkler'e yönelik hiçbir eleştiride bulunmamasıdır. Jön Türkler'in İttihat ve Terakki Partisi 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başlangıçta panislâmizmden vazgeçileceğini, Osmanlı vatandaşlığı etrafında birleşileceğini söylemişti. Bu ideoloji sadece Batılılar'ın azınlıklarla daha fazla irtibat kurmasını sağlamış, devletin yıkılışına giden süreci hızlandırmaya sebep olmuştu. 1911 Trablus ve 1912 Balkan harplerinin kaybedilişiyle birlikte 1908'lerde savunulan vatandaşlık kavramının işe yaramayacağı anlaşılmıştı. Pozitivist çizgideki Jön Türkler devletin idaresinde etkili olamayınca Türkçü ve muhafazakâr kesim devletin yönetimini ele almışlardır. Gelinen noktada devletin bekasının tehlikede olduğunu kabul etmişler ve bu yönde adımlar atmaya başlamışlardir. Esasen bunlar Abdülhamid Han'ın politikalarına geri dönüşten başka bir şey değildi. Üstelik Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında cihad ilan ederek sert bir dönüş yapmışlardı. Teşkilât-ı Mahsüsa ajanları vasıtasıyla dört bir tarafa ilanlar dağıtarak emperyalistlere karşı kıyama durulmasını istemişlerdi. Almanlar ise yine en yakın müttefikti. 


Cihad ilanı Fransa'da sert tepkiyle karşılanmıştır. Bunun kontra Haçlı seferi olduğunu söyleyenler bile bulunmuştur. Esasen cihad emperyalistlerin saldırılarına karşı savunma amacına yönelikti. Zira Batılılar'ın bir sonraki adımı doğrudan Anadolu'nun ve İstanbul'un işgali olacaktı. Bunu engellemek için tekrar din adamlarına başvurulmuş ve dini saiklerle bir araya gelinmesi yönünde irade ortaya koyulmuştur. Fransa ise, buna, yine İslâmi açıdan deliller öne sürerek karşı çıkmaya çalışmıştır. Halife Kureyş'ten olmalıdır, bir halifenin olması şart değildir, yollu açıklamalarla cihad ilanının etkisini ve halifenin gücünü kırmayı hedeflemiştir. Bu meyanda Fas'ta bir halife olmasının müslümanların zararına ol(a)mayacağını öne sürerek İstanbul halifesine biat etmenin dini bir zorunluluk olmadığını anlatmaya çalışmıştır. 
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Fransa savaşta Alman-Osmanli ittifakını bir delil gibi göstererek bir halifenin gayrimüslim bir devlet ile dinen nasıl anlaşma yapacağına vurgu yaparak cihad ilanının hükümsüz olduğunu öne sürmüş ve cihada karşı İslâmi bir yaklaşımla karşı durmaya çalışmıştır. İlginç bir şekilde kolonilerdeki varlığının aslında medeniyet için gerekli olduğunu, sömürge amacı gütmediğini izah ederek halkı inandırmaya gayret etmiştir. Ancak Fransa bir taraftan da halka güvenmemiş, hacdan dönen müslümanların panislâmist faaliyetlerden etkilenmelerine karşın onları takibata tabi tutmaktan geri durmamıştır. 


Birinci Dünya Savaşı sırasında Fransa müslüman askerleri ordusunda kullanmıştır. Bu askerlerin bir kısmı AImanlar'la yapılan Verdun savaşında esir düşmüştür. Bunun yanında Ruslar'ın Avusturya ile yaptıkları savaşlarda da Tatar Türkler'i Avusturyalılarca esir alınmışlardı. Üsera-yı müslimenin müttefik de olsa gayri muslim devlet elinde bulunmasına Osmanlı Devleti rıza göstermemiştir. Alman esir kamplarında her iki gruba yönelik ittihâd-ı İslâm propagandası yapılmıştır. Esir askerlerin Osmanlı-Alman birliğinin kendileri için kurtuluş olacağı noktasında ikna edilmelerine çalışılmış; böylelikle, askerlerden ülkelerine döndüklerinde buralarda kamuoyu oluşturmaları, mümkünse tabi oldukları ülkelere başkaldırmaları umulmuştur. Bu girişim Fransız askeri makamlarca yakından takip edilmiştir. 
Eldeki verilere göre esir askerlerin cihad ilanına beklenilen oranda katılmadığı görülmekte ve bu tutumlarının Fransızlarca takdirle karşılandığı bildirilmektedir. Ancak askerlerin tam anlamıyla cihad ilanına destek verememelerinin bir sebebinin de kolonilerde bıraktıkları ailelerinin geleceğinden endişe etmeleridir. Onların cihada iştirak noktasındaki isteksizliklerini değerlendirirken, askerlerin, Fransız koloni idaresince ailelerine hain muamelesi yapilmasindan endise ettiklerini góz ónünde bulundurmak gerekir. 


Almanya ise Afrika kökenli askerlerin Osmanlı Devleti'ne teslimi için azami gayret sarfederken, Türk kökenli esirlerin teslimi noktasında engel çıkarmıştır. Bu tutumları Enver Paşa'nın tepkisini çekmiştir. Almanya panturanizm ideolojisi taşıyan Türk devlet adamlarının bu ideolojiyi hayata geçirmelerinden çekinmiştir. Almanlar'ın esir askerlerle ilgili muameleleri Fransız basınına da yansımıştır. 
Bu noktada Fransa idarecilerinin halifelik kurumunun itibarsızlaştırılması/etkinliğinin azaltılması ve cihadın başarısız olması için panturanist eğilimi müslümanlar arasında propaganda vesilesi yaptıkları görülmüştür. Binaenaleyh, milliyetçi Türkler'in nasıl olurda ittihad-ı İslâm'a hizmet edeceklerine atıfta bulunarak, Türkler'in asıl gayelerinin kendilerini kurtarmak olduğu savı yayılmıştır. 


Birinci Dünya Savaşı'nın devam ettiği yıllarda 1916 yılında Ortadoğu'da ilk işgaller, akabinde 1918'de de Anadolu'da emperyalist istilalar başlamıştır. 1913'te Paris'te düzenlenen konferansa katılan Emir Faysal'a bağımsızlık ve bunun yanında halifeliğinin tanınacağının sözü verilmişti. 
Suriye, Lübnan ve bir kısım Irak Araplar'ı Osmanlı Devletinden ayrılarak Kureyşi bir halifeye bağlanacakları noktasında inandırılmışlardı. Ancak bunun bir aldatmacadan ibaret olduğu hemen anlaşılmıştır. Zira Şerif Hüseyin'in Hicaz'da halife olması bile işgaller bitince gündeme gelmemisti. Emir Faysal'in Suriye ve civarında halife olması ise Şerifin İngiltere'nin güdümünde olduğu, dolayısıyla Fransız çıkarlarının büsbütün İngiltere'nin taht-ı idaresine teslimi anlamına geleceği öne sürülerek reddedilmişti. Bu sırada Anadolu'da Halife Vahdeddin'in muvafakatıyla işgallere karşı direniş Mustafa Kemal öncülüğünde ve din adamlarının etkin yürüttükleri çalışmalarla başlamıştı. Bizzat Serif Ahmed es-Senüsi Anadolu'nun işgaline karşı tüm müslümanların cihad ederek karşı durmaları noktasında etkili olmuştur. Halep ve civarına gelerek kabileleri birleştirmiş ve Kuvâ-yi Milliyeciler'e destek olmuştur. Bunun sonunda Fransa Suriye'de baskı uygulamış, Emir Faysal'in yanı sıra bölgede Türkiye lehine faaliyet göstren Şeyh Rıza ve Feth el-Maraşlı gibi din adamlarını sürmüştür. Bu sırada Sivas'ta kurulan ve kurumsal yapısını tamamlamış olan Temsil-i Heyetiyye, yerel kuvvetleri birleştirerek etkin mücadeleyi sürdürmekteydi. Faysal ile Fransa'nın anlaşmazlığını firsat bilen Mustafa Kemal, cihad temelinde kendisiyle anlaşmış ve Fransa'yı iki cephe arasında bırakmıştı. 


Fransa Suriye'de ne pahasına olursa olsun var olmayı temel paradigma olarak belirlemişti. TBMM hükümetinin Sakarya zaferinden sonra Fransa, bu hükümeti tanıma anlamına gelecek olan 1921 Ankara Antlaşması'nı imzalamış ve işgal ettiği Güney Anadolu'dan çekilmişti. Böylece Fransa sadece Suriye'ye odaklanma imkânı bulmuştu. Bu aynı zamanda Anadolu hareketinin Emir Faysal yönetimindeki Araplar ile olan cihad ilişkisinin de sonu anlamına geliyordu. Fransa kamuoyunun ve dış politikasının bu tarihten itibaren TBMM hükümetiOne karşı yaklaşımı değişmeye başlamıştır. Nitekim Türkiye'yi artık modem bir devlet olarak görmeye başlamış ve kadroların Fransa'da eğitim görmesi hususu kamuoyuna sunularak Türkiye'ye yönelik bakış açısının değişmesine özen gösterilmiştir. Bu meyanda Le Temps, Le Figaro, Journal des Debats gibi gazeteler haberlerinde Kemalist harekete destek vermişlerdir. 
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Mudanya Barigi'ndan sonra TBMM hükümeti 1922'de saltanatı sona erdirmiş ve şimdilik halifeliği Abdulmecid Efendi'nin temsiliyetinde bırakmıştır. TBMM'de sert tartışmalar yaşanmıştır. Şükrü Hoca'nın etkin savunmasıyla hilafetin yerinde kaldığını söylemek mümkündür. Ancak devlet kadroları içerisinde; etkin olan CHF'nin bir kanadı, Batının değerlerine dayalı bir idare tarzının tesisinden yana tavır koymuş ve bu süreç 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte yeni bir aşamaya gelmiştir. 


3 Mart 1924 tarihinde TBBM'de oylanan bir kanunla 
halifeliğin yanı sıra, Evkaf Nezâreti, Şeyhülislâmlık müessesesi kaldırılmıştır. Bunlardan başka medreseler kapatilarak, dini okulların Maarif Nezâreti'nin nizamnâmesine uygun şekilde eğitim yapmalarını zorunlu kılan Tevhid-i Tedrisât Kanunu kabul edilmiştir. Netice itibariyle 1“lâ-yi kelimetullah, kızıl elma, cihan hâkimiyeti mefküresi gibi kavramlar da devlet ideolojisinden çıkarılmıştır. Pozitivist ve seküler bir devlet anlayışının Türk milleti beyninde hâkim olması için ilk adım atılmıştır. 


Halifeliğin ilgası Fransa tarafından temelde memnuniyetle karşılanmıştır. Üç asırdan beri yapılamayan bir hareketin bir çırpıda gerçekleştiği şeklindeki tabirler kullanılarak karşılanmıştır. Ayrıca bunun Türkler'in üzerinde yapılan bir operasyon olduğu kabul edilmiştir. Panislâmizm yüzünden Osmanlı Devleti'nin yıkıldığı öne sürülerek halifeliğin kaldırılmak suretiyle genç Cumhuriyet'in bu hatadan döndüğü öne sürülmüştür. Ancak tevhid-i tedrisât kanunu eleştirilmiştir. Çünkü bu kanunla misyoner okullarının çoğu millileştirilmiş; laik devlet olan Fransa ise bu dini okulları laik gerekçelerle kapatan Türkiye Cumhuriyetini eleştirmiştir. Dini özgürlüklerin de ihmal edilmemesi- 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ne vurgu yapılmış ve Rum Fener Patrikligi'nin ekümenlik sıfatının korunması noktasında destek vermişlerdir. Górüldüğü gibi Fransa ikircikli bir tutum sergilemiş, halifeliğin kaldırılmasını desteklemiş ama Patrikhanenin ekümenlik sıfatına da sahip çıkmıştır. Ayrıca sebebi ayrı bir araştırma konusu olan Abdülmecid Efendi'nin ikametine de izin vermiştir. İlginç bir şekilde Abdülmecid Efendi'nin Fransa'da kalmasına Türkiye tepki göstermemiştir. Müslüman olmayan bir ülkede halife namı haiz birisinin ikamet edemeyeceğine olan inançtan dolayı ses çıkarılmadığını Fransız basını yazmıştır. 


Diğer taraftan 1924'te Şerif Hüseyin'in halifeliği tekrar gündeme gelmişti. Fransa buna tepki göstermiştir. Zira o tarihte mandası altında bulunan Suriye ve Lübnan'daki müslümanların Serif’e biatları İngiltere'ye itaat anlamına geleceği şeklinde algılanmıştır. İslâm dünyasında da bu yönde bütünlük olmamıştır. Bu durum Fransız basınına da yansımıştır. Türkiye'nin halifeliği ilgasından sonra el-Ezher de Şerif Hüseyin'in halifeliğine karşı çıkmıştır. 


Türkiye sekülarizmi dünya görüşü olarak benimsedi-Éinden mütevellid dini kurumların hepsini ortadan kaldırmıştır. İç kamuoyunda devletin idaresinde çift başlılığın olmasının kabul edilemez olduğu vurgusu yapılmıştır. Bu durum devlet adamlarının mülakatlarına ve nutuklarına da yansımıştır. Fransız basını devlet adamlarının açiklamalarını aktararak kamuoyunun halifelik meselesini takip etmesini sağlamıştır. Fransa'da dini çevreler tarafından çıkartilan Demain politique, Social, Religieux, Documentation catholique, Revue des questions historiques gibi dergilerde bu konuda hiçbir yazı çıkmaması da ilginç bir durumdur. 
Ancak aynı çevrelerin cihadın ilan edildiği 1914”lerde İslâm'a yönelik yazıları dikkat çekicidir. 
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Fransız aydınlarının, politikacilarinin ve dini çevrelerin halifelik kurumu, ittihâd-ı İslâm ve cihad kavramları üzerinden yürüttükleri tartışma İslâm'a karşı yürütülen bir savasa dönüşmüştür. Bir taraftan Robespierci jakoben pozitivist çizgideki entelektüeller İslâm'ı eleştirirken diğer taraftan da misyoner kökenli ve oryantalist yazarlar İslâm'a yönelik olumsuz yazılar kaleme almışlardır. Taban tabana zıt olan bu iki ayrı görüşün İslâm ve halifelik konusunda Fransa'da birleştiklerini görmekteyiz. 


Gelinen noktada yaşanan sürecin ve ortaya koyulan yazıların toplumda İslâmafobyanın artmasına sebep oldugunu söylemek mümkündür. Bu bağlamda günümüzde kamuoyunun İslâm'a olan bakış açısını bir asır evvel ortaya koyulan yaklaşımlardan azade düşünmemek gerekir. 
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